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Het volgende nummer verschijnt vrijdag 7 november. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 5 november bij: bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

 

 

12 oktober   Gretha de Vries 

19 oktober   fam. Ponne 

 

 

Vieringen Oecumenische Gemeente 

Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op 26 oktober en 2 november om 11.00 uur en later en op 9 november om 

10.00 uur en later: https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering bekijken 

 

Vieringen beluisteren 

Beluisteren van de vieringen kan via:  

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Wintertijd 

In de nacht van zaterdag 25 oktober op zondag 26 oktober gaat de klok 

één uur achteruit. 

Zondag 26 oktober, 11.00 uur, livestream 11.00 uur  

zesde zondag van de herfst 

Voorganger: Josyanne Luten 

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse 

Pianist: Gerrit van Werven 

Lezing: Lucas 18, 9-14 

Thema: zien en omzien 

Collectes: eigen diaconie en Oecumenische Gemeente Meppel 

 

 Bouwsteen#18 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 

DoRe-kerk 
Vledderstraat 20 
 

Jaargang 4, Nr. 18 
24 oktober 2025 

 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering
https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering
mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl
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Zondag 2 november, 11.00 uur, livestream 11.00 uur  

zevende zondag van de herfst 

gedachteniszondag 

Voorganger: ds. Kees Stroop 

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Psalm 121 

Collectes: Hospice Eesinge en Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Taizé viering 

      

19.00 uur – 20.00 uur 

 

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

Zondag 9 november, 10.00 uur, livestream 10.00 uur 

achtste zondag van de herfst 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

Voorganger: Jeroen Vellekoop 

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres 

Organist: Esther Klein Bramel 

Lezing: wordt in Bouwsteen 19 of in de viering bekend gemaakt 

Thema: wordt in Bouwsteen 19 of in de viering bekend gemaakt 

Collectes: Voedselbank en DoRe-gemeente en Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

26 oktober, intrededienst Jolanda Molenaar om 15.30 uur 

Op deze zondag is ‘s middags om half vier de intrededienst van Jolanda Molenaar als 

pastor van de Doopsgezinde Gemeente. We wensen Jolanda en de Doopsgezinde 

Gemeente van harte geluk met deze bijzondere gebeurtenis en veel goede jaren 

samen in geloof, hoop en liefde. Ook de leden en vrienden van de Oecumenische 

Gemeente Meppel zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

 

Doorgeven van namen voor de gedachteniszondag op 2 november 

Rond Allerzielen houden wij een viering waarin wij onze overledenen van het 

afgelopen jaar gedenken. Deze viering is dit jaar op 2 november. Er is ook 

gelegenheid om een overledene uit jouw eigen familie of vriendenkring te gedenken. 

Als je wilt dat zijn of haar naam wordt genoemd, kun je van tevoren de naam 

doorgeven samen met overlijdensdatum en leeftijd, aan Kees Stroop, tel. 0522-

256322, e-mail: kees.stroop@gmail.com  Dit kan tot en met zondag 26 oktober. 

 

2 november, gedachteniszondag 

Op deze zondag gedenken wij mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. In de 

eerste kring noemen wij de namen van leden en vrienden van de Oecumenische 

Gemeente Meppel en in de tweede kring de namen van anderen die ons dierbaar zijn. 

In de derde kring kan eenieder die dit wil, naar voren komen om een lichtje aan te 

steken. Na de viering kun je een witte roos of een graflicht meenemen naar huis. 

 

2 november, Taizéviering om 19.00 uur 

Op zondag 2 november is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze 

vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we 

samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn.  

mailto:kees.stroop@gmail.com
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Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij 

jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom. 

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826. 

 

Gezamenlijke viering op 9 november om 10.00 uur 

Zie voor meer informatie de gegevens bij de betreffende zondag. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Boekentip voor wie deze tijden verwarrend vinden. 

Veel mensen vinden deze tijd verwarrend en soms ook wel 

beangstigend. Ad van Nieuwpoort schreef een pamflet “Buig 

niet” met als ondertitel “Bijbels tegengif voor nu”. 

Dr. Ad van Nieuwpoort is predikant van de Haagse 

Duinzichtkerk, publiek theoloog en schrijver van tal van boeken 

op het snijvlak van Bijbel en actualiteit. 

In de inleiding schrijft de auteur: “We hebben geld over voor 

onze lichamelijke gezondheid en miljarden voor onze 

veiligheid, maar wat doen we aan onze geestelijke 

weerbaarheid? Daarover gaat dit pamflet”. Aan de hand van 

het bijbelboek Daniël geeft Van Nieuwpoort ons een nieuw 

perspectief gebaseerd op dit oude verhaal dat hij in verband 

brengt met stemmen van nu als die van Václav Havel, Timothy Snyder, Aleksej 

Navalny en Byung-Chul Han. Zo moedigt hij zijn lezer aan tot zelfreflectie en verzet. 

Mentale weerbaarheid begint, volgens Van Nieuwpoort, door jezelf vragen te stellen. 

“Buig niet” toont hoe het herlezen van Bijbelverhalen ons daarbij kan helpen.  

Wellicht helpt dit pamflet u ook een weloverwogen keuze te maken op 29 oktober, 

wanneer wij onze stem weer mogen laten gelden.  

 

Een hartelijke groet, 

ds. Betsy Nobel 

  

Meeleven 

We denken aan hen die geopereerd en herstellende zijn en aan hen van wie letsel met 

rust en gerichte oefeningen moet genezen. Ook denken we aan hen die wachten op 

uitslagen van onderzoeken en mogelijkheden van al of niet behandelen. Voor de één is  

de ingreep klein, voor de ander groot. De één heeft perspectief op snel herstel, de 

ander is hier maandenlang mee bezig. De één kan vrij gemakkelijk omgaan met 

spanning en druk, de ander wordt het te veel bij alles wat er al speelt en gaande is. 

In verband met de wetgeving rond privacy kunnen in deze rubriek alleen gegevens als 

naam en adres worden doorgegeven wanneer mensen deze zelf schriftelijk doorgeven 

aan de redactie van Bouwsteen, bouwstenennog@gmail.com of aan Kees Stroop, 

kees.stroop@gmail.com Tegelijk denken we dat onze geloofsgemeenschap hecht 

genoeg is om op de hoogte te zijn van elkaars wel en wee en een passend gebaar te 

vinden in het omzien naar elkaar. 

 

Koffiemorgen  

Datum: woensdag 12 november. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

mailto:bouwstenennog@gmail.com
mailto:kees.stroop@gmail.com
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INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Meditatie 

Data: maandag 27 oktober. 

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur. 

Plaats: kerkzaal DoRe-kerk, Vledderstraat 20.  

Kosten: € 2,- per persoon per keer. 

Info of aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com  

 

‘Spelen’ met en in verhalen ... 

Datum: donderdag 30 oktober. 

Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 

Begeleiding: Tjimmie van der Wal. 

Aanmelden bij: Tjimmie van der Wal, 06-48765559, email: t.vanderwal1@kpnmail.nl  

Zie voor meer informatie: activiteitenprogramma 2025-2026, pagina 12. 

 

Gespreksavond: Hoop, wat doe je ermee? 

Datum: donderdag 6 november. 

Tijd: 19.45 uur, inloop 19.30 uur. 

Plaats: Groenekamer, DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 

Begeleiding: Arnold Heijblom. 

Zie voor meer informatie: activiteitenprogramma 2025-2026, pagina 13. 

 

SAMEN DELEN 

 

Ionaviering 

Op het Inspiratiefestival op 

Terschelling maakten een 

aantal van onze 

gemeenteleden kennis met 

de spiritualiteit van de 

oecumenische gemeenschap 

op Iona. In Meppel kan dat 

binnenkort ook. Een 

aanrader! 

 

Hierbij een collage van de 

activiteiten op Terschelling.  

mailto:joke.berendsen@gmail.com
mailto:t.vanderwal1@kpnmail.nl
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INTERVIEW MET GEKE WELBERGEN 

Jeugd 

Ik ben geboren in 1952 in Rouveen en ben de oudste 

van 9 kinderen. Twee kinderen zijn al op jonge leeftijd 

overleden. Ik heb nu nog drie broers en drie zussen. 

Mijn jongste zus en ik schelen precies16 jaar; we zijn 

op dezelfde dag jarig. Mijn vader was smid, hoefsmid 

en fietsenmaker en hij deed wat installatiewerk.  

Veel boeren waren klant bij hem. Toch moest hij op 

een gegeven moment zijn zaak van de hand doen. 

Financieel ging het niet meer. Als 50+ moest hij op 

zoek naar werk. Hij kreeg een baan in Zwolle op de 

HTS (Windesheim); hij werd amanuensis (praktijkondersteuner) van een leraar. Dat 

heeft hij jaren met veel plezier gedaan. Er was voor ons kinderen genoeg te doen in 

het dorp. Spelen met vriendjes en vriendinnetjes, bijv. op de boerderij.  

Wij gingen nooit op vakantie. Eén keer per jaar gingen we een dagje naar Harderwijk,  

opgepropt in de auto. We gingen naar de speeltuin en genoten van de zeehondjes. 

Ranja en boterhammen met gebakken ei mee. Op de terugweg stopten we bij een 

cafetaria voor een patatje. Wat een feest!!  

 

Opleiding en werk 

Lagere school in Rouveen. Na zes klassen lagere school ging ik naar de, toen nog, 

gereformeerde Mulo in Meppel, wat nu Dingstede is.  

Toen ik mijn diploma had gehaald, was ik 16 jaar en ben ik gaan werken. Eerst twee 

jaar op een zuivelfabriek in Staphorst. 

’s Morgens stond ik in het winkeltje en ’s middags deed ik kantoorwerk. 

In het winkeltje verkochten we naast zuivelproducten ook producten die de boeren 

nodig hadden in hun bedrijf. Na twee jaar heb ik gesolliciteerd bij de DVM (Drentse 
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Vervoer Maatschappij). Ik heb daar tien jaar gewerkt op het reisbureau. Ik verkocht 

pakketreizen. Intern heb ik daarna andere functies bekleed en tenslotte ben ik bij 

personeelszaken terecht gekomen. Dit werk heb ik zo’n 15 jaar gedaan.  

In 1996 werd ik als gevolg van fusies en overnames van het Openbaar Vervoer 

overgeplaatst naar Heerenveen, waar ik ook een aantal jaren heb gewerkt.  

Een onrustige tijd. De fusies en aanbestedingen bleven maar voortduren. Veel 

ontslagen. In 2007 was het zover, dat ook mijn functie op de tocht kwam te staan. Ik 

was toen 55 jaar en Geert was al met de VUT. Ik had 37 jaar in het bedrijf gewerkt en 

dus besloot ik om gebruik te maken van een mooi en goed sociaal plan.  

 

Huwelijk 

Geert en ik hebben elkaar leren kennen op het werk. We werkten bij hetzelfde bedrijf. 

In het begin moest het allemaal een beetje stiekem, je wilde nog niet gezien worden. 

Als we uitgingen, gingen we buiten Meppel uit. Geert was hervormd en ik 

gereformeerd. Voor ons maakte dat niets uit. Als ik bij Geert was gingen we in Meppel 

naar de Hervormde ferk en voor ons was het duidelijk dat ik hervormd zou worden, 

maar voor mijn ouders niet. Mijn vader vond hervormd-Meppel te vrijzinnig.  

Op een zaterdagavond hebben Geert en ik hierover een gesprek gehad met mijn 

ouders. Tóch vonden zij dat we voor onszelf moesten kiezen. 

We trouwden in Staphorst in het gemeentehuis en in Meppel in de Hervormde (Grote) 

Kerk. 

 

Vrije tijd en hobby’s  

We hebben jarenlang gekampeerd, eerst in een tent en later met een caravan.  

Bijna altijd naar Zuid-Frankrijk. Ik ben echt wel een francofiel. Ik spreek de taal en 

houd van de  Franse gewoontes. Van oktober tot eind maart volg ik Franse 

conversatiecursus.   

 

Hobby’s 

Reizen. Sinds we gestopt zijn met werken hebben we verre reizen gemaakt. Ook 

buiten Europa. We hebben super leuke herinneringen. Noord- en Zuid-Amerika, 

Canada, Zuid-Afrika, Cuba, Jordanië, China, Vietnam. En één keer hebben we een 

cruise gemaakt vanuit Amerika naar Alaska. Nu maken we geen hele verre reizen 

meer. Dat is klaar. Mooie herinneringen. Wel hebben we de afgelopen jaren nog een 

paar keer een cruise gemaakt vanuit Nederland richting Noord Europa. Heel relaxed 

reizen. 

 

Na 40 jaar in de Oosterboer te hebben gewoond zijn we in november 2020 naar een 

appartement in het centrum van de stad gaan wonen. We vinden het heel  prettig 

wonen in het centrum. Toen we naar dit appartement zijn verhuisd, hebben we de 

caravan verkocht. Misschien wel wat te vroeg, maar de keus is gemaakt. We gaan nog 

wel op vakantie, maar op een andere manier, bijv. chalets. Het kamperen was toch 

fijner, omdat je dan makkelijker mensen ontmoet. Als je in een huisje (op een park 

bijvoorbeeld) zit, spreek je bijna niemand. Je mist camping live. 

 

Sport  

Ik ga, om gezond en fit te blijven, drie keer in de week naar de sportschool samen 

met Geert. Iedere morgen om 8.00 uur. Dit zit bijna in ons DNA.  

 

Kerk  

In de Oecumenische gemeente, zoals het nu is, voelen we ons helemaal thuis.  
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Vanaf het begin zijn we actief betrokken geweest bij de Oecumenische Kerk in 

Oosterboer. Mijn geloof van vroeger is wel veranderd. Vroeger streng. Voor mijzelf is 

het nu wel gemakkelijker geworden. Of de kerk toekomst heeft? Jawel, de kerk op 

zich wel, al moet ik wel zeggen dat in onze kerk de meeste mensen op leeftijd zijn. 

Hoe lang houden wij dit vol? Er komt niets meer bij.  

 

Hoe ervaar je deze tijd? 

Dingen die gebeuren, Gaza, Den Haag, Amerika..  Verschrikkelijk. Palestina, Israël, ik 

vind het ingewikkeld. Zieke Palestijnse kinderen mogen hier niet komen. Ze moeten 

maar in de regio behandeld worden. Hoezo? Ingewikkeld hoor. 

 

Wat kan je hart raken?  

Misschien is raken een te zwaar woord. Alle mooie dingen die je om je heen ziet. 

Mensen die je ontmoet of ontmoet hebt. Mooie herinneringen. 

Negatieve gevoelens? Daar hebben we het net over gehad.  

 

Tegeltje: Carpe Diem, pluk de dag! 

Wietske Hilberdink 

 

Terugblik schoolkerkviering met Kindcentrum Anne Frank 12 oktober 

 

 
Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

12 okt Goed doel school en kerk 244,50 

19 okt St. Inlia 109,00 

 

Eigen gemeente: 

Datum Opbrengst 

12 okt 160,07 

19 okt 72,00 
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Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de 

website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen. Wilt u zoveel 

mogelijk gebruik maken van collectebonnen (zie onder). 

 

26 oktober – eigen diaconie 

Voor eigen diaconale projecten en kosten die we maken collecteren we 1 keer 

per maand. Op deze wijze kunnen we enige reserve opbouwen voor diaconale 

projecten vanuit de gemeente. 

 

2 november – Hospice Eesinge 

Het hospice is een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen met een korte 

levensverwachting tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Het is niet alleen 

bedoeld voor ouderen of alleenstaanden, maar ook voor jongere mensen met 

bijvoorbeeld een druk gezin. 

 

Uit de taakgroep Communicatie  

Inleveren kopij voor Advent 

Informatie over projecten, vieringen en andere activiteiten in de periode van Advent 

ontvangen we graag voor en uiterlijk op woensdag 19 november voor de Bouwsteen 

van 21 november.  De daarop volgende Bouwsteen verschijnt op 5 december en dat is 

vlak voor de tweede zondag van Advent.  

 

Vlinder 

Als ik aan mijn land denk, denk ik niet aan Holland, 

maar altijd aan het één of ander land, dat eigenlijk overal kan zijn 

zolang er maar geen grenzen zijn ... 

(Liselore Gerritsen) 

 

Rode Lijn Demonstratie 

Met een aantal 

betrokkenen van de 

Oecumenische 

gemeente Meppel 

liepen we zondag 5 

oktober mee met de 

Rode Lijn 

demonstratie. 

Sommigen bezochten 

van tevoren de Rode 

Lijndienst in de 

Keizersgrachtkerk, anderen de viering van de OGM in Meppel.  

Door onze deelname wilden we ons uitspreken tegen de genocide in Gaza en voor 

menselijkheid. 

De opkomst was hoog, 250.000 deelnemers is de schatting. We hopen dat er geen 

nieuwe demonstraties meer nodig zullen zijn voor dit doel. 

Martijn Plas 
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Agenda  

 

25 oktober kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

26 oktober viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

27 oktober voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

27 oktober meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal  

29 oktober taakgroep Liturgisch 

bloemschikken 

19.30 uur op afspraak 

30 oktober bibliodrama 20.00 uur DoRe-kerk  

1 november kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

2 november viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

2 november Taizé-viering 19.00-20.00 uur kerkzaal 

3 november voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

4 november kerkenraad 19.30 uur op afspraak 

5 november werkgroep Vieren 19.30 uur op afspraak 

6 november gespreksavond 19.45 uur Groenekamer 

8 november kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

9 november viering aansluitend 

koffiedrinken  

10.00-11.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

10 november voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

12 november koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

13 november werkgroep Omzien ... 19.30 uur op afspraak 

 

DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur  

26 oktober: intrededienst van pastor Jolanda Molenaar om 15.30 

uur 

2 november: pastor Coot Winkler Prins  

9 november: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische 

Gemeente Meppel om 10.00 uur. Voorganger is Jeroen Vellekoop en 

voorgaand gemeentelid is Wilma Heeres. 

 

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere 

de vieringen.       

https://www.parochie-drieeenheid.nl/     

         

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

Bouwsteen 

De Bouwsteen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
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uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per 

email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan 

opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwsteen.  

De Bouwsteen is ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: 

https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht 

op: diaconienog@gmail.com. Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf 

nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 

bonnen. Je kan de bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per 

vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie 

Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de 

waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan 

dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten 

kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol 

omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en 

geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen 

mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen 

met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat 

samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische 

Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 

– 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige 

Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

De Werkgroep Vieren (WGV) is verantwoordelijk voor onze zondagse vieringen. Deze 

worden in een kleine groep ruim van tevoren voorbereid, omdat we de vieringen zien 

als iets ‘van en door’ de gemeente. De voorbespreking wordt gewoonlijk gedaan door 

de voorganger, het voortgaand gemeentelid en vaak ook de organist/pianist. Meestal 

is het oecumenisch leesrooster het startpunt van het inhoudelijke gesprek. Samen 

komen we tot een ‘rode draad’ die bepalend is voor de invulling van de liturgie 

(waaronder de liederen, de muziek, de te lezen teksten). Het meedoen met de 

voorbereiding verdiept de beleving en verhoogt de betrokkenheid. De WGV staat open 

voor suggesties van buiten de werkgroep. Ook is het mogelijk mee te doen met de 

voorbereiding. Iedereen wordt hiertoe uitgenodigd. Een berichtje naar Wout 

Zilverberg, zilverberglettink@kpnmail.nl is voldoende. 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl 
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