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Inleiding bij “Laat je verrassen!”

Beste lezer,

Er zijn nog steeds seizoenen. Ondanks de klimaatverandering. Je kunt er alleen
voor wat betreft het dagelijkse weer niet meer zo van op aan of het passend is
bij de tijd van het jaar, het jaargetijde. Tenminste: als je als uitgangpunt neemt
wat je vroeger bij aardrijkskunde leerde over de kenmerken van verschillende
klimaatzones van Europa.

Niets is veranderlijker dan het weer. Vrijwel iedereen heeft dat wel eens ge-
zegd of gehoord. En nu is zelfs dat veranderlijke 66k nog eens aan het verande-
ren. Onrustig worden of zelfs schrikken van verandering is een signaal dat je
eigenlijk gericht was/bent op een bekend, vertrouwd patroon. Ja, we zijn ge-
woontedieren.

Wanneer je je laat verrassen dan speelt dat “gewoontegedrag” vrijwel geen rol.
Je neemt de dingen zoals ze komen. En morgen wéér. Prettige bijkomstigheid is
vaak dat je andere dingen waarneemt of dingen dnders waarneemt. “Hé, zo
had ik het nog niet gezien.” “Nee, zo had je het ook nog nooit bekeken.”

Zo is er nu weer een programmaboekje met verschillende onderwerpen en ac-
tiviteiten voor het seizoen 2025 — 2026. Ter inspiratie en bezinning en voor ont-
moeting en uitwisseling. Sommige zullen u vertrouwd overkomen, andere zijn
nieuw.

Kijk er eens met nieuwe ogen naar. Laat je verrassen!

ledereen die interesse heeft voor een activiteit is van harte welkom; je hoeft
geen lid te zijn van één van de voorbereidende organisaties.

Niet bij alle onderwerpen is al een dag en/of tijdstip vermeld; daarover zal t.z.t.
informatie worden verstrekt via de gebruikelijke communicatiekanalen en
plaatselijke media. Wijzigingen en actuele activiteiten zullen via de informatie-
bladen en websites van de gemeenten en parochie bekend gemaakt worden.

Namens de voorbereiders, Arnold Heijblom

Deze activiteiten worden aangeboden door de Doopsgezinde Gemeente, de
Remonstrantse Gemeente, de Oecumenische Gemeente en de R.K. Parochie
Heilige Drie-eenheid. Bij sommige activiteiten wordt ook samengewerkt met
andere kerkelijke of niet-kerkelijke organisaties uit Meppel. Dit programma-
boekje is samengesteld o.b.v. gegevens van augustus 2025.



Overzicht van seizoensactiviteiten DoRe en OGM 2025 - 2026

N.B.: gegevens o.b.v. informatie d.d. augustus 2025

Controleer de actuele informatiebladen voor eventuele wijzigingen

Datum Activiteit Dag Tijd Pag.
7-9 Taizé viering zondag 19.00 17
10-9 Ontmoeting bij de koffie woensdag 10.00 18
15-9 Meditatieavond maandag 20.00 14
18-9 Beemdgangers donderdag 10.15 19
20-9 Stiltekring Blijdestein zaterdag 12.00

24-9 Vredesgesprekken woensdag 19.45

27-9 Stiltekring Meppel en Zingen voor Vrede zaterdag 12.00

29-9 Meditatieavond maandag 20.00 14
5-10 Taizé viering zondag 19.00 17
8-10 Ontmoeting bij de koffie woensdag 10.00 18
13-10 Meditatieavond maandag 20.00 14
16-10 Beemdgangers donderdag  10.15 19
22-10 Nabij de dood ervaring en mystiek woensdag 19.30 16
27-10 Meditatieavond maandag 20.00 14
30-10 Bibliodrama donderdag  20.00 12
2-11 Taizé viering zondag 19.00 17
6-11 Hoop, wat die je ermee? donderdag 13
12-11 Ontmoeting bij de koffie woensdag 10.00 18
17-11 Meditatieavond maandag 20.00 14
20-11 Beemdgangers donderdag  10.15 19
20-11 Bibliodrama 20.00 12
25-11 Dieptepsychologisch bijbellezen dinsdag 10.00 11
1-12 Meditatieavond maandag ~ 20.00 14
7-12 Taizé viering zondag 19.00 17
10-12  Ontmoeting bij de koffie woensdag  10.00 18
24-12  Kerstnacht woensdag

25-12 Kerst donderdag
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Datum Activiteit Dag Tijd Pag.

2-4 Witte Donderdag donderdag

3-4 Goede vrijdag vrijdag

4-4 Stille zaterdag zaterdag

5-4 Pasen zondag

8-4 Ontmoeting bij de koffie woensdag 10.00 18
13-4 Mijn God, wat vraag je van me? maandag 19.30 11
3-5 Taizé viering zondag 19.00 17
13-5 Ontmoeting bij de koffie woensdag 10.00 18
14-5 Dauwvaren in de Wieden donderdag  7.30 14
24-5 Pinksteren en Pinksterontbijt zondag

10-6 Ontmoeting bij de koffie woensdag 10.00 18
20-6 Nacht van de Vluchteling zaterdag

8-7 Ontmoeting bij de koffie woensdag 10.00 18

Inspiratie en Bezinning

‘ KlimaatGesprekken

Voor de 40-dagentijd is er in onze gemeente gekozen voor een project met als
thema Heelheid, duurzaamheid en solidariteit. Een ruim thema waarbij
klimaatverandering ter sprake is gekomen, tijdens de vieringen,

de vastenmaaltijden en een tweetal kennismakingsworkshops.

Klimaatverandering

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Zo’n 80 procent van de Nederlanders
maakt zich daar zorgen over. Mogelijk wil jij ook jouw steentje bijdragen.
Misschien zoek je naar mogelijkheden om het gesprek daarover aan te kunnen
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gaan. Maar hoe doe je dat in openheid en zonder oordelen bij zo’n complex
vraagstuk? De workshopreeks Klimaatgesprekken kan je daarbij ondersteunen.

De reeks gaat in het najaar nog niet van start omdat de minimale groepsom-
vang nog niet gehaald was. Een volgend startmoment is nu gepland vanaf janu-
ari 2026.

data: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3 en 17 maart

De workshopreeks vindt plaats op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de
Groene kamer.

Thema'’s: het klimaat en jij, wonen, reizen, voedsel, consumeren

en klimaatgesprekken.

Aantal deelnemers: minimaal 6

Kosten: 50 euro voor lees- en werkboek met informatie en praktische tips, thee
en / of koffie

Waar nodig, probeert de werkgroep Inspiratie en Bezinning de kosten te verla-
gen. De landelijke organisatie Klimaatgesprekken is niet uit op het maken van
winst, maar maakt wel kosten.

Zie voor meer informatie: https://klimaatgesprekken.nl

Opgave: j.schalen@kpnplanet.nl




Activiteiten in de Vredesweek

Wie in de wereld om zich heen kijkt, ziet op veel plaatsen grote en kleinere
conflicten. Dichtbij en verder weg. Dat kan gevoelens van onmacht en
tegelijkertijd ook een sterk verlangen naar vrede oproepen. Van zaterdag 20
tot en met zondag 28 september 2025 is het Vredesweek. Kerken in Meppel en
omgeving nemen gezamenlijk het initiatief om in die week met iedereen die dat
wil stil te staan — ook letterlijk — voor vrede.

Stilstaan voor vrede in Ruinerwold

Op zaterdag 20 september wordt om 12.00 uur een
Stiltekring gehouden bij de Bartholomeuskerk op
Blijdenstein, bij goed weer rond de Apostelboom, bij
minder goed weer in deze Middeleeuwse kerk.

De Stiltekring is een statement tegen oorlog en een
symbool van een gezamenlijke wens of hoop om
conflicten te stoppen en om aandacht voor vrede en
vrijheid te vragen. In stilte wordt solidariteit betuigd
met mensen die geraakt zijn door oorlog, slachtoffers,
ontheemden en vluchtelingen.

ledereen is van harte welkom om aan te sluiten.

De Stiltekring start met een korte inleiding.

De 15 minuten stilte wordt voorafgegaan en besloten met klokgelui.

Ter afsluiting van de stiltekring volgt nog een korte bijdrage.

Daarna is er is er gelegenheid om na te praten.

Thema-avond Niets doen is geen optie

Het thema van de Vredesweek is dit jaar ‘Niets doen is geen optie.” Vraag die
dan meteen opkomt is: Wat doe je dan wel? Een gedachte die veel mensen
bezighoudt.

De joodse kunstenaar Marc Chagall heeft een wandkleed gemaakt dat in de
Knesset in Jeruzalem hangt. Hij verbeeldt niet alleen de harde buitenwereld
maar ook een visioen van vrede, een ‘binnenwereld’. Voor hem is die binnen-
wereld reéler dan de harde buitenwereld.

Met zijn beeld roept Chagall op tot een soort perspectiefwisseling: je vooral te
richten op dat visioen van vrede in plaats van op alle ellende in de wereld.
Datum: woensdag 24 september start om 20.00 uur

Plaats: DoReKerk, Vledder 20 in Meppel.

De inloop is vanaf 19.45 uur.
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Stilstaan voor vrede in Meppel

Ook in Meppel vindt een Stiltekring plaats en wel op zaterdag 27 september
op het Kerkplein in het centrum van Meppel.

De kring start om 12.00 uur met een korte inleiding waarna een stilte van 15
minuten volgt.

Samen zingen voor vrede

Meteen na de Stiltekring is er een kort muzikaal treffen in

de Grote of Mariakerk op het Kerkplein waar ook iedereen welkom is.

Er zullen vredesliederen klinken en wie wil, kan meezingen.

Op zondag 21 september is het de internationale Dag van de Vrede. Vorig jaar
is wereldwijd die dag het ‘Onze Vader’ van de componist Frank Martin
gezongen. Het lied is afkomstig uit het oratorium ‘In Terra Pax’ dat Martin ruim
80 jaar geleden componeerde als eerbetoon aan vrede.

Vanuit het Meppeler Kamerkoor Cigale is het plan opgevat om als onderdeel
van het muzikale programma dit ‘Onze Vader’ weer met een projectkoor ten
gehore te brengen.

Oecumenische gespreksgroep OGM

Ook dit jaar komt de groep weer maandelijks bij elkaar bij één van de leden
thuis. Gaandeweg het seizoen worden er gespreksonderwerpen ingebracht,
soms een artikel uit een krant of tijdschrift, soms een persoonlijk beleven van
iemand. Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan.

Data: worden telkens in overleg bepaald

Tijd: 20.00 — 22 uur

Plaats: bij één van de leden thuis

Coodrdinatie: Hennie Weltevreden (06-49650472)



Filosoferen over de Tijd

Filosoferen over de tijd is dat geen tijdverspilling? Trouwens is filosofie geen
onzinnige bezigheid? Het levert geen geld op, je kunt er geen ... En er zijn zoveel
meningen, de filosofie voegt er nog een paar aan toe. Filosofie is voor veel
mensen een niet praktische bezigheid waar je gemakkelijk zonder kunt. Heel
lang had filosofie een ondergeschikte rol in de theologie. Dat is inmiddels
gewijzigd in wederzijdse erkenning. De beoefenaars hoeven niet langer met
elkaar ruzie te maken wie nu gelijk heeft of meer betekenisvol voor de mens kan
zijn. Filosofie kan mensen zelfs troost bieden volgens Alain Botton. Op straat en
aan de keukentafel ontstaan vaak filosofische gesprekken, mogelijk vanwege de
ontspannen sfeer en er tijd voor genomen wordt. Uit de verschillende
ontmoetingen op straat blijkt een behoefte te zijn om over onderwerpen te
praten vanuit krantenberichten of vanuit het persoonlijke leven. Maar dan wel
zonder bijbedoelingen en religieus of ideologische voor ingenomenheid.

Op zich is dat ook een leerzame oefening.

Filosoferen aan de keukentafel
Ridiger Safranski heeft een beknopt
en heel toegankelijk boekje over de
tijd geschreven.

In tien hoofdstukken beschrijft hij
hoe tijd en mens elkaar
beinvioeden.

Het boek is 2° hands te koop via
boekwinkeltjes, de prijzen variéren
van€10t/m€17,-.

Aan de keukentafel is ruim plaats
voor 6 personen. Bespreking van de
hoofdstukken kan zowel

overdag als in de avonduren.

Het gaat om 10 bijeenkomsten en in
overleg bespreken we tijd en datum.
Opgave via e-mail:
heinvandenheuvel@ziggo.nl

of telefonisch: 0522 253494 of
0615110296



mailto:heinvandenheuvel@ziggo.nl

Gespreksgroep: Mijn God, wat vraag je van me?

Dit boekje was het jaarthema van de Remonstranten en nodigt uit tot persoon-
lijke bezinning: wat vraagt God eigenlijk van ons? In drie avonden gaan we hier-
over in gesprek. We lezen korte gedeelten, delen onze gedachten en ervarin-
gen, en luisteren naar elkaar in een open en respectvolle sfeer. ledereen is wel-
kom, met of zonder voorkennis.

De te lezen teksten worden vooraf toegestuurd.

Data: maandag 9 maart, 19.30 uur - 21.00 uur
maandag 30 maart, 19.30 uur - 21.00 uur
maandag 13 april, 19.30 uur - 21.00 uur

Begeleiding: Anneke van der Velde
Opgave: veld5834@planet.nl

Dieptepsychologisch bijbellezen, gesprekskring

De gesprekskring zal zich in drie bijeenkomsten bezighouden met
dieptepsychologisch bijbellezen. Dat betekent dat je de Bijbel niet leest als een
historisch verslag, een leerboek of een morele gids, maar als een spiegel van de
innerlijke, vaak onbewuste, processen van de mens. De dieptepsychologische
inzichten voeren terug op Carl Gustav Jung. Eugen Drewermann, een Duitse
theoloog, priester en psychotherapeut wordt gezien als de grondleggen en
belangrijkste vertegenwoordiger van deze manier van bijbellezen. Zijn werk was
baanbrekend, maar in de katholieke kerk ook controversieel. Met deze vorm
van Bijbellezen worden bijbelverhalen verbonden aan onze innerlijke
processen, waardoor bijbelverhalen een nieuwe betekenis kunnen krijgen. Na
een korte inleiding gaan we vooral praktisch aan de slag. Van u wordt gevraagd
tevoren wat leeswerk te verrichten. Op de avond zelf gaan we vooral praktisch
aan de slag. We gebruiken als basis het boekje 'Bijbelse verhalen als spiegel van
de ziel - deel 1, van Bert L. van der Woude. Het is helaas niet meer verkrijgbaar.
Daarom zal ik zorgen voor kopieén van het boekje.

Begeleiding: Jolanda Molenaar

Data: 25 november, 6 januari, 17 februari.

alle in de Groene Zaal op dinsdag, aanvang 10.00 uur:
Opgave tot eind oktober: jolanda.molenaar@planet.nl.
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“Spelen” met en in verhalen......

Spelen-derwijs je inleven in een bijbels figuur en die verbinden met je eigen
levens- en geloofsverhaal, dat is bibliodrama. Je ervaart en voelt dat die
verhalen van zoveel eeuwen geleden vandaag nog steeds waar zijn, dat ze ons
iets kunnen vertellen omdat het over jou en u en mij gaat. Daarmee zijn het
vooral ook wijsheidsverhalen.

Ze raken aan datgene wat bewust of onbewust speelt in je leven, en het kunnen
oefenplekken zijn voor keuzes die je wilt maken.

We zetten het verhaal in de ruimte neer en daar verbinden we ons eigen
levensverhaal mee. Het is dus belangrijk om open te kunnen staan voor
de eigen innerlijke levens- en geloofservaringen en dat van de medespelers.

In het therapeutische centrum De Hezenberg in Hattem heb ik enkele jaren
iedere week bibliodrama geleid, ondermeer met veel jonge mensen. Zij zeggen
na een bibliodrama dat bijbelverhalen een diepere betekenis hebben gekregen.
Zij leerden zichzelf er beter door kennen en hebben ervaren wat geloof voor
hen betekent.

Daarin zit een uitnodiging om kennis te maken met deze vorm van
bijbelverwerking!

Leiding: Tjimmie van der Wal

Data donderdagavond: 30 oktober en 20 november 2025,
26 februari en 19 maart 2025

start 20.00 uur; inloop en koffie 19.45u

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 ‘ o~

. . Wwx 1
aanmelden per keer: Tjimmie van : %{\i-ﬁxf S / [
der Wal: tel. 06-48765559; A1 ; LT

e-mail: t.vanderwal.1@kpnmail.nl
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Hoop, wat doe je ermee?

Er zijn in lange tijd niet zoveel boektitels verschenen met het woord “hoop” erin
als het laatste jaar. Hoop staat weer in de belangstelling. Maar wat doe je
ermee? De één zegt: zet maar bij het grof vuil, 't heeft toch geen nut. De ander
zegt: koesteren! En jij?

Welke rol speelt hoop bij jou? Daarover wil ik met je in gesprek aan de hand van
mijn eigen ervaringen ermee en mijn betrokkenheid bij het gilde voor schalig
wereld verbeteren (zie: https://www.annepastors.nl/gilde/ )

Je bent van harte welkom op donderdagavond 6 november 2025 in de Groene
Kamer van de DoRe-kerk. En als er behoefte blijkt aan een vervolg, dan regelen
we dat.

Datum: donderdagavond 6 november

Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar mag wel; via mail:
a.j.heijblom@kpnmail.nl

Arnold Heijblom

........... Maar wat ik van m’n leven niet verliezen wil, is hoop — is hoop

De hoop

Op straks en op daarna

De hoop op: ja, hoera

De hoop die zachtjes zegt: Schep moed
Al wat je doet

Komt goed, gaat goed

De hoop

Op eeuwen aan ’n stuk

Van wereldwijd geluk

De hoop die zegt: Het komt terecht — dus zit niet bij de pakken neer
De hoop (die zegt)

Die zegt: Ik ben er morgen weer...

Gedeelte van het lied “Hoop’ de tekst is van Ivo de Wijs
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Meditatieavonden

Aan de hand van muziek, tekst, woord of beeld gaan we in de meditatiegroep
met elkaar de stilte zoeken. Echte stilte kennen we niet zo goed.

We ervaren stilte soms als leegte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we vaak
de neiging hebben de stilte te ontvluchten.

Stilte schept ruimte voor een andere aanwezigheid.

God spreekt niet met stemverheffing, maar vaak zachtjes en subtiel.

Stilte kan veel in beweging zetten. Wie langer stil is, merkt dat de weerstand
tegen stilte omslaat in blijdschap en rust.

Wie met ons mee wil mediteren is van harte welkom.

De bijeenkomsten zijn op maandagen van 20.00 uur tot 21.30 uur in de kerkzaal
aan de Vledderstraat 20. ledereen is welkom, maar tevoren aanmelden is
noodzakelijk.

We vragen voor deze avond een kleine bijdrage van € 2,- per persoon.

De data voor dit najaar zijn: 15 sept, 29 sept, 13 okt, 27 okt, 17 nov, 1 dec.
Voor januari t/m april bepalen we later weer 5 avonden.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u mailen naar

Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

Dauwvaren op Hemelvaartsdag

De Wieden: een prachtig maar kwetsbaar natuurgebied in onze regio dat meer
dan de moeite waard is om te behouden én om van te genieten! Wie wil, kan
op donderdag 14 mei mee met een excursievaartocht. Geen dauwtrappen,
maar dauwvaren. De boot die aangemeerd ligt bij het Bezoekerscentrum van
Natuurmomenten, Beulakerpad 1, 8326 AH Sint Jansklooster, vertrekt op die
dag om 7.30 uur. Om nog niet vroeger te hoeven opstaan, wordt het ontbijt aan
boord geserveerd. Tijdens de tocht wordt het één en ander over de omgeving
verteld, maar er is ook volop ruimte voor stilte.

De kosten voor de vaartocht zijn afhankelijk van het aantal deelnemers dat
maximaal 22 bedraagt. Bij 18 mensen zijn de kosten op z’'n hoogst 12,50 euro
per persoon. Als we de boot reserveren, gaat de tocht alleen niet door bij har-
de wind en onweer.

Opgave voor 1 mei 2026 via j.schalen@kpnplanet.nl.

Na het varen kan iedereen — voor eigen rekening — voor een overheerlijke con-
sumptie terecht in Theeschenkerij De Wieden.
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Lezingen

21januari Froukje Weidema: ‘Luisteren... het opent je oren’

Froukje Weidema is gepromoveerd ethicus en in die
hoedanigheid hoofddocent Ethiek in de Zorgsector van
de Radbouduniversiteit. In haar werk in de ethiek
heeft ze zich gespecialiseerd in de dialoog, in het bij-
zonder in de vaardigheid van het luisteren. Haar
School voor Dialoog Nederland biedt trainingen, oplei-
dingen, lezingen en consulten door het hele land bin-
nen de zorg, overheid, onderwijs, justitie, defensie.
Kortom, ze doet in haar trainingen de deelnemers er-
varen hoe belangrijk luisteren is. In 2024 verscheen haar boek ‘ Luisterboek-
het boek dat je oren opent’

Op woensdag 21 januari laat Froukje ons horen, luisteren en meer in een lezing
met workshop.
Aanvang 19.30 u

18 februari ‘Hoop in de crisis’ (door collectief ‘God in de Supermarkt’

Steeds vaker horen we via allerlei nieuwsmedia zorgelijke berichten over onze
aarde. De crisissen buitelen bijna over elkaar. Wat doet dat met ons? De een
schiet in een fanatieke actiemodus, de ander reageert gelaten ‘ik kan er toch
niets aan doen’. In ‘Hoop in de crisis’ zoeken we met elkaar naar hoop in een
snel veranderende wereld. En denken we na over ons christelijke geluid in een
post-seculiere samenleving.

In deze nieuwe interactieve workshop nemen we je op onze eigen energieke
wijze mee aan de hand van het bekende lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk
en bewonder’.

door: collectief ‘God in de supermarkt

woensdag 18 februari, 19.30 uur
opgave van deelname vdor 11 februari bij
Anneke: veld5834@planet.nl




22 Oktober Rinus van Warven: ‘Nabij de dood ervaring en mystiek’

Wat betekent het om het leven te zien zoals het werkelijk is — zonder oordelen,
zonder projecties, zonder verklaringen? Krishnamurti zei het zo: “We zien nooit
echt, omdat we meningen hebben over wat we zien.”

Op 22 oktober geef ik in Meppel een lezing over mystiek, non-dualiteit (advaita)
en mijn eigen ervaring met een nabij-de-doodervaring (NDE). Drie geschenken
die ik toen ontving, hebben mijn leven blijvend veranderd en me dichter
gebracht bij wat Eugen Drewermann de kern van de mystiek noemt: de eenheid
van het bestaan.

Drewermann onderscheidt drie vormen van mystiek:

De mystiek van de leegte — leven zonder waarom, zoals de roos die bloeit om-
dat zij bloeit.

De mystiek van de liefde — liefde is niet het doel, maar de weg zelf.

De mystiek van het ogenblik — de volheid van het nu, voorbij verleden en toe-
komst.

Tijdens deze avond neem ik u mee in deze drie dimensies en in de vraag wat zij
vandaag voor ons leven kunnen betekenen.

Over Rinus:

Drs. Rinus van Warven (1956) studeerde theologie met een specialisatie cul-
tuurfilosofie en massacommunicatie. Na zijn studie is hij werkzaam geweest
voor tal van organisaties op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Duur-
zaamheid, ontwikkelingssamenwerking en het raakvlak tussen media en cultuur
hebben zijn speciale belangstelling.

Datum: woensdag 22 oktober
Locatie: Meppel
Aanvang: 19.30 uur
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Bijzondere Vieringen

Taizé-vieringen

Taizé vieringen zijn vespers op zondagavond in de sfeer van Taizé. De vieringen
die hebben het karakter van een vesper met liederen uit Taizé, een psalm, een
korte tekst en stilte. Op deze manier ontstaat een moment van rust en inkeer.
Een moment van thuiskomen bij jezelf. Stilte is belangrijk in deze vieringen.
Vanuit Taizé wordt hierover gezegd: “God heeft een stem van zuivere stilte
gekozen om te spreken. De stilte maakt ons klaar voor een nieuwe ontmoeting
met God. In de stilte kan het woord van God doordringen in de verborgen
uithoeken van ons hart. Op een nederige maar trefzekere manier brengt stilte
ons tot liefde”.

Data: elke eerste zondag van de maand, 19.00 uur
Willemijn van Schilfgaarde tel. 06-20049826 (Contactpersoon)

Leerhuis
Numeri

Wat is vrijheid en hoe bereik je het? In Numeri draait het
om lessen in vrijheid en politiek leiderschap, en daarmee
N is Numeri ook vandaag een sleuteltekst. Individuele
vrijheid is een groot goed in de Tora; hoe kan die bestaan
naast samenleven en landsbelang?

Het volk is op weg naar de vrijheid van het beloofde land.
Numeri laat zien dat de reis langer duurt dan gedacht: het
volk moet nog oefenen in vertrouwen hebben én
betrouwbaar zijn.

Numeri hecht veel waarde aan leiderschap, ook al is ie-
dereen gelijk. Welk soort leider is nodig? Hoe om te gaan met geklaag, interne
conflicten, en lieden die ontevredenheid opstoken om zelf de macht te kunnen
grijpen? Sacks laat zien waarom Mozes de ideale leider is voor de uittocht,
maar ongeschikt voor de intocht. De nieuwe situatie vraagt ander leiderschap.
Welke eisen stelt de Tora aan Mozes' opvolger?

De reis naar het beloofde land is psychologisch, moreel en spiritueel. Ze duurt
zo lang als de tijd die de mens nodig heeft om te veranderen.
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Dit is deel vier van rabbijn Jonathan Sacks' vijfdelige standaardwerk bij de boe-
ken van Mozes. Hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en we-
reldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. Elk essay is afzonderlijk te le-
zen. Over de lange reis naar vrijheid. Er is interne verdeeldheid. De reis is vooral
psychologisch, moreel en spiritueel. De reis duurt zo lang als de tijd die de mens
nodig heeft te veranderen.

Voorbereiding en bespreking

Voorafgaande aan de bijeenkomst heeft de deelnemer een aantal essays gele-
zen en bijbehorende verwijzing naar het boek Numeri uit de Bijbel. Tijdens de
bespreking per essays is er gelegenheid voor aan — en opmerkingen en gesprek.
De avondbijeenkomsten beginnen om half acht en rond half tien is de afron-
ding. De deelnemers zijn met elkaar verantwoordelijk voor het inhoudelijk en
prettig verloop van de bijeenkomsten. Deelname is open, ongeacht wel - of niet
kerkelijke achtergrond.

Datum: Start eind oktober 2025.

Aantal bijeenkomsten: 10 dinsdagavonden (verdeeld over 2025 en 2026)
Kosten: Aanschaf van het boek € 34,99 en koffie/thee € 1,50 per keer.
Plaats van samenkomst: Vergaderzaal van de Beemd in de Oosterboer.
Opgave via e-mail: heinvandenheuvel@ziggo.nl of tel. 0522

253494 ?

Ontmoetingsbijeenkomsten

Ontmoeting bij de koffie

Deze ochtend is bedoeld voor iedereen die op een ontspannen

manier — zonder iets te moeten — elkaar wil leren kennen.

Interesse in elkaars wel en wee en gewoonten draagt bij aan een prettige
omgang met elkaar.

De koffie-ochtenden vinden plaats op elke 2e woensdag van de maand om 10.00
uur. (inloop vanaf 9.45 uur)

Contactpersoon OGM:

Liesbeth Varkevisser tel. 0522-852132 en Geke Welbergen tel. 06-23374895.
Contactpersoon DoRe: Alie Meijering tel. 0522-256754 of 06-51238994

Zustercontact

Het Zustercontact van de DoRe-gemeente vindt zo'n 7 tot 8 keer per jaar plaats,
meestal op de derde woensdag van de maand. De deelnemers komen met be-
langstelling voor het wel en wee van elkaar bijeen in de Groene kamer.
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Zij vinden het belangrijk om zo te weten wat je kunt doen voor je naaste en
om "luisterend oor" te zijn.

Contactpersonen:

Alie Meijering tel. 06-51238994

Trijntje Wind: e-mail: trijntje-wind@kpnmail.nl

Gespreksgroep ‘De Beemdgangers’

De Beemdgangers komen bij elkaar op de derde donderdag in de maanden
september, oktober, november, januari, februari en maart.

De gesprekken vinden plaats in de koffiekamer van De Beemd. Dit is een groep
die voor iedereen open staat. Naast een inleiding of voorzet is er veel ruimte
voor onderling gesprek in een sfeer van respect en waardering voor elkaar.

De eerste bijeenkomst is donderdag 18 september van 10.15 uur tot 11.30 uur
en daarna: 16 oktober, 20 november 2025 en 15 januari, 19 februari en 19
maart 2026.

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2.

Begeleiding: Kees Stroop, tel. 0522-256322, e-mail: kees.stroop@gmail.com

Vastenmaaltijden in de veertigdagentijd

Vasten was lang geleden een bittere noodzaak. De wintervoorraden waren
geslonken en men moest het doen met het weinige dat voor handen was.
Carnaval, de dagen voor de vasten, betekent carne-vale, 'Vaarwel viees'.

In onze tijd is voor de meeste mensen vasten geen noodzaak. Vasten kan dan
een andere betekenis krijgen: jezelf iets onthouden om de betekenis en waarde
van iets anders opnieuw te ontdekken. Een poos zonder maakt je opmerkzaam
voor heel andere dingen.

Bij de vastenmaaltijden in de veertigdagentijd op de woensdagavond eten we
van een goede en eenvoudige pot in de Mennozaal.

De maaltijd begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. De data zijn 25 febr. En
4,11, 18 en 25 maart 2026.

Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.

We vragen koks die voor zes personen willen koken. De dagmenu’s worden ruim
op tijd vermeld in de Bouwstenen en op de website van onze gemeente. De koks
krijgen de kosten van de gekookte maaltijd vergoed. Het geld dat overblijft, gaat
in de 'vastenpot' naar een project dat wordt

uitgezocht door de diakenen.

Vanaf begin maart 2025 kun je je aanmelden als deelnemer aan de maaltijd en
als kok bij: Kees Stroop, tel. 0522-256322,

e-mail: kees.stroop@gmail.com
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DoRe-gemeente
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Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente
Vierplek: DoRe-kerk, Vledderstraat 20

Website:
https://www.doremeppel.nl/

Secretariaat:
doremeppel@gmail.com
Tineke Weidema, tel. 06 - 28324545

Oecumenische Gemeente Meppel
Vierplek: DoRe-kerk, Vledderstraat 20

Website: https://

oecumenischegemeentemeppel.nl/

Secretariaat:
info@oecumenischegemeentemeppel.nl
Wilma Heeres, tel. 06 — 20567324

Geloofsgemeenschap St. Stephanus
van RK-parochie Heilige Drie-eenheid
Vierplek: Comm. de Vos van Steenwijklaan 30

Website:

https://www.parochie-drieeenheid.nl/st-stephanus

-meppel

Secretariaat:
rkkerkmeppel@parochie-drieeenheid.nl

tel. 06 — 18403933 Marloes Vennix (voorzitter Lo-

katieraad)
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