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Het volgende nummer verschijnt vrijdag 26 september. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 24 september bij: bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

31 augustus  Wim en Gerda Otter 

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op 14 en 28 september om 11.00 en later en op 21 

september om 10.00 uur en later: 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering bekijken 

 

Vieringen beluisteren 

Beluisteren van de vieringen kan via:  

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 14 september, 11.00 uur, livestream 11.00 uur  

dertiende zondag van de zomer 

Voorganger: ds. Peter van de Peppel 

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 

Pianist: Gerrit van Werven 

Lezingen: Exodus 32, 7-14 en Lucas 15, 1-10 

Collectes: Noodfonds en Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 21 september, 10.00 uur, livestream 10.00 uur  

eerste zondag van de herfst 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

vredesweek 

Voorganger: ds. Betsy Nobel 

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres 

Pianist: Hanneke van Werven 

Lezing: Lucas 16, 1-17 

Thema: Zwijgen is geen optie 

Collectes: Stichting Vluchtelingenwerk en DoRe-gemeente en Oecumenische 

Gemeente Meppel 

  Bouwsteen#15 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 

DoRe-kerk 
Vledderstraat 20 
 

Jaargang 4, Nr. 15 
12 september 2025 

 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering
https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering
mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl


2 

 

Zondag 28 september, 11.00 uur, livestream 11.00 uur 

tweede zondag van de herfst 

Voorganger: ds. Aty van Noort 

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 

Pianist: Martijn Dijkstra 

Lezing: Lucas 16, 19-31 

Collectes: Vaartweek en Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

Gezamenlijke viering op 21 september om 10.00 uur 

Zie voor meer informatie de gegevens bij de betreffende zondag. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Niets doen is geen optie-Vredesweek 

Van 20 tot en met 28 september is het Vredesweek. We hebben vrede harder nodig 

dan ooit. In de wereld, maar ook in ons eigen land en op de socials. In de viering van 

21 september zullen Wilma, Hanneke en ik aandacht besteden aan het thema dat dit 

jaar door PAX is gekozen en dat is verwoord in een gedicht door Cassia Buonadonna 

(zie foto). 

 

Niets doen is geen optie 

 

Normaliteit is een zacht, zwart gat 

Waar ik heerlijk in kan woelen 

Nachtdonkere dekens over me geworpen 

Valt mijn normaal niet te storen 

Zo cirkel de samenleving 

Om me heen 

Als een diepe doem scroll 

Dromend op mijn despotische telefoon 

 

Of, dat zou het makkelijkst zijn hè?  

Alleen, wie stapt dan op 

Voor de ander 

Buiten- waar de zon schijnt 

Op een enge poppenkast met levens 

Aan de lijn? 

Dat is mijn opstand 

Dat is mijn activisme 

De kracht om van donker 

Licht te kunnen maken 

Simpelweg door te ontwaken 

 

Niemand hoort goed te kunnen slapen 

Wanneer we normaal maken 

Wat absurd hoort te zijn 

 

Vrede en alle goeds, 

ds. Betsy Nobel 
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Meeleven 

We feliciteren Klaske en Gert Batterink met hun beppe en opa zijn door de geboorte 

van Tobias Reinert op 6 september. Uiteraard wensen we ook Henri en Ellen geluk, 

vrede en alle goeds met de geboorte van hun zoon. 

Van 20 tot en met 28 september is de Vredesweek. Na eind februari 2022 in Oekraïne,   

begin oktober 2023 in Israël en Gaza en de vele jaren van oorlogen en geweld in 

Soedan, Myanmar, Jemen en zoveel meer landen op deze wereld lijkt vrede verder 

weg dan ooit. Velen van ons voelen zich er machteloos en hopeloos onder. Kan het 

thema van dit jaar ‘Niets doen is geen optie’ ons helpen om te gaan waar nog geen 

wegen bestaan – vrede de weg voor mijn voeten? We kunnen er letterlijk en figuurlijk 

bij stilstaan, we kunnen er met elkaar over nadenken en praten, we kunnen er voor 

zingen, we kunnen er een kaarsje voor branden. En als dit niet bij je past of je geen 

goed gevoel geeft, mag je dan iets anders op het spoor komen van voeten gevleugeld 

die melden de vrede.  

Van 22 tot en met 26 september is de Week tegen Pesten. Dit is een initiatief van de 

Stichting School & Veiligheid. Pesten gebeurt niet alleen op scholen. Het gebeurt op 

zoveel plekken en in zoveel situaties. Niet alleen kinderen en jongeren pesten en 

worden gepest, ook volwassenen en zelfs ouderen die met de jaren wijs worden 

geacht, pesten en worden gepest. Velen vinden het moeilijk hierover te praten. Het 

raakt aan onzekerheid en kwetsbaarheid, angst en schaamte, beeldvorming en 

vooroordelen en nog veel meer. Laten we onze eigen verantwoordelijkheid niet 

delegeren aan leerkrachten, maar zelf manieren vinden om te laten merken dat we de 

pest aan pesten hebben. 

Met de Week tegen Eenzaamheid van 25 september tot en met 1 oktober voor ogen 

denken wij aan de eenzamen onder ons, wie en waar ze ook zijn. Eenzaamheid is niet 

leeftijdsgebonden. Het kan iedereen overkomen, jong en oud. Wij wensen iedereen 

die een ander hier niet mee wil ‘lastig vallen’, iemand toe – ook al is het maar soms en 

even –  die echt begrijpt hoe jij je voelt. 

 

bedankje 

Lieve mensen, 

‘Een lied, een verrassing brengt de lucht 

in beweging tussen mensen 

en verbindt hen 

met klanken en woorden 

en voor je het weet 

worden mensen warm van binnen’ 

Het jaarthema van de OGM is dit jaar ‘laat je verrassen’, op 31 augustus werd dat 

voor ons …..een werkelijkheid , wij werden verrast met een prachtig bloemstuk die wij 

- namens u allen - mochten ontvangen. Onze hartelijke dank hiervoor. 

Warme groet, 

Wim en Gerda Otter 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Meditatie 

Data: maandag 15 september en maandag 29 september. 

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur. 

Plaats: kerkzaal DoRe-kerk, Vledderstraat 20.  

Kosten: € 2,- per persoon per keer. 

Info of aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 

mailto:joke.berendsen@gmail.com
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De Beemdgangers 

Datum: donderdag 18 september. 

Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. 

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage. 

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op ‘zaalbel’. 

Kosten: € 1,50 per persoon per keer voor koffie en thee. 

Begeleiding: Kees Stroop, kees.stroop@gmail.com 

 

Stiltekring 

Datum: zaterdag 20 september. 

Tijd: 12.00 uur. 

Plaats: Bartholomeuskerk, Blijdenstein, bij Ruinerwold. 

 

Thema-avond: Niets doen is geen optie 

Datum: woensdag 24 september. 

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 

 

Stiltekring 

Datum: zaterdag 27 september. 

Tijd: 12.00 uur. 

Plaats: Kerkplein, Meppel. 

 

Samen zingen voor vrede 

Datum: zaterdag 27 september. 

Tijd: aansluitend op de stiltekring, Kerkplein, Meppel. 

Plaats: Grote of Mariakerk, Meppel. 

 

Inspiratie: Reizende expositie Heel de aarde 

In september is in de Kruiskerk in Meppel de expositie 

Heel de aarde te zien. Deze expo reist vanaf 

september 2024 in twee jaar tijd door heel Nederland. 

De expositie bestaat uit 23 kunstwerken van 22 

kunstenaars. Elk kunstwerk verbeeldt een ander 

aspect van het thema. 

De expo is elke dag te bezichtigen als de kerkvlag 

uithangt, maar ook op donderdag (10.00-16.00 uur),  vrijdag (10.00-12.00 uur) en op 

elke zaterdag in september tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

De tentoonstelling is ook te zien op zaterdag 13 september in het Open 

Monumentendag van 11.00 – 16.00 uur. Het Meppeler Mannenkoor treedt die dag op 

(13.30 uur) en Mannes Hofsink bespeelt dan het orgel.  

Op zaterdag 20 september is ervan af 15.00 uur een muzikaal samenzijn rondom de 

expositie met het pianotalent Toni Hanemaaijer en de cantorij van de Samenstroom. 

Op zaterdag 27 september verzorgt kunstenaar Leo Nieuwenhuize (1952) uit Meppel 

vanaf 10.00 uur een workshop.  

De werkstukken zijn gemaakt door het collectief Arsprodeo in samenwerking met de 

Groene kerken in Nederland. Zie voor meer info: https://arsprodeo.nl/heel-de-aarde/ 

De Groene kerken in Nederland bestaan uit ongeveer 530 geloofsgemeenschappen. 

Enkele werken van de expositie 

mailto:kees.stroop@gmail.com
https://arsprodeo.nl/heel-de-aarde/
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Zowel de Kruiskerk als de Samenstroom behoren tot de Groene kerken.  

Werkgroep Inspiratie en Bezinning 

SAMEN DELEN 

 

Terugblik op de startzondag 

Het was een verrassende startzondag. Velen hadden zich ingezet om er een succes 

van te maken. Hier bleek maar weer: Alles draait om goede communicatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op afscheid van Tineke Weidema-Bos  

Zondag 7 september nam Tineke afscheid in een gezamenlijke viering. Er zijn vele 

mooie woorden gesproken. Op de foto hieronder werd Tineke toegesproken door één 

van haar dochters. Tevens werd deze zondag de vernieuwde Mennozaal in officieel in 

gebruik genomen. Er was een speciaal dankwoord voor alle helpers die dit mogelijk 

hebben gemaakt en in het bijzonder werd Bob Bolt nog in het zonnetje gezet door 

Tineke. Ook zeer veel dank aan allen die een financiële bijdrage hebben geleverd.  

Het resultaat is echt prachtig.  

 

dankwoord 

Lieve mensen, 

Ik beleef in deze dagen ‘ erna’ nog telkens mijn afscheid van zondag jl. Wat was het 

warm en goed om dit in de gezamenlijke viering te doen. Ik lees dankbaar alle goede 
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woorden die op de pompebledjes zijn geschreven. Jullie schreven bemoedigende 

(zegen-) woorden voor mijn toekomst  of dankwoorden voor wat was. Ik schreef in 

ons DoRe kerkblad ‘mijn afscheid is geen vaarwel’. Dus graag tot ziens. 

warme groet, 

Tineke 

 

Activiteiten in de Vredesweek 

Aandacht voor vrede 

In de vorige Bouwstenen is uitvoerig aandacht besteed aan de activiteiten in de 

Vredesweek. Hieronder een kort overzicht. 

Stilstaan voor vrede in Ruinerwold  

Op zaterdag 20 september wordt om 12.00 uur een Stiltekring gehouden bij de 

Bartholomeuskerk op Blijdenstein 

Thema-avond Niets doen is geen optie 

De thema-avond op woensdag 24 september start om 20.00 uur in de DoRe-kerk, 

Vledder 20 in Meppel. De inloop is vanaf 19.45 uur. De deelnemers gaan vooral met 

elkaar in gesprek over het kunstwerk Het visioen van vrede van Mark Chagall. Het 

programma duurt tot 21.30 uur.  

Stilstaan voor vrede in Meppel 

Ook in Meppel vindt een Stiltekring plaats en wel op zaterdag 27 september op het 

Kerkplein. De kring start om 12.00 uur. 

Zingen voor vrede in Meppel 

Meteen na de Stiltekring is er een kort muzikaal treffen in de Grote of Mariakerk. Er 

zullen vredesliederen klinken en wie wil, kan meezingen. 

 

Uit de kerkenraad  

Gemeentegids 2025 

De gemeentegids is geactualiseerd en gedrukt. Deze gids wordt op elk adres van 

leden en vrienden bezorgd samen met het activiteitenprogramma voor het seizoen 

2025-2026. Allen die hebben meegewerkt aan de actualisatie van deze gids, hartelijk 

dank. Ook de coördinatoren en contactpersonen van de werkgroep Omzien naar 

elkaar: Hartelijk dank voor de verspreiding hiervan. 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

31 aug Eigen diaconie 154,30 

 

Eigen gemeente: 

Datum Opbrengst 

31 aug 115,65 

 

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen.  

De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet  

verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar 

de collectedoelen. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van collectebonnen (zie 

onder). 

 

14 september – Noodfonds  

Door een aantal keren per jaar te collecteren voor het noodfonds kunnen we 

vanuit de diaconie een bijdrage doen bij acute hulp in noodsituaties. Denk aan 
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aardbevingen, overstromingen, hongersnood door mislukte oogsten en hulp in 

oorlogsgebieden. Met uw bijdrage kunnen wij een ‘spaarpot’ aanleggen voor 

deze situaties en hoeven we niet ad-hoc het collecterooster aan te passen als 

nood zich voordoet. 

 

 

 

 

21 september – Stichting VluchtelingenWerk 

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen vanaf het moment dat ze worden 

opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Zodat ook 

zij hun talenten mogen inzetten en mee kunnen doen aan de samenleving. 

 

Mantelzorg 

Mantelzorg, we hebben er allemaal mee te maken. Binnenkort zijn er in Meppel twee 

interessante bijeenkomsten waar iedereen zich voor op kan geven. Aan beiden zijn 

geen kosten verbonden. Samen in gesprek over ouder worden, zorg en ondersteuning 

We worden allemaal ouder, en dat brengt verschillende behoeften met zich mee. Nu is 

het moment om na te denken over hoe we hulp, ondersteuning en zorg in de 

toekomst willen organiseren, zeker gezien de vergrijzing en arbeidsmarktkrapte. 

  

Praktische informatie 

Datum: 2 oktober 2025 

Tijd: 17.30 uur – Soep met een broodje 

18.15 uur – Start theatervoorstelling 

20.00 uur – Afsluiting 

Locatie: De Schalle, Nijeveen 

  

Theatervoorstelling: Zorg of geen Zorg? 

Maak kennis met Karim, Elma en Tineke, drie mensen die ieder op hun eigen manier 

te maken hebben met veranderende zorg en ondersteuning. Een indringende en 

herkenbare voorstelling die uitnodigt tot reflectie. 

Na afloop is er de mogelijkheid tot napraten met koffie, thee of een frisje. 

Voor wie? 

• Inwoners van Nijeveen en Meppel 

• Beroepskrachten in welzijn en zorg 

 

Aanmelden kan tot 29 september via:  

Aanmeldformulier op https://www.meppel.nl/direct-regelen/samen-in-gesprek/ 

  

Mantelzorgsymposium 

Op deze inspirerende dag staat deskundigheidsbevordering rondom mantelzorg 

centraal. We brengen professionals, beleidsmakers, vrijwilligers én mantelzorgers 

samen om kennis te delen, inzichten op te doen en vooral: om de samenwerking te 

versterken. 

Praktische informatie: 

Datum: 18 september 2025 

Tijd: 9.30 tot 15.30 (incl. lunch en na afloop een borrel) 

Locatie: Protestantse kerk De Samenstroom, Groenmarkt 2 Meppel 

Programma: 

Er zijn zes workshops waarvan je er twee kan volgen (ochtend en middag): 

1. Herkennen en verminderen van (over)belasting en ontspoorde mantelzorg 

https://www.meppel.nl/direct-regelen/samen-in-gesprek/
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2. Tussen ruimte en verantwoordelijkheid: samenwerken met mantelzorgers 

3. Klaarstaan voor jongeren die opgroeien met ziekte en zorg 

4. Dementie en diversiteit: Bruggen bouwen naar migrantenfamilies 

5. Naasten van mensen met GGZ-problematiek 

6. Samen sta je sterker: Netwerken versterken en activeren met lef en liefde. 

Aanmelden kan zolang er nog plek is. Ga naar: https://www.meppel.nl/direct-

regelen/mantelzorgsymposium-meppel/ 

Ik wilde het jullie niet onthouden. 

Willemijn van Schilfgaarde 

 

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning  

Activiteitenprogramma 2025-2026  

De werkgroep heeft voor het seizoen 2025-2026 een breed en gevarieerd aanbod van 

activiteiten samengesteld onder de titel van ‘Laat je verrassen!'. Dit programma wordt 

op elk adres van leden en vrienden bezorgd samen met de gemeentegids 2025.  

Allen die op welke manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan dit 

programmaboekje en coördinatoren en contactpersonen van de werkgroep Omzien 

naar elkaar: Hartelijk dank hiervoor. 

 

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar 

Gemeentegids 2025 en Activiteitenprogramma 2025-2026 

Met veel plezier dragen de coördinatoren en de contactpersonen van de buurten hun 

steentje bij aan de start van het nieuwe seizoen door de gemeentegids 2025 en het 

activiteitenprogramma 2025-2026 rond te brengen bij elk adres van leden en vrienden 

van onze gemeente.  

Mocht u of jij dit niet voor maandag 29 september hebben ontvangen, neem dan 

contact op met Feikje Veenstra, 06 – 20385019 of  f.veenstra-kroontje@xs4all.nl  

De gemeentegids en het activiteitenprogramma worden dan alsnog bij u of jou thuis 

bezorgd.  

  

Uit de werkgroep Vieren 

Nieuwe Paaskaars 

 

Het was jullie vast al opgevallen, de Paaskaars brand in snel tempo 

op. We hebben wat pogingen gedaan om het tij te keren. Maar met 

een stevige vlam en veel kaarsvet naast en onder de kaars is de 

afbeelding nu echt bereikt. Tijd voor een nieuwe kaars. 

 

Ik koos voor jullie een kaars met een vredesduif en de wereldbol. 

Vrede in de wereld is in ieder geval iets wat ons verbindt. Ergens 

volgende week wordt de kaars geleverd. Kunnen we deze nieuwe 

kaars mooi in gebruik nemen in de vredesweek. 

 

Namens de kerkenraden van Do, Re en OGM 

Willemijn van Schilfgaarde 

 

https://www.meppel.nl/direct-regelen/mantelzorgsymposium-meppel/
https://www.meppel.nl/direct-regelen/mantelzorgsymposium-meppel/
mailto:f.veenstra-kroontje@xs4all.nl
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Kom ook buurten tijdens burendag 

Op zaterdag 27 september is het burendag. Het leek de 

gezamenlijke kerkenraden een mooi moment om onze 

schuil- en verscholen kerk open te zetten voor de buren. Met 

twee mooi opgeknapte ruimtes en een nieuw inspiratie en 

bezinningsprogramma een mooi moment om koffie te delen 

met onze buren. 

Van 9.30 tot 11.45 zal onze kerkzaal, de Mennozaal en 

Groene kamer open zijn: 

- zoals elke zaterdag kan er een kaarsje worden 

aangestoken 

- er staat koffie klaar in de Mennozaal  

- belangstellenden kunnen door alle ruimten dwalen 

- om 11.45 kan iedereen die dat wil naar het kerkplein gaan voor de stiltekring in 

de Vredesweek. Hoe mooi zou het zijn als we met elkaar in stilte daar naar toe 

lopen. 

Buren is voor deze open koffieochtend een rekbaar begrip. Natuurlijk nodigen we de 

directe buren uit. Bewoners die het complex delen met ons, onze overburen, 

gebruikers die regelmatig komen buurten - iedereen is welkom. Neem dus gerust je 

eigen buren mee voor een kopje koffie in de kerk. 

 

Namens de kerkenraden van Do, Re en OGM 

Willemijn van Schilfgaarde 

 

Vlinder 

Er is geen weg naar vrede. 

Vrede is de weg. 

(Mahatma Gandhi) 

 

Agenda  

13 september kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

14 september viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal Mennozaal 

15 september voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

15 september diaconie 19.30 uur Groenekamer 

15 september meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal  

18 september Beemdgangers 10.15-11.30 uur De Beemd 

20 september kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

20 september stiltekring 12.00 uur Blijdenstein 

21 september viering aansluitend 

koffiedrinken  

10.00-11.00 uur kerkzaal Mennozaal 

22 september voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

24 september thema-avond  20.00 uur DoRe-kerk 

27 september kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

27 september stiltekring 12.00 uur Kerkplein, Meppel 

27 september samen zingen voor vrede na stiltekring Grote of Mariakerk 

28 september viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal Mennozaal 

29 september voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

29 september meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal  
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DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur  

14 september: mevr. Borger  

21 september: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische 

Gemeente Meppel om 10.00 uur. Voorganger is ds. Betsy Nobel en 

voorgaand gemeentelid is Wilma Heeres.   

28 september: mevr. Van der Linden 

 

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de 

vieringen.       

https://www.parochie-drieeenheid.nl/     

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

Bouwsteen 

De Bouwsteen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per 

email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan 

opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwsteen.  

De Bouwsteen is ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: 

https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht 

op: diaconienog@gmail.com. Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf 

nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 

bonnen. Je kan de bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per 

vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie 

Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de 

waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan 

dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten 

kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol 

omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en 

geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen 

mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen 

met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
mailto:bouwstenennog@gmail.com
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com
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samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische 

Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 

– 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige 

Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

De Werkgroep Vieren (WGV) is verantwoordelijk voor onze zondagse vieringen. Deze 

worden in een kleine groep ruim van tevoren voorbereid, omdat we de vieringen zien 

als iets ‘van en door’ de gemeente. De voorbespreking wordt gewoonlijk gedaan door 

de voorganger, het voortgaand gemeentelid en vaak ook de organist/pianist. Meestal 

is het oecumenisch leesrooster het startpunt van het inhoudelijke gesprek. Samen 

komen we tot een ‘rode draad’ die bepalend is voor de invulling van de liturgie 

(waaronder de liederen, de muziek, de te lezen teksten). Het meedoen met de 

voorbereiding verdiept de beleving en verhoogt de betrokkenheid. De WGV staat open 

voor suggesties van buiten de werkgroep. Ook is het mogelijk mee te doen met de 

voorbereiding. Iedereen wordt hiertoe uitgenodigd. Een berichtje naar Wout 

Zilverberg, zilverberglettink@kpnmail.nl is voldoende. 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl 

mailto:zilverberglettink@kpnmail.nl
mailto:martijn_plas@hotmail.com
mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl

