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Het volgende nummer verschijnt vrijdag 12 september. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 10 september bij: bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

17 augustus  Eva de Wolde 

24 augustus  Ina Kiewiet  

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op 31 augustus en 7 september om 10.00 en later en op 14 

september om 11.00 uur en later: 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering bekijken 

 

Vieringen beluisteren 

Beluisteren van de vieringen kan via:  

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 31 augustus, 10.00 uur, livestream 10.00 uur  

elfde zondag van de zomer 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

startzondag 

Maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Betsy Nobel 

Voorgaand gemeentelid: Yoeri Emmaneel 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Lucas 14, 1, 7-14 

Collectes: Eigen diaconie en Nieuwe stoelen Mennozaal 

 

Start seizoen 2025-2026 met het jaarthema ‘Laat je verrassen’ 

Programma op zondag 31 augustus: 

10.00 uur: viering met de Maaltijd van de Heer, samen met de DoRe-gemeente. 

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop 

koffie of thee en een verrassing. Namens de werkgroep Inspiratie en bezinning vertelt 

Arnold Heijblom iets over het activiteitenprogramma van het komend seizoen. 

  Bouwsteen#14 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 
DoRe-kerk 
Vledderstraat 20 
 

Jaargang 4, Nr. 14 
29 augustus 2025 

 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering
https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering
mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl
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Daarna treedt een cabaretgroep van gemeenteleden op met een kleurrijke 

voorstelling ’Kerkikatuur’. De startzondag wordt afgesloten met een hapje en een 

drankje. 

 

Zondag 7 september, 10.00 uur, livestream 10.00 uur 

twaalfde zondag van de zomer 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

Afscheid Tineke Weidema als pastor van de Doopsgezinde gemeente  

Voorgangers: Anneke van der Velde en Tineke Weidema 

Thema: Tot hier heeft ons de tijd gebracht*) 

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde 

Organist: Jan Uiterwijk 

Lezing: Prediker 3 vers 1 t/m 8 

Collectes: Hospice Meppel en  Nieuwe stoelen Mennozaal 

(* Het thema is ontleend aan de beginregel van het doopsgezinde lied ‘Ik voel de 

winden Gods vandaag’. Een Friese tekstdichter heeft er een meer eigentijdse tekst op 

gemaakt. Daarvan is dus de eerste regel gekozen als thema. 

 

Taizé viering 

19.00 uur – 20.00 uur 

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

Na een lange zomer beginnen ook de vieringen in Taizé sfeer weer. Elke eerste zondag 

van de maand om 19 uur nemen we de tijd om te verstillen. Dit doen we met zang, 

korte teksten en een lange stilte. De komende paar keer verstillen we rond 

‘compassie’ en ‘mensen naast mensen’. Het is zover weg geraakt, deze zomer. 

Verstopt achter ego, macht, wellust en angst. Hoe vinden we weer de weg terug naar 

die prachtige basisregel: behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden. Ik zei 

het al eerder in een viering - ik verlang naar het verlieven tussen mensen; naar 

vrede. Voor nu woorden van geloof, hoop en liefde, geïnspireerd op de trap van de 

schoonheid (Trouw): 

 

daar waar ik anders ben dan jij 

begin ik -  

jij die mij ik maakt 

 

maar daar waar ik jou word 

word jij mij -  

ik ben een andere jij 

 

voor vrede heb ik hou nodig 

dat wij ons verlieven-  

jij en ik 

in de hoop dat wij elkaar dragen 

elkaar verdragen, dat wij - 

elke ander verder dragen 

 

als jij naar mij komt, of ik naar jou 

kunnen we samen dansen in vrede 

tot de wereld meebeweegt. 

 

Taizé-vieringen, Willemijn 

 

 

Zondag 14 september, 11.00 uur, livestream 11.00 uur  

dertiende zondag van de zomer 

Voorganger: ds. Peter van de Peppel 

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 

Pianist: Gerrit van Werven 

Lezing: Lucas 15, 1-10 

Collectes: Noodfonds en Oecumenische Gemeente Meppel 
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SAMEN VIEREN 

 

31 augustus, startzondag 

Op deze zondag starten we het seizoen 2025-2026. 

Op 13 juli werd het seizoen afgesloten met een maaltijdviering in de open lucht. Deze 

zondag starten we met een maaltijdviering het nieuwe seizoen weer op, nu in de kerk 

en samen met de gemeenteleden van de DoRe. Het thema van dit jaar is ‘Laat je 

verrassen’. Dat thema krijgt aandacht in de startviering en ook in het gezellige 

samenzijn bij de koffie. In de bijbellezing, Lucas 14: 1, 7-14 staat ook de tafel 

centraal. Zowel de gasten als de gastgever bij deze maaltijd worden aangesproken 

door Jezus: Wie is er welkom aan jouw tafel en welke plaats neem je in? Laat je je 

nog wel eens verrassen of gaat alles zoals als altijd gaat? Eén ding is zeker, daar waar 

Jezus in de buurt is, klinkt altijd de tegenstem ‘Het kan ook anders!’. Laat je 

verrassen! Het jaarthema is ‘Laat je verrassen’. Dat kan deze dag voor de viering door 

het kiezen van een plaats. Dat kan tijdens de viering wanneer het gaat om de vraag 

een bepaalde plek in te nemen. Dat kan door een ontmoeting bij de koffie of de thee, 

één of meer genoemde activiteiten in het nieuwe seizoen, een al of niet aangenaam 

getroffen zijn door één of meer karikaturen in de cabaretvoorstelling ‘Kerkikatuur’ of 

het samenzijn met een hapje en een drankje. En lukt het deze zondag niet om je te 

laten verrassen of zelf iemand te verrassen, weet dan dat we nog een heel jaar voor 

ons hebben. Dus: Laat je verrassen 

 

 

Gezamenlijke viering op 7 september om 10.00 uur 

Op deze zondag nemen we afscheid van Tineke Weidema-Bos als pastor van de DoRe-

gemeente. Zij heeft ook veel betekend voor de Oecumenische Gemeente Meppel. Zo 

is zij actief betrokken geweest bij de voorbereiding en uitwerking van het 

gezamenlijke gebruik van de DoRe-kerk en het zoeken naar samenwerking waar dit 

gewenst en mogelijk is. Daarnaast hebben we haar mogen leren kennen als 

voorganger, als begeleider van activiteiten van inspiratie en bezinning en als schrijver 

van maandbrieven, waarin zij ons deelgenoot maakte op haar levensweg van geloof, 

hoop en liefde. Tineke, voor dit en voor zoveel meer willen we jou heel hartelijk 

bedanken en wensen we jou Gods zegen en vrede en alle goeds toe op de weg die 

voor jou ligt en in de tijd die komt. 

 

Begintijd vieringen vanaf 14 september om 11.00 uur 

Vanaf 14 september tot en met 28 december beginnen de vieringen van onze 

gemeente op zondagmorgen om 11.00 uur met uitzondering van de zondagen waarop 

gezamenlijke vieringen zijn. Deze zondagen zijn 21 september, 12 oktober, 9 en 16 

november, 14 en 25 december. Deze gezamenlijke vieringen beginnen om 10.00 uur. 

Op 5 oktober begint de viering om 9.30 uur door een kringbijeenkomst van de DoRe-

gemeente. 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Wij gedenken Thijs Hoen 

Wij gedenken Thijs Hoen 15 februari 1950 – 19 augustus 2025 

 

Op 19 augustus kwam er een einde aan het leven van Thijs Hoen, 

de geliefde man van Ria Hoen-Hiddink. De levensweg van Thijs 

begon op 15 februari 1950 in Zwartsluis. Na de lagere school ging 

Thijs naar de LTS en werd hij opgeleid tot schilder. Veel huizen, 

bruggen, scholen en zelfs de toren van de Grote- of Mariakerk zijn 

door hem van een nieuwe laag verf voorzien. Hij vond het een mooi 

beroep. Thijs was in zijn jonge jaren een gepassioneerd hardloper, 

hij liep vele halve marathons. 

Toen Thijs zo rond de 40 jaar oud was, was hij nog steeds alleen. Via een advertentie 

kwam hij in contact met Ria en het klikte goed. Op 30 juni 1995 volgde de 

huwelijksdag. Thijs zijn motto was: Als je jong bent moet je genieten, want als je oud 

bent dan kan het misschien niet meer. Je kunt wel zeggen: dat doen we later wel, 

maar dan ineens merk je dat er geen later meer is. Dus gingen Thijs en Ria er graag 

op uit. Terrasjes, Ogterop, maar ook verre reizen naar onder andere Jordanië en 

Israël. Het motto van Thijs werd een harde waarheid, Thijs ontwikkelde OPS, de 

schilderziekte. Vanwege geheugenproblemen kon Thijs zijn werk niet meer doen. In 

die tijd zagen veel mensen hem regelmatig lopen naar Herberg Het Plein, waar hij 

koffiedronk met een vaste groep mannen. Ook binnen de kerkgemeenschap zal Thijs 

gemist worden. Thijs en Ria waren trouwe bezoekers van het Erf waar ze genoten van 

de aanwezigheid van de bewoners die altijd spontaniteit in de kerkdienst brachten.  

Toen het moment kwam dat Thijs nauwelijks nog kon lopen, moest hij ergens anders 

gaan wonen en zo kwam hij tenslotte in Het Anker terecht, waar hij liefdevol werd 

verzorgd. Bij zijn afscheid in crematorium Reestborgh stonden we stil bij Psalm 119: 

105: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Lang voordat 

Ria en Thijs elkaar kenden hadden ze beiden deze tekst meegekregen. Ria bij haar 

afscheid van de zondagsschool en Thijs bij zijn Belijdenis. Deze woorden zijn altijd 

betekenisvol geweest voor Thijs en Ria. Juist ook in de moeilijke tijden. 

Ria blijft zonder Thijs achter en ze zal hem enorm gaan missen. Er zijn veel goede 

herinneringen en er zijn ook de herinneringen aan moeilijke tijden, maar zo zei Ria: 

“We waren er voor elkaar in voor- en in tegenspoed, in ziekte en gezondheid.” Dat 

hadden jullie op jullie trouwdag aan elkaar beloofd en dat hebben jullie ten volle 

geleefd.  

We wensen Ria en allen die Thijs zullen missen veel sterkte toe en Gods licht op hun 

pad. 

Ds. Betsy Nobel 

 

Meeleven 

Het gewone leven lijkt weer begonnen. Scholen zijn van start gegaan, 

sportverenigingen hebben hun eerste trainingen, koren en muziekgroepen hervatten 

hun repetities, verenigingen organiseren hun wekelijkse of maandelijkse 

bijeenkomsten en veel  activiteiten in club- en buurthuizen, wijk- en woon- en 

zorgcentra en kerken beginnen nu de r in de maand komt. Maar wat is gewoon? Veel 

gemeenteleden hebben in de voorbije periode ervaren hoe ongewoon het leven kan 

zijn. In lief en leed is niets vanzelfsprekend. De geboorte van een kleinkind of een 

achterkleinkind. De voorbereiding van een huwelijksjubileum in de verwondering dat 
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je zo lang samen mag zijn. Een grote aanslag op je gezondheid en welbevinden. Een 

herstel dat niet op gang komt. De pijn die blijft. Het overlijden van een geliefd mens.   

Daarnaast zijn veel crises die het leven op deze aarde bedreigen, niet gewoon net als 

veel ontwikkelingen op het gebied van de nationale en internationale politiek.  

Het leven gaat niet gewoon door. Misschien is daarom ook wat we zolang gewoon en 

vanzelfsprekend vonden – het meeleven en het omzien naar elkaar met een woord of 

een gebaar – ongewoon en niet vanzelfsprekend. Laten we proberen ons daardoor te 

laten en doen verrassen. 

 

Koffiemorgen  

Datum: woensdag 10 september. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Excursievaartocht 

Datum: zaterdag 13 september. 

Tijd: 12.30 – 14.30 uur. 

Plaats: start vanaf Bezoekerscentrum, Beulakerpad 1, Sint Jansklooster. 

Kosten: € 10,- à € 15,- per persoon. 

Maximaal aantal deelnemers: 22. 

Opgave voor 1 september bij Jannie Schalen, j.schalen@kpnplanet.nl 

 

Meditatie 

Datum: maandag 15 september. 

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur. 

Plaats: kerkzaal DoRe-kerk, Vledderstraat 20.  

Kosten: € 2,- per persoon per keer. 

Info of aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 

 

Klimaatgesprekken 

Datum: eerste bijeenkomst op dinsdag 16 september. 

Tijd: 14.00 – 16.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Kosten: € 50,- per persoon. 

Minimaal aantal deelnemers: 8. 

Opgave voor 1 september bij Jannie Schalen, j.schalen@kpnplanet.nl 

 

Extra oproep 

Er zijn nog weinig aanmeldingen voor de bijeenkomsten over klimaatgesprekken en 

voor het varen in de Wieden op zaterdag 13 september. Voor beide geldt dat de 

opgave voor 1 september is.  

 

De Beemdgangers 

Datum: donderdag 18 september.  

Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. 

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage. 

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op ‘zaalbel’. 

Kosten: € 1,50 per persoon per keer voor koffie en thee. 

Begeleiding: Kees Stroop. 

mailto:j.schalen@kpnplanet.nl
mailto:joke.berendsen@gmail.com
mailto:j.schalen@kpnplanet.nl
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SAMEN DELEN 

 

Vanuit de kerkenraad 

Vanuit het moderamen en kerkenraad 

We hebben het seizoen 2024- 2025 afgesloten met een Openluchtviering bij Sarris en 

Marjelle in de tuin. Ds. Harmen Jansen en Wout Zilverberg als voorgaand gemeentelid 

hadden de viering inhoudelijk voorbereid en inhoud gegeven o.a. met de Maaltijd van 

de Heer. De manier waarop, paste uitstekend bij de locatie. Het nieuwe seizoen willen 

we starten met een gezamenlijke viering waarin we ook de Maaltijd van de Heer 

vieren. Hoe mooi is dat, dat we een periode afsluiten met het een Maaltijd en daarna 

weer opstarten met een Maaltijd. Na de viering drinken we samen koffie/ thee in de 

Mennozaal. Vervolgens zullen we met ons allen kunnen genieten van hoogstaand 

cabaret door een groep gemeenteleden van ons. Een luchtig en plezierig programma 

om het kerkelijk seizoen feestelijk te openen. Na een kort inleidend woordje hebben 

Jan en Attie voor ons een hapje en een drankje klaargezet. 

Aldert Dijk 

 

Vanuit de beroepingscommissie 

We zijn nog steeds druk bezig met het zoeken naar een predikant. We hebben 

inmiddels naast de advertentie op onze website en onze social media en op de PKN 

website ook een betaalde advertentie op reliwerk.nl gezet. Deze maakt ook gebruik 

van betaalde advertenties op social media waar onze vacature dan ook te zien is.  

Na overleg met de kerkenraad hebben we een gesprek gehad met De Hoofdhof in 

Zwolle-Berkum. We zijn samen met De Hoofdhof in Zwolle-Berkum actief op zoek naar 

een predikant. Beide gemeenten hebben een vacature: De Hoofdhof voor 0,5 fte en 

wij voor 0,4 fte. Door onze vacatures te combineren, ontstaat bijna een voltijdsbaan. 

We denken dat de kans groter wordt om een geschikte predikant te vinden door onze 

zoektocht gezamenlijk kenbaar te maken. Het is wel belangrijk om te weten dat het 

om twee aparte functies en sollicitatieprocedures gaat. Geïnteresseerden kunnen bij 

beide gemeente solliciteren. In onze vacature staat daarom: “Na een goed gesprek 

met de Protestantse Gemeente De Hoofdhof in Zwolle-Berkum, waarin we veel 

gemeenschappelijks ontdekten, denken we dat één predikant voor beide gemeenten 

goed zou kunnen passen. Zoek je een inspirerende fulltime functie, waarin je twee 

actieve geloofsgemeenschappen begeleidt? Dan nodigen wij je graag uit om te 

solliciteren op één of beide vacatures.” 

Bekijk hier de vacature van Protestantse Gemeente De Hoofdhof in Zwolle-Berkum. 

Link naar de 2e vacature: https://www.hoofdhof.nl/”. 

 

De Hoofdhof heeft in hun vacature dezelfde toelichting opgenomen met een link naar 

onze vacature, zodat kandidaten eenvoudig beide opties kunnen bekijken.   

 

Vacature scriba 

Jarenlang heeft Wilma Heeres het scribaat verzorgd. Daarnaast deed ze nog veel meer 

binnen onze geloofsgemeenschap. 

Met name de laatste maanden is Wilma bezig geweest om te inventariseren wat ze 

allemaal doet en welke van deze taken echt bij de scriba horen. Het gaat dan om het 

verzorgen van de post, het mede voorbereiden van de kerkenraadsvergadering door 

middel van de agenda en het verzorgen van het secretariaat. Er is een beschrijving 

van de werkzaamheden beschikbaar bij het moderamen (dagelijks bestuur) van het 

werk in onze gemeente van de scriba. Wie interesse heeft, kan deze beschrijving 

opvragen bij 2 leden van het dagelijks bestuur te weten,  

Jan Albert Kreuze (janalbertjkr@gmail.com) of Aldert Dijk (acjdijk@planet.nl).  

https://www.hoofdhof.nl/
mailto:janalbertjkr@gmail.com
mailto:acjdijk@planet.nl
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366 geloofsgetuigen 

Bovenstaande is de titel van het boek, geschreven door ds. 

Harmen Jansen. Harmen heeft de voorkant van het kaft aan ons 

‘gepresenteerd’ bij de openluchtviering op 13 juli jl. Het is nu 

klaar en zal officieel op 4 oktober in Amersfoort worden 

gepresenteerd. Het boek is door iemand als volgt omschreven: ‘Je 

leest het niet in 1 keer uit maar het laat zich ontvouwen als een 

stille metgezel’. Dat prikkelt toch de nieuwsgierigheid? 

Het boek is op dit nu verkrijgbaar voor de (vrienden-) prijs van  

€ 29,95. Gerda Otter heeft op mijn verzoek een aantal in 

voorraad gekregen voor belangstellenden. Haar contactgegevens 

zijn: gerdaotter@gmail.com of telefoonnummer: 0522 258181. 

Aldert Dijk 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

17 aug KIA Ethiopië 160,15 

24 aug KIA Indonesië 92,13 

 

Eigen gemeente: 

Datum Opbrengst 

17 aug 108,70 

24 aug 68,90 

 

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen.  

De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet  

verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar 

de collectedoelen. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van collectebonnen (zie 

onder). 

 

31 augustus – eigen diaconie 

Voor eigen diaconale projecten en kosten die we maken collecteren we 1 keer 

per maand. Op deze wijze kunnen we enige reserve opbouwen voor diaconale 

projecten vanuit de gemeente. 

 

7 september – Hospice Eesinge 

Het hospice is een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen met een korte 

levensverwachting tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Het is niet alleen 

bedoeld voor ouderen of alleenstaanden, maar ook voor jongere mensen met 

bijvoorbeeld een druk gezin. 

 

oproep 

Wie wil helpen het Nederlandse lesboek voor Oekraïense vluchtelingen te bekostigen? 

De afgelopen 2 jaar heb ik samen met een aantal vrijwilligers van onze gemeente 

Nederlandse lesgegeven aan de Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels is er een vaste 

gemotiveerde groep van 8 deelnemers ontstaan die het Nederlands al bijna op A1 

niveau beheersen. We hebben al die tijd met kopieën gewerkt en zullen dat voor de 

grammatica nog steeds blijven doen. Die werden door onszelf betaald en worden 

vanaf nu via de diaconie bekostigd. Maar we zouden graag een lesboek op A2-niveau 

voor hen willen aanschaffen. Dit kost € 580,-- en daarvoor zijn extra middelen 

nodig. Wij hopen op jullie steun. Wil je dit initiatief steunen dan kan je een bedrag 

mailto:gerdaotter@gmail.com
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storten op de rekening van de Diaconie NL16 RABO 0373 7461 99 onder 

vermelding van Nederlands lesboek. Het betreft een gift aan de diaconie dat kan 

dienen als aftrekpost giften voor de inkomstenbelasting.  

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage. 

Wilma Heeres  

Diakenen 

 

Uit de taakgroep Communicatie 

De taakgroep zoekt een bezorger van de papieren versie van de Bouwsteen voor 

mensen zonder computer e.d. Het gaat om 14 adressen (8 Oosterboer, 6 centrum). 

Eens in de 2 weken worden ze bezorgd op vrijdag met uitloop naar zaterdag.  

Meld je bij de redactie bouwstenennog@gmail.com.  

Hierna zoeken we uit de talloze aanmeldingen een geschikte kandidaat. 

Eef 

 

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar  

OMZIEN,  SAMEN HECHTER EN ZORGZAMER 

Stel je voor hoe waardevol een kort bezoekje kan zijn voor 

iemand die zich eenzaam voelt. Jouw kleine gebaren van 

vriendelijkheid kunnen een groot verschil maken in het leven 

van anderen. Als contactpersoon kan een luisterend oor een 

bron van steun zijn. Je helpt mee om onze gemeenschap 

hechter en zorgzamer te maken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand zich 

vergeten voelt en dat iedereen zich geliefd en gewaardeerd weet. We kijken ernaar uit 

om samen met jou een verschil te maken! 

 

De werkgroep Omzien wil graag nog extra contactpersonen verwelkomen die 

willen bijdragen aan het welzijn van onze gemeenteleden.  

Als contactpersoon speel je een cruciale rol in het "omzien naar elkaar".  

Dit betekent dat je af en toe een kaartje of brief rondbrengt, of een bezoekje 

brengt aan iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken. 

 

Wil je meedoen, neem dan contact op met de coördinator van jouw buurt: 

Baukje Boerma   06-28927557 

Elly van Sas   06-38303260 

Feikje Veenstra  06-20385019 

Harry Drost   06-13897902 

Arnold Heijblom  06-51520716 

of stuur een e-mail naar f.veenstra-kroontje@xs4all.nl voor meer informatie.  

Werkgroep Omzien 

 

Vlinder 

Elke droom over morgen 

verandert de wereld van vandaag. 

(uit: 'Trap van de schoonheid' van Frits Spits) 

 

 

 

 

 

 

mailto:bouwstenennog@gmail.com
mailto:f.veenstra-kroontje@xs4all.nl
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Aandacht voor vrede 

Wie in de wereld om zich heen kijkt, ziet op veel plaatsen grote 

en kleinere conflicten. Dichtbij en verder weg. Dat kan gevoelens 

van onmacht en tegelijkertijd  ook een sterk verlangen naar 

vrede oproepen. Van zaterdag 20 tot en met zondag 28 

september 2025 is het Vredesweek. Kerken in Meppel en 

omgeving nemen gezamenlijk het initiatief om in die week met 

iedereen die dat wil stil te staan – ook letterlijk – voor vrede.  

 

Stilstaan voor vrede in Ruinerwold  

Op zaterdag 20 september wordt om 12.00 uur een 

Stiltekring gehouden bij de Bartholomeuskerk op 

Blijdenstein, bij goed weer rond de Apostelboom, bij 

minder goed weer in deze Middeleeuwse kerk. De 

Stiltekring is een statement tegen oorlog en een 

symbool van een gezamenlijke wens of hoop om 

conflicten te stoppen en om aandacht voor vrede en 

vrijheid te vragen. In stilte wordt solidariteit betuigd 

met mensen die geraakt zijn door oorlog, slachtoffers, 

ontheemden en vluchtelingen. Iedereen is van harte 

welkom om aan te sluiten. De Stiltekring start met een korte inleiding. De 15 minuten 

stilte wordt voorafgegaan en besloten met klokgelui. Ter afsluiting van de stiltekring 

volgt nog een korte bijdrage. Daarna is er is er gelegenheid om na te praten. 

 

Thema-avond Niets doen is geen optie 

Het thema van de Vredesweek is dit jaar ‘Niets doen is geen optie.’ Vraag die dan 

meteen opkomt is: Wat doe je dan wel? Een gedachte die veel mensen bezighoudt.    

De joodse kunstenaar Marc Chagall heeft een wandkleed gemaakt dat in de Knesset in 

Jeruzalem hangt. Hij verbeeldt niet alleen de harde buitenwereld maar ook een visioen 

van vrede, een ‘binnenwereld’. Voor hem is die binnenwereld reëler dan de harde 

buitenwereld. Met zijn beeld roept Chagall op tot een soort perspectiefwisseling: je 

vooral te richten op dat visioen van vrede in plaats van op alle ellende in de wereld.  

De thema-avond op woensdag 24 september start om 20.00 uur in de DoRe-kerk, 

Vledder 20 in Meppel. De inloop is vanaf 19.45 uur. De deelnemers gaan met elkaar in 

gesprek. Het programma duurt tot 21.30 uur.  

 

Stilstaan voor vrede in Meppel 

Ook in Meppel vindt een Stiltekring plaats en wel op zaterdag 27 september 

op het Kerkplein in het centrum van Meppel. De kring start om 12.00 uur 

met een korte inleiding waarna een stilte van 15 minuten volgt.  

 

Samen zingen voor vrede 

Meteen na de Stiltekring is er een kort muzikaal treffen in de Grote of 

Mariakerk op het Kerkplein waar ook iedereen welkom is. (zie ook onder)  

Er zullen vredesliederen klinken en wie wil, kan meezingen. 
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Op zondag 21 september is het de 

internationale Dag van de Vrede. Vorig jaar is 

wereldwijd die dag het ‘Onze Vader’ van de 

componist Frank Martin gezongen. Het lied is 

afkomstig uit het oratorium ‘In Terra Pax’ dat 

Martin ruim 80 jaar geleden componeerde als 

eerbetoon aan vrede. Vanuit het Meppeler 

Kamerkoor Cigale is het plan opgevat om als 

onderdeel van het muzikale programma dit 

‘Onze Vader’ weer met een projectkoor ten 

gehore te brengen. Aan bovengenoemde activiteiten werken mee:  

Apostolisch Genootschap, Baptistengemeente Meppel, Christelijke Gereformeerde 

Kerk, Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente Meppel, Grote of Mariakerk, 

Hervormde Gemeente Ruinerwold, Leger des Heils, Nederlandse Gereformeerde Kerk, 

Meppeler Kamerkoor Cigale, Oecumenische Gemeente Meppel, Protestantse Gemeente 

Meppel, Rafaëlgemeente Meppel, Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap St. 

Stephanus te Meppel, Vrije Evangelisatie Zwolle, Vrije Evangelische Gemeente Meppel, 

Werkgroep Fairtrade gemeente Meppel en Zevende Dag Adventisten Meppel 

 

uitnodiging Zingen voor Vrede  

Beste zanger/muziekliefhebber,  

Elke derde week van september wordt de nationale Vredesweek georganiseerd. De 

Vredesweek 2025 vindt plaats van 20 t/m 28 september 2025. Het thema dit jaar is: 

‘Niets doen is geen optie.’ Voor verdere informatie over de Vredesweek zie: 

https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/  

In 2024 hebben we in Meppel gehoor gegeven aan een wereldwijde oproep van de 

Frank Martin Stichting om het door deze (Zwitsers-Nederlandse) componist op muziek 

gezette “Onze Vader” in de Grote of Mariakerk te laten klinken op 21 september, 

Internationale Dag van de Vrede. Dit jaar wordt op zaterdag 27 september om 12.00 

uur op het Kerkplein in Meppel weer een Stiltekring gehouden. In samenspraak met 

de organisatie bieden we dit jaar opnieuw gelegenheid om aansluitend aan de 

stiltekring, rond 12.15 uur, samen enkele liederen passend bij vrede en vrijheid te 

zingen in de Grote of Mariakerk in Meppel. Daarnaast is iedereen welkom om te 

komen luisteren. Rudi Kaldenberg zal het gelegenheidskoor op het orgel begeleiden en 

Erik Barten zal dirigeren. We zingen een 4 tal liederen, makkelijk in te studeren, 

eenstemmige liederen waaronder evenals vorig jaar, de Engelstalige versie van het 

“Notre Père” van Frank Martin. Wil je aansluiten bij dit initiatief mail dan (ieder 

persoonlijk) naar: zingenvoorvredemeppel@gmail.com Je krijgt dan verdere 

informatie én de bladmuziek per mail toegestuurd zodat je je thuis kunt voorbereiden. 

Graag aanmelden vóór 14 september zodat we een indruk hebben van het aantal 

deelnemers. Deelname is kosteloos, bij de uitgang van de kerk is er gelegenheid voor 

een donatie ter compensatie van de kosten en een gift aan Pax.  

Na het zingen is er tot 14.00 uur gelegenheid om elkaar op het Kerkplein te 

ontmoeten onder het genot van Fairtrade koffie of thee en om een kaarsje te branden. 

Dit geldt ook voor passanten. We hopen op een grote opkomst, van harte welkom!  

Arnold Heijblom en Edo de Jong (06 51520716) (06 19861987) 
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Van wie is deze stoel? 

Na de openluchtviering bij de fam. Barneveld is deze stoel 

overgebleven. Is deze van u? Hij staat nu bij Jan Wieringa in 

Ruinerwold. mobiel: 06 360 47 254  

Hij wil graag naar zijn eigenaar terug! 

'n hartelijke groet: 

Jan Wieringa 

 

Agenda 

30 augustus kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

31 augustus viering aansluitend 

koffiedrinken  

10.00-11.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

1 september voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

2 september kerkenraad 19.30 uur op afspraak 

3 september werkgroep Vieren 19.30 uur op afspraak 

6 september kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

7 september viering aansluitend 

koffiedrinken  

10.00-11.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

7 september Taizéviering  19.00-20.00 uur kerkzaal  

8 september voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

10 september koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

13 september kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

13 september excursievaarttocht 12.30-14.30 uur op afspraak 

14 september viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

15 september voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

15 september diaconie  19.30 uur Groenekamer 

15 september meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal  

16 september klimaatgesprek 14.00-16.00 uur Mennozaal 

18 september Beemdgangers 10.15-11.30 uur De Beemd 

      

DoRe-gemeente, kerkdiensten vanaf 14 september om 9.30 uur.  

31 augustus: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische 

Gemeente Meppel om 10.00 uur. Voorganger is ds. Betsy Nobel 

en voorgaand gemeentelid is Yoeri Emmaneel.  

7 september: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische 

Gemeente Meppel om 10.00 uur. Voorganger is ds. Anneke van 

der Velde en voorgaand gemeentelid is Willemijn van 

Schilfgaarde. In deze dienst wordt afscheid genomen van Tineke 

Weidema-Bos als pastor.  

 14 september: mevr. Borger.  

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder 

andere de vieringen.    

https://www.parochie-drieeenheid.nl/ 

https://www.parochie-drieeenheid.nl/
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Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

Bouwsteen 

De Bouwsteen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per 

email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan 

opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwsteen. De Bouwsteen is ook te lezen via de 

website van de Oecumenische Gemeente Meppel: 

https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: 

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de 

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de 

bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op 

bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse 

Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van 

de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de 

collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook 

worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol 

omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en 

geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen 

mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen 

met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat 

samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische 

Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 

– 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige 

Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

De Werkgroep Vieren is verantwoordelijk voor onze zondagse vieringen. Deze worden 

in een kleine groep ruim van tevoren voorbereid. De voorbespreking wordt gewoonlijk 

gedaan door de voorganger, het voortgaand gemeentelid en vaak ook de 

organist/pianist. Samen komen we tot een ‘rode draad’ die bepalend is voor de 

invulling van de liturgie (waaronder de liederen, de muziek, de te lezen teksten). Het 

meedoen met de voorbereiding verdiept de beleving en verhoogt de betrokkenheid. 

Het mogelijk mee te doen met de voorbereiding. Een berichtje naar Wout Zilverberg, 

zilverberglettink@kpnmail.nl is voldoende. 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com
mailto:zilverberglettink@kpnmail.nl

