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Het volgende nummer verschijnt vrijdag 29 augustus. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 27 augustus bij: 

bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

27 juli   Fam. Bouma  

3 augustus  Mevr. M van Molenberg 

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op 10, 17 en 31 augustus om 10.00 uur en later en op 24 augustus om 

9.30 uur en later: https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering bekijken 

 

Vieringen beluisteren 

Beluisteren van de vieringen kan via:  

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 10 augustus, 10.00 uur, livestream 10.00 uur 

achtste zondag van de zomer 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

Voorganger: Ds. C. Winkler Prins 

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse 

Organist: Nico Kunnekes 

Lezing: wordt in viering bekend gemaakt  

Thema: wordt in viering bekend gemaakt  

Collectes: Alzheimer Café Meppel en Nieuwe stoelen Mennozaal 

 

Zondag 17 augustus, 10.00 uur, livestream 10.00 uur  

negende zondag van de zomer 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

Voorganger: ds. Betsy Nobel 

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: wordt in viering bekend gemaakt  

Thema: wordt in viering bekend gemaakt  

Collectes: Kerk in Actie Ethiopië en Nieuwe stoelen Mennozaal 

  Bouwsteen#13 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 

DoRe-kerk 
Vledderstraat 20 
 

Jaargang 4, Nr. 13 
8 augustus 2025 
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Zondag 24 augustus, 9.30 uur, livestream 9.30 uur 

tiende zondag van de zomer 

Voorganger: pastor Roelie Stevens 

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 

Pianist: Martijn Dijkstra 

Lezing: wordt in viering bekend gemaakt  

Thema: wordt in viering bekend gemaakt 

Collectes: Kerk in Actie Indonesië en Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 31 augustus, 10.00 uur, livestream 10.00 uur  

elfde zondag van de zomer 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

startzondag 

Maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Betsy Nobel 

Voorgaand gemeentelid: Yoeri Emmaneel 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: wordt bekend gemaakt in Bouwsteen 14 

Thema: wordt bekend gemaakt in Bouwsteen 14 

Collectes: Eigen diaconie en Nieuwe stoelen Mennozaal 

 

SAMEN VIEREN 

 

Gezamenlijke vieringen op 10, 17 en 31 augustus om 10.00 uur 

Zie voor meer informatie de gegevens bij de betreffende zondag. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

VERVELING 

 

De traagheid van het licht, die aangename 

loomheid van de atmosfeer, 

dieren zien het niet, 

maar wij herkennen meteen de plek 

waar het even niet zo nodig hoeft. 

 

Iedereen kan zich per ongeluk 

of onbeweust een keer vervelen, 

maar het telt pas écht als je lekker ligt, 

of bewegingloos op stoelen zit, 

en denkt: ik verveel me! 

 

Die behaaglijke gedachte 

die eerst nog even een rondje draait 

voordat-ie in zijn mand gaat liggen 

om te dromen van iets leuks 

wat straks nog komt, maar nu nog niet. 

 

Uit: het begin van iets anders - Casper de Jong 

 

Wist u dat verveling heel goed is voor de creativiteit? 
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Dus, laat als je je verveelt het mobieltje achterwege en wacht tot er iets komt, waar 

je anders nooit aan gedacht zou hebben. 

Dit geldt voor kinderen en volwassenen! 

Ik wens u een mooie zomer, met actieve, maar ook lome momenten, 

Ds. Betsy Nobel 

 

Meeleven 

Wij gedenken Jan Roelof Lugtmeier             20 november 1932 – 31 juli 2025 

 

Op 31 juli kwam er een einde aan het leven van Jan Roelof Lugtmeier. Een week 

daarvoor werd hij getroffen door een herseninfarct en de schade was groot. Gelukkig 

was Jan in de week daarop nog goed genoeg om afscheid te kunnen nemen van zijn 

kinderen en veel van zijn klein- en achterkleinkinderen. Na zijn overlijden namen we 

afscheid van hem in de door hem zo geliefde grote kerk, midden in Meppel, waar hij 

zo goed als zijn hele leven heeft gewoond, waar hij ontzettend veel mensen kende en 

overal zijn voetsporen heeft nagelaten, door zijn werk als postbode, maar ook door 

zijn vele vrijwilligerswerk met name bij de voetbalvereniging en de kerk. 

 

Jan werd geboren op de Putstoel. Nadat hij met zijn ouders en zijn twee broers aan 

het eind van de oorlog naar Assen verhuisde, kwam Jan alweer snel terug naar Meppel 

om bij opa en oma Kroes te gaan wonen. Al op jonge leeftijd leerde hij Martha 

kennen, ze trouwden en kregen vier kinderen:  

Adri, Eef, Rolf en Jeanette. Het was een warm gezin en iedereen was er altijd welkom. 

 

Via Martha kwam Jan in aanraking met de kerk. Jan was daar niet mee opgegroeid, 

dus dat was wel even zoeken voor hem. Gelukkig kwam Ds. Verheij op hun pad, een 

progressieve dominee met meer vrijzinnige denkbeelden en zo groeiden Martha en 

Jan samen in een manier van geloven die bij hen paste: Een geloof dat gericht was op 

het hier en nu. Hier op aarde moeten we het met elkaar redden. Hier moeten we 

werken aan naastenliefde en vrede en gerechtigheid. Hierover hadden ze later ook 

mooie gesprekken met Femke en Kees.  

 

Op 31 oktober 2018 overleed Martha. Dat was een groot verdriet. Hoe mooi was het 

om te zien hoe er daarna een warme vriendschap ontstond tussen Jan en Trijnie Tien. 

Zo werd de eenzaamheid doorbroken en kwam het plezier in het leven weer terug. 

 

In de afscheidsdienst lazen we Matteüs 19: 16-22 over de rijke jongeling, die vraagt 

hoe hij het eeuwige leven kan beërven. Voor Jan was het eeuwige leven geen leven 

dat nooit ophoudt, maar een manier van leven die het houdt, die eeuwigheidwaarde 

heeft. Zo heeft hij zijn leven ook geleefd. Daar hoorden we prachtige voorbeelden van 

in de verhalen over de eigenzinnige Jan, een geliefde vader en schoonvader en opa 

voor zijn klein- en achterkleinkinderen. Er was licht, muziek en zang en tenslotte zelfs 

applaus. 

 

Jan zal gemist worden door velen. Het meest natuurlijk door zijn kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen, Trijnie, familie, vrienden maar zeker ook binnen de oecumenische 

gemeente waar hij zijn vaste plek had. 

Laten we elkaar nabij zijn in deze tijd van rouw en laten we elkaar verhalen vertellen 

over wie Jan voor ons was en zo zijn herinnering levend houden. 

 

Ds. Betsy Nobel 
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Lieve mensen, 

Wat heb ik veel medeleven 

gevoeld In de weken dat 

Harm ziek is geweest en na 

zijn overlijden. De warme 

wensen, vanuit de OGM, 

hebben mij zeer gesteund. 

Harm heeft met onze 

kinderen, familie en 

vrienden veel verhalen 

gedeeld. Heel waardevol. 

Nu gaan wij samen verder. 

We dragen de 

herinneringen aan Harm 

voor altijd met ons mee.  

Een lieve groet, 

Annie de Vries-Visser 

 

Koffiemorgen  

  Datum: woensdag 13 augustus.  

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

  Iedereen is van harte welkom. 

 

Bedankje 

Lieve mensen, 

Via ons digitale kerkblad wil ik u allen bedanken voor het prachtig ‘bemoedigende’ 

boeket bloemen dat ik - namens u allen- mocht ontvangen. 

Wim en Gerda Otter brachten het na de openlucht viering van 13 juli jl., hun 

‘beeldende’ verhalen zorgden ervoor dat ik het gevoel kreeg erbij te zijn geweest. 

Het maakte deze zondag voor mij tot een ‘bijzondere’ zondag. 

Met vriendelijke groet 

Appie Goettsch 

 

Nog een bedankje 

Over een poosje volgt een bedankje namens onze familie, maar nu wil ik alvast dank 

zeggen voor al het medeleven en de vele reacties, op welke manier dan ook, na het 

overlijden van mijn vader Jan Lugtmeier. Dat heeft ons dat enorm goed gedaan. 

Eef Lugtmeier 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

Wie gaat er mee varen in de Wieden? 

Tijdens de vastenmaaltijden is er dit voorjaar aandacht 

besteed aan klimaatverandering. Toen is ook ter sprake 

gekomen om een keer in de Wieden te gaan varen. Een 

prachtig maar kwetsbaar natuurgebied in onze regio dat 

meer dan de moeite waard is om te behouden én om van 

te genieten! 
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Wie wil, kan op zaterdag 13 september 2025 mee met een excursievaartocht. De 

boot ligt aangemeerd bij het Bezoekerscentrum van Natuurmomenten, 

Beulakerpad 1, 8326 AH Sint Jansklooster. 

We varen van 12.30 tot 14.30 uur en komen dan langs het verdronken dorp  

Beulake, het verstilde dorpje Dwarsgracht en het gehucht Jonen.  

De kosten voor de vaartocht zijn afhankelijk van het aantal deelnemers dat maximaal 

22 bedraagt. Bij 18 mensen zijn de kosten 10 euro per persoon.  Als we de boot 

reserveren, gaat de tocht alleen niet door bij harde wind en onweer.  

Opgave voor 1 september a.s. via j.schalen@ kpnplanet.nl. 

Wie dit uitstapje wil uitbreiden kan, voor en na het varen, terecht voor een 

overheerlijke consumptie in  

de Theeschenkerij De Wieden.  

 

 

Wergroep Inspiratie en bezinning 

 

 

Thema 40-dagentijd  

Voor de 40-dagentijd is er in onze gemeente gekozen voor een 

project met als thema Heelheid, duurzaamheid en 

solidariteit. Een ruim thema waarbij klimaatverandering ter 

sprake is gekomen, tijdens de vieringen, de vastenmaaltijden 

en een tweetal kennismakingsworkshops. 

Klimaatverandering 

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Zo’n 80 procent van de 

Nederlanders maakt zich daar zorgen over. Mogelijk wil jij ook 

jouw steentje bijdragen. Misschien zoek je naar mogelijkheden 

om het gesprek daarover aan te kunnen gaan. Maar hoe doe 

je dat in openheid en zonder oordelen bij zo’n complex 

vraagstuk? De workshopreeks Klimaatgesprekken kan je 

daarbij ondersteunen.  

 

Workshopreeks KlimaatGesprekken     

Bij voldoende deelname start er in september een workshopreeks in de Mennozaal van 

de DoRe. Op dit moment zijn er zeker vier gemeenteleden die graag mee willen gaan 

doen. 

Praktische informatie 

- Data: 16 en 30 september, 21 oktober, 4 en 18 november en 2 december 

- Tijd: van 14.00 – 16.00 uur 

- Thema’s: het klimaat en jij, wonen, reizen, voedsel, consumeren en 

klimaatgesprekken.                                                                   

- Aantal deelnemers: minimaal 6 

- Kosten: 50 euro voor lees- en werkboek met informatie en praktische tips, thee 

en / of koffie 
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Waar nodig, probeert de werkgroep Inspiratie en Bezinning de kosten te 

verlagen. De landelijke organisatie Klimaatgesprekken is niet uit op het maken 

van winst, maar maakt wel kosten. 

- Zie voor meer informatie: https://klimaatgesprekken.nl 

- Opgave voor 1 september 2025: j.schalen@kpnplant.nl 

Tot slot 

Klimaatverandering raakt mij diep vanwege de ingrijpende gevolgen, dichterbij en 

wereldwijd.  

We kunnen de klimaatverandering wat remmen. Ik zet me daar graag voor in. Juist 

in de kerk waar het scheppingsverhaal gelezen wordt en de oproep om goede 

rentmeesters te zijn klinkt. Mij motiveert daarbij in het bijzonder dat de Eeuwige in 

het verhaal van Noach een verbond sluit met ál wat leeft. 

Jannie   

 

Werkgroep Inspiratie en Bezinning 

SAMEN DELEN 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

27 juli St. Inlia 110,90 

3 aug KIA Zuid-Afrika 93,40 

 

Eigen gemeente: 

Datum Opbrengst 

27 juli 89,00 

3 aug 86,70 

 

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen.  

De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet  

verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar 

de collectedoelen. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van collectebonnen (zie 

onder). 

 

10 augustus – Alzheimercafé Meppel 

Collectedoel van de DoRe. U allen welbekend. 

 

17 augustus – KIA Ethiopië  

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker 

getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten 

mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische 

kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich 

aanpassen aan de nieuwe situatie. 

Aanpassen aan klimaatverandering 

Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, 

zoals hun ouders gewend waren. Samen met een hulporganisatie leert de Ethiopische 

https://klimaatgesprekken.nl/
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kerk jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet 

voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of 

winkel opzetten, gaan meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons 

repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee. 

 

24 augustus – KIA Indonesië 

Kerk die interreligieus bouwt aan vrede en duurzaamheid   

Kom  in actie voor Indonesië en laat je inspireren door de kerk in dit land. Indonesië 

kent een lange traditie van interreligieus samenleven. Indonesische kerken willen, 

waar mogelijk samen met moslims en andere groepen werken aan vrede, recht en 

duurzaamheid, bijvoorbeeld aan het gezamenlijk bestrijden van de ecologische 

crisis. Kom daarom in actie en steun het werk van deze kerken. 

 

Uit het college van kerkrentmeesters 

Naast de Oecumenische Gemeente Meppel bestaat nog de Stichting Fondswerving 

Kerkzaal Oosterboer, kortweg stichting Fondswerving. Vanuit het verleden heeft deze 

stichting een ANBI-status, wat betekent dat mensen die giften doen aan deze 

stichting, dit onder voorwaarden kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Vanuit 

het verleden waren er de nodige gemeenteleden die, naast Kerkbalans aan de 

Protestantse Gemeente Meppel, ook een gift deden rechtstreeks aan Het Erfdeel, via 

deze stichting. Nu de Oecumenische Gemeente Meppel al enige tijd zelfstandig is, is 

deze behoefte er logischerwijs niet meer.  

Het aanhouden van een ANBI-status kost geld, onder meer doordat de stichting 

verplicht is om een website operationeel te houden. Nu er geen giften meer 

binnenkomen, is de ANBI status niet langer benodigd en zal het bestuur van Stichting 

Fondswerving deze status per 1 oktober a.s. opheffen om zo de exploitatiekosten van 

de stichting te minimaliseren. Giften aan de stichting zijn dan niet langer aftrekbaar 

voor de inkomstenbelasting.   

Met vriendelijke groet,  

Bestuur Stichting Fondswerving 

Eric Moen, Engbert Muurling, Harold Hofenk 

 

Vlinder (Phil Bosmans) 

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, 

zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden. 

 

 

Vaartweek 28 juni tot en met 5 juli 

2025 

Op vakantie gaan. Dat is niet voor 

iedereen vanzelfsprekend. Daarom 

wordt er onder verantwoordelijkheid 

van de diaconieën van een aantal  PKN-

gemeenten langs de Drentse Hoofdvaart, een weekje uit georganiseerd. De kerk van 

Hoogeveen sluit daarbij ook aan. Op zaterdag 28 juni vertrekken er twee bussen 

vanuit Drenthe naar het prachtige oude landgoed Nieuw Hydepark, tussen Doorn en 

Driebergen op de Utrechtse heuvelrug. Daar wachten kamers op 40 gasten en 33 

vrijwilligers in het goed uitgeruste Roosevelt paviljoen. 

Van de gasten hebben sommige veel zorg nodig en andere helemaal niet of weinig. Er 

zijn gasten met en zonder partner, enkele zelfstandig wonend, anderen niet. Er zijn 

mantelzorgers die een weeklang niet hoeven te zorgen. Allemaal mensen die niet 

zomaar op vakantie gaan, maar voor wie het goed is een week in een andere 
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omgeving te ontspannen. Op zondagmorgen is er een fijne kerkdienst in de kapel van 

het Roosevelthuys, onder leiding van geestelijke verzorger Toke Hoekstra, die vanuit 

Zwolle ook als vrijwilliger mee is deze week. De dienst heeft als thema het verhaal 

over de verloren zoon. De Cantorij uit de Oosterkerk uit Zwolle luistert de dienst op.  

’s Woensdags is er nogmaals een korte dienst, mét avondmaal, waarin het verhaal van 

de bruiloft in Kana klinkt. Bijzonder voor veel gasten, omdat het allang geleden is dat 

er een avondmaalsviering meegemaakt kon worden.  

En dan de ‘gewone’ maaltijden: overheerlijk, gevarieerd en heel goed verzorgd! 

Samen eten is al een feest, maar dat is het op Hydepark helemaal!  

 

Jacqueline Roelofs–van der Linden dicht: 

‘Samen eten 

het goede van de aarde delen 

genieten van elkaars gezelschap 

dan wordt water wijn. 

Laat ons dat gegeven zijn.’ 

 

In Doorn hebben veel gasten en vrijwilligers ervaren dat water in wijn kan 

veranderen! Overvloedig zelfs!  

 

            

Ontspanning is er de hele week genoeg. Daar zorgt een gevarieerd programma  wel 

voor. Er is van alles te doen, zoals een speurtocht door het park, een themadag met 

opdrachten, een zangavond, bloemschikken, een optreden van verhalenverteller Loek 

Boer en van conferencier Ken Besuijen, een verwendag met nagelstudio, dames- en 

herenkapsalon, massagesalon voor handen en voeten. En niet te vergeten: de Bonte 

Avond, waarin ook een heel aantal gasten 

van zich laat horen! 

Nieuw Hydepark is een prachtig landgoed. 

Daar valt volop 

van te genieten 

tijdens een 

wandeling, een 

ritje op de 

duofiets of met 

de golfkar.  
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Ook het terras is een prima plek om te vertoeven. De airco van het gebouw geeft 

heerlijke verkoeling tijdens de twee tropische dagen die we deze week beleven.  

De Vaartweek 2025 is een bijzondere week geweest voor de gasten én voor de 

vrijwilligers. De week in Doorn heeft goed gedaan! Vanuit onze gemeente waren vier 

gasten en drie vrijwilligers mee:  

Geesje, Rita en Peter, Annie, Henny, Willemijn en Jannie. 

            

Veel gasten en vrijwilligers hopen volgend jaar weer op een week Doorn!  Voor 2026 

jaar staat de Vaartweek gepland van 6 tot en met 13 juni. 

 

Agenda  

9 augustus kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

10 augustus viering aansluitend 

koffiedrinken  

10.00-11.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

11 augustus voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

13 augustus koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

13 augustus taakgroep Liturgisch 

bloemschikken 

16.00 uur op afspraak 

16 augustus kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

17 augustus viering aansluitend 

koffiedrinken  

10.00-11.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

18 augustus voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

23 augustus kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

24 augustus viering aansluitend 

koffiedrinken  

9.30-10.30 uur kerkzaal 

Mennozaal 

25 augustus voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

30 augustus kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk 

31 augustus viering aansluitend 

koffiedrinken  

10.00-11.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

1 september voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

2 september kerkenraad 19.30 uur op afspraak 

3 september werkgroep Vieren 19.30 uur op afspraak 

      

DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur   

10 augustus: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische 

Gemeente Meppel om 10.00 uur. Voorganger is nog onbekend 

en voorgaand gemeentelid is Klazien Lambregtse. 

17 augustus: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische 

Gemeente Meppel om 10.00 uur. Voorganger is ds. Betsy 

Nobel en voorgaand gemeentelid is Martijn Plas.  

24 augustus: ds. Anneke van der Velde. Na deze kerkdienst vindt een evaluatie 

plaats van de Basisliturgie van de gezamenlijke diensten. 

31 augustus: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische Gemeente Meppel om 

10.00 uur. Voorganger is ds. Betsy Nobel en voorgaand gemeentelid is Yoeri 

Emmaneel.  
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R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere 

de vieringen.       

https://www.parochie-drieeenheid.nl/     

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

Bouwsteen 

De Bouwsteen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente 

Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over 

de  

vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen 

bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke 

overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook 

en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor 

uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend. Het Informatieblad kan per email 

worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier 

(bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst 

voor de Bouwsteen.  

De Bouwsteen is ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: 

https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: 

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de 

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de 

bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op 

bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse 

Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van 

de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de 

collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook 

worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol 

omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en 

geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen 

mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen 

met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat 

samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische 

Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 

– 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige 

Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com
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De Werkgroep Vieren (WGV) is verantwoordelijk voor onze zondagse vieringen. Deze 

worden in een kleine groep ruim van tevoren voorbereid, omdat we de vieringen zien 

als iets ‘van en door’ de gemeente. De voorbespreking wordt gewoonlijk gedaan door 

de voorganger, het voortgaand gemeentelid en vaak ook de organist/pianist. Meestal 

is het oecumenisch leesrooster het startpunt van het inhoudelijke gesprek. Samen 

komen we tot een ‘rode draad’ die bepalend is voor de invulling van de liturgie 

(waaronder de liederen, de muziek, de te lezen teksten). Het meedoen met de 

voorbereiding verdiept de beleving en verhoogt de betrokkenheid. De WGV staat open 

voor suggesties van buiten de werkgroep. Ook is het mogelijk mee te doen met de 

voorbereiding. Iedereen wordt hiertoe uitgenodigd. Een berichtje naar Wout 

Zilverberg, zilverberglettink@kpnmail.nl is voldoende. 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl 

mailto:zilverberglettink@kpnmail.nl
mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl

