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Het volgende nummer verschijnt vrijdag 8 augustus.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 6 augustus bij:
bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

29 juni Herman Hendricks
6 juli Albert Hoekerswever
13 juli Mw. Appie Goettsch

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken
Livestream op 27 juli en 3 augustus om 9.30 uur en later en op 20 juli en 10 augustus om
10.00 uur en later: https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering bekijken

Vieringen beluisteren
Beluisteren van de vieringen kan via:
https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint
voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan
heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 20 juli, 10.00 uur, livestream 10.00 uur QDERS’I‘
vijfde zondag van de zomer NS Q‘qq
gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente

Voorganger: ds. Anneke van der Velde %
Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren . 0
Organist: Hans van Sas c:em.?n;mnm.-gm

Lezing: wordt in de viering bekendgemaakt

Thema: wordt in de viering bekend gemaakt

Collectes: Arme Kant van Meppel en Nieuwe stoelen Mennozaal

Tijdens de viering van 20 juli wordt opnieuw gelezen uit het Evangelie van Lucas, deze
keer over Marta en Maria die zorgen voor Jezus, ieder op hun eigen manier.

Thema is: Wat is je roeping? Alvast iets om over na te denken.


https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering
https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering
mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl

Zondag 27 juli, 9.30 uur, livestream 9.30 uur
zesde zondag van de zomer

Voorganger: Leddy Karelse

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde
Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Lucas 11, 1-13

Thema: Wie klopt bij mij op de deur?

Collectes: Inlia en Oecumenische Gemeente Meppel
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Zondag 3 augustus, 9.30 uur, livestream 9.30 uur
zevende zondag van de zomer

Voorganger: pastoor Peter Wellen

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: wordt in de viering bekendgemaakt

Thema: wordt in de viering bekendgemaakt
Collectes: Kerk in Actie Zuid-Afrika en Oecumenische Gemeente Meppel

C,‘e\E G EMS@

s

CUME
g
2

yddaw a;%

Zondag 10 augustus, 10.00 uur, livestream 10.00 uur

achtste zondag van de zomer

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente ODERSTQ- ’
Voorganger: nog niet bekend A\S« 20 'q‘?)\
Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse %ﬁ;?

Organist: Nico Kunnekes

Lezing: wordt in de viering bekendgemaakt of in Bouwsteen 13 R L
Thema: wordt in de viering bekendgemaakt of in Bouwsteen 13 ';‘i:’:&'\’:{:"t‘::::"::::“:
Collectes: Alzheimer Café Meppel en Nieuwe stoelen Mennozaal

SAMEN VIEREN

Gezamenlijke vieringen op 20 juli en 10 augustus om 10.00 uur
Zie voor meer informatie de gegevens bij de betreffende zondag.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

Voor het gevoel van velen beleven we in deze periode het hoogtepunt van de zomer. Het
is de tijd van de school- en bouwvakvakanties. Ook al ben jezelf eerder met vakantie
geweest of ga je later, het is zichtbaar en hoorbaar rustiger en stiller op straat en in de
buurt waar je woont. Zoals vaker in het leven gebeurt, ervaren we in deze tijd van het
jaar dat we wat we als mooi of bijzonder ervaren, niet kunnen vasthouden. Ook al kunnen
we een hoogtepunt niet vasthouden, als we bereid zijn om een mooi moment er te laten
zijn, dan stellen we ons open voor het moois dat zich telkens weer in ons leven zal laten
zien. En als het een regenachtige en sombere dag is, als het donkerder wordt in je ziel,
vertrouw er dan op dat dit niet blijvend is. Er zullen weer dagen komen die een eigen
glans uitstralen. Aanvaarden en loslaten leren ons elke dag te beleven als een geschenk
uit Gods hand, hoe de dag zich ‘s morgens ook aandient.



Wij gedenken Jan Schipper 4 april 1942 - 2 juli 2025

Kort na zijn verhuizing wegens Alzheimer naar de Schiphorst is Jan Schipper overleden in
de leeftijd van 83 jaar. Bij het afscheid op 10 juli in de Hervormde Kerk in Den Ham,
voorafgaande aan zijn begrafenis op Natuurbegraafplaats Hoogengraven te Arrién, is veel
verteld over wat hem kenmerkte. Hij was iemand met doorzettingsvermogen, principes en
een 00g voor detail. Hij was wars van dikdoenerij en kapsones. Als inspecteur van de
Rijksgebouwendienst kwam hij zowel in gevangenissen en paleizen. Of je achter de tralies
zat of op een troon, voor Jan was je een mens als iedereen. Hij was iemand van recht
door zee en recht voor de raap en hij werd gedreven door een groot gevoel van
verantwoordelijkheid en eerlijkheid.

Het werk van Jan nam met zich mee dat het gezin in verschillende plaatsen heeft
gewoond en Meppel werd de plek waar het zich blijvend kon vestigen. Hij heeft daar veel
bestuursfuncties gehad in de Hervormde Kerk, woningstichting BOAZ, bouwcommissie van
het Irenehuis, kleindiervereniging Pels en Pluim en de shows van deze verenigingen in
Noord-Nederland en in Europa.

Met het wonen in het zelf gebouwde huis aan de Engelgaarde maakte de dieren plaats
voor het bezig zijn met houtsnijden. Na zijn pensionering hebben hij en zijn vrouw Dinie
veel reizen gemaakt. Ze waren zevenenvijftig jaar getrouwd en elke vijf jaar werd deze
liefde gevierd met de kinderen en hun partners en de kleinkinderen. Bij hen en samen
met hen, de mensen die hem het meest ter harte gingen, was hij het allerliefst.

Wij wensen Dinie, Nico en Chantal, Andrea en Mark, Ruben, Fleur, Charlotte en Remy en
iedereen bij wie Jan een plek in het hart had, de liefde toe als reisgenoot in het land van
rouw en verdriet om wegen te vinden waarop goede herinneringen hen mild en vrolijk
stemmen en ze kunnen doen glimlachen.

‘Huil niet, omdat ik er niet meer ben, maar glimlach, omdat ik er was.”’

Kees Stroop
Correspondentieadres: Engelgaarde 9, 7943 LD Meppel

Waarneming 14 - 21 juli
In de periode van 14 tot en met 21 juli neemt voor ds. Betsy Nobel in crisissituaties en bij
overlijden waar: ds. Anneke van der Velde, 06 — 52680894, email: veld5834@planet.nl

Koffiemorgen

Datum: woensdag 13 augustus.

Tijd: 10.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.
Iedereen is van harte welkom.

INSPIRATIE EN BEZINNING

SAMEN DELEN

Terugblik op viering kerkasiel in Kampen

Op vrijdagavond 27 juni 2025 waren we met 25 mensen uit onze geloofsgemeenschap in
het kerkelijk centrum de Open hof in Kampen, waar de familie Babayant kerkasiel heeft
gekregen om te voorkomen dat hun in Nederland gewortelde kinderen worden uitgezet
naar Oezbekistan.

We lazen spiegelverhalen uit het bijbelboek Ruth, zongen liederen en luisterden naar een
gedicht (zie onder) en het levensverhaal van een jonge Syrische vluchteling die hoopt dat
hij zich in Nederland thuis zal gaan voelen en mag blijven. Misschien.
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De monologen uit het bijbelboek Ruth en het hedendaagse verhaal van die Syrische
jongen die hoopt dat hij in ons land mag blijven, misschien, raakte ons allen. We
ervaarden van binnenuit, met ons hoofd en met ons hart, hoe moeilijk het leven van
asielzoekers en statushouders is. We bekeken de wereld vanuit het perspectief van hen
die net zo menselijk zijn als wij: Mensen van vlees en bloed, mensen met dromen en
verlangens, mensen met wanhoop en twijfel. Mens, voluit mens.

Bedankt voor de organisatie, bedankt voor de gezamenlijke ervaring die ons even een
inkijkje gaf in een wereld van vluchtelingen, ver weg en dichtbij.

Wil je ook een kerkdienst invullen zodat er een doorgaande viering mogelijk blijft? Kijk
dan op https://kerkasielkampen.nl/agenda/

Enkele mensen

Enkele mensen op de vlucht voor enkele mensen.
In een of ander land onder de zon

en enkele wolken.

Ze laten achter wat van hen is, een of ander alles,
bezaaide velden, enkele kippen en honden,
spiegeltjes waarin nu het vuur zich spiegelt.

Ze hebben kruiken en bundels op hun rug,
elke dag leger, elke dag zwaarder.

In stilte voltrekt zich iemands niet meer verder kunnen,
onder kabaal iemands weggrissen van iemands brood
En iemands schudden aan zijn dode kind.

Voor hen ligt een of andere weg die nooit de goede is,
altijd de verkeerde brug

over een rivier die vreemd roze kleurt.

Ergens in de buurt schoten, dichterbij of verder weg,

in de lucht een of ander vliegtuig dat wat rondcirkelt.

Een soort onzichtbaarheid zou hier van pas komen,
een grauwe steenachtigheid,

of nog beter een soort nergens-zijn

voor enige tijd, kort of misschien lang.

Er zal nog wel iets gebeuren, alleen waar en wat.
Iemand zal hen tegemoet komen, alleen wanneer en
wie,

in hoeveel gedaanten en met wat voor bedoelingen.
Als hij kan kiezen,

wil hij misschien geen vijand zijn

en zal hij hen in een of ander leven laten.

Wislawa Szymborska

Terugblik op afsluiting seizoen 2024-2025

Openluchtviering van 13 juli



https://kerkasielkampen.nl/agenda/

Openluchtviering van 13 juli 2025

Ik kreeg het volgende bericht van een gemeentelid:

Waar en kleine kerk groot in kan zijn!

Wat een schitterende viering met een uitstekende verkondiging, prachtige liederen
ondersteund door geweldige musici. Een feestmaal waarin ik met ds. Harmen Jansen kon
meegaan: zo moet de Maaltijd van de Heer geweest zijn, te midden van Gods schepping
met een loeiende koe op de achtergrond.

Je mocht even vrij zijn van alle ellende en hoop krijgen op een betere toekomst.

Ik heb daar niets aan toe te voegen.
Vanaf deze plaats wil ik Sarris en
Marjelle hartelijk dankzeggen voor
het beschikbaar stellen van de
locatie en het meedenken. Ook een
woord van dank aan ds. Harmen
Jansen en Wout Zilverberg voor hun
bijdrage.

Dank aan Inge en Melcher voor
jullie muzikale ondersteuning en
Fokke Pool, buurman van Marijelle
en Sarris, voor het geluid.

De koffiedames Jeannet en Esmé
zeg ik dank voor hun inzet en hun
improvisatietalent.

Namens de kerkenraad wens ik ons
allen een goede zomerperiode toe.

Aldert Dijk

Boekpresentatie

i i Tijdens de openluchtviering van zondag 13 juli kwam Harmen
. HarmenJansens

Jansen terug op zijn belofte om éen keer’ te melden wat het met

dat omvangrijk bedrag als afscheidscadeau gedaan heeft.

Hij heeft 366 geloofsgetuigen gemaakt, voor elke dag 1. De

ondertitel luidt: Mensen waar LICHT door straalt.

Nu hij bij ons voor mocht gaan, had hij graag zijn boekwerkje,

zoals hij het zelf noemt, aan ons aangeboden maar helaas, het

was nog niet helemaal klaar. Zeer waarschijnlijk aanstaande

QGIOOfS vrijdag, de dag van het verschijnen van deze Bouwsteen. Daarom

getu Igen heeft hij de omslag symbolisch aangeboden met de woorden: de
rest volgt!

MENSENJWAAR LICHT DOOR STRAALT Aldert Dl]k

Uit de kerkenraad
Asielnoodmaatregelenwet
In de gezamenlijke viering van zondag 6 juli jl. heb ik de volgende afkondiging gedaan:



Brandbrief aan de leden van de Eerste Kamer
N.a.v. het aangenomen wetsvoorstel in de Tweede
Kamer heeft het moderamen een handtekening gezet
onder een brandbrief aan de leden van de Eerste Kamer
tegen het criminaliseren van basale medemenselijkheid.
In de volgende Bouwsteen komen we er uitgebreider op
terug. Verdere toelichting:

Op 1 juli jl. stemde de Tweede Kamer voor een
amendement op de asielnoodmaatregelenwet, waarin
het verblijf van ongedocumenteerden en het bieden van
hulp aan deze mensen strafbaar wordt gesteld.

Vele organisaties vangen dagelijks mensen op, Medemenselijkheid
ontheemden, daklozen, anders denkenden zonder Daar kun je voor kiezen
onderscheid. Deze mensen, deze vrijwilligers, ook in
onze gemeente, zetten zich in en doen dat omdat ze
solidair zijn, omdat humaan zijn, omdat ze Christen zijn.
Het kan toch niet waar zijn dat deze hulp strafbaar
gesteld wordt.

Vergeet niet dat deze maatregel bovenop al de
ingevoerde maatregelen komt op alles wat er voor de
ongedocumenteerden al geldt.

Teken ook:
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Op donderdag 3 juli, na veel onduidelijkheden, misverstanden, onbegrip over-en-weer is
deze asielnoodmaatregelenwet toch aangenomen. Gaandeweg zijn er spijtbetuigingen,
Zijn er consequenties in beeld gebracht, is het niet- humane duidelijker geworden, kortom
er is bij de leden van de Eerste Kamer een genuanceerder beeld ontstaan. We moeten op
dit moment nog afwachten of de Eerste Kamer dit wetsvoorstel van de Tweede Kamer zal
goed- of afkeuren.

Ons moderamen heeft gemeend onmiddellijk de handtekening te zetten onder de
Brandbrief welke op 1 juli na het amendement en de behandeling in de Tweede Kamer is
opgesteld.

Het moderamen

Wilma Heeres

Jan Albert Kreuze

Aldert Dijk

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:
Datum Doel Opbrengst
29 juni Eigen diaconie 58,00
6 juli Noodfonds 124,65
13 juli Tent of nations 145,15

Eigen gemeente:

Datum Opbrengst

29 juni 50,50
6 juli 93,82
13 juli 79,95

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen.
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De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet
verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de
collectedoelen. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van collectebonnen (zie onder).

20 juli = Arme kant van Meppel

Wij doen ons diaconaal werk niet alleen. In Meppel bestaat een goed netwerk
waar mensen terecht kunnen bij financiéle nood of ondersteuning in de
persoonlijke sfeer. De Arme Kant en Kleine Nodenhulp in Meppel steunen wij
door deze 1 keer per jaar op het collecterooster op te nemen.

27 juli - Inlia
Inlia geeft hulp aan dakloze viuchtelingen in Nederland.

3 augustus - Kerk in Actie Zuid-Afrika

Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria.

Veel jongeren in Pretoria groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De
helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en
34 jaar is werkloos.

De christelijke organisatie PEN is als een familie voor deze kansarme kinderen en
jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en examens, maar leren ook sociale en
creatieve vaardigheden die hen weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op
eigen benen kunnen staan.

Uit de taakgroep Communicatie
Tot 29 augustus verschijnt de Bouwsteen eens in de drie weken.
Verschijningsdatum 8 augustus, deadline kopij 6 augustus.

Vlinder

Wacht niet op bijzondere momenten,

maar maak de gewone momenten bijzonder.
(uit 'Trap van de schoonheid' van Frits Spits)
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Agenda
19 juli kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk
20 juli viering aansluitend 10.00-11.00 uur kerkzaal
koffiedrinken Mennozaal
21 juli voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak
21 juli diaconie 19.30 uur Groenekamer
26 juli kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk
27 juli viering aansluitend 9.30-10.30 uur kerkzaal
koffiedrinken Mennozaal
28 juli voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak
2 augustus kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk
3 augustus viering aansluitend 9.30-10.30 uur kerkzaal
koffiedrinken Mennozaal
4 augustus voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak
9 augustus kaarsje branden 10.00-12.00 uur DoRe-kerk
10 augustus viering aansluitend 10.00-11.00 uur kerkzaal
koffiedrinken Mennozaal
11 augustus voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak
13 augustus  koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal



ODERST;?,, . DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur

20 juli: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische Gemeente
Meppel om 10.00 uur. Voorganger is ds. Anneke van der Velde en
. voorgaand gemeentelid is Marja van Wieren.

Doogsgerinde gemeente . . .
S s 27 juliz mw. Brouwer-Huisman

Cecumenische gemeante

3 augustus: ds. Anneke van der Velde (geen gezamenlijke kerkdienst
zoals op de website van de DoRe-gemeente staat)

10 augustus: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische Gemeente Meppel om
10.00 uur. Voorganger is nog niet bekend en voorgaand gemeentelid is Klazien

Lambregtse.
R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid
Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.
Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de
vieringen.
https://www.parochie-drieeenheid.nl/

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel
Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook
Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwsteen

De Bouwsteen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel
en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de
vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de
oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke
overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze
dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend. Het Informatieblad kan per email
worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier
(bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst
voor de Bouwsteen.

De Bouwsteen is ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel:
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:
diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie.
We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bestellen door
het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening
NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere
aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1
of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd.
Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande
rekening ovv het collectedoel.



https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com

Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan
met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging,
ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit
en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap
vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren,
leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende
vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid
van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij
wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente
Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 - 1996) en de
oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 - 2021) en maakt deel uit van de
Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere
aard te Meppel.

De Werkgroep Vieren (WGV) is verantwoordelijk voor onze zondagse vieringen. Deze
worden in een kleine groep ruim van tevoren voorbereid, omdat we de vieringen zien als
iets ‘van en door’ de gemeente. De voorbespreking wordt gewoonlijk gedaan door de
voorganger, het voortgaand gemeentelid en vaak ook de organist/pianist. Meestal is het
oecumenisch leesrooster het startpunt van het inhoudelijke gesprek. Samen komen we tot
een ‘rode draad’ die bepalend is voor de invulling van de liturgie (waaronder de liederen,
de muziek, de te lezen teksten). Het meedoen met de voorbereiding verdiept de beleving
en verhoogt de betrokkenheid. De WGV staat open voor suggesties van buiten de
werkgroep. Ook is het mogelijk mee te doen met de voorbereiding. Iedereen wordt
hiertoe uitgenodigd. Een berichtje naar Wout Zilverberg, zilverberglettink@kpnmail.nl is
voldoende.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en
vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar
martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl
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