
 
 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 27 juni. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 25 juni bij: 

bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

18 mei  Piet van Dijk 

25 mei  Wout Wouda 

1 juni   Fam. Schipper 

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op 15 en 29 juni om 9.30 uur en later en op 8 en 22 juni om 10.00 uur en 

later: https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering bekijken 

 

Vieringen beluisteren 

Beluisteren van de vieringen kan via:  

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 8 juni, 10.00 uur, livestream 10.00 uur 

Pinksteren 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

Voorganger: ds. Kees Stroop 

Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren 

Pianist: Martijn Dijkstra 

Lezing: Handelingen 2, 1-11 

Collectes: Kinderen in de Knel en Nieuwe Stoelen Mennozaal 

 

Zoals Pasen dit jaar op één en dezelfde datum viel in de westerse en oosterse kerken,  

valt ook Pinksteren dit jaar op één en dezelfde datum. Met een knipoog naar de cyclus 

rond Pasen, waarin aandacht was voor elementen uit de oosters-orthodoxe liturgie, 

spreken en zingen we, waar dat kan, over de Heilige Geest als een ‘zij’ in plaats van 

een ‘hij’. Met name in de Syrisch-orthodoxe geloofsgemeenschappen wordt de Geest 

als ‘vrouwelijk’ ervaren en bezongen.  

Dit werpt een ander licht op de westerse, mannelijke drie-eenheid van Vader, Zoon en 

Heilige Geest, allen ‘hij’. In Spreuken 8 noemt Vrouwe Wijsheid zichzelf het eerste 

schepsel van God. In Genesis 1, 1 kan zij verstaan worden als de adem die God de 
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Schepper een stem geeft. Met andere woorden: De Geest inspireert en bezielt God en 

mensen en alles wat leeft. 

 

Zondag 15 juni, 9.30 uur, livestream 9.30 uur  

zondag Trinitatis 

Voorganger: ds. Henk Linde 

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse 

Pianist: Gerrit van Werven 

Lezingen: Spreuken 8, 22-31 en Johannes 3, 1-16 

Thema: wijsheid in de nacht 

Collectes: Vaartweek en Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Bij de lezingen: 

God schiep de mens omdat Hij van verhalen houdt. Daarom staat de bijbel vol 

verhalen. De lezing uit Johannes is het verhaal van de ontmoeting van Jezus met 

Nicodemus. Ontmoetingen zijn niet meer ongedaan te maken. Je kunt niet meer terug 

naar voor de ontmoeting. Tijdens dat gesprek heeft Jezus het hart van Nicodemus 

geraakt. De boodschap is bij hem binnengekomen.  

De ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus begint in het donker en eindigt in het licht 

van de opstanding. De dag eindigt niet (zoals bij ons) in de nacht. Maar volgens de 

Joodse traditie is het precies andersom: de dag begint in de nacht.  

 

Zondag 22 juni, 10.00 uur, livestream 10.00 uur  

eerste zondag van de zomer 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

Voorganger: nog niet bekend 

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 

Organist: Jan Uiterwijk 

Lezing: wordt in de viering bekend gemaakt 

Collectes: Wilde Ganzen en Nieuwe stoelen Mennozaal 

 

Zondag 29 juni, 9.30 uur, livestream 9.30 uur 

tweede zondag van de zomer 

Taizéviering 

met medewerking van: werkgroep Taizé 

Collectes: Eigen diaconie en Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 29 juni staat de viering in het teken van Taizé.  De liturgie van deze viering is 

geïnspireerd door de stijl van de getijdendiensten in de Oecumenische Communiteit 

van de broeders in Taizé (Frankrijk). De liturgie opbouw wijkt af van de gebruikelijke 

liturgie op zondag. Zo zal er geen welkom van de gastheer zijn, zullen de 

mededelingen gedaan worden voor de zegen en is de collecte bij de uitgang. De 

viering begint met een lied en loopt aan een stuk door tot de mededelingen vlak voor 

de zegen. Wij nodigen iedereen uit om zich op te laten nemen in de zang en stilte van 

deze viering. De liederen uit Taizé zijn vierstemmig geschreven. Soms met een 

solozang of instrumentale solopartij. Het is mooi als de liederen meerstemmig klinken 

op 29 juni. Daarom zal zaterdagochtend 28 juni vanaf 10.00 de liederen van deze 

ochtend meerstemmig worden ingeoefend. Samen met de solisten en instrumentale 

ondersteuning. Iedereen die is uitgenodigd, zangers en instrumentaal.  

Bij deze bouwsteen is het liedblad als bijlage toegevoegd zodat zangers ook thuis al 

kunnen oefenen. Solo’s en instrumentale muziek kan worden toegestuurd. 



Tijdens de viering worden gebeden uitgesproken. Voorbeden zijn welkom. Wij stellen 

het op prijs als deze vooraf worden toegestuurd aan Yoeri Emmaneel. 

 

Alle informatie een rij: 

zaterdag 28 juni vanaf 10.00: meerstemmig inoefenen liederen 

liedblad is toegevoegd als bijlage; solopartijen opvraagbaar bij Willemijn (06-

20049628) voorbeden doorgeven kan met een mail naar yoeri.emmaneel@gmail.com 

 

SAMEN VIEREN 

Gezamenlijke vieringen op 8 en 22 juni om 10.00 uur 

Zie voor meer informatie de gegevens bij de betreffende zondag. 

 

13 juli, afsluiting seizoen 2024-2025 met openluchtviering 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Meeleven 

We denken aan Annie de Vries-Visser, haar kinderen en kleinkinderen, die op vrijdag 

30 mei afscheid moesten nemen van haar man en van hun leave heit en pake Harm. 

Harm is overleden in de leeftijd van 80 jaar. De dankdienst is op vrijdag 6 juni om 

13.30 uur in de Grote of Mariakerk. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13.00 uur 

gelegenheid om de familie te condoleren. Mogen zij liefde en meeleven ervaren van 

mensen om hen heen in deze dagen van rouw en verdriet, van leegte en gemis. En 

laat waar mensen niet bij kunnen komen of niet bij mogen komen, God zijn als een 

naaste die zwijgen, troosten en meedragen kan. 

 

Koffiemorgen  

Datum: woensdag 11 juni. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Bedankt Ina!   Welkom Baukje! 

Op zondag 1 juni jl. hebben we in de viering formeel 

afscheid genomen van Ina Hoekerswever als coördinator van 

buurt 2, Oosterboer Noordoost. 

Ina is vele jaren actief geweest in het pastorale werk van het 

Erfdeel en (dus) onze Oecumenische Gemeente. Zij was een 

vertrouwd en prettig aanspreekpunt voor de 

contactpersonen en voor vele anderen. Haar ruime ervaring 

en grote inzet kwam goed van pas bij de overgang van 

wijkgemeente naar de nieuwe gemeente. Ina is 

opmerkzaam, attent en toont zich betrokken. Op een rustige en vriendelijke manier 

droeg zij ideeën aan in de Werkgroep Omzien en wist praktische oplossingen te geven 

voor verschillende taken. Altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken. Én om 

heerlijke koek te bakken wanneer de werkgroep bij haar thuis kon samenkomen. 

Wij bedanken Ina voor haar trouwe werkzaamheden en gunnen haar van harte meer 

tijd voor familie en gezin en vrije tijd. In de werkgroep bijeenkomst van 25 mei jl. 

hebben we als coördinatoren ook afscheid van haar genomen. Bovendien is toen ook 

Baukje Boerma verwelkomd als opvolgster van Ina. Haar bevestiging als coördinator 

zal na haar vakantie plaatsvinden. 

Werkgroep Omzien 



 

Coördinator bloemengroet 

In de vorige Bouwstenen heeft al een mededeling gestaan over de 

bloemengroet. Als aanvulling daarop nog even een persoonlijk berichtje van mij. 

Na ruim 10 jaar coördinator van de bloemengroet te zijn geweest vond ik de 

tijd rijp om het stokje over te dragen aan iemand anders. 

Fijn dat Coby van Beijnum bereid is deze taak van mij over te nemen. Zij is 

inmiddels door mij bijgepraat en 'ingewerkt'. Dus als u iemand wilt voordragen voor 

de bloemen uit de viering, dan kunt u vanaf heden haar benaderen. 

Coby van Beijnum 

cobyvanbeijnum@gmail.com  

Telefoon: 06-43028722 

Hartelijke groet, 

Theo Pereboom 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

Op de avond voor Hemelvaartsdag kwamen er pelgrims bij ons logeren. Ze gaan 

wandelen van Meppel naar Jorwerd. Ik lees in hun tekstboekje dat ze gebruiken voor 

meditatieve momenten tijdens het wandelen en bij de korte vieringen. Zo gaan ze op 

pad. In het boekje staat de volgende aanwijzing van Leo Fijer: Ook al ben je op de 

weerbarstigheid van het leven gestuit, blijf doorlopen, kijk niet om. Het gebeurt in het 

lopen zelf. Beeldend is het verhaal van de Emmaüsgangers: de twee leerlingen van 

Jezus waren na zijn sterven aan het kruis een beetje radeloos: hoe moeten we nu 

verder? Maar zonder dat ze het beseffen was de Heer al onder hen. 

Paus Franciscus zei op de wereldjongerendagen in Rio de Janeiro: ‘Ga op weg, wees 

niet bang, en wees dienstbaar aan de ander’. Heb vertrouwen dat je verdriet toch 

getroost wordt, dat je vragen toch beantwoord worden, dat je Christus op je pad 

vindt, dat je er niet alleen voor staat. 

Klazien Lambregtse 

 

SAMEN DELEN 

 

Pinksterontbijt 

Datum: zondag 8 juni. 

Tijd: 8.30 uur. 

Plaats: Mennozaal, DoRe-kerk. 

Deelnemers hebben zich van tevoren aangemeld. Hierdoor is onaangekondigd 

aanschuiven niet mogelijk. 

Kosten: Een vrijwillige bijdrage in de tegemoetkoming van de kosten en voor een 

goed doel is van harte welkom. 

 

Uit de kerkenraad 

3 juni 2025 

De afgelopen kerkenraadsvergadering was een thema-vergadering. 

We hadden het beleidsplan 2023- 2026 op de agenda.  

Wat hebben we inmiddels gerealiseerd? 

Wat is op dit moment gaande? 

Wat vraagt nog (extra) aandacht? 

We kunnen constateren dat we al veel thema’s in gang hebben gezet of hebben 

gerealiseerd. Denk aan een liturgie die we gezamenlijk hebben kunnen invoeren met 

de DoRe-gemeente. Een aandachtspunt is en blijft dat we vanuit onze visie en 

uitgangspunten willen werken en dat we bij de acties die we doen, deze hieraan 
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blijven koppelen. Bijvoorbeeld:  

Vanuit de oecumene willen we oog hebben voor verschillende tradities en stromingen 

in het christelijk geloof.  We willen en zoeken samenwerking met andere kerken en 

geloofsgemeenschappen en we zijn bezig met de intensivering van de samenwerking 

met de DoRe-gemeente. 

Een aandachtspunt was bijvoorbeeld hoe we vorm geven aan de ontmoeting en 

gemeenschapsvorming. Punt voor punt hebben we het beleid doorgenomen. 

Elke werk- of taakgroep heeft een jaarplan. Prima geformuleerd met stap voor stap 

aangegeven welke acties er in een jaar op de rol staan. 

Met name twee aandachtspunten moeten we goed in de gaten houden.  

Maken we wel voldoende bekend waar we als bestuurders, als werkgroepen, mee 

bezig zijn? Dat kan intern, via de Bouwsteen of anderszins maar ook kunnen 

activiteiten extern met de (plaatselijke) media of op social media gedeeld worden. 

Een ander aandachtspunt is het vastleggen van afspraken over ‘kleinere’ praktische 

zaken die belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan dat we kleurpotloden met een 

kleurplaat of puzzeltje klaarleggen voor als er kinderen komen, want we geven aan 

welkom te zijn voor de jeugd. 

Kortom: Een boeiende thema-avond waar we konden constateren dat er veel goed is 

en goed gaat, maar er ook nog ‘werk’ te doen is. 

Verder is de beroepingscommissie nog steeds druk op zoek naar een predikant en 

probeert de vacature op zoveel mogelijk plaatsen uit te zetten. Mocht u zelf nog een 

idee hebben voor een predikant laat dat dan aan de scriba weten (info@oecumenische 

gemeentemeppel of 06-20567324) of iemand anders van de beroepingscommissie. 

Een websitebeheerder hebben we, maar we zijn nog op zoek naar een 

applicatiebeheerder. Tussen onze gemeenteleden zit vast wel iemand die het leuk 

vindt om in zijn/haar eigen tijd aan een website te knutselen. Wie vindt het leuk om af 

en toe de website aan te passen door bijv. een functie in te bouwen of ziet het wellicht 

als een uitdaging om een nieuwe website te bouwen? Meld je dan aan bij Wilma 

Heeres, wilmaheeres@kpnmail.nl of 06-20567324.  

 

Uit de diaconie 

De diaconie ontving de opbrengst van de vastenmaaltijden. Een mooi bedrag van  

€ 361,50. Wij hebben besloten om deze middelen beschikbaar te stellen voor 

Nederlandse lessen aan Oekraïense vluchtelingen in Meppel. Een aantal leden van 

onze gemeente verzorgen deze lessen al geruime tijd. Door wijzigingen in de 

organisatie moeten de lessen op eigen kracht worden voortgezet. Met deze bijdrage is 

het mogelijk om lesmateriaal beschikbaar te houden.  

 

Op zaterdag 28 juni vertrekken de gasten en vrijwilligers naar Doorn voor een week 

vakantie. Ook uit onze gemeente zullen er gasten en vrijwilligers deelnemen aan de 

Vaartweek. Wij wensen iedereen een goede week toe. 

 

De rode lijn demonstratie bracht veel mensen in beweging. In de trein richting Den 

Haag wisselde de rode kleur van voetbalfans om naar in rood geklede mensen op weg 

naar die figuurlijke rode lijn. Vele van ons waren onwennig, demonstreren is niet voor 

iedereen iets wat zij vaker hadden gedaan. Ikzelf ook wat nerveus, wat als ook hier 

chaos creëren de motivatie was om mee te lopen. Nergens voor nodig, alles verliep 

vreedzaam, in goede sfeer, met oog voor elkaar. Verbonden met 100.000 voornamelijk 

vreemden met gelijke zorgen. Daar in Den Haag en ook met onze rood geklede 

gemeente in Meppel. Later hoorde ik het gedicht van onze Denker der Nederlanden 

wat indringend verwoordt wat ik ervaar en waarom ik meeliep. Eén couplet hieronder:  
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Ik kan het niet meer aanzien hoe de waarden waarmee wij zwaaien 

geen woorden worden, geen akkoorden breken, geen verboden geven, 

maar hoe wij blijven draaien rond onze oude spijt en angst voor nieuw verwijt. 

(uit: Melktanden van David Van Reybrouck) 

 

Voor iedereen die rond alle chaos in de wereld zich machteloos voelt, 

ontheemd of vervreemd. Die het niet meer kunnen aanzien - die 

populistische uitlatingen, autocratische heersers, gewapende conflicten, 

chaos scheppende politiek leiderschap en de steeds zichtbaar wordende 

gevolgen van opwarming van de temperatuur op aarde - er is altijd 

gelegenheid om een kaarsje op te steken. Iedere zaterdag van 10.00 tot 

12.00 zetten we de deuren open. Een petitie tekenen kan ook. De petitie van artsen 

zonder grenzen (zolang het stil blijft gaat het door) is te vinden op hun website. 

Willemijn 

 

Stel jij de vraag: “Red je het wel?” 

Soms heb je het idee dat mensen financieel niet rond kunnen komen, maar ga je 

daarover in gesprek, denk je dat je mensen daar mee kan helpen? 

Best wel spannend zo’n gesprek, maar het blijkt ook dat je anderen hier wel mee kan 

helpen. Om eenieder te helpen om dit gesprek aan te gaan zijn er kaartjes gedrukt 

met tips en tops. Deze kaartjes worden uitgedeeld aan de contactpersonen in de 

buurtteams. Wanneer u zelf zo’n kaartje wilt ontvangen neemt u dan even contact op 

met een van de diakenen. 

 

Erik 

 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

18 mei Eigen diaconie 115,55 

25 mei St. Futuro 140,55 

1 juni Gabriela Cebu 105,00 

 

Eigen gemeente: 

Datum Opbrengst 

18 mei 95,05 

25 mei 94,20 

1 juni 83,30 

 

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen.  

De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet  

verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar 

de collectedoelen. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van collectebonnen (zie 

onder). 

 

8 juni – Kinderen in de knel 

Tijdens de jong en oud vieringen collecteren we voor kinderen in de knel. Veel 

kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming 

van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in 

kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun 

rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. 

 



 

15 juni – De Vaartweek 

Ieder jaar wordt er een vakantieweek voor mensen die niet meer zelfstandig op 

vakantie kunnen. Deze vakantie vindt plaats in het mooie zorghotel op landgoed 

Hydepark in Doorn. De accommodatie is prachtig gelegen op een oud landgoed 

te midden van de Utrechtse Heuvelrug. Met deze collecte leggen we een 

voorziening aan om deelname voor iedereen mogelijk te maken. 

 

22 juni – Wilde Ganzen 

Dit doel is genoegzaam bekend, het is aan de organisatie om er een doel aan te geven 

dat ongetwijfeld een goede bestemming heeft. 

 

Uit de taakgroep Communicatie  

Tot 29 augustus verschijnt de Bouwsteen eens in de drie weken. 

Verschijningsdatum 27 juni, deadline kopij 25 juni. Verschijningsdatum 18 juli, 

deadline kopij 16 juli. Verschijningsdatum 8 augustus, deadline kopij 6 augustus.  

 

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning 

Kerkasiel Kampen 

 
Standpunt Kerkenraad 

Vanuit de gemeente is de vraag naar voren gekomen om als OGM een bijdrage te 

leveren aan het kerkasiel in Kampen. De Kerkenraad heeft besloten daarop positief te 

reageren.  

Vanuit verschillende redeneerlijnen is de Kerkenraad tot dat standpunt gekomen.  

A. Bij een kwestie als het kerkasiel zijn veel argumenten voor en tegen te 

formuleren. Dan helpt het om te vragen: Wat zou ‘liefde’ in deze situatie 

kunnen betekenen? Het antwoord van de raad daarop is: Laat het gezin 

Babayants in Nederland blijven. 

B. Als geloofsgemeenschap zijn wij geroepen om vanuit medemenselijkheid en 

(morele) rechtvaardigheid te handelen. Het uitzetten van het gezin met vier 

hier ‘gewortelde’ kinderen – van wie er twee in Nederland zijn geboren - vindt 

de raad onmenselijk en onrechtvaardig. Als OGM nemen we stelling door het 

ondersteunen van het kerkasiel.   

Hierbij wordt opgemerkt dat rechtvaardigheid niet altijd gelijk staat aan het 

volgen van rechtsregels of het volgen van een systeemuitkomst of van een 

procedure-uitkomst. 

C. Wat er in de asielprocedure allemaal is voorgevallen, doet er voor de afweging 

van de raad niet zoveel toe. Het gaat om wat er nú speelt en wat er nú op het 

spel staat. Dat is medemenselijkheid. De Samaritaan zal toch heus de beroofde 

reiziger hulp hebben geboden, ook al zou hij hebben geweten dat de man 

tevoren gewaarschuwd was, of een andere route had kunnen nemen of 

mogelijk zelfs eerder hulp had afgeslagen. Een geloofsgemeenschap als de onze 

is geroepen om als Samaritaan te handelen.  



De raad  geeft nog twee opmerkingen mee. Diegenen vanuit onze gemeente die een 

bijdrage aan het kerkasiel willen leveren, doen dat vanuit vrijwilligheid. Binnen onze 

gemeente kan het gevoelig liggen om tegen een besluit van de overheid in te gaan. 

Daarom vindt de kerkenraad het van belang dat er goed met de gemeente 

gecommuniceerd wordt waarom we als OGM een bijdrage aan het kerkasiel leveren. 

Vandaar bovenstaande tekst. 

 

Viering op 27 juni 2025 

De Werkgroepen Vieren en Inspiratie en bezinning hebben besloten om op vrijdag 27 

juni 2025 van 20.00 – 22.00 uur een viering in Kampen te gaan verzorgen. Als 

uitgangspunt daarvoor is het Bijbelboek Ruth gekozen: in dat verhaal zoeken mensen 

in een vreemd land hun toevlucht. 

Iedereen is van harte welkom om de viering in Kampen bij te wonen. Onderling kan er 

afgesproken worden om samen te gaan (rijden). Wie geen vervoer heeft, kan dat 

laten weten. 

Wie wil, kan een bijdrage aan de viering leveren door een aangereikte tekst te lezen 

of door in een koor(tje) te zingen.  

De viering vindt plaats in Open Hof Kampen, Lelystraat 49, 8265 BB Kampen. 

Zie voor meer info: https://kerkasielkampen.nl 

 

Opgave voor vervoer, lezen van een tekst of zingen in een koor vóór maandag 14 juni 

2025 bij Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl 

Opgeven kan ook op zondagochtend via een inschrijfformulier bij de ingang van de 

kerk en later in de koffiekamer.  

Werkgroep Vieren en Werkgroep Inspiratie en bezinning 

 

Uit de werkgroep Vieren 

Afsluiting kerkelijk seizoen 2024- 2025 

Op zondag 13 juli as willen we het kerkelijk seizoen afsluiten met een ‘openlucht’ 

viering. We mogen dan rondom de ‘boerderij’ van Sarris en Marjelle Barneveld aan de 

Weidenweg 48 te Berghuizen te gast zijn. De aanvangstijd van de viering is 11.00 

uur. Naast koffie/thee zal er ook een eenvoudige lunch zijn. In deze viering gaat Ds. 

Harmen Jansen voor en Wout Zilverberg is het voorgaand gemeentelid. Er is een 

kleine voorbereidingsgroep samengesteld met ieder een eigen ‘coördinerende’ taak. 

Zo zal Wout zich vooral richten op de viering. Jan Albert Kreuze coördineert alles 

betreffende het materiële zoals o.a. stoelen, vervoer en Aldert Dijk coördineert de 

koffie/ thee en de lunch en wat daarmee samenhangt. Een en ander wordt door de 

werkgroep verder uitgewerkt en daar komen we in de volgende Bouwsteen op terug. 

Er zijn nu alvast drie aandachtspunten: 

*Wij kunnen het niet met ons drieën en zullen ongetwijfeld op enig moment op u als 

gemeenteleden een beroep doen.  

*Daarnaast is het vooraf goed te weten hoeveel mensen we mogen verwachten. U 

mag zich alvast aanmelden. Dat kan op een lijst die vanaf volgende week op de tafel 

in de hal of tijdens het koffiedrinken in de Mennozaal komt te liggen. Het kan ook via 

de mail janalbertjkr@gmail.com dan wel vermelden met hoeveel personen u komt. 

*U kunt met de auto komen maar natuurlijk ook op de fiets. Er is echter maar een 

beperkte ruimte v.w.b. het parkeren dus komt u met de auto probeer dan te 

carpoolen.  

De voorbereidingsgroep,  

Wout, Jan Albert en Aldert 
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Vlinder 

Soms in de wind, in dat ruisen 

van komen en gaan waarheen zij maar wil, 

horen wij andere werelden, 

werelden waar wij verbonden mee zijn. 

(Marijke de Bruijne) 

 

Pelgrimage van Meppel naar Jorwerd 

Een groep pelgrims uit Zoetermeer wilden dit jaar in hun traditiegetrouwe lange 

Hemelvaartsweekend naar het klooster in Jorwerd lopen. Vertrekpunt zou Meppel zijn 

en er was via de RK-parochie geïnformeerd of in Meppel onderdak geboden zou 

kunnen worden. De parochie heeft De Samenstroom en onze Oecumenische 

Gemeente erbij betrokken om dit voor elkaar te krijgen. 

De pelgrims, die zich verbonden hebben met de oecumenische pioniersplek in 

Zoetermeer, “De Pelgrim, ruimte voor zingeving en spiritualiteit”, kwamen 

woensdagavond met de trein naar Meppel. In de RK-kerk van De Heilige Drie-eenheid 

werden zij welkom geheten met koffie, thee en gebak en werd hen verteld wie hun 

herbergier(s) voor de nacht zouden zijn. Dat kon bij mensen vanuit alle drie de 

kerkgemeenschappen! Daarna werd de startviering gehouden. Het Taizélied Jésu le 

Christ werd gezongen, tekst over de Emmaüsgangers werd gelezen en een 

overdenkingstekst over de betekenis van Hemelvaart. De parochie had het lied 

Pelgrims van Hoop ingebracht als onderdeel van de viering, dit is een lied dat 

geschreven is voor dit Jubeljaar, het jaar van de hoop. 

De volgende ochtend, Hemelvaartsdag, 8.30 uur, werd het ochtendgebed gevierd in 

de DoRe-kerk: een kyriëgebed, een Bijbeltekst, een overdenkingstekst over de 

Emmaüsgangers, stilte, een vierstemming Ubi Caritas door een gelegenheidskwartet, 

het zingen van Vrede wens ik je toe, van Iona, en een wegzending met de volgende 

tekst: 

Pelgrimeren is onderweg gaan.  

Met open ogen, met open oren en een ontvankelijk hart. 

Pelgrimeren is vertragen, is vereenvoudigen, is verdichten van ervaringen. 

Pelgrimeren is loslaten, is verstillen, is vertrouwen. 

Pelgrimeren is de haast uit je hoofd halen, is ontvankelijk zijn voor wie en wat zich 

aandient. 

En als het je gegeven wordt, het is eigenlijk niet te vermijden, wordt pelgrimeren 

onderweg God ervaren. 

  

Laten we met Hem op weg gaan! 

  

Na afloop was er in de Groenekamer koffie, thee en fruit voor onderweg. Om de vijf 

minuten vertrok een pelgrim richting Steenwijk, de volgende overnachtingsplek. 

Van een meelopende Meppeler kreeg ik ’s-avonds een berichtje dat het een prachtige 

tocht was. “Soms liep je alleen, soms met anderen, net hoe het uitkwam en wat jouw 

behoefte was. Leuke en soms diepgaande gesprekken gevoerd. De viering aan het 

eind van de dag won aan diepte door wat je die dag met elkaar gedeeld en ervaren 

had. Het Ubi Caritas heeft men erg mooi gevonden en werd tijdens de tocht en in de 

evaluatie genoemd als een doorleefd en inspirerend begin van de pelgrimstocht.” 

Het was mooi om hieraan als gemeente, mét de RK-parochie én de Samenstroom te 

kunnen bijdragen. 

Speciaal woord van dank aan de herbergiers uit onze gemeente! 

Jannie Schalen, Arnold Heijblom 



 

Moeilijke teksten in Leviticus 

De geweldspiraal in het Midden-Oosten, met name de verschrikkingen in Gaza en het 

erbarmelijke lot van kinderen in dat gebied maakte dat het lezen van de teksten extra 

moeilijk. Graag hadden we een reactie willen lezen van Jonathan Sacks over de wijze 

waarop de staat Israël bezig is om een volk te verdrijven. Hij is overleden in 2020 en 

het 1e druk van zijn commentaar op het boek Leviticus is van 2020. 

Bizarre en gewelddadige teksten uit het boek Leviticus blijven 

onbesproken. Harmen Jansen neemt in zijn boek In het labyrint van 

Mozes een duidelijk standpunt in. “We gaan geen energie steken in 

de redding van moeizame of bizarre teksten als goddelijk woord. Dat 

doen we ook niet bij Homerus en Euripides. We lezen de Thora niet 

als goddelijke informatiebron over de inrichting van de samenleving, 

voor altijd in beton gegoten als wet van Meden en Perzen.”  De lezer 

staat niet met lege handen en krijgt uitleg over zeven 

hermeneutische regels en drie moderne leeswijzen van de teksten uit de Bijbel. 

In het labyrint van Mozes – Nieuwe omgang met de Thora- is geschreven door 

Harmen Jansen en te koop in de boekhandel voor €  23,50.  

We komen op het niet toegankelijke gebied van het ontstaan van de tekst en daarover 

lopen de meningen uiteen en ze zijn voor niet ingewijde niet controleerbaar. Toch doe 

ik, al was het maar voor mijzelf, een poging. De Bijbel is geen boek, eerder een hele 

bibliotheek van boekrollen en stukken papyrus, met een tijdspanne van vele eeuwen. 

Er was ten tijde van het Eerste Testament geen centraal gezag en geen centrale 

wetgeving. De bevolking was aangewezen op lokale leiders, oudsten en 

Schriftuitleggers. Als je al die verschillende situaties generatie op generatie gaat 

overbrengen, zij mondeling of schriftelijk dan krijg je een bonte verzameling van op 

zichzelf staande situaties. Vandaar de titel van een boek uit 1979 van Casper 

Labuschagne Gods oude plakboek.  In het ene geval zou een gerechtelijke uitspraak 

min of meer vergelijkbaar zijn met die van de Taliban en in een andere situatie (in 

een ander dorp) zal het humaner kunnen zijn. M.a.w. we kunnen en mogen uit die 

gefragmenteerde teksten geen algemeen geldende regels halen en die zonder 

interpretatie letterlijk toepassen in onze tijd. Het advies van Harmen is zo gek nog 

niet, laat het staan en laat het los. Wie vis eet doet er ook verstandig aan om de 

graten te laten liggen. 

Hein van den Heuvel 

Afsluiting meditatie seizoen 

Maandagavond 26 mei hebben de leden 

van de meditatiegroep het seizoen 

afgesloten met een stilte vaartocht. Het 

was een prachtige ervaring.  

 

Rietfestival 

Een tip van Henny Hogewoning, zij heeft 

vorig jaar erg genoten van het 

Rietfestival. 

Op zaterdag 5 juli 2025 is het zover: de 

tweede editie van het Rietfestival vindt 

plaats in Kalenberg! Het Rietfestival brengt weer een prachtig programma in harmonie 

met de schitterende natuur van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Bijzondere musici 

en jong talent trakteren ons op ‘klassieke muziek met een twist’. Kijk hier naar het 

programma. 

 

https://rietfestival.nl/programmaoverzicht/


Agenda  

7 juni kaarsje branden 10.00-12.00 uur Vledderstraat 20 

8 juni pinksterontbijt 8.30 uur Mennozaal 

8 juni viering aansluitend 

koffiedrinken  

10.00-11.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

week 24 voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

11 juni koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

14 juni kaarsje branden 10.00-12.00 uur Vledderstraat 20 

15 juni viering aansluitend 

koffiedrinken  

9.30-10.30 uur kerkzaal 

Mennozaal 

16 juni voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

21 juni kaarsje branden 10.00-12.00 uur Vledderstraat 20 

22 juni viering aansluitend 

koffiedrinken  

10.00-11.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

23 juni voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

28 juni kaarsje branden 10.00-12.00 uur Vledderstraat 20 

29 juni viering aansluitend 

koffiedrinken  

9.30-10.30 uur kerkzaal 

Mennozaal 

30 juni voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

      

DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur   

8 juni: pinksterontbijt om 8.30 uur en gezamenlijke kerkdienst 

met de Oecumenische Gemeente Meppel om 10.00 uur. 

Voorganger is ds. Kees Stroop en voorgaand gemeentelid is Marja 

van Wieren. 

15 juni: zr. Marry Oostijen 

22 juni: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische Gemeente 

Meppel om 10.00 uur. Voorganger is nog niet bekend en voorgaand gemeentelid is 

Martijn Plas.  

29 juni: pastor Jolanda Molenaar   

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere 

de vieringen.       

https://www.parochie-drieeenheid.nl/     

         



  

 

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

Bouwsteen 

De Bouwsteen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente 

Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over 

de  

vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen 

bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of 

gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere 

wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, 

tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend. Het Informatieblad 

kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier 

(bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst 

voor de Bouwsteen.  

 

De Bouwsteen is ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: 

https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: 

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com


diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de 

bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op 

bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse 

Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van 

de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de 

collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook 

worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol 

omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en 

geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen 

mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen 

met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat 

samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische 

Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 

– 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige 

Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

De Werkgroep Vieren (WGV) is verantwoordelijk voor onze zondagse vieringen. Deze 

worden in een kleine groep ruim van tevoren voorbereid, omdat we de vieringen zien 

als iets ‘van en door’ de gemeente. De voorbespreking wordt gewoonlijk gedaan door 

de voorganger, het voortgaand gemeentelid en vaak ook de organist/pianist. Meestal 

is het oecumenisch leesrooster het startpunt van het inhoudelijke gesprek. Samen 

komen we tot een ‘rode draad’ die bepalend is voor de invulling van de liturgie 

(waaronder de liederen, de muziek, de te lezen teksten). Het meedoen met de 

voorbereiding verdiept de beleving en verhoogt de betrokkenheid. De WGV staat open 

voor suggesties van buiten de werkgroep. Ook is het mogelijk mee te doen met de 

voorbereiding. Iedereen wordt hiertoe uitgenodigd. Een berichtje naar Wout 

Zilverberg, zilverberglettink@kpnmail.nl is voldoende. 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl 

mailto:zilverberglettink@kpnmail.nl
mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl

