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Inleiding  bij ‘Zin Zoeken ’   
 
Beste lezer, 
 
Ben jij ook zo iemand?  Dat zou mij niets verbazen, want wie is tegenwoordig 
niet bezig om zich vragen te stellen bij wat er allemaal gebeurt in de wereld? 
Zoekend naar de zin, het nut, van grote of kleine ontwikkelingen.  
Of je bezinnen op je eigen handelen. 
 
In dit programmaboekje tref je verschillende activiteiten en onderwerpen aan 
die ertoe kunnen bijdragen dat je met een nieuwe of frisse blik weer tegen het 
leven, jouw leven aankijkt. In de ontmoeting met de ander kun jij je blik  
verruimen of juist beter focussen. 
 
Zin zoeken, zo is het overkoepelende thema geformuleerd voor dit seizoen 
(2024 – 2025). 
Zoeken naar zingeving, naar bezinning, naar de bedoeling of naar een doel in je 
leven. 
Elke activiteit die hier gepresenteerd wordt heeft dáármee iets te maken.  
Of het nu aards, spiritueel of hemels is. 
 
De activiteiten voor inspiratie en bezinning worden aangeboden door de 
Doopsgezinde Gemeente, de Remonstrantse Gemeente, de Oecumenische  
Gemeente en de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid. Bij sommige activiteiten 
wordt ook samengewerkt met ándere kerkelijke gemeenten uit Meppel. 
Iedereen die interesse heeft voor een activiteit, ook “niet-kerkelijken”, is van 
harte welkom. 
 
Namens de voorbereiders, 
Arnold Heijblom 
 
 
 
 
N.B.: 
Dit boekje is samengesteld o.b.v. gegevens van augustus 2024; eventuele extra 
activiteiten of wijzigingen zullen via de informatiebladen en websites van de 
gemeenten en parochie bekend gemaakt worden. 
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Inspiratie en Bezinning 
 

‘God in de supermarkt’ 
Het is vast herkenbaar. Je staat in de 
supermarkt en je vraagt je af: wat eten 
we vanavond? De biologische boontjes 
uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit  
Nederland? Een hamburger of een  
sojaburger? Of toch vis?  
Wat betekent dan dat gekke keurmerk 
precies? Wordt het de dure of de  
goedkope reep chocola? Je hebt het 

niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten  
keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, 
goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de  
producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor  
verwarring. De workshop “God in de supermarkt” verkent de keuzes die we  
maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch 
kader. De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat een serieuze maar  
niet te zware dialoog aan.  
De workshop is geïnspireerd door hoe Jezus omging met de arme en het behoefti-
ge.  Inleidende filmpjes kunt u vinden op: 
https://www.youtube.com/@godindesupermarkt6768 

Datum:  30 januari 2025 
Tijd: 19.30 uur 
Plaats:   DoRe-kerk 
Anneke van der Velde 
 
Werken voor PAX: Ervaringen uit de Westelijke Jordaanoever 
De afschuwelijke oorlog tussen Israël en Palestina is de laatste maanden veel in 
het nieuws. De aandacht gaat uiteraard naar Gaza, maar ook de  
mensenrechtenschendingen op de Westelijke Jordaanoever zijn de afgelopen 
maanden geïntensiveerd. Geerke Visser en Rik van Es, die beiden het afgelopen 
jaar hebben gewerkt voor PAX op de Westelijke Jordaanoever, vertellen over hun 
ervaringen en hun kijk op de huidige situatie.  
Er zal tijd zijn voor vragen en uitwisseling.    
Datum:  25 september 2024 
Tijd:  19.30 uur 
Plaats:  DoRe-kerk 
 

https://www.youtube.com/@godindesupermarkt6768


5  

 

‘Een God die in mij gelooft’, Claartje Kruijff 
In dit boek biedt Claartje Kruijff tegendraadse en bevrijdende perspectieven op 
wat geloven anno nu kan zijn. Veel mensen zijn losgeraakt van religie, maar  
herkennen zich in wat Julian Barnes zo mooi zei: ‘ik geloof niet in God, maar ik 
mis hem wel’. Of ze zeggen dat ze niet gelovig zijn, maar wel spiritueel. En dat ze 
wel willen geloven, maar het gewoonweg niet kunnen. 
Voor Kruijff is dit verlangen het beginpunt voor een nieuw gesprek over God. In 
haar boek deelt ze herkenbare en intieme verhalen van haarzelf en de mensen 
die ze ontmoet. Vanuit deze verhalen verkent ze thema’s die in al onze levens 
voorbij komen — overgave, kwetsbaarheid, gemeenschap, vreugde en verlies — 
en verbindt ze aan hoe en wat we op die momenten kunnen en mogen geloven. 
Wars van dogma’s en met een open blik, is dit boek een inspiratiebron voor vrije 
gelovigen, ongelovigen, twijfelaars en andere zinzoekers. 
Data:  9 januari,  13 februari en 6 maart 
Tijd:    19.30 uur 
Plaats: DoRe-kerk 
Aanmelden: Anneke van der Velde email: veld5834@plannet.nl 
 
‘Ziel zoekt Zin’, lezing door Pauline Weseman,  
met een schrijfworkshop, op 6 oktober. 
Wat als alles waar je in geloofde je niet helpt wanneer het 
erop aan komt?  
Pauline Weseman komt na het verlies van haar man, en 
vervolgens haar eigen ziekte, in een geloofscrisis.  
Alles begint te schuiven. Ze gaat op zoek naar de  
contouren van een nieuw christendom, en daarbuiten.  
Ze ging in gesprek met allemaal “zin-zoekers”. Ze ontdekt 
hoe de ziel steeds een eigen weg vindt, juist door  
tegenslag.  
Hierover schreef ze een boek, “Ziel zoekt Zin”.  
Wat ze heeft ervaren, ont-dekt over onze menselijke  
zoektocht naar zin, over onzekerheid van geloven en je eigen draai vinden na 
een moeilijke tijd vertelt ze op zondag 6 oktober. Sinds het boek is uitgekomen is 
Pauline nog verder gegroeid, dus ook de nieuwe ontdekkingen zal zij met ons 
delen. 
 
In vervolg op de aanbevelingen uit de contactmiddag met ‘oudere jongeren’ 
hebben we gekozen voor de zondagmiddag.  
Ook diegenen die níet op die HighTea-middag waren (ook je niet-kerkelijke 
buur) zijn van harte welkom.  
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In de schrijfworkshop die volgt op haar lezing laat ze belangstellenden hun  
eigen zoektocht ontdekken: “wat helpt mij wanneer het er op aankomt?” 
 
Wees welkom bij de lezing “Ziel zoekt zin” van Pauline Weseman op  
zondagmiddag 6 oktober, van 14.30 tot 16.30 uur  
Vanaf 14.00 uur staat er koffie en thee klaar. 
Wie dat met een eigen baksel wil versieren is meer dan welkom. 
Voor de kosten vragen we een vrijwillige bijdrage. 
 
Voor een vervolg zijn er drie gespreksmomenten ingepland naar aanleiding van 
het boekje “Ziel zoekt zin”, op de donderdagavonden, vanaf 19.30 uur,  
in bijzonder voor de oudere jongeren:  
17 oktober, 7 november en 21 november.  
Dit kan desgewenst uitmonden in een viering. 
Opgave bij Betsy: betsynobel1963@gmail.com 
 
“Spelen” met en in verhalen…… 
Spelen-derwijs je inleven in een bijbels figuur en die verbinden met je eigen 
levens- en geloofsverhaal, dat is bibliodrama. Je ervaart en voelt dat die  
verhalen van zoveel eeuwen geleden vandaag nog steeds waar zijn, dat ze ons 
iets kunnen vertellen omdat het over jou en u en mij gaat. Daarmee zijn het 
vooral ook wijsheidsverhalen.  
Ze raken aan datgene wat bewust of onbewust speelt in je leven, en het kunnen 
oefenplekken zijn voor keuzes die je wilt maken. 

We zetten het verhaal in de ruimte 
neer en daar verbinden we ons  
eigen levensverhaal mee. Het is dus 
belangrijk om open te kunnen staan 
voor de eigen innerlijke levens- en 
geloofservaringen en dat van de me-
despelers.  
Lange tijd heb ik in een centrum in 
Hattem bibliodrama geleid voor  
jongeren.  

Deze deelnemers zeggen na  een bibliodrama dat bijbelverhalen een diepere 
betekenis hebben gekregen.  
Ze hebben zichzelf er beter door leren kennen en ervaren wat geloof voor hen  
betekent.  Daarin zit een uitnodiging om kennis te maken met deze vorm van  
bijbelverwerking! 
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De tijd waarin we leven 
Ja …… wát een tijd, waarin wij momenteel leven. Op allerlei terrein wordt  
melding gemaakt van crisis; we lijken het eigenlijk allemaal wel “gewoon” te 
gaan vinden, we kijken nergens meer van op. Steeds vaker hoor je noemen dat 
we niet te maken hebben met een tijdperk van verandering, maar met een  
verandering van tijdperk. We voelen dat “het” over een andere boeg moet  
worden gegooid; de samenleving moet overstag, transformeren. Maar hoe dan? 
Wat – en wie – zou nog sturing kunnen geven? En hoe pak je dat dan als klein 
mens in die grote wereld aan? 

In deze gespreksgroep wil ik jullie laten  
kennismaken met het afscheidscollege  
(het slotakkoord) van prof.dr. Cees Zwart.  
Dit afscheidscollege gaf hij op  
22 september 2024 in het kerkje van Leur  
(bij Nijmegen) en is integraal verschenen bij  
Managementboek.  
Prof. dr. Cees Zwart (1934 - 2024) was  
hoogleraar sociale pedagogiek aan de Erasmus  
Universiteit Rotterdam en hoogleraar  
organisatieontwikkeling en menselijke kwaliteit 
aan de Katholieke Universiteit Brabant. In studie 
en onderzoek heeft hij zich beziggehouden met de 
relatie tussen mensontwikkeling,  
organisatieontwikkeling en  
maatschappijontwikkeling.  

Ook was hij enkele jaren rector van de Vrije Hogeschool. 
In zijn college geeft hij de spiritualiteit nadrukkelijk positie in de  
mensheidsontwikkeling. Hij heeft het over morele ontwrichting, over mentale 
virussen en mentale veerkracht.  
Belangrijke positie neemt de hoop in.  

Leiding: Tjimmie van der Wal 
Data: 15 oktober en 19 november 2024,  
25 februari en 18 maart 2025 
start 20.00 uur;  inloop en koffie  19.45 uur 
aanmelden per keer:   Tjimmie van der Wal: tel. 06-48765559;  
    e-mail: t.vanderwal.1@kpnmail.nl 
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Citaat: “De hoop is de kracht – de innerlijke kracht, moet ik zeggen – om het 
goede te blijven doen ondanks de verwarrende turbulentie. Verwarring stuurt je 
alle kanten op en dat maakt je moedeloos. Door hoop te blijven koesteren, leer 
je innerlijk overeind te blijven. En dan verwerf je de noodzakelijke mentale veer-
kracht om licht te zien  aan het einde van de duistere tunnel waarin je verblijft.” 
 
Het college geeft aanknopingspunten hoe veranderingen ten goede, naar 
“beters” in de wereld, mogelijk te maken. 
In drie delen (drie bijeenkomsten) bespreken we het college; als er behoefte 
aan bestaat, kan in een vierde bijeenkomst nog op het geheel worden  
teruggekeken.  
De data zijn:  16 januari, 6 februari en 27 februari 2025 
Aanvangstijd: 19.30 uur 
Voor aanmelding en/of vragen:  Arnold Heijblom;  mail: 
a.j.heijblom@kpnmail.nl 
Graag uiterlijk in november 2024; daarna zal ik collectief het boekje bestellen 
(kosten:  € 15,-) en in december leveren. 
 
Stiltekring 

Jaarlijks organiseert PAX, de grootste vredesorganisatie 
van Nederland, de Vredesweek. Dit jaar is het  
Vredesweek van zaterdag 14 t/m zondag 22 september  
Op 19 september is er een lezing.  
Op zaterdag 21 september 2024 wordt er in Meppel op 
het Kerkplein een Stiltekring georganiseerd.  
De Stiltekring is een statement tegen oorlog en een 
symbool van een gezamenlijke wens of hoop om  

conflicten te stoppen. In stilte wordt solidariteit betuigd met mensen die lijden 
als gevolg van geweld, dichtbij en ver(der) weg. Dit initiatief legt de nadruk op 
geweldloos verzet, steun voor democratiseringsbewegingen en leven in vrede 
en vrijheid. 
De Stiltekring start om 12.00 uur met een korte inleiding. De 15 minuten stilte 
wordt voorafgegaan en besloten met klokgelui. Ter afsluiting van de Stiltekring 
volgt nog een korte bijdrage. Daarna is er is er gelegenheid om na te praten. 
Iedereen die stil wil zijn, is van harte welkom. Opgeven hoeft niet. 
 
Datum: 
21 september 2024 om 12.00 uur op het Kerkplein in Meppel 
Voor meer informatie: Jannie Schalen, j.schalen@kpnplanet.nl of 06 44504583 

mailto:a.j.heijblom@kpnmail.nl
mailto:j.schalen@kpnplanet.nl
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Stiltewandeling 
De 40-dagentijd voor Pasen is een bijzondere periode. Een tijd van bezinning, 
van inkeer, van stilstaan bij het leven en sterven van Jezus, van tijd nemen voor 
reflectie op je eigen leven en op de wereld om je heen…  
Stilte kan daarbij helpen. Wandelen ook. 
Daarom wordt er op een zondag in de 40-dagentijd een Stiltewandeling  
georganiseerd. Wie wil, is van harte welkom om mee te lopen.  
Meer informatie is t.z.t. in een vroeg stadium in de Bouwsteen te vinden.  
 
Kerstreis 2024 op 21 december,  tussen 16.00 en 19.00 uur.  
Op zoek naar…..    Reis je mee, met Maria en Jozef, op zoek naar    …. 
Vanuit de werkgroep Inspiratie en bezinning van de Oecumenische gemeente 
Meppel is het initiatief genomen om een Kerstreis te organiseren in Meppel, 
samen met andere kerken. Het is een mooie kans om Oecumene handen en 
voeten te geven nu we in de stad kerken. We zijn blij met de positieve respons 
van de kerken die meedoen.  
Zo begonnen we vorig jaar aan een inspirerende weg naar Kerst maar helaas viel 
de kerstreis toen in het vele water. Daarom is er nu ook een alternatieve route 
door de binnenstad.   
Een werkgroep vanuit de deelnemende kerken in Meppel is intussen alweer met 
veel enthousiasme bezig met het organiseren van deze Kerstactiviteit!  
Op zaterdag 21 december 2024 zullen Meppelaars en belangstellenden van één 
tot 80+,  een Kerstreis kunnen maken door het Wilhelminapark of door de stad, 
dat is afhankelijk van de weersvoorspelling.   
In zo’n 10 onderdelen/scenes zal het kerstevangelie te zien en te ervaren zijn. 
Voor kinderen is er iets te beleven of te zoeken, voor volwassenen zijn er  
doordenkertjes. We vinden het belangrijk om het verhaal te verbinden met de 
actualiteit van ons leven vandaag.  
 

Via Bouwstenen en andere kanalen volgt nadere informatie over actuele ont-
wikkelingen rondom deze activiteit.  We hopen 
dat jij en dat u mee gaat op reis langs het kerst-
verhaal. 
Zie ook de hiervoor in het leven geroepen site: 
www.kerstwandelingmeppel.nl  
 

Informatie:  Jannie Schalen   
j.schalen@kpnplanet.nl          06 44504583 
Tjimmie van der Wal    
t.vanderwal.1@kpnmail.nl     06-48765559;  
 

mailto:j.schalen@kpnplanet.nl


10  

 

Meditatieavonden 
Aan de hand van muziek, tekst, woord of beeld gaan we in de meditatiegroep 
met elkaar de stilte zoeken. Echte stilte kennen we niet zo goed.  
We ervaren stilte soms als leegte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we vaak 
de neiging hebben de stilte te ontvluchten. 
Stilte schept ruimte voor een andere aanwezigheid.  
God spreekt niet met stemverheffing, maar vaak zachtjes en subtiel.  
Stilte kan veel in beweging zetten. Wie langer stil is, merkt dat de weerstand  
tegen stilte omslaat in blijdschap en rust.  
 
Wie met ons mee wil mediteren is van harte welkom. 
De bijeenkomsten zijn op maandagen van 20.00 uur tot 21.30 uur in de kerkzaal 
aan de Vledderstraat 20. Iedereen is welkom, maar tevoren aanmelden is  
noodzakelijk.  
We vragen voor deze avond een kleine bijdrage van € 2,- per persoon. 
De data voor dit najaar zijn:  16 sept,  30 sept, 14 okt, 4 nov,  18 nov,  2 dec.  
Voor januari t/m april bepalen we later weer 5 avonden. 
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u mailen naar 
Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 
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Lezingen 
 
De kracht van het verhaal 
Ds Jelle Waringa liep stage bij Storytelling Centre te Amsterdam. Hij ontdekte 
daar de kracht van verhalen vertellen. Hij zegt hierover: door fragmenten in je 
leven te ordenen in een verhaal krijg je zicht op je identiteit en kun je zin en 
samenhang ontdekken. Je kunt ook – volgens Jelle- je eigen bijbelverhaal  
vertellen door met jouw levensverhaal in een bijbelverhaal te stappen.  
Over dit vrije avontuur gaat de workshop die Jelle Waringa geeft tijdens een 
avond met zijn verhaal en het onze.  
Datum: 23 april 2025       
Aanvangstijd: 19.30 uur 
DoRe-kerk 
 
 
 
 
 
 
 
Het Aardse leven, wat was:  Dinosauriers 
Yasmin Grooters komt vertellen over haar werk bij Naturalis Biodiversity Center, 
Leiden. Yasmin werd vroeger al Indiana Grooters genoemd, altijd op avontuur 

en dingen ontdekken. Vroeger 
was ze al gek op dinosaurussen, 
maar nadat ze Jurassic Park had 
gezien wist ze het zeker: ze wilde 
met dinosaurussen gaan werken.  
 
In 2016 werd ze vrijwilligster in 
het dinolab en begon aan het  
Triceratopsproject en ging voor 
het eerst mee met een  
opgraving.  

Vanaf 2019 is ze van vrijwilliger naar werknemer en prepareert ze in het Dinolab 
in het museum aan de kudde Triceratopsen die Naturalis in Wyoming heeft ge-
vonden.   
Datum: 30 maart 2025 
Aanvangstijd: 15.00 uur 
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Bijzondere Vieringen 
 
Taizé-vieringen  
Taizé vieringen zijn vespers op zondagavond in de sfeer van Taizé. De vieringen 
die hebben het karakter van een vesper met liederen uit Taizé, een psalm, een 
korte tekst en stilte. Op deze manier ontstaat een moment van rust en inkeer. 
Een moment van thuiskomen bij jezelf. Stilte is belangrijk in deze vieringen.  
Vanuit Taizé wordt hierover gezegd: “God heeft een stem van zuivere stilte ge-
kozen om te spreken. De stilte maakt ons klaar voor een nieuwe ontmoeting 
met God. In de stilte kan het woord van God doordringen in de verborgen uit-
hoeken van ons hart. Op een nederige maar trefzekere manier brengt stilte ons 
tot liefde”.  
 
Data: elke eerste zondag van de maand,   19.00 uur 
Willemijn van Schilfgaarde tel. 06-20049826 (Contactpersoon) 
 
Eucharistieviering  Gregoriaans gezongen 

Op 6 oktober 2023 is om 10.00 uur een Gregoriaans gezongen Eucharistievie-
ring in de St. Stephanuskerk van de RK-parochie Heilige Drie-eenheid aan de 
Comm. de Vos van Steenwijkstraat 30. Er zal in de informatiebladen en lokale 
media nog aandacht voor komen. 
 

Leerhuis over Leviticus  
Een nieuw boek ter bespreking in het leerhuis in de wijk Oosterboer te Meppel 

voor het seizoen 2024/2025. Leviticus is géén populair Bijbelboek. Wat moeten 

we vandaag nog met al die geboden en regels uit het Oude Testament, is dat 

niet allemaal achterhaald?  In het Nieuwe Testament kunnen we toch lezen over 

het bevrijdend optreden van Jezus, bevrijd van de knellende banden en 

wettisch denken? 
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Vanwege de moeite die het ons kost om ons te  

verhouden tot Leviticus heeft Jonathan Sacks een 

lange inleiding geschreven, waarin hij de  

sleutelbegrippen: heiligheid, reinheid en offer  

toelicht.    

Leviticus is misschien wel de sleuteltekst van het 

jodendom. Hier horen we voor het eerst het gebod 

‘Heb je naaste lief als jezelf’. En Leviticus is ook de 

bron van een nog hoger moreel principe: ‘Heb 

vreemdelingen lief als jezelf, want jullie zijn zelf 

vreemdelingen geweest in Egypte.’  

Het is Leviticus dat opdraagt om anderen hun  

vrijheid te gunnen en respect te hebben voor de 

grenzen in de natuur. 

Rabbijn Jonathan Sacks neemt de lezer mee in de diepe gelaagdheid van  

Leviticus. Dan ontvouwen zich de eeuwige principes van een duurzaam en heilig 

leven. Bovendien laat Sacks de literair hoogstaande structuur van Leviticus zien, 

en waarom Leviticus midden in de Tora staat en het hart ervan vormt. In  

Leviticus maakt het volk een kantelpunt door: eerst werden ze door God bij de 

hand genomen, nu zijn ze voorbereid op zelf doen,  

op eigen verantwoordelijkheid. (Info achterflap boek) 

 

Deelname 

Het leerhuis is een open -en vrije ruimte, waarbij luisteren net zo belangrijk is 

als spreken. Waar we niet ons gelijk willen halen, maar ervaringen delen.  

Waarbij de inhoud centraal staat en al of niet kerkelijke afkomst daaraan  

ondergeschikt is. We leren aan – en met elkaar.   

 

Deelnemers schaffen zelf het boek aan en een bijdrage voor koffie of thee is € 

10,0 voor het studieseizoen. 2024/2025. De 1e bijeenkomst is op dinsdag 24 

september in de Beemd om 19.30 uur. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze voorafgaande aan de bespreking het 

hoofdstuk uit het boek hebben gelezen en daarbij behorende Bijbeltekst.  

 

Coördinator: Hein van den Heuvel 

 Aanmelding via Email: heinvandenheuvel@ziggo.nl 

mailto:heinvandenheuvel@ziggo.nl
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Ontmoetingsbijeenkomsten 
 
Gespreksbijeenkomsten over Rouwen  

Rouwen betekent een pad betreden 
wat niet gekozen is. Als je in je leven 
een andere weg in moet slaan, weet 
je dat je moet lopen maar dat lukt 
moeilijk of maar ten dele. Een  
rouwproces geeft uitdrukking aan 
pijn, verdriet van afscheid van een  

geliefde. Zeker! Er bestaat ook chronische rouw, verdriet om een  
ingrijpende persoonlijke verandering die niet ophoudt. Denk daarbij aan een 
ongewenste kinderloosheid, een chronische ziekte, een moeilijke scheiding, het 
verlies van het contact met je kinderen of ouders.  
Over rouwen is veel te zeggen én te delen. Wilma Heeres en Tineke Weidema 
nodigen een ieder uit die rouwt of gerouwd heeft om daarover in gesprek te 
gaan. Daartoe zijn er een zestal bijeenkomsten opgezet.  
 

Over rouwen na het verlies van een partner of geliefde zijn twee  
bijeenkomsten ‘Rouwen is liefde’ gepland onder leiding van Tineke Weidema: 
Dinsdagochtend 1 oktober om 9.45 u 
Dinsdagochtend 14 januari om 9.45 u. 
Opgave voor beide ochtenden bij Tineke: tinekeweidema@kpnplanet.nl  06-
28324545 
 

Over het rouwen bij chronische ziekte, scheiding e.d. zijn vier bijeenkomsten 
‘Levend verlies’ gepland en die worden geleid door Wilma Heeres: 
Donderdagochtend 3 Oktober 9.45 u 
Dinsdagavond 15 Oktober 19.30 u 
Maandagochtend 13 januari 9.45 u 
Dinsdagavond 21 januari 19.30 u 
Opgave bij Wilma:  wilmaheeres@kpnmail.nl     tel: 06-20567324 
 
Gespreksgroep ‘De Beemdgangers’  
De Beemdgangers komen bij elkaar op de derde donderdag in de maanden sep-
tember, oktober, november, januari, februari en maart. De gesprekken vinden 
plaats in de koffiekamer van De Beemd. Dit is een groep die voor iedereen open 
staat. Naast een inleiding of voorzet is er veel ruimte voor onderling gesprek in 
een sfeer van respect en waardering voor elkaar.  
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De eerste bijeenkomst is donderdag 19 september van 10.15 uur tot 11.30 uur 
en daarna: 17 oktober, 21 november 2024 en 16 januari, 20 februari en 20 
maart 2025.  
Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2. 
Begeleiding: Kees Stroop, tel. 0522-256322, e-mail: kees.stroop@gmail.com  
 
Vastenmaaltijden in de veertigdagentijd  
Vasten was lang geleden een bittere noodzaak. De wintervoorraden waren  
geslonken en men moest het doen met het weinige dat voor handen was.  
Carnaval, de dagen voor de vasten, betekent carne-vale, 'Vaarwel vlees'.  
In onze tijd is voor de meeste mensen vasten geen noodzaak. Vasten kan dan 
een andere betekenis krijgen: jezelf iets onthouden om de betekenis en waarde 
van iets anders opnieuw te ontdekken. Een poos zonder maakt je opmerkzaam 
voor heel andere dingen.  
 

Bij de vastenmaaltijden in de veertigdagentijd op de woensdagavond eten we 
van een goede en eenvoudige pot in de Mennozaal.  
De maaltijd begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. De data zijn 12, 19 en 
26 maart en 2 en 9 april 2025.  
Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.  
We vragen koks die voor zes personen willen koken. De dagmenu’s worden ruim 
op tijd vermeld in de Bouwstenen en op de website van onze gemeente. De koks 
krijgen de kosten van de gekookte maaltijd vergoed. Het geld dat overblijft, gaat 
in de 'vastenpot' naar een project dat wordt uitgezocht door de diakenen.  
Vanaf begin maart 2025 kun je je aanmelden als deelnemer aan de maaltijd en 
als kok bij: Kees Stroop, tel. 0522-256322, e-mail: kees.stroop@gmail.com    
 
Ontmoeting bij de koffie 
Deze ochtend is bedoeld voor iedereen die op een ontspannen manier  
– zonder iets te moeten – elkaar wil leren kennen.  
Interesse in elkaars wel en wee en gewoonten 
draagt bij aan een prettige  
omgang met elkaar. 
De koffie-ochtenden vinden plaats op elke 2e 
woensdag van de maand om 10.00 uur.   (inloop 
vanaf 9.45 uur) 
 
Contactpersoon OGM:  
Liesbeth Varkevisser tel. 0522-852132 en Geke Welbergen tel. 06-23374895. 
Contactpersoon DoRe:  Alie Meijering tel. 0522-256754 of 06-51238994 
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Overzicht van seizoensactiviteiten DoRe en OGM 2024 – 2054 

N.B.: gegevens o.b.v. informatie d.d. augustus 2024 

Controleer de actuele informatiebladen voor eventuele wijzigingen 

datum dag en tijd   

1-9 zo  19.00 u Taizé-viering 

7-9 za  10.15 u Buitendag DoRe 

8-9 zo  11.00 u Startzondag OGM 

11-9 wo 10.00 u Koffieochtend 

16-9 ma 20.00 u Meditatieavond 

18-9 wo 14.00 u Zustercontact 

19-9 do  10.15 u Beemdgangers 

19-9 do  19.30 u Vredesweek -lezing 

21-9 za   12.00 u Stiltekring (Vredesweek) 

24-9 di   19.30 u Leviticus; eerste bijeenkomst 

25-9 wo 19.30 u Ervaringen vanuit de Westbank 

30-9 ma 20.00 u Meditatieavond 

      

1-10 di     9.45 u Rouwen is liefde 

3-10 do    9.45 u Levend verlies 

6-10 zo  10.00 u Gregoriaanse mis (RK-Parochie) 

6-10 zo  14.30 u Ziel zoekt zin 

6-10 zo  19.00 u Taizé-viering 

9-10 wo 10.00 u Koffieochtend 

14-10 ma 20.00 u Meditatieavond 

15-10 di   19.30 u Levend verlies 

15-10 di   20.00 u Bibliodrama 

16-10 wo 14.00 u Zustercontact 

17-10 do  10.15 u Beemdgangers 

17-10 do  19.30 u Ziel zoekt zin 
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3-11 zo 19.00 u Taizé-viering 

4-11 ma 20.00 u Meditatieavond 

7-11 do  19.30 u Ziel zoekt zin 

13-11 wo 10.00 u Koffieochtend 

18-11 ma 20.00 u Meditatieavond 

19-11 di   20.00 u Bibliodrama 

20-11 wo 14.00 u Zustercontact 

21-11 do  10.15 u Beemdgangers 

21-11 do  19.30u Ziel zoekt zin 

      

1-12 zo  19.00 u Taizé-viering 

2-12 ma 20.00 u Meditatieavond 

11-12 wo 10.00 u Koffieochtend 

16-12 zo   n.t.b. Zustercontact  Advent 

21-12 za  16-19 u Kerstreis 

25/26   Kerstdagen 

      

5-1 zo   n.t.b. Nieuwjaarbijeenkomst 

5-1 zo  19.00 u Taizé-viering 

8-1 wo 10.00 u Koffieochtend 

9-1 do  19.30 u Een God die in mij gelooft 

13-1 ma   9.45 u Levend verlies 

14-1 di      9.45 u Rouwen is liefde 

15-1 wo 14.00 u Zustercontact 

16-1 do  10.15 u Beemdgangers 

16-1 do  19.30 u De tijd waarin we leven 

21-1 di   19.30 u Levend verlies 

30-1 do  19.30 u God in de supermarkt 
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2-2 zo   19.00 u Taizé-viering 

6-2 do  19.30 u De tijd waarin we leven 

12-2 wo 10.00 u Koffieochtend /  
                 Zuster-contact (Oud Meppel) 

13-2 do  19.30 u Een God die in mij gelooft 

20-2 do  10.15 u Beemdgangers 

25-2 di   20.00 u Bibliodrama 

27-2 do  19.30 u De tijd waarin we leven 

      

2-3 zo 19.00 u Taizé-viering 

6-3 do  19.30 u Een God die in mij gelooft 

12-3 wo 10.00 u Koffieochtend 

12-3 wo 18.00 u Vastenmaaltijd 

18-3 di  20.00 u Bibliodrama 

19-3 wo 14.00 u Zustercontact 

19-3 wo 18.00 u Vastenmaaltijd 

20-3 do  10.15 u Beemdgangers 

26-3 wo 18.00 u Vastenmaaltijd 

30-3 zo  15.00 u Dinosaurussen 

      

2-4 wo 18.00 u Vastenmaaltijd 

6-4 zo 19.00 u Taizé-viering 

9-4 wo 10.00 u Koffieochtend 

9-4 wo 18.00 u Vastenmaaltijd 

16-4 wo 14.00 u Zustercontact 

20/21   Paasdagen 

23-4 wo 19.30 u De kracht van het verhaal 
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4-5  ? zo 19.00 u Taizé-viering 

14-5 wo 10.00 u Koffieochtend 

29 do Hemelvaartsdag 

      

1-6 zo 19.00 u Taizé-viering 

8/9   Pinksterdagen 

8-6 zo  9.00 u Pinksterontbijt 

11-6 wo 10.00 u Koffieochtend 

21-6 za   n.t.b. Nachtwandelen 

      

9-7 wo 10.00 u Koffieochtend 

      

Nader te bepalen dagen en tijd: 

- Meditatieavonden jan-apr 2025  

- Stiltewandeling in weken voor Pasen 

- Ad-hoc activiteiten; zie daarvoor de informatiebladen 
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DoRe-gemeente 
  
  

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente 
Vierplek:  DoRe-kerk, Vledderstraat 20 
  
Website: 
https://www.doremeppel.nl/ 
  
Secretariaat: 
doremeppel@gmail.com 
Tineke Weidema,  tel. 06 - 28324545 
  

 
  

Oecumenische Gemeente Meppel 
Vierplek:  DoRe-kerk, Vledderstraat 20 
  
Website: https://
oecumenischegemeentemeppel.nl/ 
  
Secretariaat: 
info@oecumenischegemeentemeppel.nl 
Wilma Heeres, tel. 06 – 20567324 
  

 

Geloofsgemeenschap St. Stephanus 
van RK-parochie Heilige Drie-eenheid 
Vierplek: Comm. de Vos van Steenwijklaan 30 
  
Website: 
https://www.parochie-drieeenheid.nl/st-stephanus
-meppel/ 
  
Secretariaat: 
rkkerkmeppel@parochie-drieeenheid.nl 
tel. 06 – 18403933  Marloes Vennix  (voorzitter Lo-
katieraad) 
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