
 

   
 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 10 mei 2024. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 8 mei 2024 bij: bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

14 april    Mw. Willy Jansen    

21 april  Mw. Eva de Wolde   

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op 28 april om 9.30 uur, 5 mei om 11.00 uur en 12 mei om 10.00 uur en 

later via: https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering bekijken 

 

Vieringen beluisteren 

Beluisteren van de vieringen kan via:  

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 28 april, 9.30 uur   

vijfde zondag van Pasen  

bevestiging van Feikje Veenstra als buurtcoördinator  

Voorganger: ds. Betsy Nobel 

Voorgaand gemeenteleden: Martijn Plas 

en Yoeri Emmaneel 

Organist: Jan Uiterwijk  

Koor: Vrouwenkoor Meander uit De Wijk 

Lezing: Deuteronomium 4, 32-40 en Johannes 15, 1-8 

Thema: Vrucht dragen 

Collectes: Gabriela Cebu en Oecumenische Gemeente Meppel     

We lezen in Deuteronomium en Johannes dat het ons goed zal gaan als we ons aan de 

regels en wetten houden, ja zelfs een langer leven krijgen. Hoe verhoudt zich dat tot 

alle desillusies waar we op dit moment mee te maken hebben? 

Team voorbereiding 28 april 
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Zondag 5 mei, 11.00 uur, let op gewijzigde begintijd  

zesde zondag van Pasen  

Maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Johannes 15, 9-17 en Galaten 5, 13-15, 22-24  

Thema: Wie zijn jouw bevrijders? 

Collectes: Bashati Bangladesh en Oecumenische Gemeente 

Meppel  

 

Taizé viering 

19.00 uur – 20.00 uur 

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

Zondag 12 mei, 10.00 uur, livestream 10.00 uur  

zevende zondag van Pasen 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

Voorganger: ds. Kees Stroop 

Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren 

Organist: Jan Uiterwijk 

Lezing: Handelingen 1, 15-17, 20-26 

Thema: Hoge ogen gooien 

Collectes: De Vakantiebank 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

5 mei, begintijd 11.00 uur 

Vanaf 5 mei tot en met 25 augustus is de begintijd van de vieringen 11.00 uur.  

Uitzonderingen zijn de gezamenlijke vieringen met de DoRe-gemeente. Deze beginnen 

om 10.00 uur. In mei en juni zijn er in elke maand twee gezamenlijke vieringen, in juli 

en augustus is er in elke maand één gezamenlijke viering. Let dus in de komende 

periode goed op de verschillende begintijden. 

 

5 mei, afscheid ds. Harmen Jansen 

Op zondag 5 mei zal ds. Harmen Jansen voor de laatste keer bij ons voorgaan. De 

aanwezigen kunnen met een handdruk bij de deur afscheid van hem nemen, maar 

ieder is, als altijd, ook uitgenodigd om na de viering koffie of thee te komen 

drinken waarbij we even nadrukkelijk stilstaan bij het afscheid van Harmen als 

interim-predikant van onze gemeente. 

 

5 mei, Taizéviering 

Op zondag 5 mei is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze 

vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we 

samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een 

stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En 

daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom. 

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826. 

 

 

 



Zondag 12 mei, gezamenlijke viering 

Op zondag 12 mei is er een gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente. Voorganger 

is ds. Kees Stroop, voorgaand gemeentelid is Marja van Wieren. Deze viering begint 

om 10.00 uur.  

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Meeleven 

 

Wij gedenken Akke Palmhof-Eekma 

Op 17 april kwam er een einde aan het leven van Akke Palmhof-Eekma. Zij werd 92 

jaar. Akke werd geboren op 30 december 1931 in Parrega en bleef haar hele leven een 

echte Friezin. Ze trouwde met Sibbele Palmhof. Samen kregen ze drie dochters, 

Hennie, Joke en Ria. Er kwamen schoonzoons, klein- en achterkleinkinderen. Op 4 

januari 2002 overleed Sibbele. Akke had een moeilijke tijd, maar met behulp van haar 

dochters kreeg ze toch weer zin in het leven en had ze nog veel goede jaren. 

Kort na Pasen ging haar gezondheid ineens snel achteruit. Duidelijk werd dat de tijd 

van afscheid nemen was gekomen. Daar had ze nog tijd voor en die tijd nam ze ook, 

totdat het lichaam echt op was en zij rustig is ingeslapen. 

Bij haar afscheid in de Reestborgh was er aandacht voor de “The Family Tree”. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen namen in woorden en rituelen afscheid en 

duidelijk werd hoe geliefd Akke was als moeder, oma en beppe. Ook veel anderen 

waren aanwezig om afscheid van haar te nemen. Bij het afscheid nemen werden 

rondom haar kist bloemen geplaatst. Samen met de tekeningen van 

achterkleinkinderen werd het een kleurrijk geheel. 

Psalm 91 liet ons iets zien van het geloof van Akke.  

Op de kaart stond Psalm 91: 2 (BGT) “Daarom zeg ik tegen Hem: “U beschermt me, 

ik hoef niet bang te zijn. Op U vertrouw ik”. 

Vertrouwen en trouw zijn twee woorden waaruit Akke heeft geleefd. Psalm 91 

schildert een wereld vol dreiging, maar vertelt ons ook waar we rust kunnen vinden: 

bij God. Zo ervaarde Akke dat, ze geloofde vast en stellig in de hemel. Dat geloof 

hielp haar om afscheid te nemen. Psalm 91 spreekt ook over engelen die ons zullen 

beschermen en dragen. De woorden uit het requiem van G. Fauré onderstreepten dat: 

“In paradisum decutante te angeli -Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs”. 

Zo namen we afscheid van Akke Palmhof-Eekma en lieten wij haar los terwijl de 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen elkaar vasthielden. We wensen allen die Akke 

zullen missen veel sterkte en kracht toe.        Ds. Betsy Nobel   



 

Bedankje 

Wat een prachtig bloemstuk mocht ik ontvangen van jullie allen, uit de viering. 

Heel veel dank, ik was ontroerd. 

Willy Jansen 

  

Terugblik Beemdgangers 

Donderdag 18 april was de afsluiting 

van dit seizoen voor de Beemdgangers 

met een gezamenlijke lunch. Kees 

heeft afgelopen seizoen de groep 

begeleid en verzorgde deze keer ook 

de heerlijke fruitsalade.  

 

Koffiemorgen  

Datum: woensdag 8 mei. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, 

Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

INSPIRATIE EN BEZINNING        

 

Feest van de Geest 

Feest van de Geest is een ontmoeting tussen 

Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur 

van Kerkgebouwen. Tussen Hemelvaart en 

Pinksteren 2024 exposeren kunstenaars uit 

allerlei disciplines nieuw gemaakt eigentijds 

werk in kerken in de regio. Zie onze website voor deelnemende kerken en 

kunstenaars. 

Thema Troost 

Het thema voor Feest van de Geest is in 2024 is Troost. De Bijbel verhaalt dat de 

vrienden na Jezus’ hemelvaart niet alleen achter zullen blijven: God zal een trooster 

sturen. Op het pinksterfeest blijkt dat de Heilige Geest te zijn die bij hen blijft als ze 

de wereld intrekken waaraan ze kracht en inspiratie ontlenen.  

Expositie in de Kruiskerk 

In Meppel is er in de Kruiskerk werk te zien van een zevental kunstenaars onder wie 

Marjelle Barneveld. Sommigen uit onze gemeente hebben onlangs meegedaan aan 

een workshop over troost waarbij een druktechniek is gebruikt.(zie collage hierboven) 

Van elke deelnemer is één afdruk te zien in een gezamenlijk kunstwerk.  

Nog iemand uit onze gemeente exposeert, niet in de Kruiskerk maar in de 

Doopsgezinde Kerk in Giethoorn. Daar is werk van Ulie van Ittersum te zien. 



 

In Dingstede hebben alle brugklassers aan het 

project Feest van de Geest gewerkt. In de lessen 

godsdienst/levensbeschouwing is daar aandacht 

aan besteed. Leerlingen hebben nagedacht en 

gepraat over vragen als: wanneer heb ik troost 

nodig, wat troost me en hoe kan ik een ander 

troosten? 

Gezamenlijk hebben de leerlingen vier 

troostdekens gemaakt, die na de expositie 

waarschijnlijk een plek krijgen in een stilteruimte 

op school.  

U bent van harte welkom tijdens de exposite Feest van de Geest in de 

deelnemende kerken.  

De kerken zijn geopend van 13.00 – 17.00 uur op 

donderdag 9 mei (Hemelvaart) 

zaterdag 11 mei 

zondag 12 mei 

zaterdag 18 mei 

zondag 19 mei (1e Pinksterdag) 

maandag 20 mei (2e Pinksterdag) 

Zie voor meer info: https://feestvandegeest.nl 

Bestuur van Feest van de Geest in onze regio:  

Sietske Koelink, Geo Hultink, Ulie van Ittersum, Ankie Hoffmann en Jannie Schalen 

Laatste meditatieavond 

Maandagavond 22 april was de sluiting van het 

meditatieseizoen. Speciaal voor deze avond was 

Renate Supèr uitgenodigd met haar klankschalen. 

Het werd een bijzondere avond waarbij we werden 

ondergedompeld in een prachtig klankbad.  

SAMEN DELEN 

Pinksterontbijt 

Datum: zondag 19 mei. 

Tijd: inloop vanaf 8.45 uur, ontbijt van 9.00 uur tot 

9.45 uur. 

Plaats: Mennozaal, DoRe-kerk. 

Aantal deelnemers: Wegens de beschikbare ruimte is het maximum aantal deelnemers 

gesteld op 72 personen. Wie zich vroeg aanmeldt, maakt de meeste kans op een 

plaats aan tafel. De uiterste datum om je aan te melden is dinsdag 14 mei. 

Kosten: Een vrijwillige bijdrage in de tegemoetkoming van de kosten en voor een 

goed doel is van harte welkom. 

Aanmelden door leden en vrienden van de Oecumenische Gemeente Meppel bij Kees 

Stroop, kees.stroop@gmail.com of 0522- 256322. 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

14 april Noodfonds 136,85 

21 april Do-Re ? 

https://feestvandegeest.nl/


Eigen gemeente: 

Datum Opbrengst 

14 april 124,70 

21 april Orgelfonds ? 

 

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de 

website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen. 

 

Komende collectes 

28 april – Gabriela Cebu 

Een vrouwenorganisatie in Cebu. Cebu is de tweede stad van de Filippijnen en 

ligt op het gelijknamige eiland Cebu. Het doel is om vrouwen bewust te maken 

van de rechten van vrouwen (en hun kinderen) en hun welzijn te bevorderen. 

 

5 mei – Bashati, Stichting voor Bangladesh 

Bijdragen aan de verbetering van de leef- en woonomstandigheden van de 

armste bevolkingsgroepen in Bangladesh door ontwikkelen en financieel steunen 

van op huisvesting, gezondheid, onderwijs, voeding en kleding gerichte 

kleinschalige projecten. Dit gebeurt het in nauwe samenwerking met Bengaalse 

partners. 

 

Save the date: vrijdag 7 juni 19.30 

Wat: De Poppenspeler van Warschau 

Wie:  Trio Wilde Eend 

Waar: CSG Dingstede,  

Gerard Doustraat 13, Meppel 

Vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming in de 

kosten wordt gewaardeerd. 

 

De Poppenspeler van Warschau is een 

muzikaal verteltheater. Het is het verhaal van 

de joodse tiener Mika Hernsteyn die tijdens 

de Tweede Wereldoorlog in het getto van 

Warschau probeert te overleven. Dit 

grotendeels waargebeurde verhaal krijgt nog meer kleur door ontroerende Oost 

Europese klezmermuziek en sfeervolle improvisaties. 

Deze voorstelling wordt ’s middags gespeeld voor leerlingen van CSG Dingstede.  

 

Save the date: zaterdag 15 juni 22.00 

 

Wat: nachtwandelen voor vluchtelingen 

Start: St. Stephanuskerk  

Comm. de Vos van Steenwijklaan 30, Meppel 

Bartholomeuskerk  

Blijdenstein 3, Ruinerwold 

Op 20 juni is het Wereld Vluchtelingen Dag. Wereldwijd is er dan aandacht voor het 

lot van vluchtelingen. In Meppel gaan we op 15 juni wandelen in de nacht. Met deze 

actie vragen we aandacht voor alle mensen die op de vlucht zijn. Wereldwijd zijn dit 

nu meer dan 100 miljoen mensen. Door met elkaar te lopen in de nacht hopen we ook 

bij te kunnen dragen aan de bewustwording rond opvang en toekomst voor al deze 

ontheemde mensen.  



Meehelpen? 

Voor het nachtwandelen zoeken we nog mensen die willen helpen om deze wandeling 

te begeleiden. Het gaat dan vooral om mensen die tijdens de nacht willen helpen de 

veiligheid te garanderen op drie “verkeerspunten”. Verder is het fijn als er nog helpers 

zijn bij de start en finish. 

 

Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door de samenwerking met en ondersteuning 

van CSG Dingstede, Oecumenische Gemeente Meppel, Fairtrade Meppel, R.K. Parochie 

Meppel, Hervormde Gemeente Ruinerwold, Stichting Grote Broer, St. Waarborgfonds 

Meppel en St. Het Burgerweeshuis Meppel.  

 

Jannie Schalen 

Willemijn van Schilfgaarde (06-20049826) 

 

Vlinder 

Iemand richt zich op. 

En dan nog iemand. 

En nog iemand. 

En nog. 

(Rempo Campert) 

 

Interview met Marja van Wieren 

Kun je wat over jezelf vertellen. 

Oh, die vraag is heel breed. Ik probeer het chronologisch 

te doen, vanaf het begin. Een leuk weetje is dat ik ben 

geboren op Texel, in Den Burg. Mijn moeder was een 

Noord-Hollandse, mijn vader een Fries. Ze zijn samen 

begonnen op Texel toen ze getrouwd waren. In de zeer 

strenge winter van ‘62-‘63 ben ik geboren, op de dag na 

Kerst in 1962. Zelfs de Waddenzee was toen bevroren, dus 

kraamvisite was er nauwelijks, want de veerboten voeren 

niet. Dat blijft een bijzonder verhaal. Veel herinneringen 

heb ik niet aan Texel, toen ik ruim 2 jaar oud was zijn we 

al verhuisd naar Meppel vanwege het werk van mijn vader. 

Hij werd schoolleverancier bij de firma Huisman in Meppel. 

Mijn jongere broer is in Meppel geboren en jaren later zijn 

we verhuisd naar Nijeveen. Daar heb ik het goed gehad, maar ik was op zich liever in 

Meppel gebleven. 

 

Vanuit Nijeveen ben ik naar de Havo gegaan en daarna naar de Pedagogische 

Academie in Zwolle, want ik zat al in de ‘schoolspullen’ vanwege mijn vader. Ik vond 

een baan in het onderwijs bij de Beatrixschool in de Haveltermade en ik ben weer in 

Meppel gaan wonen. In die periode heb ik de vader van mijn kinderen leren kennen, 

via een Gospelkoor in Hoogeveen. We zijn getrouwd en in Hoogeveen gaan wonen. 

Daar zijn onze zoon en dochter geboren. Toen zij 10 en 12 jaar waren ging het helaas 

mis met ons huwelijk en zijn we gescheiden. Dat was een moeilijke periode. Ik heb 

weer een relatie gekregen met iemand die in Meppel woonde, dus zodoende weer 

teruggekomen. Die relatie ging uiteindelijk niet goed. Daarna heb ik, nu 12 jaar 

geleden, een relatie met Martin gekregen, in 2017 zijn we getrouwd. Martin is 

werkzaam in de muziek en mijn zoon ook, zo heb ik Martin leren kennen. Hij heeft 2 

dochters, dus we hebben een samengesteld gezin met in totaal 4 kinderen en 

inmiddels 3 kleinkinderen. De kinderen zijn allemaal het huis uit en nu wonen we met 

z’n tweeën op een mooi plekje in Belt Schutsloot en hebben het heerlijk hier. 



 Werk 

Ik heb jaren als leerkracht gewerkt op verschillende scholen in verschillende 

stichtingen. Lang in Zuidwest-Drenthe en nu 4 dagen per week op een school in 

Zwolle. Zo’n 6 jaar geleden ben ik nog aan de studie gegaan en heb ik een Master 

Begeleider in het onderwijs gedaan op Windesheim in Zwolle. Naast werk en gezin 

was dat wel pittig, ik heb daar 2 jaar hard voor gestudeerd, maar het was heel 

inspirerend. Ik ben intern begeleider geworden, ik geef geen les meer, maar ik heb 

alleen nog ambulante taken. Een mooie rol waarbij ik mijn 30 jaar ervaring als 

leerkracht kan inzetten om anderen te coachen en de zorg voor leerlingen te 

coördineren. Een heel andere rol dan alleen leerkracht zijn. 

 

Wat is belangrijk in je leven? 

Mijn gezin, het is fijn dat het goed gaat met onze kinderen en kleinkinderen. Als intern 

begeleider op school kan ik echt het verschil maken, van betekenis zijn voor 

leerlingen, ouders en collega’s. Ik werk op een multiculturele school waar veel goed 

gaat, maar waar ook geregeld problemen zijn, met kinderen, met ouders. In 

gesprekken met ouders gaat het niet alleen over hoe het gaat met de kinderen op 

school qua onderwijs, maar vaak over welke steun kunnen wíj geven, kunnen mensen 

om je heen geven etc. We hebben ook een brugfunctie naar andere organisaties. Ik 

vind het mooi dat ik veel kan coördineren, kan regelen, zodat er verbetering komt in 

situaties, dat je een steuntje in de rug kunt zijn. 

 

Wat vind je een mooie eigenschap van jezelf? 

Oh, wat een mooie vraag. Ik denk wel, dat ik goed kan luisteren en ik heb tijdens mijn 

studie leren reflecteren. Ik probeer niet te snel te oordelen, van daaruit kun je beter 

ruimte geven aan de ander.  

In mijn werk heb ik te maken met allerlei (ingewikkelde) gezinssituaties. Het helpt om 

op basis van gelijkwaardigheid het gesprek aan te gaan en te kijken wat er feitelijk 

aan de hand is, om zo tot oplossingen te komen. Allemaal uiteindelijk in het belang 

van het kind. 

 

Kerkelijke betrokkenheid 

Ik kom uit een gereformeerd gezin. Mijn ouders waren ruimdenkend. Toen ze vanuit 

Nijeveen weer in Meppel kwamen wonen, zijn ze naar de Oecumenische wijkgemeente 

in de Oosterboer toegetrokken. Ikzelf ook, toen ik weer terugkwam in Meppel. Door 

allerlei privéomstandigheden en veel zorg om mijn ouders kwam mijn betrokkenheid 

op een laag pitje te staan, was er niet veel ruimte voor. Na het overlijden van mijn 

moeder, zo’n 1,5 jaar geleden, ben ik weer aangehaakt. Ik ben iemand die dan ook 

graag wat wil doen, actief wil zijn. Nu ben ik voorgaand gemeentelid, wel spannend, 

maar die rol past mij wel. Ja, en ik zing graag, Femke vond het altijd mooi dat ik dat 

wilde doen. Zij genoot daarvan en zei ook; er zijn veel mensen die daarvan genieten. 

Dat voelt goed voor mij, dat anderen ervan genieten. 

Wat de toekomst van de OGM betreft is mijn zorg dat er veel mensen op leeftijd zijn, 

hoe zal dat er over 10 of 20 jaar uitzien. Ik vind het een fijne club mensen. Ik ken 

veel mensen en ervaar het als prettig en warm. De toenadering naar de DoRe-kerk is 

goed en kan versterkend werken om een bredere basis voor de toekomst te creëren. 

 

Wat is jouw spreuk voor een tegeltje? 

“De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens 

van anderen” 

(Nelson Mandela) 

Theo Pereboom 

 



Agenda  

28 april viering aansluitend 

koffiedrinken   

9.30-10.30 uur kerkzaal 

Mennozaal 

29 april voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

5 mei viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

5 mei Taizéviering   19.00-20.00 uur kerkzaal 

6 mei voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

8 mei koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

9 mei start Feest van de Geest   

12 mei viering aansluitend 

koffiedrinken  

10.00-11.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

13 mei voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

                      

 DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur 

28 april: 11.00 uur, ds. mw. Y.J. Hiemstra 

5 mei: 9.30 uur, mw. E.K. Verhagen 

12 mei: 10.00 uur, gezamenlijken viering met de Oecumenische   

  Gemeente Meppel, ds. Kees Stroop         

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere 

de vieringen.       

https://www.parochie-drieeenheid.nl/     

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

Bouwstenen 

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. 

 

 

 

 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel


 

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.  

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.  

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.  

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

 

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: 

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de 

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de 

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per 

vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter 

attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard 

te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste 

collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de 

collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale 

collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande 

rekening ovv het collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol 

omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en 

geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen 

mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen 

met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat 

samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische 

Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 

– 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige 

Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail 

 

 

 

 

https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com

