
   
 

 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 15 december 2023. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 13 december 2023 bij: bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

19 november    Peter Hogewoning    

26 november  Wilma Heeres    

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur en later via: 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering bekijken 

 

Vieringen beluisteren 

Beluisteren van de vieringen kan via:  

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaarligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 3 december, 11.00 uur   

eerste zondag van advent  

Voorganger: Reina Schoemaker 

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 

Pianist: Gerrit van Werven 

Project: Vanuit gevangenschap naar hoop 

Lezing: Filippenzen 1, 1-11  

Thema: Verlangen 

Collectes: Stichting L’ accolade 

Oecumenische Gemeente Meppel  

 

Taizé viering 

      

19.00 uur – 20.00 uur 

 

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

Zondag 10 december, 11.00 uur   

  Bouwsteen#24 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 
DoRe-kerk 
Vledderstraat 20 
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1 december 2023 
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tweede zondag van advent 

Voorganger: ds. Douwe Geertsma 

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres 

Pianist: Martijn Dijkstra 

Project: Vanuit gevangenschap naar hoop 

Lezing: Filippenzen 1, 12-17 

Thema: Wat dan nog? 

Collectes: Oekraïne 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 17 december, 11.00 uur   

derde zondag van advent 

Voorganger: ds. Kees Stroop 

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 

Organist: Hendrik Snel 

Project: Vanuit gevangenschap naar hoop 

Lezing: Filippenzen 3, 1-16 

Thema: Doelgericht 

Collectes: Tent of Nations 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

Adventsproject ‘Vanuit gevangenschap naar hoop’ 

Tijdens de adventsperiode staan lezingen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 

centraal. Daarmee volgen we het alternatieve spoor in het Oecumenisch Leesrooster.   

De brief aan de Filippenzen wordt gedateerd rond 61-63 na Christus. Paulus schreef 

de brief vanuit de gevangenis in Rome of Efeze.   

De gevangenschap bepaalt de toon en de inhoud van de brief. Hoop en verwachting 

spelen een grote rol, iets wat past bij de periode van advent. De onzekerheid over wat 

er met hem gebeurt, helpt hem en de christenen in Filippi om zich te richten op wat 

echt belangrijk is in het leven.  

In de brief is de context van het Romeinse Rijk te herkennen. In het Romeinse Rijk 

was het Romeinse burgerrecht zeer belangrijk. Paulus’ stelling dat christenen het 

‘burgerrecht in de hemel’ hebben, moeten we tegen deze achtergrond lezen. Hij doelt 

op een alternatieve gemeenschap van mensen die andere waarden hanteren dan de 

Romeinse cultuur van kracht, competitie en macht.   

Hij kijkt vooruit en roept de christenen in Filippi op Jezus na te volgen. ‘Laat die 

gezindheid heersen die Christus Jezus had’ is een centrale zin in deze brief. En: 

‘Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de 

ander belangrijker dan uzelf.’  

Dit is fundamentele cultuurkritiek. Daarmee is een link met kerst te maken: de 

messiaanse belofte vinden we niet in het paleis van Herodes, waar de wijzen zoeken, 

maar in een voederbak. Ook het kerstverhaal is principiële cultuurkritiek. In de advent 

leven we daar met de brief aan de Filippenzen naar toe. 

Bron: Werkgroep Vieren 

 

Groeischikking 

De taakgroep Liturgisch bloemschikken heeft voor de adventsperiode zelf een 

groeischikking mogen bedenken in verband met het alternatieve spoor van de brief 

van Paulus aan de Filippenzen. 



De basis van deze groeischikking is een bak met paarse stof. Hierop staan de 

adventskandelaar en een vierkante bak met lisdodde en bamboe: een verwijzing naar 

de gevangenis waarin Paulus zijn brief aan de Filippenzen schrijft.  

Op 3 december verwijst klimop naar verlangen en verbondenheid.  

Op 10 december staat een amaryllusbol symbool voor ruimte en groeikracht.   

 

3 december, Taizéviering 

Op zondag 3 december is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze 

vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we 

samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een 

stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En 

daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom. 

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826. 

 

 

 

 

 

Avondgebeden in advent 

In de tijd van advent wordt er iedere maandag om 19.30 uur een avondgebed 

gehouden in De Samenstroom. Deze interkerkelijke avondgebeden worden geleid door 

voorgangers van diverse kerkgenootschappen in Meppel. 

‘Als voorbereiding op het komende kerstfeest worden er in Meppel in de adventstijd 

avondgebeden gehouden. Het doel van deze momenten is ruimte bieden om 

vanbinnen stil te worden, jezelf open te stellen en je voor te bereiden op het 

kerstfeest – de komst van het Licht in de wereld: Jezus. Het zijn momenten van 

bezinning en inspiratie door gebed, stilte, muziek en (koor)zang bedoeld als een oase 

in ons dagelijks leven.’ 

Bron: Missie in Meppel 

 

Avondgebed  

Thema: duister en licht. 

Datum: 4 december. 

Tijd: 19.30-20.00 uur. 

Plaats: De Samenstroom. 

Voorgangers: Henk van Dam (Vrije Evangelische Gemeente) en Annemarie Rodenburg 

(Protestantse Gemeente Meppel). 

 

Avondgebed 

Thema: vermoeid en rust. 

Datum: 11 december. 

Tijd: 19.30-20.00 uur. 

Plaats: De Samenstroom. 

Voorgangers: César Cortés (Rooms Katholieke Parochie) en Koos Tamminga 

(Nederlandse Gereformeerde Kerk) 

 

Avondgebed 

Thema: gebroken en hersteld. 

Datum: 18 december. 

Tijd: 19.30-20.00 uur. 

Plaats: De Samenstroom. 

Voorgangers: Sarien Horinga (Legers des Heils) en Johan Otten (Baptistengemeente) 

  

OMZIEN NAAR ELKAAR 



 

Meeleven  

Bijstand in interim-tijd 

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com 

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met 

Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com  

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.  

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of 

buurtcoördinator of buurtouderling.  

 

 

 

 

Koffiemorgen 

Datum: woensdag 13 december. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam Tonie Kempe (31 januari 1948 – 21 november 2023) 

Op dinsdagavond 22 november is Tonie Kempe in het hospice ‘het Riemkehuis’ in 

Steenwijk overleden, 75 jaar oud. Een bijzonder gemeentelid is daarmee uit ons 

midden weggevallen. Hij was niet iemand die de voorgrond zocht, maar wel heel 

trouw naar de vieringen kwam. Hij bleef steevast koffiedrinken en deed dat ook als hij 

eerder die week een chemo had gehad of was bestraald. Want een half jaar geleden 

had hij te horen gekregen dat hij ongeneeslijke en kwaadaardige kankercellen in zijn 

lichaam had. Dat vaste ritme was voor hem belangrijk en hielp hem ook. Even bij de 

koffie praten over voetbal, later op de zondag wandelen. Hij had zijn vrienden in de 

gemeente. Door een vriend, Jan van Dijk, was hij er ook bij gekomen. En Siefie van 

Dijk was het afgelopen half jaar zijn vaste metgezel bij alle bezoeken aan de 

specialisten.  

In Het Erfdeel was hij ook een jaar lid van het Oecumenisch koor geweest. Vorig 

seizoen deed hij mee in de ‘reflectiecommissie’ die de toekomst van de gemeente 

besprak. Theorie over beleid in een tijd van veranderingen was niet zo aan hem 

besteed, de ontmoeting wel. Hij voelde zich opgenomen en gewaardeerd om het 

verhaal van zijn eigen beleving en achtergrond. Tonie was van huis uit rooms-

katholiek, opgegroeid in een gezin uit Slagharen. Hij trouwde met de gereformeerde 

Marjan, maar na tien jaar liep het huwelijk vast en liep hijzelf ook vast. Zijn opvoeding 

met een over beschermende moeder speelde hem daarbij ook parten. Twee jaar 

therapie in Ermelo hielp hem op de been. Hij hervond zijn passiemuziek en wist van 

zijn andere passie sport zijn werk te maken. Hij werd sportmasseur. Niet erg zakelijk, 

het ging hem niet om het geld, meer om de contacten en om het van betekenis 

mogen zijn. Hij liep marathons en wandelde veel en graag. De heupoperaties van een 

paar jaar geleden bezorgden hem opnieuw een zware tijd.  

mailto:kees.stroop@gmail.com


Muziek was belangrijk. We herinneren ons zijn bijdrage met gitaar op een 

zondagmorgen aan het zingen van ‘Lord of the dance’, misschien niet helemaal zuiver, 

wel met een krachtige stem. Zijn psalmen en gezangen stonden niet echt in de 

kerkelijke liedbundels, maar in het lichte repertoire van de jaren zestig en daarna. Hij 

was als tiener al lid van een band. De liefde voor muziek had hij ook overgebracht op 

zijn zoon Mike. En tot het echt niet meer ging, trad hij op in verpleeghuizen om de 

bewoners op te vrolijken. Het liefst met iemand erbij, ook voor het sociale contact, 

dan kon hij zich concentreren op de liedjes.   

De kanker ontregelde hem heftig. Omgaan met onvoorspelbaarheden was al nooit 

gemakkelijk. En dan dit. ‘De bodem zakt onder je weg’ zei hij nog lang. Maar het hielp 

dat hij heel lang toch veel kon blijven doen van wat hij altijd deed. En maar heel veel 

erover praten, met iedereen. En de trouw van vrienden, waaronder andere vrijwilligers 

in het vervoer, de warme betrokkenheid van zijn broers en zus, de intensivering van 

het contact met Mike en zijn gezin in de VS, online en met een prachtig bezoek 

daarginds van drie weken in juni en daarna hier een familiereünie. En de gitaar ging 

mee naar Steenwijk toen thuisblijven niet meer verantwoord was.  

Hij had zelf de opzet gemaakt voor zijn uitvaart. ‘Turn, turn, turn’ kreeg een plek, de 

oude hit op de tekst van Prediker 3: dat alles zijn tijd heeft in het leven, vasthouden 

en loslaten, geboren worden en sterven. Hij had het aanvaard. En hoe krachtig had hij 

het een paar weken eerder zelf nog ingezongen: ‘als de liefde maar blijft winnen, dan 

komt het allemaal wel goed’.  

En hierna? Hij zou wel zien hoe dat zou zijn, herenigd met vader en moeder in het 

‘geheimenis’ dat we God noemen.  

Harmen Jansen 

 

 

 

 

 

Bedankje Gerda Otter 

Lieve mensen, 

Zoveel kaarten, zoveel warmte, zoveel bemoedigingen, zoveel ontroerende berichtjes 

….ik was en ben er stil van, ook de aandacht voor Wim stemde mij tot grote 

dankbaarheid. Mag ik mijn gevoelens zo samenvatten… 

 

“Hier ben ik, ik was U niet vergeten 

Ik was alleen wat druk met angst en zo, 

misschien dat mijn gebeden wat sleten. 

 

Men zegt mij “ heb vertrouwen” van dat soort kreten 

maar ook vertrouwen krijg je niet cadeau 

als het eigen lijf het heeft laten afweten 

 

Maar het raapt zich nu langzaam weer bij elkaar; 

hier ben ik, haast compleet. 

Een gezegend en dankbaar mens…  zowaar ! 

 

Warme groet, 

Gerda Otter 

(Vanaf vrijdag 1 december ben ik weer bij Wim in “ de Kinkhorst”) 

 

 



INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Meditatie 

Datum: maandag 4 december. 

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 

Kosten: € 2,- per persoon per keer. 

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 

 

Kerstwandeling 2023. 

Wie wil ons helpen bij de Kerstwandeling in het Wilhelminapark op 23 december? 

Als Oecumenische gemeente vervullen we de rollen van de “wijzen” die een ster 

hebben gezien en daarnaar op zoek gaan.  

We hebben enkele verrekijkers, maar ook twee echte sterrenkijkers, telescopen. 

We zijn nog op zoek naar twee mensen die daar als wijzen bij gaan zitten om met de 

kinderen in het heelal te speuren naar die ene of naar meer sterren?  

Wij hebben bijpassende kleding. Om in tijdsblokken te kunnen werken (16.00 – 19.00 

uur) hopen we dat meer mensen mee willen doen en misschien mee willen lopen met 

een groepje reizigers. 

Verder zijn we op zoek naar een partytent van minimaal 3 X 3 m, met drie dichte 

zijkanten, en mensen die die tent willen opzetten en later op de avond weer 

inpakken?  

 

U kunt zich voor 3 december aanmelden of informatie vragen bij de contactpersonen 

voor deze scene bij Esmé Oosterveen: esme@oosterveen.info 

Telefoon: 0522-241239 

 

De werkgroep, Esmé, Jannie en Tjimmie  

 

Grote Glazen potten  

We hebben al 600, maar we moeten naar 800 potten, 

om de kerstwandeling te verlichten. Spaart u en sparen jullie mee? 

Het gaat om grote potten voor groente, pindakaas of mayonaise. 

Om te voorkomen dat de lichtjes uitwaaien hebben ze een diameter vanaf 8, 

Hoogte vanaf 12 cm en inhoud vanaf 600 ml. 

U kunt ze inleveren in de doos in de hal voor de Mennozaal. 

mailto:joke.berendsen@gmail.com
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Om elkaar beter te leren kennen… 

Het idee is ontstaan om wat meer over onszelf te vertellen. De vorige keer het 

Remonstrantse verhaal, deze keer het verhaal van de Oecumenische Gemeente 

Meppel en de volgende keer dat van de Doopsgezinden. 

De redactie 

 

Eigen-aardigheden van vieren, deel 2 

Eigen-aardigheden van de Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Eigen-aardigheden van vieren 

Onder eigen-aardigheden verstaan we een aantal elementen voorafgaande aan en in 

een viering die bij een eerste kennismaking kunnen opvallen als ‘anders dan anders’ 

of ‘afwijkend van wat men gewend is’. Deze elementen hebben te maken met het 

ontstaan van de oecumene in Meppel in de tijd van de Oecumenische Raad Oosterboer 

(1978-1997) en van de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997-2021). 

Kenmerkend zijn onder andere de vele taken van vrijwilligers rond en in een viering, 

de functie en rol van een voorgaand gemeentelid, het binnendragen van de paaskaars 

en de bijbel, de opstap en de woorden bij het aanreiken van het brood en de beker 

tijdens de Maaltijd van de Heer. De aanwezigheid van kinderen en mensen met een 

verstandelijke beperking zijn van grote invloed geweest op een aantal van deze 

elementen. 

 

Vrijwilligers 

De vieringen in de oecumenische beweging in Meppel, van de Oecumenische Raad 

Oosterboer en Het Erfdeel tot en met de Oecumenische Gemeente Meppel, zijn vooral 

het werk van vrijwilligers. De enige beroepskracht is de voorganger.  

 

 



Voorgaand gemeentelid 

De viering is een beweging van buiten naar binnen en van binnen naar buiten maar 

ook een beweging van antwoord en woord en woord en antwoord. 

Vanaf 1978 kennen we de taak en de rol van voorgaand gemeentelid. Naast 

praktische functies om predikanten wegwijs te maken en om zorg te dragen voor 

PowerPointpresentaties en liturgieën heeft het voorgaand gemeentelid, zijnde wel of 

niet een ambtsdrager, een symbolische functie om te duiden dat een viering een 

gebeuren is van en door en met leden, vrienden en gasten van de gemeente. Het laat 

een afspiegeling zien van de veelkleurigheid onder de gemeenteleden. In de viering 

doet het voorgaand gemeentelid samen met de voorganger het drempelgebed en 

neemt het kyrie, de opstap, ev., de lezing en de geloofsbelijdenis op zich. Deze taken 

worden afgestemd tijdens de voorbereiding drie weken voor de viering met de 

voorganger. 

 

Binnenkomst 

Bij binnenkomst in de hal worden mensen welkom geheten door een gastvrouw of 

gastheer. Naast een praktische functie om mensen wegwijs te maken heeft deze 

gastvrouw of gastheer, zijnde wel of niet een ambtsdrager, een symbolische functie 

om te duiden dat een viering een gebeuren is van en door en met leden, vrienden en 

gasten van de gemeente. 

  

Muziek 

Bij binnenkomst in de kerkzaal klinkt orgel- of pianomuziek. Deze wordt vaak 

overstemd door onderlinge gesprekken van de aanwezigen. Hierover kan verschillend 

gedacht worden, maar het is wel kenmerkend voor de vieringen in de oecumenische 

beweging in Meppel sinds 1978. 

 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

19 nov Egypte 103,20 

26 nov Noodfonds 115,90 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

19 nov 96,60 

26 nov 104,25 

 

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de 

website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen. 

 

Komende collectes 

3 december – stichting l’Accolade 

St. L' accolade beheert een vakantie-accommodatie in Frankrijk met speciale aandacht 

voor rolstoelers. 

 

10 december – Oekraïne 

Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en 

slachtoffers van de oorlog (KIA). 

 



 

 

 

 

Uit de taakgroep Communicatie  

De uiterlijke inleverdatum van kopij voor de Bouwsteen met informatie over het 

advent- en kerstproject, groeischikking, advent 3 en 4, kerstreis, kerstnacht, 

kerstmorgen, oudejaarsdag, overige activiteiten in december en de eerste zondag in 

het nieuwe jaar is woensdag 13 december. 

 

Vlinder 

Hoop is ergens voor werken, 

omdat het goed is. 

(Vaclav Havel) 

 

Kees Stroop 

Interview Meine en Wietske Hilberdink 

Jeugdtijd 

Meine: Ik ben 83 jaar geleden geboren in Hollandscheveld. 

Mijn vader begon daar als onderwijzer op de lagere school. 

We verhuisden meerdere malen en kwamen uiteindelijk met 

2 broers en 4 zusters in Zuidlaren terecht. Als kinderen zijn 

we allemaal bij het onderwijs terechtgekomen. Zo werd ik 

via de lerarenopleiding in Groningen wiskundeleraar en later 

via getuigschriften leraar Nederlands in Appingedam. Een 

mooie combinatie.  

Wietske: Ik kwam in beeld, toen het gezin van Meine naar 

Zuidlaren was verhuisd. Ook ik was bij het onderwijs en heb 

op latere leeftijd mijn studie Spaans afgerond op de 

lerarenopleiding. Ik geef nu nog steeds Spaanse les. We ontmoetten elkaar bij een 

cabaretgroep. We wilden ons hiermee wat afzetten tegen de kerk. 

 

Curaçao 

Meine: Toen we getrouwd waren gingen we in Holwierde wonen en daarna in 

Appingedam. Ik gaf les op de ULO. We kregen daar 3 kinderen. Toen de vierde op 

komst was gingen we op zoek naar een woning. Die was nog niet zo makkelijk te 

vinden. Dus ging ik solliciteren met de gedachte om op de eerste de beste sollicitatie 

in te gaan. Zo heb ik gesolliciteerd naar een school in Willemstad op Curaçao en werd 

daar voor een periode van 3 jaar aangenomen. Maar we waren er nog niet eerder 

geweest. Toen we vanaf vliegveld Eelde daar aankwamen was de eerste hobbel dat 

onze jongste dochter van 6 weken oud geen verblijfsvergunning had, omdat ze bij de 

voorbereiding van onze emigratie nog niet geboren was. Het schoolbestuur stond 

echter garant zodat we toch als gezin toegelaten werden. De volgende hobbel was een 

huis. Dat huis, op een heuvel, was nog niet beschikbaar. We kregen voorlopig bij het 

hotel een bungalow met zwembad aangeboden. We werden meteen uitgenodigd voor 

een feest dat, zoals daar gewoon is, de nacht door zou duren. We hebben de volgende 

uitnodiging vanwege de kinderen beleefd afgeslagen. Het huis, dat we uiteindelijk 

betrokken, is ons prima bevallen, ondanks het feit dat er een probleemgezin naast ons 

woonde. We hebben daar echter nooit enig nadeel van ervaren. Op school werd 

Nederlands gesproken. Vóór onze tijd was het zelfs verboden Papiaments op school en 

het schoolplein te spreken.  

Wietske: Ik kwam als onderwijzeres terecht op de huishoudschool. Na 3 jaar Curaçao 

hadden we het daar wel gezien en zijn we naar Nederland teruggekeerd en kochten 



een huis in Ter Apel, waar we ons werk voor de klas voortzetten. 

 

Reizen en trekken 

Wietske: We hebben in de vakanties met z’n tweeën, met de rugzak op, vanuit 

Curaçao heel veel gereisd naar Zuid-Amerikaanse landen.  

De kinderen brachten we onder bij kennissen. We hebben nog jaren daarna 

vakantiereizen gemaakt en zo’n 40 landen op deze wereld bezocht. Behalve Zuid-

Amerika bezochten we Europa met een campertje.  

Meine: Tijdens onze reis door Ecuador, met de trein, bus, boot en kano door de 

binnenlanden, konden we niet terugkomen vanwege slecht weer en overstromingen. 

Er was veel inventiviteit voor nodig en contact met de plaatselijke bevolking om toch 

weer in de bewoonde wereld terug te keren.  

Wietske: We zijn er heelhuids weggekomen en vinden terugkijkend dat we nogal naïef 

waren. We zouden zoiets nu niet meer doen. 

Meine: In 2001 gingen we, toen de kinderen de deur uit waren, nog met een rugzak 

op met de Trans Siberië expres, met diverse stops, via Mongolië, naar China. We 

hadden een goed reisboek bij ons. Een reis van zes weken. 

Wietske: een paar jaar later gingen we naar Guatemala. We hebben daar 3 weken op 

een school gewerkt op de vuilnisbelten in Guatemala City. De omgeving was 

gevaarlijk. Je mocht, eenmaal in de bus, er onderweg niet uitstappen vanwege 

schietgevaar. Meine werd daar ziek. Toen hij weer beter werd, gingen we in het 

ziekenhuis in Antigua aan het werk. Daarnaast hebben we Polen bezocht en daar een 

pastoor ontmoet die met een paar koeien de melkproducten weggaf aan zijn 

parochianen en bovendien aardappels verbouwde voor hen. Ook hebben we zowel in 

Polen ziekenhuizen - als in Hongarije kerken - voorzien van wat men nodig had. Al die 

reizen hebben onze blik verruimd. We hebben zoveel lieve mensen ontmoet. We zijn 

weleens bestolen. Maar wij voelden ons altijd één met de mensen die we ontmoetten. 

Ik heb van al die reizen dagboeken gemaakt. Vanaf ons pensioen in 2006 wonen we in 

Meppel en doen het iets rustiger aan. We hebben nog wel gereisd door Turkije (Haran, 

Adana, Efeze) en Marokko. 

 

Verbondenheid met de kerk 

Na enig “religieus” shoppen zijn we bij Het Erfdeel terecht gekomen.  

Wietske: Er werden mensen gevraagd om in het koor te komen zingen. Zo werd het 

eerste contact gelegd. Nu ben ik gastvrouw, doe interviews en ben pastoraal 

medewerker geweest. 

Meine: In Curaçao was ik militair ouderling en heb menig jonge jongens van de 

marine thuis opgevangen. Ervaring: stoere zeebonken bestaan niet. Ik ben in Ter Apel 

voorzitter geweest van de kerkenraad, heb het preekrooster beheerd en heb in het 

verzorgingstehuis bijeenkomsten geleid. Veertig jaar heb ik als vrijwilliger gewerkt bij 

vluchtelingenwerk als juridisch medewerker.  

 

Wat ontroert je? 

Wietske: Oud– en Nieuwjaar, na de val van de muur, waren wij in Hongarije. We 

maakten daar mee dat men voor het eerst het volkslied weer mocht zingen. Tranen!!  

Dat blijft je bij.  

Meine: Wij hebben in Polen iemand geadviseerd tweedehands kleding te gaan 

verkopen om in het levensonderhoud te voorzien. Ik stelde voor de eerste kleding aan 

te leveren. Zo hebben we ook zaden aangeleverd op zo’n manier dat succes voor het 

opkomen van de planten verzekerd was. 

 

Hoe zie je de toekomst van de kerk? 

Wij missen de doopdiensten en daarmee de jongeren. 



 

Wat staat er op jullie tegeltje? 

Meine: Zodra iets je bewegingsruimte beperkt, gooi het dan 

weg.  

 

Jan Varkevisser 

 

 

 

                    

       Chr. Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. 

   

Hebben Kerst en de CBB wat met elkaar te maken? Op het eerste gezicht niet, maar 

toch wel! Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst 

van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat met het licht van kaarsen en 

kerstboom thuis en in de kerk. 

 

De CBB is minder bekend. Dit is een unieke organisatie die zich al ruim honderd jaar 

inzet voor mensen met een visuele/cognitieve beperking. In Nederland zijn dat er 

ongeveer 350.000. Ontwikkelt van bibliotheek tot een innovatieve organisatie.                                                                                      

 

De missie van de CBB is om mensen met een visuele of cognitieve beperking weer 

volop te laten meedoen aan het maatschappelijk/ kerkelijk leven. Dit doet zij door 

allerlei soorten lectuur aan te bieden in passende lees/ luistervormen zoals braille, 

groot letter, digitaal, reliëf en audio. Voor meer informatie: zie de website www.cbb.nl 

 

      Licht in het leven van mensen met een visuele/ cognitieve beperking.  

 

U kunt ons helpen onze missie te realiseren door: 

• over de CBB te vertellen in uw omgeving en mensen met een visuele/ 

cognitieve beperking attent te maken op de CBB. 

• Een gift of nog beter donateur te worden van de CBB ( ANBI erkend), waardoor 

de kostprijs van de lectuur op hetzelfde niveau van de gewone uitgave van 

bijvoorbeeld een boek kan worden gehouden. Dit kan makkelijk via de website. 

Bankrekening: NL17 INGB 0000 5032 41           

Een van uw goede voornemens in 2024? 

 

Verder zijn wij graag bereid om middels een “10 minuten verhaal” of een PP 

presentatie op uw vergadering, gemeenteavond en dergelijke meer over de CBB te 

vertellen. 

 

Pieter Kooistra wnd. consulent voor de CBB in de provincie Drenthe tel. 058280038 of 

email p.kooistra31@upcmail.nl 

 

 

Agenda  

 

3 december viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

3 december Taizé-viering    19.00-20.00 uur kerkzaal  

3 december oefenen morgenviering 

op 24 december    

vanaf 20.00 uur kerkzaal  

4 december voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

mailto:p.kooistra31@upcmail.nl


4 december avondgebed 19.30-20.00 uur De Samenstroom 

4 december meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal 

10 december viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

11 december voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

11 december avondgebed 19.30-20.00 uur De Samenstroom 

13 december koffiemorgen 10.00-12.00 uur Mennozaal 

17 december viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

18 december voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

18 december avondgebed 19.30-20.00 uur De Samenstroom 

                         

 DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur 

 3 december: ds. Anneke van der Velde 

 10 december: mw. B. Groen-Mol 

 17 december: 17.00 uur, adventsdienst Zustercontact 

             

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere 

de vieringen.        

https://www.parochie-drieeenheid.nl/     

         

     

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

Bouwstenen 

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel


verleend. 

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.  

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.  

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.  

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

 

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: 

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de 

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de 

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per 

vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter 

attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere 

aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de 

gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen 

dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor 

diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op 

bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol 

omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en 

geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen 

mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen 

met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat 

samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische 

Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 

– 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige 

Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl  

 

https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com

