
   
 

 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 17 november 2023. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 15 november 2023 bij: bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

22 oktober    Liesbeth Varkevisser    

29 oktober  Tonie Kempe    

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur en later via: 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering bekijken 

 

Vieringen beluisteren 

Beluisteren van de vieringen kan via:  

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 5 november, 11.00 uur   

zevende zondag van de herfst 

Voorganger: pastor Graddie Meijer 

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas  

Organist: Hendrik Snel 

Lezing: Titus 1  

Thema: Binnen en buiten 

Collectes: Bashati 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

 

Taizé viering 

      

19.00 uur – 20.00 uur 

 

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

  Bouwsteen#22 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 
DoRe-kerk 
Vledderstraat 20 
 

Jaargang 2, Nr. 22 
3 november 2023 
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Zondag 12 november, 10.00 uur, livestream 10.00 uur   

achtste zondag van de herfst 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

Voorganger: ds. Kees Stroop 

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 

Pianist: Gerrit van Werven 

Lezing: Titus 2  

Thema: Gemeente zijn 

Collectes: Vaartweek 

tweede collecte is nog niet bekend 

 

Zondag 19 november, 11.00 uur   

negende zondag van de herfst 

Voorganger: pastor Graddie Meijer 

Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Titus 3  

Thema: Vertrouwen 

Collectes: Egypte 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

Titus op 5, 12 en 19 november 

In navolging van een alternatieve lezing van het Oecumenisch Leesrooster lezen wij 

op drie achtereenvolgende zondagen uit de brief van Paulus aan Titus. 

‘Uit de brief aan Titus worden volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster alleen in de 

Kerstnacht enkele verzen gelezen. Als voorbeeld van gemeenteopbouw en pastoraal 

beleid van christelijke gemeentes aan het einde van de eerste eeuw verdient de 

‘pastorale’ brief aan Titus eigen aandacht. Meteen in hoofdstuk 1 valt al op dat voor 

de opbouw van de gemeente niet de organisatiestructuur bepalend is, maar de 

geloofwaardigheid van degenen die de organisatie dragen. Dat wordt in de volgende 

hoofdstukken verbreed naar een betrouwbare omgang met elkaar binnen de 

gemeente en met anderen in de samenleving.’ 

Bron: Oecumenisch Leesrooster 

 

5 november, Taizéviering 

Op zondag 5 november is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze 

vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we 

samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een 

stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En 

daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom. 

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826. 

 

12 november, gezamenlijke viering om 10.00 uur 

Op 12 november is er een gezamenlijke viering die begint om 10.00 uur. De DoRe-

gemeente is dan te gast bij de Oecumenische Gemeente Meppel.  

In gezamenlijke vieringen maken we kennis met elkaars manieren van vieren en bij 

het koffiedrinken daarna kunnen we elkaar ontmoeten en beter leren kennen. 

 



 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Meeleven 

Wij denken aan Tonie Kempe, die sinds donderdag 26 oktober verblijft in Hospice Het 

Riemkehuis, Burgemeester Goemans Borgesiusstraat 39, 8331 JZ Steenwijk. De 

uitvalsverschijnselen die het voortschrijdende ziekteproces met zich meebrengt, lieten 

geen andere keuze. Hij voelt zich er door liefdevolle zorg omringd. Het bezoek van 

zijn zoon en zijn vriendin uit Amerika heeft hiermee wel een andere wending gekregen 

dan verwacht. We wensen hen veel kracht, wijsheid en liefde toe om het loslaten van 

elkaar te zetten in het licht van elkaar anders vasthouden. 

Wij denken ook aan Gerda Otter, Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2A, 7943 KC 

Meppel, haar man Wim en allen die haar met liefde en aandacht omringen. De wil kan 

sterk zijn, maar de energie en lichamelijke krachten gaan daar niet altijd in mee. We 

wensen hen vrede en alle goeds.  

Onze scriba Wilma Heeres wordt/is vrijdag 3 november geopereerd aan een knie. 

Hierdoor zal zij de komende maanden minder ‘in beeld’ zijn. Achter de schermen blijft 

zij doorgaan met wat kan, emailverkeer blijft mogelijk. We wensen haar de tijd en de 

ruimte om rustig en geduldig te herstellen. 

Peter Hogewoning wacht op een oproep voor een verdere behandeling. Hij en zijn 

vrouw Henny hebben het volle vertrouwen dat alles goed zal komen, maar dit neemt 

niet weg dat het voor hen en allen die hen lief zijn, spannende tijden zijn. Hij loopt 

opgewekt rond met een wond van een medische ingreep die nog een vervolgoperatie 

nodig heeft om te herstellen. Na enige ongerustheid is het perspectief weer 

zonnig. We wensen hen veel sterkte bij de dingen die gaan komen. 

Thijs Hoen is 'verhuisd' naar Steenwijk, zo gaf zijn vrouw Ria door. Na een tussenstap 

in De Schiphorst werd verpleeghuis De Zonnekamp zijn nieuwe verblijfplaats waar hij 

de zorg ontvangt die nodig is. Mogen zij zich allen in goede handen weten.  

 

Bijstand in interim-tijd 

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com 

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met 

Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com  

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.  

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of 

buurtcoördinator of buurtouderling.  

 

Koffiemorgen 

Datum: woensdag 8 november. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Film ‘The Father’  

Datum: donderdag 9 november. 

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Informatie: Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl of 06-48765559. 
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Lezing en concert over Jiddische muziek 

Jiddisch muziekgezelschap Samoosara 

Datum: zondag 12 november. 

Tijd: 15.00 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 

 

Meditatieavond  

Datum: maandag 13 november. 

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 

Kosten: € 2,- per persoon per keer. 

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 

 

De Beemdgangers 

Datum: donderdag 16 november. 

Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. 

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage. 

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op ‘zaalbel’. 

Kosten: € 1,- per persoon per keer voor koffie en thee. 

Begeleiding: Kees Stroop. 

Informatie en nieuwe aanmeldingen bij Kees Stroop, kees.stroop@gmail.com of 0522– 

256322. 

 

‘Spelen’ met en in verhalen  

Begeleiding: Tjimmie van der Wal 

Datum: donderdag 16 november. 

Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Groenekamer. 

Aantal deelnemers: 8 à 12. 

Informatie en aanmelden bij Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl of 06-

48765559. 

 

Gemeentegids september 2023 en Programmaboekje Inspiratie en Bezinning 

2023-2024 

De afgelopen weken zijn de gedrukte Gemeentegids en het Programmaboekje voor 

het lopende seizoen bezorgd bij diegenen die daarvoor een aanvraag hadden gedaan. 

Daarbij zijn ook de prijzen aangegeven (resp. € 2,25 en € 1,50) en het verzoek tot 

betaling aan de kerkrentmeesters. 

Wanneer u alsnog een gids of boekje zou willen ontvangen, of wanneer u wel een 

aanvraag heeft gedaan maar tóch nog geen levering heeft gehad, kunt u dit melden 

bij Arnold Heijblom. a.j.heijblom@kpnmail.nl  

 

De oecumenische gemeente Meppel is een dier. Maar wat voor een? 

In de maand oktober is er op allerlei manieren aan inspiratie gedaan voor het werk in/ 

aan de gemeente. De voorgaand gemeenteleden hielden hun halfjaarlijkse ontmoeting 

op zaterdagmorgen. Een groepje voortrekkers uit de gemeente bezocht het 

Inspiratiefestival op Terschelling ('christelijk Oerol'). De voorzitter bezocht de 

ringvergadering en kreeg impulsen voor een kerk die werkt aan 'Samen Jong'. 

Kerkenraadsleden vergaderden met die van DoRe en inspireerden elkaar voor het 

verder bouwen aan samenwerking. En dan was er nog de 'inspiratieavond' van 

kerkenraadsleden met leden van de werkgroepen. De aanwezigen bogen zich onder 
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andere over de vraag: 'Met welk dier wil jij de Oecumenische Gemeente vergelijken 

zoals die er nu voor staat?'. De antwoorden waren: zeearend, klein gemankeerd 

beertje, varken, stokstaartje, uil, hond, jonge koe, kameleon, wolf, kameel, jonge 

hond, oudere blije hond met geamputeerde staart.  

U mag zelf bedenken over welke sterke of zwakke punten deze vergelijkingen 

gaan. Wie weet komen we later dit seizoen hierover ook in breder verband met elkaar 

in gesprek. 

Harmen Jansen 

SAMEN DELEN 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

22 okt Noodfonds 93,70 

29 okt Kleine noden 159,15 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

22 okt 87,10 

29 okt 138,65 

 

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de 

website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen. 

 

Komende collectes 

22 oktober – St. Bashati 

Stichting die in Bangladesh een bijdrage levert aan de armste bevolkingsgroepen door 

het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden. Opgezet door mensen uit de 
buurt van Hoogeveen. Zie voor meer info: www.bashati.nl  

 

29 oktober – De Vaartweek 

U allen bekend. De eerste voorbereidingen voor het komend seizoen zijn alweer 

begonnen. 

 

Begroting Diaconie 2024 

In de bijlage vindt u de concept begroting van de Diaconie voor 2024 zoals is 

vastgesteld in het college van Diakenen. Het bestaat uit een toelichting op onze 

diaconale inzet en een prognose van de inkomsten en uitgaven. Als u vragen heeft 

over de conceptbegroting kunt u contact opnemen met Willemijn van Schilfgaarde. De 

begroting zal in december in de kerkenraad voorgelegd worden ter goedkeuring. Dan 

zal ook het collecterooster voor 2024 worden toegevoegd. 

 

Uit de taakgroep Communicatie  

Overzicht van uiterlijke inleverdata van kopij voor de Bouwstenen met informatie over 

vieringen en overige activiteiten in november en december. 

Woensdag 15 november: advent- en kerstproject, groeischikking. 

Woensdag 29 november: advent- en kerstproject, groeischikking, advent 1, 2 en 3, 

kerstgroet, kerstreis. 

Woensdag 13 december: advent- en kerstproject, groeischikking, advent 3 en 4, 

kerstreis, kerstnacht, kerstmorgen, oudejaarsdag, eerste zondag in het nieuwe jaar. 

 

 

 



Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning  

Kom je ook? Zing je mee? 

 

 

Bastiaan Ragas verzorgt op vrijdag 10 november 

2023 om 20.15 uur in Schouwburg Ogterop in 

Meppel de theatervoorstelling In Gods naam. Hij 

verwoordt hierin zijn hernieuwde ontdekking van de 

Bijbel.  

Voor deze voorstelling is nog een beperkt aantal kaarten à 10 euro beschikbaar. 

De voorstelling is interactief van karakter. In dat kader wordt er een gelegenheidskoor 

samengesteld dat twee liederen gaat zingen. Het gaat om het Taizélied Als alles 

duister is en You never walk alone van Elvis Presly. Wie komt en mee wil zingen kan 

zich opgeven voor het koor. Koorleden hebben gratis toegang. Zij oefenen op 10 

november voorafgaand aan de voorstelling vanaf 18.30 uur. 

Kaarten zijn zo lang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij Jannie 

Schalen j.schalen@kpnplanet.nl Opgeven voor het gelegenheidskoor graag voor 

maandag 6 november via hetzelfde mailadres. 

Uit de taakgroep Voorgaand gemeenteleden 

Inspiratiefestival 

Op 20 oktober vertrokken wij vanuit verschillende werkgroepen  naar Terschelling: vijf 

vrouwen en twee mannen vanuit de Oecumenische gemeente Meppel. Met een 

overvolle veerboot vol andere  festivalgangers gingen we op weg naar het 

oecumenische inspiratiefestival voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof, 

betrokken is bij een kerk of gewoon op zoek is naar inspiratie.  

We logeerden in twee vakantiehuisjes naast elkaar en zo trokken we van s’ morgens 

vroeg tot diep in de nacht met elkaar op.  We  gingen overdag alleen  of samen op 

pad naar verschillende locaties op Terschelling. Het gevarieerde programma had 

ernstig aandacht voor racisme en slavernij; er klonk vrolijke klezmer muziek; er 

waren inspirerende workshops  en theatervoorstellingen.  De inhoud van de 

programma onderdelen gaf denkstof en praatstof.     

We maakten allemaal 3 inspirerende dagen mee en hebben ondanks de storm en de 

regen genoten. Het is bijzonder om met zeven mensen die elkaar niet goed kennen 

een groep te vormen die samen nieuwe ervaringen opdoet en zich laat inspireren.  

Het festival wil een vrijplaats zijn voor verbinding, verdieping en vernieuwing. Dat is 

volgens ons zeker geslaagd. We hebben ons laten inspireren. We komen niet terug 

naar Meppel met nieuwe beleidsplannen, we hebben geen visiedocumenten op papier 

gezet en geen discussies gevoerd, maar plezier gemaakt, genoten, onze batterij 

opnieuw opgeladen en zijn vaak natgeregend. Dit is onze terugkoppeling van ons 

bezoek aan het inspiratiefestival. Over twee jaar willen we graag weer gaan.  

Jannie, Maarten, Martijn, Klazien, Tjimmie, Wilma, Willemijn   

Wilt u meer weten over het inspiratiefestival kijk dan op: 

https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/ 

Vlinder(Huub Oosterhuis) 

Groot is de wereld 

en lang duurt de tijd, 

maar klein zijn de voeten 

die gaan waar geen wegen gaan 

overal heen. 

Kees Stroop 
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Gedicht bij de herdenking van de overledenen (29 oktober jl.) 

Van Michiel de Zeeuw 

 

Als jouw naam klinkt 

Zie ik even  

hoe je liep en wat je zei, 

Wat er altijd is gebleven  

van jou diep in mij 

 

Als jouw naam klinkt, 

Stroomt er water  

uit mijn ogen, door mijn ziel. 

Onze dromen, plannen voor later, 

Tijd die in het water viel. 

 

Nu jouw naam klinkt,  

Komt tot leven  

hoe jij mij hebt meegemaakt, 

Mee geschapen weggegeven, 

Mijn bestaan hebt aangeraakt. 

 

Nu jouw naam klinkt 

Wacht ik onder  

onze levens eens een hand. 

Ook al voelt nu alles zonder, 

God brengt ons weer in verband.  

 

Interview met Cees Fidder  

Jeugd 

Ik ben geboren en getogen in Kampen.  

Ons gezin: vader, moeder, één broer en drie zussen. Ik ben de 

tweede uit het gezin.  

Ik ben gereformeerd opgevoed, maar ik heb daar geen negatieve 

herinneringen aan.   

Mijn vader dompelde zich helemaal onder in zijn werk en deed daar 

ook nog kerkenweg naast. Daardoor had hij weinig tijd voor zijn 

gezin. Achteraf gezien zou ik willen dat ik wat meer echt contact 

met mijn vader had gehad.  

  

Werk en studie 

Na de lagere school ging ik naar de LTS en heb vervolgens de vakdiploma’s in de 

avonduren gehaald en op latere leeftijd naar het MBO. Ik werk het liefst met mijn 

handen. Eerst heb ik 5 jaar bij het installatiebedrijf Koldijk in Kampen gewerkt als 

monteur, daarna bij de IJsselcentrale als servicemonteur. Dit  bedrijf heeft vele namen 

gehad, op het laatst heette het Enexis en daar ben ik 45 jaar werkzaam geweest als 

uitvoerder. Momenteel ben ik vijf jaar met pensioen. 

 

Meppel 

Joke, mijn vrouw, geboren in Stavoren, woonde ook in Kampen. We hebben bij elkaar 

in de klas gezeten op de lagere school. Toen we allebei lid waren van de 

jeugdvereniging hebben we elkaar echt leren kennen. In 1975 zijn we getrouwd en na 

een jaar gingen we in Meppel wonen. We hebben een zoon en een dochter, Jurjan en 

Diana, en drie kleinkinderen, Lars, Sophie, en Bram.  



 

Hobby’s 

Joke en ik wandelen en fietsen veel en gaan graag met de caravan op pad.  

Voetbal is ook één van mijn hobby’s. Ruim 10 jaar heb ik langs de lijn gestaan als 

mijn zoon moest voetballen en heb ik allerlei taken vervuld bij de voetbalvereniging. 

Ik volg de voetbalwedstrijden van mijn kleinkinderen, Lars en Bram en de 

handbalwedstrijden van Sophie.  

Aan muziek beleef ik veel plezier en dat heb ik van mijn ouders geërfd. Mijn vader 

was bij de fanfare en mijn moeder kon mooi zingen. Dat is al in Kampen begonnen. Ik 

ben jaren bij de muziekvereniging AMDG geweest, waar ik slagwerk verzorgde en heb 

gezongen in een gospelkoor. Toen we in Meppel kwamen wonen werd ik lid van het 

Christelijk Mannenkoor. Daar ben ik nog steeds lid van en van het Hervormd Kerkkoor 

van Havelte. Zij verzorgen vaak koormuziek voor bepaalde gelegenheden.  

 

Kerk 

Wij waren lid van de Stadskerk. Daar was ik diaken en heb meegewerkt aan tal van 

projecten, o.a. het organiseren van rommelmarkten en het jeugdwerk op poten 

zetten. Ook was ik betrokken bij het Samen Op Weg proces.  

Toen we in de Oosterboer gingen wonen, hebben wij ons aangesloten bij de 

wijkgemeente  het Erfdeel, waar ik ook diaken werd.  

De geloofsgemeenschap van de kerk is de plek waar je terecht kunt met je verdriet en 

zorgen. Dat heb ik ervaren toen mijn zoon erg ziek was. Mijn ouders hebben de kiem 

van mijn geloof gelegd. Vanuit de landelijke diaconieën werd het Repaircafé opgezet, 

waar ik nog steeds bij betrokken ben. Ook benaderen we scholen. Onlangs zijn 

Willemijn van Schilfgaarde en ik nog bij scholen langs geweest. De leerlingen worden 

van tevoren gevraagd kapotte apparaten mee naar school te nemen, die ze mogen 

repareren onder het toeziend oog van ons. Zo leren ze, dat ze niet meteen kapotte 

apparaten moeten vervangen door nieuwe.  

 

Wat is belangrijk in je leven? 

Eerlijkheid. Ik kan er wakker van liggen als ik onrecht om mij heen zie en mijzelf 

onrecht wordt aangedaan. Ik heb er een hekel aan als iemand zich boven een ander 

verheven voelt. Je moet iedereen in zijn waarde laten. Ieder moet zijn eigen talenten 

kunnen ontwikkelen.  

 

Waar word je blij van? 

Ik word blij van muziek, ik zing heel graag. Heb graag mensen om me heen.  Ik 

geniet van mijn kleinkinderen. Het zingen heb ik van mijn moeder geërfd. Zij zong 

altijd in een kerkkoor en toen ze aan het eind van haar leven bedlegerig werd, zette ik 

een CD met koormuziek voor haar op, waar ze erg van genoot. Ze neuriede dan mee 

met de gezongen liederen. 

 

Wat zetten we op jouw tegeltje? 

Vele handen maken licht werk. 

 

Wietske Hilberdink 

 

KERSTREIS 2023 

Op zaterdag 23 december 2023 zullen Meppelaars een Kerstreis kunnen maken door 

het Wilhelminapark. We laten de komende tijd van ons horen! 

Tussen 16.00 en 19.00 zal langs een route van lichtjes in 10 scenes het 

kerstevangelie te zien en te beleven zijn. Een belevenis voor jong en oud! Intussen 



groeit het enthousiasme onder een groeiende groep vrijwilligers. We zijn van start 

gegaan en we vragen jouw en uw medewerking!  

 

Voor het verspreiden van Licht: wilt u grote glazen potten voor ons sparen?? 

 

Potten met een brede hals, zoals van groenten, 

appelmoes, mayonaise, augurken, pindakaas en 

de grote potten van Hak zijn zeer geschikt. 

Hierin zullen we waxinelichtjes langs de route 

plaatsen. We hebben ongeveer 800 potten nodig, 

dus doet u mee? De lege, schone potten zonder 

deksel en wikkel kunnen ingeleverd worden bij 

het Leger des Heils tijdens openingstijden 

(dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen). 

Maar als u ze op zondag meeneemt naar de 

kerk, zorgt uw contactpersoon er wel voor dat ze 

bij het Leger des Heils komen. 

In de hal naar de Mennozaal staat een grote doos waarin u de potten kunt 

achterlaten. Er zijn nog veel vrijwilligers nodig voor het slagen van dit evenement: 

flyeren, inrichting van het terrein, opbouw en afbouw, aansteken en brandend houden 

van lichtjes,  regelen van verkeer, flyeren en heel veel meer. Als er meer mensen 

meewerken wordt het meer en meer een gebeuren van en voor iedereen, wel of niet 

kerkelijk. U kunt zich aanmelden om te helpen bij de contactpersoon van uw kerk of 

via de mail info@missieinmeppel.nl Wij hopen op uw medewerking en zien u graag bij 

de Kerstreis 2023! 

De kerngroep: Bettina Booij, Evert Mussche, Jannie Schalen, Tjimmie van der Wal, 

Jeanet van der Veen 

 

Agenda  

 

5 november viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

5 november Taizé-viering    19.00-20.00 uur kerkzaal  

5 november oefenen morgenviering 

op 24 december    

vanaf 20.00 uur kerkzaal  

6 november voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

8 november koffiemorgen 10.00-12.00 uur Mennozaal 

9 november filmavond  19.30 uur Mennozaal 

12 november viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

12 november lezing en concert 15.00 uur kerkzaal  

13 november voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

13 november meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal 

16 november De Beemdgangers 10.15-11.30 uur De Beemd 

16 november ‘Spelen’ met/in verhalen 20.00 uur Groenekamer   

19 november viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

20 november voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

                                

mailto:info@missieinmeppel.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur 

 5 november: mw. B. Groen-Mol 

 12 november: gezamenlijke viering met de Oecumenische  

    Gemeente Meppel om 10.00 uur 

 19 november: mw. Y. J. Hiemstra            

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere 

de vieringen.            

https://www.parochie-drieeenheid.nl/     

         



 

 

 

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

Bouwstenen 

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. 

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.  

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.  

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.  

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

 

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: 

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de 

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de 

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per 

vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter 

attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere 

aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de 

gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen 

dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor 

diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op 

bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat 

wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving 

en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com


iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor 

mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij 

samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de 

Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente 

Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 

als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl  

 


