
   
 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 20 oktober 2023. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 oktober 2023 bij: bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

24 september   Lieneke Faas    

1 oktober  Diny Sybranda    

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur en later via: 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering bekijken 

 

Vieringen beluisteren 

Beluisteren van de vieringen kan via:  

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-

beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 8 oktober, Kruiskerk, 11.00 uur  

derde zondag van de herfst 

kerk-school-viering met De Akker 

Voorgaand gemeenteleden:  

Willemijn van Schilfgaarde en Martijn Plas 

Pianist: Gerrit van Werven 

Lezing: 1 Koningen 17: Elia in Sarefat 

en de verhalen over Ruth en Zachéüs  

Thema: Gastvrijheid 

Collectes: Kinderen in de Knel 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 15 oktober, 11.00 uur   

vierde zondag van de herfst 

Voorganger: ds. Betsy Nobel 

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen  

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Matthéüs 22, 1-14  

Thema: Hoe kleed jij je voor het feest? 

Collectes: Ghana 

Oecumenische Gemeente Meppel 

  Bouwsteen#20 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 
DoRe-kerk 
Vledderstraat 20 
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6 oktober 2023 
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Zondag 22 oktober, 11.00 uur   

vijfde zondag van de herfst 

Voorganger: Leddy Karelse 

Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren 

Pianist: Hanneke van Werven 

Lezing: Matthéüs 22, 15-22    

Thema: Wie komt wat echt van waarde is toe? 

Collectes: eigen diaconie 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

8 oktober, kerk-school-viering 

Op 8 oktober is er een kerk-school-viering samen met de christelijke basisschool De 

Akker. Deze wordt in verband met ruimtegebrek in de DoRe-kerk gehouden in de 

Kruiskerk, Thorbeckelaan 73. Er is dan geen viering in de DoRe-kerk. De kerk-school-

viering begint in de Kruiskerk om 11.00 uur. Het Meppel-brede thema van de kerk-

school-vieringen op deze zondag is ‘gastvrijheid’. In de scholen wordt aandacht 

besteed en gewerkt aan de verhalen van Ruth en Zachéüs.  

In de kerk komt daarbij het verhaal van Elia en de weduwe in Sarefat.  

 

29 oktober, gedachteniszondag 

Rond Allerzielen houden wij in de oecumenische gemeente een 

viering waarin wij onze overledenen van het afgelopen jaar 

gedenken. Daarin noemen wij de namen van hen die uit de kring 

van de gemeente zijn weggevallen. Er bestaat ook in de tweede 

kring de mogelijkheid om een overledene uit uw eigen familie of 

vriendenkring te gedenken. Als u wilt dat zijn of haar naam wordt genoemd, dan 

graag van tevoren de naam doorgeven samen met overlijdensdatum en leeftijd, aan 

de scriba, Wilma Heeres, info@oecumenischegemeentemeppel.nl.  

Dit kan tot en met zaterdag 21 oktober. 

ds. Harmen Jansen 

 

Kerk-schoolviering zondag 8 oktober 11.00 in de Kruiskerk 

De meest gehoorde verzuchting in het afgelopen jaar die ik hoorde was: wat jammer 

dat er geen kinderen in de viering zijn. Martijn en ik besloten dat wij het in ieder geval 

mogelijk wilde maken dat onze gemeente deelneemt aan de school-kerkviering van dit 

jaar. Het ging niet zonder slag of stoot. Maar zondag is het zover. Samen met de 

Akker hebben we de viering voorbereid en wij hopen dat onze hele gemeente de 

leerlingen, ouders en docenten van de Akker gastvrij ontvangen in onze viering. Voor 

deze keer in de Kruiskerk. Er is deze zondag oppas aanwezig. En er zijn dus volop 

kinderen. Neem dus gerust (klein)kinderen mee. Dat zal de feestvreugde alleen maar 

vergroten in deze thema-viering over gastvrijheid. 

 

Hartelijke groet, 

Martijn en Willemijn 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Meeleven 

Wie 60-plus is – en dat zijn er velen onder ons – heeft inmiddels twee of meer 

uitnodigingen voor diverse prikken gekregen. Volgens de statistieken hoor je dan bij 

de mensen met een kwetsbare gezondheid. Je hoort ook bij de mensen van de vroege 

ouderdom die tegenwoordig tussen de zestig en vijfenzeventig jaar wordt 

aangehouden. Misschien is het een schrale troost dat de grenzen per persoon naar 

voren of naar achteren kunnen verschuiven. Al of niet verontrustend is de algemeen 

aanvaarde gedachte dat je je op deze leeftijd niet meer tot een ander mens kunt 

omvormen. Je mag ja zeggen tegen jezelf en wie je bent geworden. Je houdt op jezelf 

met anderen te vergelijken. Je bent mild voor jezelf en daardoor ook mild voor 

anderen. Omdat jij jezelf niet meer veroordeelt, heb je ook geen zin meer om over 

anderen te oordelen. Als vroege ouderen deze mildheid uitstralen, dan dragen ze 

ertoe bij dat deze wereld lichter en warmer en menselijker wordt. Ook dat is en blijft 

kwetsbaar. 

  

Bijstand in interim-tijd 

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com 

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met 

Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com  

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.  

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of 

buurtcoördinator of buurtouderling.  

 

Koffiemorgen 

Datum: woensdag 11 oktober. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Meditatieavond  

Datum: maandag 9 oktober. 

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 

Kosten: € 2,- per persoon per keer. 

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 

 

Gespreksgroep ‘Ouder worden in het licht van de eeuwigheid’  

Datum: dinsdag 10 oktober. 

Tijd: 9.45 uur – 12.00 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Informatie en aanmelden bij Tineke Weidema-Bos: tinekeweidema@kpnplanet.nl of 

06-28324545. 

 

Lezing over autisme door Hans Meijering  

Datum: woensdag 18 oktober. 

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Contactpersoon: Hans Meijering, 0522 – 256754. 

 

mailto:kees.stroop@gmail.com
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De Beemdgangers 

Datum: donderdag 19 oktober. 

Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. 

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage. 

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op ‘zaalbel’. 

Kosten: € 1,- per persoon per keer voor koffie en thee. 

Begeleiding: Kees Stroop. 

Informatie en nieuwe aanmeldingen bij Kees Stroop, kees.stroop@gmail.com of 0522– 

256322. 

 

Bloembollenplanttijd  

In de winkels liggen weer schappen vol 

bloembollen in alle soorten en maten en in alle 

kleuren van de regenboog. Nu de zomer voorbij is, 

kunnen bloembollen de grond in. Ze wachten daar 

tot het nieuwe voorjaar voordat ze boven de grond 

uitkomen en ons verrassen. Want wellicht bent u 

volgend voorjaar vergeten waar u de bloembollen 

hebt geplant. Bollen worden geplant in de 

bollenplanttijd.  

Voor voorjaarsbloeiende bollen is dit van 

september tot en met half december. Hoe eerder 

bloembollen geplant worden, hoe beter de bol aan 

zal slaan. Sommige soorten kunnen ook nog in het 

voorjaar geplant worden.  

Najaarsbloeiende bollen kunnen het beste in augustus en september geplant worden, 

doch uiterlijk begin oktober.   

Bloembollen en bloemzaadjes staan symbool voor de mensheid. We zijn voor onze 

geboorte zomaar ergens geplant. Daar zijn we opgegroeid en tot bloei gekomen. 

Hopelijk is er in de loop van ons leven zorgvuldig met ons omgegaan. 

Wij zijn als bloembollen en bloemzaadjes,  we groeiden de aarde te boven en bloeiden 

in weer en wind. En in de seizoenen en de jaren zijn we gerijpt tot wie we zijn 

geworden. We mogen er allemaal zijn, veelkleurig, veelsoortig, uniek.  

Klazien Lambregtse 

 

SAMEN DELEN 

 

Opening van de Groenekamer  

Afgelopen zondag 24 september werd de opgeknapte Mennistenhoek ingewijd en van 

een nieuwe naam voorzien. Tineke Weidema hield daarbij de volgende toespraak: 

   

Goede mensen, 

Er was eens een ruimte die er om schreeuwde om weer bewoond te worden; die 

ruimte had herinneringen aan kinderstemmen die als zondagsschool kleur en 

vrolijkheid brachten. Toen waren er een paar mensen die deze roep verstonden en 

koppelden aan de eigen behoeften en die van hun gemeenten om aan de slag te gaan. 

Er kwamen ideeën in schoonheid, kleur, techniek, faciliteit en veel meer.  

En er was bereidheid en saamhorigheid bij een groep OGM’ers en DoRe ‘ers. 

PRACHTIG!! U begrijpt het; na veel ijver, zweetdruppels, soms slapeloze nachten 

staan wij hier in de ruimte die door ons bewoond gaat worden en zoveel biedt, dat 

alles anders voelt.  

MET VEEL, VEEL DANK aan hen die dit zo bedacht, uitgevoerd, gecoördineerd en 

betaald hebben…  

mailto:kees.stroop@gmail.com
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Ik noem namen van werkploegen: afvoer van oude materialen Albert Bruin Slot  

We hebben grond, een vloer onder onze voeten door: Hein, Bob en Dirk,  

Er is een keuken met onzichtbare leiding , bedrading aangelegd door Gerrit, Henk, 

Tobias, Hans en Cees;  

Er is kleur om ons heen: en daartoe werd er geschuurd en geverfd door Willemijn, 

Roelie, Siefie, Sita, Wout, Trijntje, 

Ulie  (deze laatste maakte het 

schilderij achter de keuken).     

SPECIAAL NOEM IK DE TWEE 

OPPERHOOFDEN: MARJELLE EN DIRK.  

DAN:  De hoofdkleur groen is 

symbolisch voor hoop, toekomst voor 

onze gemeenten.  

De kerkenraad van de DoRe-gemeente 

heeft gemeend om deze ‘hoek’ van het 

pand een nieuwe naam te geven. Een 

naam die hoop in klank en kleur doet 

klinken; ook een naam die herinnert 

aan haar die geliefd was en aan het 

begin heeft gestaan van onze 

samenwerking: Femke Groen  

De ruimte heet vanaf nu: 

GROENEKAMER   

 

Oproep voor de Taizé-viering op 24 december 10.00 

Op zondagmorgen 24 december organiseren wij een viering in Taizésfeer. Het gaat 

hier om de 4e adventsviering die voorafgaat aan de kerstnacht en kerstmorgen viering 

in hetzelfde weekend. Een mooi moment om even op adem te komen in de drukte die 

kerst met zich mee brengt. In deze viering draait het om verstilling met zang en stilte. 

Wij, Klazien en Willemijn, zijn alvast begonnen met de voorbereiding. Hoe mooi zou 

het zijn als de liederen van deze ochtend ook meerstemmig gezongen worden en 

muzikaal ondersteund. Daarom nodigen we iedereen uit om op zondagavond 5 

november en zondagavond 3 december naar de Taizévieringen te komen. Na afloop 

van deze vieringen zullen we de liederen van 24 december meerstemmig inoefenen. 

Wil jij nog een bijdrage leveren aan deze viering, met een muziekinstrument, solozang 

of een lied die je graag wilt zingen op deze ochtend, neem dan contact op met 

Willemijn (06-20049826) of Klazien (06-18462596). 

 

Aanbod Theatervoorstelling In Gods naam 

Op vrijdag 10 november 2023 in Schouwburg Ogterop in Meppel: 

Theatervoorstelling In Gods naam gespeeld door acteur en zanger Bastiaan Ragas.  

Wij hebben als Oecumenische Gemeente Meppel de mogelijkheid gekregen om 

kaarten voor de prijs van € 10,- aan te bieden, terwijl de gangbare prijs in de vrije 

verkoop € 25,- is. Dit aanbod hebben wij in eerste instantie voorgelegd aan de 

‘jongere ouderen’ onder ons, met name gezinnen. Daarop is al flink gereageerd. We 

hebben vervolgens gevraagd of wij nog wat meer kaarten met reductie kunnen 

afnemen en dat kon. Een twintigtal kaarten zijn nog te verkrijgen. 

Wanneer je/u naar deze voorstelling wilt en gebruik wilt maken van dit 

aanbod van €10,- per kaart, dan ontvangen wij i.v.m. reservering graag 

uiterlijk 12 oktober 2023 jouw/uw bestelling. 

Bestellen kan door een mail te sturen naar a.j.heijblom@kpnmail.nl of een sms- of 

whatsapp-bericht te sturen naar 06-51520716. Graag met opgave van naam en aantal 

kaarten. (Bellen mag ook wanneer u geen kans hebt om te mailen of te appen.) 

mailto:a.j.heijblom@kpnmail.nl


Wij laten u na 12 oktober snel weten of wij u kunnen plaatsen of dat de vraag het nog 

beschikbare aanbod overschreden heeft. 

N.B.: degenen die al een bestelling hebben gedaan, 

hoeven dat niet opnieuw te doen. 

 

Namens de Werkgroep Inspiratie en Bezinning, 

Arnold Heijblom 

 

Bastiaan Ragas (1971) werd enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de 

Bijbel. Via een vriendschap met ds. Ad van Nieuwpoort heeft hij zich verder verdiept 

in de context van deze verhalen. Hij ziet dat veel van zijn generatiegenoten er 

onbekend mee zijn of ze hebben af geserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door 

het lezen en bestuderen van deze teksten is Ragas ervan overtuigd geraakt dat deze 

verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd. 

 

In dialoog met de zaal. 

In een avondvullende voorstelling gaat Ragas kriskras door de Bijbel en licht er 

bekende en onbekende verhalen uit. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, 

soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Hij 

verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij 

leest voor uit de evangeliën, zingt uit de psalmen (op eigen wijze) en oreert met 

Spreuken. Een mede-acteur neemt verschillende rollen uit de verhalen aan en roept 

Bastiaan en het publiek soms tot de orde: 'Dit staat er helemaal niet, ook al is het wel 

altijd zo uitgelegd.' Een instrumentalist geeft muzikale ondersteuning en rijgt 

moeiteloos het repertoire van Elvis, spirituals, Bach en Hazes aan elkaar. 

Eerlijke ontmoetingen rond Bijbelverhalen 

Bastiaan moedigt door het delen van zijn persoonlijke verhaal en zijn omgang met 

Bijbelverhalen de bezoekers aan om eerlijk naar zichzelf te kijken en van daaruit 

eerlijke ontmoetingen aan te gaan. 

 

Uit de kerkenraad  

De kerkenraad houdt op donderdag 19 oktober een inspiratieavond voor leden van de 

kerkenraad, diaconie, college van kerkrentmeesters, werkgroepen en de begeleiders 

in het traject van beleidsplan naar werkplannen. We beginnen met een maaltijd om 

18.00 uur. De inloop is vanaf 17.30 uur. Hoofddoel van de avond is de bespreking van 

de doelen en plannen waarmee we het voorgenomen beleid van onze gemeente 

handen en voeten geven. Deze avond zal rond 21.15 uur afgesloten worden. 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

3 sept (Taizéviering) Hospice Eesinge 19,00 

24 sept Oekraïne 146,75 

1 okt Tents of Nations 103,35 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

24 sept 106,90 

1 okt 92,60 

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de 

website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen. 

 



Komende collectes 

8 oktober – Kinderen in de knel 

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… Miljoenen kinderen op deze wereld 

groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in 

Actie gunt hun een beter leven, en komt voor hen op 

 

15 oktober – Chana - Een beter inkomen voor boerinnen 

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen met de 

opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. 

Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een 

bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Een van die manieren is het verzamelen 

en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om 

dit zo goed mogelijk te doen en de beste prijs voor hun noten en boter te krijgen.  

 

Stiltekring 2023  

Op de eerste dag van de Vredesweek, op 16 

september, om 12.00 uur vormden op een aantal 

plaatsen in Nederland mensen een Stiltekring om zo 

samen stil te staan voor de vrede. 

Deze Stiltekringen zijn een statement tegen oorlog 

en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop 

om conflicten te stoppen. In stilte wordt solidariteit 

betuigd met mensen die lijden als gevolg van 

geweld. Er wordt aandacht gevraagd voor geweldloos verzet, steun voor 

democratiseringsbewegingen en leven in vrede en vrijheid. 

Ook bij de middeleeuwse Bartholomeuskerk op Blijdenstein was er een Stiltekring, dit 

jaar onder de Apostelboom. Samen met de Hervormde Gemeente van Ruinerwold 

verzorgden wij als gemeente de organisatie daarvan.  

Rondom de stilte van een kwartier klonken woorden van een gedicht, was er fluitspel 

en waren de kerkklokken te horen. Ter afsluiting was er gelegenheid om na te praten.  

Er waren 16 mensen op de Stiltekring in Ruinerwold 

afgekomen. Deelnemers gaven aan met name de stilte 

als weldadig en verbindend te hebben ervaren.  

 

Jannie Schalen 

Henny Hogewoning 

 

Uit de taakgroep Communicatie  

Het nieuwe seizoen 2023-2024 is begonnen en dat is 

onder andere te zien aan de groeiende agenda in de Bouwstenen. Activiteiten en 

vergaderingen kunnen in deze agenda worden opgenomen mits de data bekend zijn 

gemaakt aan de redactie van Bouwstenen of de data terug te vinden zijn in het 

rooster activiteiten en ruimte. 

Daarnaast is het goed om te weten wat de uiterlijke inleverdata van kopij zijn voor 

informatie over de gedachteniszondag, het advent- en kerstproject, groeischikking, 

kerstgroet, kerstvieringen, de eerste zondag in het nieuwe jaar en overige activiteiten 

in november en december. 

Woensdag 18 oktober: gedachteniszondag. 

Woensdag 15 november: advent- en kerstproject, groeischikking. 

Woensdag 29 november: advent- en kerstproject, groeischikking, advent 1, 2 en 3, 

kerstgroet, kerstreis. 

Woensdag 13 december: advent- en kerstproject, groeischikking, advent 3 en 4, 

kerstreis, kerstnacht, kerstmorgen, oudejaarsdag, eerste zondag in het nieuwe jaar. 

 



Interview met Berthie Moorlag 

Wat wil je over jezelf vertellen? 

Ik ben Berthie en ik kom uit Nieuw-Weerdinge. Mijn moeder woont nu 

in Emmen en sinds mijn vader drie jaar geleden overleden is ga ik twee 

keer per week naar haar toe.  Ik ben destijds naar Meppel gekomen 

omdat ik hier een drukkerijopleiding kon volgen en ben toen blijven 

hangen in Meppel. Ik heb ook gewerkt in een drukkerij maar ik ben 

dyslectisch en dat was niet zo’n goede combinatie. Toen ben ik bij 

Reestmond terecht gekomen en daar werk ik nog steeds. Ik heb daar 

al allerlei dingen gedaan, administratie, werk in de drukkerij, uren boeken, werk in de 

cleanroom. Heel veel verschillende dingen binnen Reestmond, ik ben wat dat betreft 

aardig veelzijdig. In mei dit jaar ben ik 20 % minder gaan werken. Ik ben 60-plus en 

werk nu 28 uur per week. Wat minder uren vind ik wel fijn, dat had ik ook wel nodig. 

Ik heb nu wat meer vrije tijd om dingen te doen die ik leuk vind.  

Hoe ben je betrokken bij de kerk?  

Vanuit de Haveltermade, waar ik toen woonde, ging ik naar de gereformeerde 

diensten in de Kruiskerk. Na mijn verhuizing naar de Oosterboer ben ik naar het 

Erfdeel gegaan. Dat was bijna vanaf het begin. Inmiddels zit ik ook al 25 jaar in de 

bloemengroep. Dat is wel een passie van mij, het liturgisch bloemschikken. Ik doe het 

nog steeds met veel plezier. Mijn moeder was van huis uit hervormd en mijn vader 

gereformeerd. Dat was toen in 1961 wel een behoorlijk verschil maar ze hebben een 

goed huwelijk gehad. Ik heb daardoor al vroeg wat van de oecumene meegekregen. 

In Nieuw-Weerdinge was alles wat conservatiever maar ik denk dat je in het geloof 

wat ruimte moet kunnen maken, en ruimte krijgen. Geloof moet niet beperkend zijn. 

Ik hou er niet van als er te veel beperkingen zijn van allerlei dingen die wel of niet 

mogen. Ik vond het ook altijd mooi dat de bewoners van het Erf in de vieringen waren 

en er vrolijk tussendoor zaten te praten of te zingen. Wat dat betreft mis ik ze wel nu 

in de vieringen in de DoRe-kerk. 

Wat vind je een mooie eigenschap van jezelf? 

Eh.. ik ben over het algemeen wel een doorzetter. Wat ik soms wel lastig vind is om 

voor mijn mening uit te komen, om voor mezelf op te komen. 

Waar word je blij van of waar kun je boos over worden? Ik word niet zo heel gauw 

boos. Waar ik blij van word is de zon die schijnt, mooie bloemen of iets bekijken. 

Musicals vind ik leuk en theater. 

Hoe zie je de toekomst van de kerk? 

Ik vind het wel spannend, ja. Als je ziet dat er steeds minder mensen naar de kerk 

gaan dan maak ik me daar wel zorgen over. Er zit meer dan 1000 jaar traditie achter 

de kerk en dan wordt het nu zoveel minder, dat vind ik wel jammer. Mensen zien te 

veel het beperkende en het strenge van de kerk. 

Wat zou jouw spreuk zijn voor op een tegeltje? 

Gewoon doorgaan, en doen wat je goed lijkt. 

Theo Pereboom 

 

Gemeentegids en Programmaboekje Inspiratie en Bezinning 

Als het goed is, heeft iedereen die een geprint exemplaar heeft aangevraagd van de 

nieuwe Gemeentegids en/of het programmaboekje Inspiratie en Bezinning dat 

inmiddels ontvangen.  Velen hebben mij gevraagd naar de betaling ervan. Daarover 

zult u nog nader bericht ontvangen. Het was nog niet mogelijk om de prijs ervan te 

bepalen en – net als vorig jaar – er direct een strookje met prijs en betaalwijze bij te 

voegen, omdat de factuur van de drukkerij nog niet bekend was/is. Zodra ik een 

berekening van de kostprijs kan maken, zal ieder die het betreft een berichtje 

ontvangen. Degenen die alsnog belangstelling hebben voor een geprinte versie van 

het een of het andere boekje, kunnen dat aangeven. 

Arnold Heijblom 



Vlinder 

Kijk in de herfst naar de bladeren die op de grond vallen. 

Zij zijn goed voor de aarde. 

Vertrouw erop dat alles wat van je is afgevallen, 

alles wat je niet kon vasthouden, 

goed wordt voor nieuw leven in jezelf, 

in andere mensen en in de gemeenschap waarin je leeft. 

(naar Anselm Grün, Leven met hart en ziel) 

Kees Stroop 

KERSTREIS 2023 

Op zaterdag 23 december 2023 zullen Meppelaars een Kerstreis kunnen maken door 

het Wilhelminapark. Tussen 16.00 en 19.00 zal langs een route van lichtjes in 10 

scenes het kerstevangelie te zien en te beleven zijn. Een belevenis voor jong en oud! 

De voorbereidingen zijn begonnen en daarvoor vragen we uw medewerking! 

Wilt u glazen potten voor ons sparen?? 

Potten met een brede hals, zoals van groenten, appelmoes, 

mayonaise, augurken, pindakaas zijn zeer geschikt. Hierin 

zullen we waxinelichtjes langs de route plaatsen. We hebben 

ongeveer 800 potten nodig, dus doet u mee? De lege, schone 

potten zonder deksel en wikkel kunnen ingeleverd worden bij 

het Leger des Heils tijdens openingstijden (dinsdag-, 

woensdag- of donderdagmorgen). 

Maar als u ze op zondag meeneemt naar de kerk, zorgt uw contactpersoon er wel voor 

dat ze bij het Leger des Heils komen. 

In de hal naar de Mennozaal staat een grote doos waarin u de potten kunt 

achterlaten. Wij hebben veel hulp nodig om dit event te doen slagen: in de catering, 

verkeer, inrichting terrein, enzovoort. U kunt zich aanmelden om te helpen bij de 

contactpersoon van Missie in Meppel in uw gemeente of via de mail 

info@missieinmeppel.nl 

Wij hopen op uw medewerking en zien u graag bij de Kerstreis 2023! 

De kerngroep: Bettina Booij, Evert Mussche, Jannie Schalen, Tjimmie van der Wal, 

Jeanet van der Veen 

 

 Agenda  

8 oktober viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur Kruiskerk 

Thorbeckelaan 73 

9 oktober voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

9 oktober meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal 

10 oktober groep ‘Ouder worden...’ 9.45-12.00 uur Mennozaal 

11 oktober koffiemorgen 10.00-12.00 uur Mennozaal 

15 oktober viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

16 oktober voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

18 oktober lezing over autisme 19.30 uur Mennozaal 

19 oktober De Beemdgangers 10.15-11.30 uur De Beemd 

19 oktober inspiratieavond 17.30 -21.15 uur op afspraak 

22 oktober viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

23 oktober voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

 

                                

mailto:info@missieinmeppel.nl


 DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur 

  8 oktober: onbekend 

15 oktober: ds. Anneke van der Velde 

22 oktober: onbekend 

 

 

R.K. Parochie 

Heilige Drie-

eenheid 

Op deze plaats 

verwijzen wij 

naar de R.K. Parochie Heilige 

Drie-eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, 

ziet u informatie over onder 

andere de vieringen.  

          

https://www.parochie-

drieeenheid.nl/     

         

 

 14 oktober:  Feestelijk 

Jubileumconcert MKK Cigale in de Kruiskerk 

 Het Meppeler Kamerkoor Cigale viert dit jaar het 40-jarig bestaan. Vanzelfsprekend 

wordt dat gevierd met een concert! En wel op zaterdag 14 oktober a.s. in de Kruiskerk 

in Meppel, 20.00 uur. 

Feestelijker dan met werk van de componist Antonio Vivaldi kan bijna niet. Er staan 

maar liefst vier composities van hem op het programma en door de begeleiding met 

het orkest Musica Michaëlis wordt het echt een 

feest om naar te luisteren. Vivaldi wilde graag 

muziek componeren die veel mensen makkelijk 

zou aanspreken. Het vrolijke karakter van zijn 

muziek weerspiegelt zijn eigen plezier in het 

componeren en is een belangrijke reden voor de 

grote populariteit van zijn werk. Vivaldi was 

diepgelovig en rooms-katholiek priester. Hij heeft 

vele religieuze werken op zijn naam staan en 

Cigale voert vier geestelijke werken van Vivaldi 

uit; een Credo en de psalmen 114, 117 en 122. 

De realiteit van alledag vraagt echter ook om ingetogenheid en bezinning en daaraan 

geeft Cigale invulling door een à capella werk van Arvo Pärt, Da Pacem Domine. Het 

concert wordt afgesloten met twee complementaire werken van de jonge componist 

Ola Gjeilo, waarin de drijvende kracht van de liefde en die van de zielsinspiratie 

bezongen worden, bronnen van/voor de Kunsten. Aan deze nummers werkt ook 

Mannes Hofsink mee. Musica Michaëlis levert bovendien ook bijdragen zonder het 

koor. Dit uitgebreide jubileumconcert staat onder leiding van Marion Bluthard, de 

vaste dirigent van Cigale. 

 Zie voor kaarten de website van Cigale (meppelerkamerkoor.nl) of bestel direct 

via: https://www.ticketkantoor.nl/shop/cigale 

    

http://meppelerkamerkoor.nl/
https://www.ticketkantoor.nl/shop/cigale


Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

Bouwstenen 

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. 

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.  

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.  

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.  

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

 

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: 

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de 

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de 

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per 

vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter 

attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere 

aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de 

gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen 

dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor 

diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op 

bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat 

wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving 

en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat 

iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor 

mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij 

samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de 

Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente 

Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 

als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl  

 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com

