
   
 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 6 oktober 2023. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 4 oktober 2023 bij: bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

10 september   Fam. Houweling    

17 september mevr. Fenny Darwinkel    

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur en later via: 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering bekijken 

Vieringen beluisteren 

Beluisteren van de vieringen kan via: 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 24 september, 11.00 uur   

eerste zondag van de herfst 

bevestiging coördinatoren 

Voorganger: ds. Aty van Noort 

Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar  

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Jona 1 en 2  

Thema: Verzoening 

Collectes: Oekraïne 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 1 oktober, 11.00 uur   

tweede zondag van de herfst 

Voorganger: pastor Graddie Meijer 

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 

Pianist: Martijn Dijkstra 

Lezing: Jona 3 en 4     

Thema: Omkeer 

Collectes: Tent of Nations 

Oecumenische Gemeente Meppel 
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Taizé viering 

      

19.00 uur – 20.00 uur 

 

DoRe-kerk, Vledderstraat 20 

 

 

Zondag 8 oktober, Kruiskerk, 11.00 uur  

derde zondag van de herfst 

kerk-school-viering met De Akker 

Voorgaand gemeenteleden:  

Willemijn van Schilfgaarde en Martijn Plas 

Pianist: Gerrit van Werven 

Lezing: 1 Koningen 17: Elia in Sarefat 

en de verhalen over Ruth en Zachéüs  

Thema: Gastvrijheid 

Collectes: Kinderen in de Knel 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

Jona, 24 september en 1 oktober 

In navolging van een voorgestelde alternatieve lezing van het Oecumenisch 

Leesrooster lezen wij op twee achtereenvolgende zondagen het kleine profetenboek 

Jona. De data van deze zondagen vallen min of meer samen met Rosj Hasjana, het 

joodse Nieuwjaar, en Jom Kippoer, Grote Verzoendag, de heiligste van alle joodse 

feestdagen. In de joodse traditie wordt Jona in zijn geheel gelezen op Jom Kippoer. 

Op deze manier sluiten wij aan bij de joodse feestkalender. 

 

24 september, koffiedrinken in de Mennistenhoek, eerste etage 

Met de hulp van enthousiaste vrijwilligers, die veel werk hebben verzet, heeft de 

Mennistenhoek op de eerste etage een verrassende gedaanteverwisseling ondergaan. 

Om dit zelf te zien en te ervaren is er na de viering deze keer koffiedrinken in de 

Mennistenhoek. 

 

1 oktober, Taizéviering 

Op zondag 1 oktober is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze 

vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we 

samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een 

stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En 

daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom. 

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826. 

 

8 oktober, kerk-school-viering 

Op 8 oktober is er een kerk-school-viering samen met de christelijke basisschool De 

Akker. Deze wordt in verband met ruimtegebrek in de DoRe-kerk gehouden in de 

Kruiskerk, Thorbeckelaan 73. Er is dan geen viering in de DoRe-kerk. De kerk-school-

viering begint in de Kruiskerk om 11.00 uur. 

Het Meppel-brede thema van de kerk-school-vieringen op deze zondag is 

‘gastvrijheid’. In de scholen wordt aandacht besteed en gewerkt aan de verhalen van 

Ruth en Zachéüs. In de kerk komt daarbij het verhaal van Elia en de weduwe in 



Sarepta. Zijn er ook mensen die in aanmerking willen komen voor een 

gelegenheidskoortje ter aanvulling van een viering?  

We hebben 2 variaties: 

1. Een koortje dat maar 1 of 2x repeteert en de laatste keer is dan net voor de 

viering. (evt. met behulp van een audiobestand) 

2. Een koortje waar geen oefenmoment voor nodig is omdat het meezingen is met 

liederen uit de liturgie die bekend zijn  

Zo ja, geef je dan op bij Wilma wilmaheeres@kpnmail.nl en 

zet er even bij voor welk koortje je je opgeeft. 

 

Oppas gevraag  

We hopen dat er deze zondag veel ouders met kinderen 

aanwezig zijn. Voor de jongste kinderen willen we graag 

oppas aanbieden. Daarom hierbij een oproep voor oppassers. Wie vindt het leuk om 

op 8 oktober in de Kruiskerk te helpen bij de oppas voor de allerjongste kinderen? 

Aanmelden voor de oppasdienst kan bij Marjelle Barneveld via app 0683607373 of via 

mail naar de redactie van de Bouwsteen. 

  

 OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

 

In memoriam Adalien Steen-Grooters (1937-2023, Meppel) 

Op de voorkant van de rouwkaart staat een foto 

van een gelukkig jong stel. Vier maanden na het 

overlijden van Roelf kwam ook het levenseinde 

voor Adalien. Haar levenslust was nog helemaal 

niet gebroken, maar het lichaam was niet meer 

opgewassen tegen een bacterie.  

Ze was geboren en getogen in Meppel. Vader was 

jong overleden en moeder leunde zwaar op haar. Ze bleven na het trouwen dicht bij 

elkaar wonen, met het uitzicht op het water en de schepen. Naast de bedaarde Roelf 

was zij de levenslustige, energieke en ondernemende vrouw. Ze was met hart en ziel 

kleuterjuf en had spijt dat ze met prepensioen was gegaan. Maar in de kerk ging ze 

nog een tijd door als juf van de kindernevendienst, met de zondagschooltijd 

meegeteld heeft ze dat meer dan veertig jaar gedaan. ‘Juf Adalien’ werd nog altijd op 

straat herkend. Roelf en Adalien waren erg betrokken bij de Grote Kerk, en hebben 

ook in de kerkenraad gezeten. Ze bleef ook meedoen toen het Samen-op-weg-proces 

tot stand kwam. Ze waren ouders van Margo en Thedo. ‘Niet heel zorgzaam, wel 

bezorgd, geïnteresseerd.’ Bij het opgroeien gaf ze gul mee met hun ontwikkeling. Ze 

was zelfs als tiener immers een ‘dondersteen’ geweest, grinnikte ze nog de zondag 

voor haar overlijden. Ze was maatschappelijk betrokken, met oog voor alles wat 

kwetsbaar was, politiek geïnteresseerd, zette zich in voor Amnesty International en 

hing de regenboogvlag op. Ruimdenkend en soms niet te stuiten. In de Oecumenische 

gemeente voelde ze zich thuis en ze stond met haar 86 jaar nog te boek als 

contactpersoon. Samen waren ze ook de hartelijk betrokken grootouders van vier 

kleinkinderen en getuige geweest van de komst van twee achterkleinkinderen.  

Op vrijdag 15 september vond de afscheidsdienst plaats, in de gastvrijheid van de 

Kruiskerk, waarbij Mannes Hofsink aan het orgel en achter de piano zorgde voor een 

vleug ‘Grote kerk’. Daarna werd haar lichaam, met daarbij de as van Roelf, ter aarde 

besteld op de begraafplaats. Voorgoed samen. Ze was een getuige van geloof, hoop 

en liefde, maar het meest van de liefde.  

Harmen Jansen 
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Meeleven 

Wij denken aan Evert Halma, die herstellende is van een zware longontsteking. 

Hierdoor kan hij voorlopig niet bij de vieringen zijn. Wij wensen hem veel sterkte toe 

en een spoedig herstel. Ook denken wij aan hen die door corona enige tijd afstand 

moeten nemen van doordeweekse en zondagse activiteiten, en wensen ook hen een 

spoedig herstel. Met de Week tegen Eenzaamheid van 28 september tot en met 4 

oktober voor ogen denken wij aan de eenzamen onder ons, in de stad en in de regio. 

Eén op de tien mensen in Nederland voelt zich erg eenzaam. Eén op de drie heeft er 

wel eens last van. Eenzaamheid is niet leeftijdsgebonden. Het kan iedereen 

overkomen, jong en oud. Wij wensen iedereen die door familie en vrienden geholpen 

wordt waar zij kunnen en die een ander hiermee niet wil ‘lastig vallen’, iemand toe – 

ook al is het maar soms en even –  die echt begrijpt hoe jij je voelt. 

 

Bijstand in interim-tijd 

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com 

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met 

Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com  

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.  

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of 

buurtcoördinator of buurtouderling.  

 

Koffiemorgen 

Datum: woensdag 11 oktober. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Meditatieavond  

Datum: maandag 25 september. 

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 

Kosten: € 2,- per persoon per keer. 

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 

 

Leerhuis over Genesis  

Datum: dinsdag 26 september. 

Tijd: 19.30 uur.  

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage.   

Informatie en aanmelden bij Hein van den Heuvel: heinvandenheuvel@ziggo.nl 

 

Meditatieavond  

Datum: maandag 9 oktober. 

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 

Kosten: € 2,- per persoon per keer. 

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 
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Gespreksgroep ‘Ouder worden in het licht van de eeuwigheid’  

Datum: dinsdag 10 oktober. 

Tijd: 9.45 uur – 12.00 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Informatie en aanmelden bij Tineke Weidema-Bos: tinekeweidema@kpnplanet.nl of 

06-28324545. 

 

Jona zonder walvis 

Op 24 september en 1 oktober lezen we tijdens  de vieringen  over Jona 

die op weg naar Ninevé  overboord gegooid wordt en door een grote vis 

wordt opgeslokt. Na drie dagen diep verborgen in de donkere ruimte  in 

de buik van deze vis, wordt hij heelhuids uitgespuwd. Hij heeft in die 

donkere buik waarschijnlijk veel tranen van spijt en verdriet gehuild en is 

vele keren nat geworden.  Jona betekent duif. Een duif in een walvis. 

Jona betekent ook  God is verzoenend.  

Mounir Samuel is politicoloog, auteur en journalist. Hij schreef het boek Jona zonder 

walvis, een profetie voor Nederland. Mounir Samuel duidt onontkoombaar de aard en 

omvang van de verschillende crises van deze tijd en de rol van Nederland daarin; van 

CO2 in de atmosfeer tot het belang van de walvis, van het aandeel van Shell tot de 

verwoesting van de Amazone door het Nederlandse bedrijfsleven. Mounir Samuel laat 

zien wat ons in de komende decennia te wachten staat én hoe we ons daartegen 

kunnen wapenen. In Jona zonder walvis presenteert hij daarom ook een concreet en 

ingrijpend politiek manifest. Een beter milieu begint namelijk niet bij onszelf, maar bij 

politieke moed en gezamenlijke keuzes. Samuel sluit zijn boek af met wat ons te doen 

staat. ISBN 9789046829806 

Klazien 

 

SAMEN DELEN 

 

Terugblik startzondag  

Op zondag 10 september was de startzondag. Altijd mooi om met zoveel mensen te 

starten met een nieuw seizoen. Na de viering dronken we koffie en gingen we uiteen 

in groepen om buiten te zoeken naar beelden van: geloof, hoop en liefde. Een aantal 

mensen bleven in de Mennozaal en hielden zich daar bezig met hetzelfde onderwerp. 

Dit leverde mooie gesprekken en ook mooie beelden op. Samen hebben we deze 

beelden bekeken en werd er uitleg bij gegeven. Daarna stond het lunchbuffet klaar en 

deden we ons tegoed aan soep en brood en ander lekkers. Heel hartelijk dank aan 

allen die zich hebben ingezet om deze dag tot een groot succes te maken. En 

natuurlijk ook dan aan alle deelnemers. Zonder hen wat het ook niet zo’n geslaagde 

dag! Zie ook de bijlage bij deze bouwsteen met een verslag van Hein van de Heuvel.  
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Uit de beroepingscommissie  

Na overleg met de kerkenraad is de werkwijze van de beroepingscommissie als volgt. 

Vanaf september tot en met december 2023 worden mensen persoonlijk benaderd of 

zij interesse hebben in onze vacature van voorganger. Hierbij zijn leden en vrienden 

van onze gemeente uitgenodigd om de beroepingscommissie op één of meer namen 

attent te maken. Dit kan bij de scriba van de kerkenraad, Wilma Heeres, die ook lid is 

van de beroepingscommissie: info@oecumenischegemeentemeppel.nl 

In januari 2024 zal een besluit genomen worden over hoe verder: gesprekken met de 

benaderde predikanten aangaan of opnieuw werven door middel van een advertentie 

of werken met een interim-predikant, nadat ds. Harmen Jansen zijn werkzaamheden 

in onze gemeente beëindigd heeft, of anderszins. 

 

Uit de kerkenraad  

Voor de startzondag heeft u digitale versies van de gemeentegids 2023-2024 

ontvangen. Wanneer u een geprint exemplaar in kleur wilt ontvangen, kunt u een 

berichtje te sturen naar Arnold Heijblom: a.j.heijblom@kpnmail.nl of dit telefonisch 

aanvragen: 06 – 51520716. De gids zal zo spoedig mogelijk bij u bezorgd worden. 

Hieraan zijn wel kosten verbonden. Bij afgifte van de gids ontvangt u bericht over de 

betaling. Wanneer u zelf wilt printen, vergeet dan niet bij de printopdracht bij “Pagina-

indeling” te kiezen voor: <boekje>  <dubbelzijdig>, afdrukstand: <liggend> of 

<landscape>  én  <automatisch pagina’s roteren binnen elk vel> . 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

10 sept Tent of Nations 113,12 

17 sept Inlia 64,70 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

10 sept 117,20 

17 sept 50,75 

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de 

website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen. 

 

Komende collectes 

24 september – Oekraïne 

Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en 

slachtoffers van de oorlog (KIA) 

 

1 oktober – Tent of Nations 

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de 

Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de 

voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze 

en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. 

 

Bijdrage uit het noodfonds van de diaconie voor Marokko en Libië 

Het staat met enige regelmaat op het scherm, de diaconale collecte voor het 

noodfonds. Zo kunnen we een bijdrage doen aan organisaties die bijspringen als er in 

de wereld noodsituaties zijn. In de afgelopen weken werd Marokko getroffen door een 

zware aardbeving en Libië door een ernstige overstroming. In beide gevallen is hulp 
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nodig aan mensen in de getroffen gebieden. Het Rode Kruis biedt deze hulp via haar 

zusterorganisaties in die landen. Daarom hebben wij voor beide landen 200 euro 

overgemaakt uit het noodfonds aan het Rode Kruis. 

 

Nieuwe collectedoelen voor 2024 

De diakenen doen dat door activiteiten te organiseren en in hun keuze voor de 

collectedoelen. Wij gaan aan de slag met het collecterooster voor 2024. Bij het kiezen 

van onze collectedoelen houden we rekening met de door ons gekozen 

aandachtspunten: 

• zorg en aandacht rond vluchtelingen, ook in eigen land 

• kansen scheppen zodat iedereen deel kan blijven nemen aan het 

maatschappelijk leven 

• zorg en bewustwording voor milieu- en klimaat 

We vinden het ook belangrijk dat we door het jaar heen tot een redelijke bijdrage 

komen aan de gekozen doelen. We kiezen dus een beperkt aantal doelen die we een 

jaar lang laten terugkomen. Voor een aantal voorzieningen collecteren wij sowieso: 

• voor onze eigen diaconale kosten die we maken voor activiteiten 

• het noodfonds 

• de Vaartweek, om deelname voor iedereen mogelijk te maken 

• Arme Kant Meppel en Kleine Nodenhulp Meppel (1 keer per jaar) 

• kinderen in de knel, bij bijvoorbeeld de school-kerkviering 

Voor de andere doelen steunen we collectes uit het programma van Kerk in Actie en 

organisaties die door jou of ons worden aangedragen. We kijken daarbij of het 

aansluit bij onze aandachtspunten. 

Dus als je nog een goede bestemming weet die hierin past, geef het door aan de 

diaconie. 

 

Thema-avond 20 september 2023 

Zomaar op mijn werk of in de winkel even praten over de situatie van mensen op de 

vlucht, vaak vluchtelingenproblematiek genoemd. Dat gebeurt niet zo vaak. Het 

gesprek is zo gepolariseerd dat ik liever praat over vakanties of het weer.  

Daarom was de woensdagavond in de vredesweek zo bijzonder.  

We keken de documentaire 'de asielzoekmachine' (Ikon, 2016). We zagen hoe het 

gesprek over 'vreemdelingen' en bijhorende emoties van alle jaren is.  

We zagen de opstand van mensen, we hoorden de argumenten tegen de opvang in 

hun dorp. We luisterden ook naar mensen die het anders wilden. En hierbij concrete 

ideeën aandroegen.  

Vervolgens kwamen we zelf in gesprek. Doet het ertoe met welke reden iemand op de 

vlucht is? Ja en nee, beide zijden kwamen aan bod.  

Negatieve ervaringen hoorden we. Mensen die zich niet willen aanpassen. Net binnen 

en al het hoogste lied zingen. Sympathieke mensen die steeds radicaler werden.  

En toch ook dat tegengeluid. Als er een conclusie was, was dat wel dat het 

ingewikkeld is vaak. En dat dat geen reden mag zijn voor wantrouwen als 

uitgangspunt. In de toeslagenaffaire hebben de meeste mensen geleerd dat je met 

vertrouwen verder komt. Wanneer wordt dat toegepast als het gaat over mensen op 

de vlucht?  

Op individueel niveau werd geconcludeerd dat het goed is om ook het andere geluid te 

laten horen. Want de negatieve stemmen worden nogal uitvergroot in de media en 

door politici. Het betekent niet dat die moeilijke en vervelende kanten er niet zijn, 

maar de andere kant is er ook. Ten slotte hebben we vaak genoeg. 

Martijn Plas 

 



 

oproep 

Beste mensen,  

Toen de vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland kwamen, hebben we als 

Oecumenische Gemeente Meppel geholpen om spullen voor hen te verzamelen. Nu 

hebben zij weer hulp nodig maar op een ander gebied. Sinds afgelopen week geef ik 

op de donderdagavond van 19.00 -20.00 uur Nederlandse les in het oude Isala 

ziekenhuis. Ik heb dan een groep van 32 Oekraïense vluchtelingen. Dat is veel te veel. 

Ik heb mensen nodig die aan een tafel erbij willen gaan zitten om de zinnetjes met ze 

hardop te oefenen. Ik ben heel simpel bezig. Mijn naam is … Ik ben … jaar, ik woon 

in.. enz. Maar ze hebben vooral nodig om te oefenen met praten waarbij ze 

gecorrigeerd worden op hun uitspraak. Wie zou mij daarbij willen helpen? Er is ook 

een groep van 25 vluchtelingen op de woensdagavond van 19.30-20.30 bij een 

andere docent en die heeft ook hulp nodig. Wil je helpen bel mij dan op 06-20567324 

of mail naar wilmaheeres@kpnmai.nl. Deze groep krijgt voorlopig 3 maanden les. Het 

is nog niet duidelijk hoe het daarna verder gaat. Waarschijnlijk start er dan een 

nieuwe groep. 

Wilma Heeres 

 

Uit de taakgroep Communicatie  

Het nieuwe seizoen 2023-2024 is begonnen en dat is onder andere te zien aan de 

groeiende agenda in de Bouwstenen. Activiteiten en vergaderingen kunnen in deze 

agenda worden opgenomen mits de data bekend zijn gemaakt aan de redactie van 

Bouwstenen of dat data terug te vinden zijn in het rooster activiteiten en ruimte. 

Daarnaast is het goed om te weten wat de uiterlijke inleverdata van kopij zijn voor 

informatie over de gedachteniszondag, het advent- en kerstproject, groeischikking, 

kerstgroet, kerstvieringen, de eerste zondag in het nieuwe jaar en overige activiteiten 

in november en december. 

Woensdag 4 oktober en woensdag 18 oktober: gedachteniszondag. 

Woensdag 15 november: advent- en kerstproject, groeischikking. 

Woensdag 29 november: advent- en kerstproject, groeischikking, advent 1, 2 en 3, 

kerstgroet, kerstreis. 

Woensdag 13 december: advent- en kerstproject, groeischikking, advent 3 en 4, 

kerstreis, kerstnacht, kerstmorgen, oudejaarsdag, eerste zondag in het nieuwe jaar. 

 

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar  

Op zondag 24 september worden Albert Vrielink en Harry Drost bevestigd. Albert als 

coördinator van de werkgroep en Harry als buurtcoördinator. Joke Berendsen neemt 

afscheid van de werkgroep. Gerda Otter en Stieneke Groeneveld worden samen 

buurtcoördinator van buurt 1.  

 

Vlinder 

Als je graag een brug wil zijn tussen mensen, 

moet je eraan wennen 

dat er over je heen gelopen wordt. 

(Uit: 95 speldenprikken.) 

 

Kees Stroop 
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Interview met Henk Rous   

Jeugd  

Ik ben opgegroeid in Katwijk in een gezin met acht kinderen, 

waarvan ik de jongste was: zes broers en een zus. Vier broers 

waren het huis al uit toen ik geboren werd.  

Van al mijn broers en zus ben ik de enige die nog in leven is. 

Ondanks het leeftijdsverschil had ik wel goed contact met 

hen.  Wij  discussieerden veel bij ons thuis, wat Meta die ook 

in de kamer zit, direct beaamt. Zij was, als enig kind in haar 

gezin, daar niet aan gewend.  

Na de lagere school ging ik naar de visserijschool in Katwijk. 

Drie van mijn broers waren vissers en voeren vanaf IJmuiden 

mee op een vissersboot. Ik mocht, als 10/12-jarige mee als 

prenter. Wat een prenter is? Dat is iemand die mag opstappen 

en dus meevaren.  Na de visserijschool werd het vissen mijn beroep. Van mijn 14e tot 

mijn 17e voer ik op een vissersboot. Veertien dagen op zee, van mei tot 

december.  Van december tot mei moest ik een baantje aan wal zoeken. Ik heb 

gevaren op een kotter, trawler en logger.  Ik was een reepschieter: een net van 1 1/2 

km lang werd in zee uitgezet met onder op een dik stevig touw (de reep). Het net 

hangt verticaal in zee. ’s Nachts om een uur of één werd het net met de haring 

ingehaald. Door de mazen van het net konden de kleine visjes ontsnappen. Het 

verdiende goed. Ik verdiende in die tijd meer dan mijn vader, die huisschilder was, 

maar ik had geen tijd om het geld uit te geven. Deze manier van haring vangen 

stopte op een bepaald moment en ging over in sleepnetvisserij. Na mijn 18e ben ik 

gestopt met de visserij. Eén van de redenen was dat mijn vrienden, die niet 

werkzaam waren in de visserij, elke avond en in het weekend lol konden maken aan 

de wal. Ik zocht en kreeg een baantje. Eerst als bijrijder bij een groothandel en later 

in een overhemdenfabriek.   

  

Gezin  

In 1965 leerde ik Meta kennen. Zij kwam op vakantie naar Katwijk vanuit Friesland en 

logeerde in een zomerhuisje van een tante van haar vriendin. Eén keer in de twee 

maanden ging ik op mijn Puch naar Friesland om Meta te bezoeken.  

Ook samen maakten we ritjes op de Puch. Tijdens één van deze ritjes kregen wij een 

ernstig verkeersongeluk. Ik liep een gecompliceerde beenbreuk op, waardoor ik lang 

uit de roulatie was.  We trouwden in 1968 en hebben drie dochters, Marja, Heidi, en 

Paulien. Ik werd vertegenwoordiger bij Ouwehands Visverwerking voor de drie 

noordelijke provincies en we gingen in Meppel wonen. Eerst in Koedijkslanden en nu 

alweer 23 jaar in de Oosterboer. Het ging niet goed in het bedrijf van Ouwehand; de 

distributie werd steeds minder en de groothandels vielen weg. Ik ging over naar de 

horeca- groothandel, maar dat beviel niet zo goed en ben toen voor mezelf begonnen. 

Ik verkocht koffiezetautomaten en de benodigde ingrediënten daarvoor. (elk uur van 

de dag was verse koffie beschikbaar).   

   

Vrijwilligerswerk.  

Meta en ik zijn samen ouderling geweest bij de protestantse kerk (nu Samenstroom). 

Meta deed het bezoekwerk en ik ging naar de vergaderingen. We zijn nauw betrokken 

geweest bij het Conciliair Proces, dat zich inzette voor heelheid van de schepping en 

gerechtigheid. Ook was ik jeugdouderling en nu diaken in de Oecumenische Gemeente 

Meppel. Ook ben ik betrokken bij de Werkgroep Arme Kant van Meppel.  

Via de Raad van Kerken in Meppel, waarvan ik deel uitmaakte en later voorzitter 

werd, ontstond het Sociaal Beraad, dat aansloot bij de landelijke  Arme Kant van 

Nederland, en hier de werkgroep Arme Kant van Meppel opzette ter ondersteuning 



van uitkeringsgerechtigden en minima. Dit vanuit het thema gerechtigheid. De 

werkgroep Arme Kant van Meppel is in 1992 opgericht en sinds 2019 een stichting. De 

Raad van Kerken bestaat niet meer en de Arme Kant van Meppel is geen kerkelijke 

organisatie meer.  

  

Hoe komen jullie aan geld?  

Wij worden ondersteund door onze vaste sponsoren: Stichting Waarborgfonds 

Meppel, Stichting Burgerweeshuis, Stichting Ondersteuning Gezondheidszorg Meppel, 

diverse andere bedrijven en vele particulieren. Scholen organiseren fancy-fairs en 

doneren de opbrengst aan ons.  

  

Wat doen jullie met het gedoneerde geld?   

We organiseren elk jaar de Kerstactie met de supermarkten: de mensen die daarvoor 

in aanmerking komen krijgen bonnen die te besteden zijn in de supermarkten. En we 

kopen voordelige toegangskaartjes voor attractieparken, zwembaden, schouwburg en 

bioscoop, die we dan weer doorverkopen voor een zeer lage prijs aan onze 

deelnemers. Een voorbeeld: een zwembadkaartje kost normaal € 6,10; wij kopen er 

2500 voor € 3,00 en die verkopen we weer voor € 1.00; het verschil van 2500 x € 

2,00 = € 5000 wordt betaald uit de ontvangen donaties. Soms zijn we ook 

behulpzaam bij het verdelen van goederen die door derden beschikbaar worden 

gesteld.   

  

Wietske Hilberdink  

 

Het gelaat van de ander niet durven te zien 

De afbeelding hiernaast is een schilderij van Rembrandt 

Harmensz. van Rijn. Is te zien op de website: 

https://www.statenvertaling.net/kunst .   

Wat we zien is Abraham die op het punt staat zijn zoon, met 

afgewend hoofd, te vermoorden. Een engel van de Ene, die 

ingrijpt en zo voorkomt dat deze zoon wordt opgeofferd. Hoe kon 

Abraham tot zo’n daad komen? Op weg naar de berg Moria, een 

afstand van bijna 3 dagen lopen, genoeg tijd om tot bezinning te 

komen.  

Zowel de uitleg van Nico ter Linden in het Verhaal gaat  als die van J. Sacks in zijn 

boek Genesis, vallen me erg tegen, beiden zijn vaag en gaan nauwelijks in op de tekst 

zoals die is overgeleverd.  

De Godsopenbaring 

God spreekt via dromen, de natuur, een ervaring en als een stem in het hart, via de 

Thora. Maar het is niet gemakkelijk om de juiste stem te horen, er zijn zoveel 

stemmen. En vaak is het geweten voor een groot deel ook gevormd door de 

omgeving. Abraham hoorde een stem, welke stem was dat? Zijn geweten, gevormd 

door de omgeving waarin hij als vreemdeling verbleef? Had hij het gevoel dat zijn 

zoon geofferd moest worden, was dat het verwachtingspatroon van zijn omgeving? 

Was zijn kennis van God minder geworden, waarom ging hij zo snel akkoord met die 

stem? We lezen niets over twijfel, hij gaat kordaat te werk en zijn zoon gaat als 

gewillig slachtoffer mee. Hoe is dat mogelijk? Ik had verwacht dat het gesprek tussen 

God en Abraham heel anders zou verlopen.  

https://www.statenvertaling.net/kunst


Het niet gevoerde gesprek tussen God en Abraham 

Neem toch uw zoon, welke? uw enige, Ik heb er twee! die gij liefhebt, Ik heb ze alle 

twee lief  Isaak, Waarom hij?  en ga naar het land Moria, Oké we gaan samen  en 

offer hem daar tot een brandoffer geen denken aan, zo bent u niet!  op een van de 

bergen. Ik doe het niet! 

Waar heeft die beproeving mee te maken. Gaat het om blinde gehoorzaamheid, gaat 

het om dat Abraham moet leren dat de Ene geen behagen heeft in mensenoffers? Dat 

je voorspoed, het krijgen van een groot nageslacht niet kunt afdwingen met het 

offeren van je eerst geboren zoon.  

Het essay van J. Sacks benadrukt dat joden worden aangespoord om hun kinderen te 

koesteren en dat het krijgen van nakomelingen geen vanzelfsprekende zaak is. 

(blz.107)  

Hoewel de omschrijvingen van God talrijk zijn, zijn er twee het belangrijkste: Elohiem 

en de vierletternaam die we niet mogen uitspreken, algemeen bekend als Hasjeem. 

(blz. 40-42) 

In Genesis 22: 1 hebben we te maken met de naam Elohiem, vertaald met God. In 

Genesis 22: 11 met de vertaling van Hasjeem, in dit geval met “engel des Heren” In 

de Septuaginta weergegeven als ἄγγελος Κυρίου  

Leerhuis in de Beemd 

Op dinsdag 26 september bespreken we in het leerhuis de tekst Genesis 18:1 t/m 

22:24 en de vier essays uit het boek van J. Sacks. Aanvang: 19.30 uur, kosten € 3,0 

pp per avond. Er is uitbreiding voor 2 nieuwe deelnemers.  

Hein van den Heuvel, coördinator leerhuis in de Beemd 

Agenda  

 

24 septemb. viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennistenhoek 

25 septemb. voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

25 septemb. meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal 

26 septemb. leerhuis Genesis 19.30 uur De Beemd 

28 septemb. werkgroep Omzien  op afspraak 

1 oktober viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

1 oktober Taizé-viering 19.00-20.00 uur kerkzaal 

2 oktober voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

8 oktober viering aansluitend 

koffiedrinken  

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

9 oktober voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

9 oktober meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal 

10 oktober groep ‘Ouder worden...’ 9.45-12.00 uur Mennozaal 

11 oktober koffiemorgen 10.00-12.00 uur Mennozaal 

 

                                

 DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur 

 24 september: mw. pastor Tineke Weidema - Bos 

 1 oktober: ringdag in Giethoorn 

 8 oktober: hr. J. Klijnsma 

  



                

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere 

de vieringen.            

https://www.parochie-drieeenheid.nl/     

          

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

Bouwstenen 

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn.  Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.  

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.  

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.  

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

 

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u 

terecht op: diaconienog@gmail.com Aankopen van de 

collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen 

van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen 

bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over 

te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie 

van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te 

Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste 

collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u 

worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt 

op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 

 

 

 

 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com


Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat 

wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving 

en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat 

iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor 

mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij 

samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de 

Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente 

Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 

als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl  

Dit informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel is uitsluitend bedoeld voor 

het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of 

gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang 

kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. 

 

 


