
   
 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 21 juli 2023. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 19 juli 2023 bij:  

bouwstenennog@gmail.com  

 

Bloemengroet 

25 juni   Hans Dunsbergen    

  2 juli  Fam. Bouma/Wiersma    

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken of beluisteren 

Livestream op zondagmorgen om 9.30 uur of later via: 

Viering bekijken – Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Let op: via bovenstaande link komt u op onze website. Daar is een keuze mogelijk 

tussen viering beluisteren (audio, hierbij ziet u alleen het logo) of bekijken (video, 

hierbij ziet u een beeld uit de viering). 

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaarligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 9 juli, 9.30 uur    

derde zondag van de zomer 

maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Kees Stroop 

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Matthéüs 11, 25-30 

Thema: rust  

Collectes: Vaartweek 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 16 juli, 9.30 uur   

vierde zondag van de zomer 

Voorganger: Reina Schoemaker 

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Matthéüs 13, 1-9, 18-23   

Thema: zaaien  

Collectes: Ghana 

Oecumenische Gemeente Meppel 
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https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/
mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl


Zondag 23 juli, 9.30 uur   

vijfde zondag van de zomer 

Voorganger: ds. Fred Tjeerdsma 

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Matthéüs 13, 24-30, 36-43   

Thema: onkruid 

Collectes: Diaconie eigen gemeente 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Meeleven 

Wij denken aan Maartje Molenberg, Jan van Scorelstraat 2. Zij heeft een heel nare val 

gemaakt en moet nu eerst een tijd rusten. Daarna volgt een periode van werken aan 

herstel. Wij wensen haar veel geduld en sterkte. Met haar denken wij aan allen die 

gezien of ongezien bezig zijn met behandelingen, werken aan herstel of proberen te 

leren leven met beperkingen. Ook hen en allen die hen met liefde en zorg omringen, 

wensen wij veel geduld met zichzelf en met elkaar en sterkte bij alles wat gedaan en 

doorleefd moet worden. 

  

Bedankje 

Tjonge…, wat zijn we blij verrast met de bloemengroet van zondag 2 juli 2023. 

Een mooi teken  van warmte en verbondenheid met de Oecumenische Gemeente, 

waarvoor wij de Oecumenische Gemeente hartelijk voor bedanken. 

Met een groet van verbondenheid, 

Rommy Wiersma en Dirk Bouma 

 

Bijstand in interim-tijd 

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com 

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met 

Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com  

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.  

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of 

buurtcoördinator of buurtouderling.  

 

Koffiemorgen 

Datum: woensdag 12 juli. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Inspiratie sporen van de tijd 

“De sporen van de tijd leven voort in ons. En de sporen van het slavernijverleden zijn 

sporen waar we allemaal naar mogen kijken. Het is een gedeeld verleden met 

meerdere perspectieven. We vinden de sporen terug in suiker, koffie en nootmuskaat. 

mailto:kees.stroop@gmail.com


In de imposante gebouwen zoals het centraal station van Amsterdam en in de 

welvaart. En belangrijker nog in actuele thema´s als burgerschap, racisme en inclusie 

is dit verleden nog dagelijks voelbaar. En precies dit besef mag een drijfveer zijn voor 

de dialoog over de doorwerking van het verleden en de toekomst van 

gelijkwaardigheid en samen. De sporen van de tijd leven voort. Vandaag herdenken 

we het verleden, morgen vieren we de toekomst” zegt rouwcoach Solange Boasman, 

op haar LinkedIn profiel.  

Tijdens de Keti Koti viering op 1 juli in Amsterdam maakte de koning namens de 

regering excuses. Zijn woorden zijn een begin van herstel. Hij vroeg zelfs om 

vergiffenis. Daarmee maakte hij een gebaar van nederigheid.   

Kijk tip: Koning Willem Alexander zegt sorry voor de slavernij. 

https://www.youtube.com/watch?v=4lKArHKcwUQ 

 

Afbeelding: nationaal slavernijmonument  

Klazien Lambregtse 

 

Geloofsbelijdenis 

van Marianne Bogaard, voor de Keti Koti kerkdienst 

2023 in Rotterdam, uitgesproken in de viering van 2 

juli door Klazien. 

 

Ik geloof dat wij veelkleurig en veelstemmig zijn geschapen om elkaar tot zegen te 

zijn. 

Ik geloof in God de Schepper die levensadem schenkt om zo op Hem te lijken dat zijn 

liefde leeft in ons. 

Vrouwelijk en mannelijk, zwart en wit en alle schakeringen daartussenin. 

Ik belijd dat wij daarin tekort zijn geschoten; medemensen hebben ontmenselijkt, 

heerser waren wij over hun levens. 

Ik geloof in Christus de Zoon onze enige Heer, die ons vrij maakte door op te staan uit 

mensonwaardig lijden. 

Beeld van de Eeuwige, ieders broeder, goddelijke genade in levende lijve. 

Ik belijd dat wij Hem alleen werkelijk volgen als wij anderen de vrijheid gunnen die 

wij onszelf toe-eigenen. 

Ik geloof in de Heilige Geest die blijvend in ons werkt aan een leefbare wereld.  

Ik geloof in haar Wijsheid die ons leer zien, die ons leert luisteren, die ons elkaar leert 

verstaan. 

Ik geloof in haar Kracht die ons inspireert om zo te vieren dat iedereen voluit mee kan 

doen. 

Ik geloof dat het kan: elkaar tot zegen zijn, veelkleurig, veelstemmig,  

God zij dank. Amen 

 

In het verlengde van de Keti-Koti-viering van 2 juli jl. 

‘De kans om vrij te worden moet je zeker benutten’, schreef Paulus. Keti Koti 

betekende niet alleen een einde aan de slavernij van zwarte mensen in de 

Nederlandse koloniën. Het verbrak ook de ketens van ‘ons’ christendom aan blanke 

superioriteitsdenken.  

Iets meer over Isabelle, de eerste zwarte vrouw in slavernij in Suriname waarvan de 

doop bekend is.  Isabelle had catechisatie gehad en ze is een tijd vrij geweest. Maar 

omdat ze een seksuele relatie met een slaaf aanging (trouwen was niet voor 

slaafgemaakten weggelegd), verloor ze weer haar vrijheid. Ds. J. W. Kals uit 

Paramaribo bezocht haar met een ouderling. Hij vroeg haar of ze ook een antwoord 

had toen witte christenen haar vertelden dat het haar niet zou helpen dat ze naar het 

Avondmaal ging, omdat alle ‘Negers’ duivelskinderen waren, alleen goed om koffie en 

https://www.youtube.com/watch?v=4lKArHKcwUQ


suiker te planten. Ds. Kals noteerde dit als haar antwoord: ‘Wel ja myn Heer, ik seyde 

hun: dat sy alle, hoe blank sy ook waren, des Duyvels kinderen waren; zo lang sy de 

Werken des Duyvels deeden. Dat de Jooden ook hadden geroemt datsy Abrahams 

kinderen waren, maar dat de Heer Jesus hun gesegt hadde, dat sy geene Kinderen 

van Abraham, maar van den Duyvel waren. En dat ik wel geloofde aan ’t geene my 

geleert is, dat de Moorman die gedoopt is geworden van een der Apostelen, ik weet 

niet meer wie ’t gedaan heeft, evenwel saalig is geworden, en ik geloove, dat ik 

daarom niet sal uit den hemel blyven, dat ik een swart Vel hebbe, als ik maar GODS 

Geboden onderhoude’. Dit zal in 1732 geweest zijn.  

Ds. Kals was duidelijk uit een ander hout gesneden dan zijn Drentse collega ds. 

Johannes le Picard, in de Gouden Eeuw predikant uit Coevorden. Diens zinnen over de 

vloek van Cham uit het verhaal van de zonen van Noach zal ik maar niet herhalen. 

Een treurig stukje Drents slavernijverleden.  

Over een aantal ‘geloofshelden’ uit de strijd tegen de slavenhandel en slavernij 

schreef ik eerder korte levensverhalen voor twee kerkbladen. Hier zijn ze na te lezen:  

John Woolman, de Quaker die de Quakers rond 1772 een eeuw vóór ‘Keti Koti’ als 

eerste kerkgenootschap in beweging zette voor afschaffing. 

https://www.harmenjansen.nl/?p=2506 

John Newton, de dichter van ‘Amazing Grace’ (ook 1772). 

https://www.harmenjansen.nl/?p=2270 

Harriët Beecher Stowe, auteur van ‘De hut van oom Tom’ (1851). 

https://www.harmenjansen.nl/?p=2506 

Harriët Tubman, bijgenaamd ‘Mozes’, helpster van voortvluchtige slaven. 

https://www.harmenjansen.nl/?p=1141 

Sojourner Truth/ Belle Baumfree, de Amerikaanse die uitzag naar Christus’ 

wederkomst en met een Hollands accent bevrijding ging preken. 

https://www.harmenjansen.nl/?p=1961 

Ds. Wolter baron van Hoëvell die na terugkomst uit Batavia de politiek in ging om de 

wettelijke afschaffing van de slavernij in ‘de Oost’ (1859) en ‘West-Indië’ (1863) te 

bewerkstelligen. https://www.harmenjansen.nl/?p=57362 

Ds. Harmen Jansen 

 

SAMEN DELEN 

Fietstocht en lunch op 16 juli, aanmelden voor zondag 9 juli  

Afsluiting seizoen 2022- 2023 

 
Vanuit de kerkenraad komt het idee om gezamenlijk het bewogen seizoen 2022- 2023 

af te sluiten met een gezamenlijke activiteit. Na de viering van zondag 16 juli 

organiseren we een fietstocht vanuit de kerk naar Boerpad 15 te Ruinerwold bij het 

huis van Gerry en Albert Bruins Slot. We sluiten daar af met een gezamenlijke lunch. 

We hopen dat velen willen deelnemen en daarom is er ook variatie in de tocht aan 

gebracht. Voor de mensen die op een ‘gewone’ fiets  de route afleggen, is de route 

iets korter dan voor de fietsers met een fiets met ondersteuning. Misschien zijn er ook 

mensen die niet kunnen of willen fietsen. Daarvoor vragen we gemeenteleden die met 

de auto willen rijden en misschien eventueel ook andere willen meenemen. Hiervoor is 

een nog iets langere route gemaakt.  

Aanmelden kan via Aldert Dijk acjdijk@planet.nl of bij Jan Wieringa of op zondag in de 

kerk op een papieren intekenlijst.  

De organisatie. 

https://www.harmenjansen.nl/?p=2506
https://www.harmenjansen.nl/?p=2270
https://www.harmenjansen.nl/?p=2506
https://www.harmenjansen.nl/?p=1141
https://www.harmenjansen.nl/?p=1961
https://www.harmenjansen.nl/?p=57362
mailto:acjdijk@planet.nl


 

Handen uit de mouwen – stand van zaken 

Er wordt nog steeds hard gewerkt in de Mennistenhoek. Technische mensen hebben 

ervoor gezorgd dat alle techniek in orde is voor de komst van de nieuwe keuken, die 

volgende week wordt geleverd. Het schilderwerk wat betreft de muren is zo goed als 

klaar, de nieuwe vloer ligt er keurig in. Aan de stoelen wordt nog gewerkt, er blijken 

meerdere lagen verf nodig te zijn. Als dat klaar is, kunnen de stoelen naar de 

stoffeerder. Wellicht kunnen we in de volgende bouwsteen alvast een kijkje in de 

keuken geven. Dank aan iedereen die dit project mogelijk maakt!  

 

Uit de beroepingscommissie 

We zijn blij dat er meerdere kandidaten hebben gesolliciteerd op onze vacature. We 

gaan met 2 van deze sollicitanten in gesprek. Het ligt in de lijn van de verwachting dat 

we eind augustus advies kunnen uitbrengen aan de kerkenraad. 

Wilma 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

25 juni Noodfonds 78.50 

2 juli Egypte 80,66 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

25 juni 72,45 

2 juli 87,60 

 

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de 

website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen. 

 

Komende collectes 

9 juli – De Vaartweek 

Hoewel net geweest, beginnen we alvast weer een bedrag in te zamelen voor volgend 

jaar, ‘wegens succes geprolongeerd’. 

 

16 juli – Chana 

Een beter inkomen voor boerinnen 

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen met de 

opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. 

Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een 

bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Een van die manieren is het verzamelen 

en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om 

dit zo goed mogelijk te doen en de beste prijs voor hun noten en boter te krijgen.  

 

Aandacht voor vluchtelingen 

In Meppel en Ruinerwold organiseerden CSG Dingstede, de Bartholomeus Kerk, de St. 

Stephanuskerk en onze gemeenteactiviteiten rond de Dag van de vluchteling op 20 juni.   

Met deze activiteiten vroegen we aandacht voor alle mensen die op de vlucht zijn. 

Wereldwijd zijn dit meer dan 100 miljoen mensen. Op deze manier werd er bijgedragen 

aan de bewustwording rond opvang van en toekomst voor al deze ontheemde mensen.  

 



Vieringen in de kerk 

In de genoemde kerken was er tijdens vieringen aandacht voor  vluchtelingen. In de 

kerk van Ruinerwold en in onze gemeente was er een dienst aan dit thema gewijd. 

Centraal in beide kerken stond het verhaal van de uittocht uit Egypte.  

De vieringen kregen extra diepgang door de textielinstallatie van kunstenares Jikke 

Schor uit Fredriksoord. Zij verbeeldde met veertig tassen de exodus uit Egypte. Wie als 

toeschouwer naar de installatie keek, kon zich afvragen wat voor hem/ haar werkelijke 

van belang is. Een vraag die een vluchteling zich ook stelt bij vertrek uit het vaderland… 

en tijdens de reis die volgt… 

 

Film The Swimmers 

Op dinsdag 13 juni was de film The Swimmers in de aula van 

Dingstede te zien. Zo’n veertig mensen bekeken deze indrukwekkende 

film waarin twee jonge zussen dankzij hun moed en zwemtalent de 

riskante reis van het door oorlog verscheurde Syrië tot aan de 

Olympische Spelen in Rio in 2016 tot een goed einde brengen.  

De impact van de film op de bezoekers was groot, die werd nog 

vergroot toen een dag later voor de kust van Griekenland een schip 

met honderden vluchtelingen zonk…  

De film is ook nog steeds te bekijken via Netflix.  

Nachtwandeling 

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni trokken zo’n twintig mensen de 

wandelschoenen aan voor een tocht van zo’n 10 kilometer. Wie in Ruinerwold startte, 

werd in de RK-kerk in Meppel op soep en broodjes onthaald terwijl op de achtergrond 

een bandje optrad. De wandelaars vanuit de RK-kerk werden eveneens hartelijk 

ontvangen en wel in de kerk van Ruinerwold waar ze zich soep en broodjes goed lieten 

smaken. Ook hier klonk livemuziek. Wie van de wandelaars wilde, kon in Ruinerwold 

een kaarsje branden.   

Financiële doelen 

Aandacht vragen voor het lot van vluchtelingen. Dat was het doel van de genoemde 

activiteiten. Dat in de vorm van een financiële bijdrage te doen was mogelijk. De 

Stichting Vluchteling die hulp biedt aan mensen wereldwijd ontving 320 euro, de 

Stichting Vrolijkheid die kunstzinnige en creatieve activiteiten in AZC’s verzorgt, met 

name voor kinderen, 265 euro. De totale opbrengst was 585 euro.  

 

Evaluatie 

Ondertussen heeft de evaluatie van de activiteiten plaatsgevonden. De samenwerking 

tussen de betrokken organisaties is als uiterst zinvol en prettig ervaren. Fijn dat de RK-

kerk dit jaar ook een actieve bijdrage leverde aan de activiteiten. 

De kwaliteit van de activiteiten was goed. Door diensten aan het thema ‘vluchteling’ te 

besteden, vond er inhoudelijk verdieping plaats. De film maakte het meer invoelbaar 

wat het betekent vluchteling te zijn… De wandeling met twee startpunten is voor 

herhaling vatbaar. Wel werd er opgemerkt dat er wel gehoopt was op wat meer 

deelnemers aan de wandeling. 

De betrokken organisaties stellen dat het zinvol was om aandacht voor het lot van 

vluchtelingen te vragen en dat volgend jaar op een vergelijkbare manier weer te gaan 

doen. Waar mogelijk, wordt dit project weer verder uitgebreid. Van CSG Dingstede is 

er de toezegging dat er in het jaarprogramma van 2023 – 2024 aandacht voor 

vluchtelingen zal worden opgenomen.  

Tot slot bedanken we iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage aan dit 

project heeft geleverd! 



Vanuit onze gemeente waren Henk Rous, Martijn Plas, Jannie Schalen en Willemijn van 

Schilfgaarde bij de organisatie van de activiteiten betrokken 

 

Uit de werkgroep Vieren 

Het leek ons goed u eens op de hoogte te brengen van wat er dit jaar binnen de 

werkgroep vieringen aan bod is gekomen. We kunnen zeggen dat de werkgroep een 

complete gedaanteverwisseling heeft ondergaan omdat de samenstelling volledig is 

gewijzigd. Met het vertrek van Wout Zilverberg, Marjelle Barneveld, Albert 

Hoekerswever en Mariët Hofenk in de loop van 2022, verdween veel parate kennis en 

routine over alles wat met onze vieringen te maken heeft. Dit bracht met zich mee dat 

wij (Martijn Plas, Werner Brinkman, Hennie Weltevreden, Hans Donkers en met 

ondersteuning door Harmen Jansen) wat zoekende waren en zijn naar onze rol en 

concrete taakstelling. We hopen en verwachten dat we met de huidige club op goede 

wijze invulling kunnen geven aan de vieringen. We willen proberen om een balans te 

vinden tussen de praktische zaken die moeten worden geregeld en nadenken over de 

inhoud van vieringen.  

Het is overigens goed Wout, Marjelle, Albert en Mariët nog heel hartelijk te bedanken 

voor hun niet-aflatende betrokkenheid over vele jaren. Zonder hen zouden we weinig 

te vieren hebben gehad. Albert blijft overigens voor de werkgroep op de achtergrond 

nog wel tastbaar voor eventuele muzikale inbreng.  

Naast veel praktische zaken rond vieringen hebben we dit jaar 

samenwerkingsafspraken gemaakt met de DoRe-gemeente over onze gezamenlijke 

vieringen. Hierbij is als vertrekpunt gekozen dat de ‘gastgemeente’ zich voegt in de 

gebruiken van de organiserende gemeente.  

We zijn heel blij dat Willemijn van Schilfgaarde de taak van Mariët heeft willen 

overnemen om de basis liturgie voor elke liturgische periode te maken (opnieuw een 

bedankje voor Mariët) waarbij het idee is dat ook steeds een voorgaand gemeentelid 

(VGL) hierbij meedenkt.  

En sprekend over deze laatstgenoemde functie kan worden toegevoegd dat we stil 

hebben gestaan bij de rol van de voorgaand gemeenteleden. We hopen nog 1 à 2 

mensen ertoe te kunnen bewegen mee te gaan draaien als VGL.  

U kunt dit lezen als een uitnodigende aansporing… 

Er is gesproken over een nieuw Onze Vader welke inmiddels is geïntroduceerd. Ook 

over de vraag of er 1 of 2 lezingen tijdens de viering worden gelezen, waarbij ervoor 

is gekozen dit vrij te laten aan voorganger en voorgaand gemeentelid.  

Verder is nagedacht over toekomstige speciale vieringen (er zit wat moois in het vat) 

en vanzelfsprekend stonden we stil bij de betekenis van Femke voor onze gemeente 

en de vieringen. 

Zoals het behoort evalueerden we o.a. de kersttijd en 40-dagentijd; positieve 

gedachten en gevoelens overheersten. Medewerking werd nog verleend aan de 

vespers in Meppel.  

Als laatste werd als creatieve oplossing voor de verbinding met ons hoogste 

bestuursorgaan, de kerkenraad, gekozen voor een wisselende afvaardiging vanuit de 

werkgroep naar de vergaderingen van de kerkenraad. We sluiten dan aan bij het 

“agendapunt vieringen”. 

Tot zover een inkijk in onze werkgroep.  

Voel u vrij contact te zoeken als u vragen heeft over onze vieringen of ideeën wilt 

delen.  

 

Soms helpt bestieren 

Bij het vieren 

 

Martijn Plas, Werner Brinkman, Hennie Weltevreden, Hans Donkers, Harmen Jansen 



Vlinder 

Een bewolkte dag 

is niet opgewassen tegen 

een zonnig karakter. 

(William Arthur Ward) 

 

Kees Stroop 

Agenda zomer 2023 

 

elke zondag viering aansluitend 

koffiedrinken 

9.30-10.30 uur kerkzaal 

Mennozaal 

‘s maandags voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

    

12 juli koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

12 juli bloemengroep  op afspraak 

16 juli fietstocht en lunch  zie uitnodiging 

  9 augustus koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

                                

 DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur 

     9 juli: ds. Anneke van der Velde 

   16 juli: mw. B. Groen - Mol 

   23 juli: hr. R. Boer Iwema 

                  

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere 

de vieringen.            

https://www.parochie-drieeenheid.nl/     

         

        

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

 

 

Bouwstenen 

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn.  Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.  

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.  

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.  

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel
https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/


 

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: 

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de 

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de 

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken 

op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse 

Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van 

de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de 

collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook 

worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat 

wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving 

en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat 

iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor 

mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij 

samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de 

Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente 

Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 

als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl  

Dit informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel is uitsluitend bedoeld voor 

het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of 

gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang 

kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. 
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