
   
 

 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 7 juli 2023. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 5 juli 2023 bij:  

bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

11 juni   Mv. (W)Wil Bergman    

18 juni  fam. Johannes Dijkstra    

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op zondagmorgen om 9.30 uur of later via: 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen 

 

Vieringen beluisteren 

Beluisteren van de vieringen kan via: 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen  

 

Vergroot liturgieblad 

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die 

uitgeprint voor u klaarligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier 

behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 25 juni, 9.30 uur   

eerste zondag van de zomer 

Voorganger: ds. Bart Metselaar 

Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren 

Pianist: Gerrit van Werven 

Lezing: Matthéüs 10, 16-33 

Thema: Vrijmoedig, onverschrokken, onversaagd  

Collectes: Noodfonds 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 2 juli, 9.30 uur   

tweede zondag van de zomer 

Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar 

Organist: Jan Uiterwijk 

Lezing: is nog niet bekend 

Thema: Keti Koti 

Collectes: Egypte 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

  Bouwsteen#13 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 

Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 

Jaargang 2, Nr. 13 
23 juni 2023 

 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen
https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen
mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl


Zondag 9 juli, 9.30 uur    

derde zondag van de zomer 

maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Kees Stroop 

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 

Organist: Albert Hoekerswever 

Lezing: Matthéüs 11, 25-30 

Thema: rust  

Collectes: Vaartweek 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

Project ‘Eenvoudig leven’ 

Op zondag 18 juni is met veel zorg en aandacht voor vorm en 

inhoud van de viering het project ‘Eenvoudig leven’ op een 

verrassende manier afgerond door Marjelle Barneveld, Wilma 

Heeres, Albert Hoekerswever, Jan Wieringa en Wout Zilverberg.  

Het thema was ‘genieten’ en dat was meer dan alleen het thema. 

Hartelijk dank hiervoor.  

Om nog even na te genieten volgt hieronder de geloofsbelijdenis 

van deze zondag. 

 

God, ik geloof dat u aanwezig bent 

in de geheime ruimten van het atoom, 

in de eindeloosheid van het firmament daar boven, 

in de onrustige wolken op hun reis, 

in de blauwgrijze streep van de horizon, 

in de donkere diepten van bewogen water, 

in de stem van de branding langs de kust, 

in de tere schelpen op de vloedlijn, 

in de stilte van het polderlandschap in de zon, 

in de knokige grilligheid van de knotwilg, 

in de rechtlijnigheid van werende dijken, 

in de trage gang van het grazende vee, 

in de groene tapijten van het voedzame gras, 

in de takken van wuivende populieren, 

in de vlucht van de speurende buizerd,  

in de stem van de klimmende leeuwerik, 

in de schaterlach van een spelend kind, 

in de blik van liefde tussen mensen, 

in de hand naar anderen uitgestoken, 

in de voet die hier uw weg wil lopen, 

in de verwondering van mijn open oog 

dat uw aanwezigheid in alles is uit te lezen, 

leesbaar tussen alle regels door. 

 

 

 

 

 

 



Informatie over zondag 2 juli met het thema Keti Koti 

Sporen van het Nederlandse slavernijverleden vind je niet alleen overzee of in het 

westen van ons land, is lang gedacht. Ook in Overijssel en 

Drenthe  zijn  sporen te vinden van de koloniale slavernij in 

de Oost en de West, van de zeventiende tot en met de 

negentiende eeuw. Banden die tot op de dag van vandaag 

nog zichtbaar, en soms ook voelbaar zijn. 

Meeleven 

Van de mensen die niet gebonden zijn aan de schoolvakanties, kiezen velen om in de 

periode daarvoor met vakantie te gaan. Dat merken wij ook in onze gemeente. Wij 

wensen hun een goede reis, een mooie tijd en een behouden thuiskomst. Wij denken 

aan hen voor wie weten dat dit een laatste vakantie is met geliefden en aan hen die 

proberen voor het eerst op vakantie te gaan zonder een geliefde. Ook denken wij aan 

hen die om welke reden ook niet met vakantie kunnen of willen gaan. Mogen wij allen 

wat wij in een vakantie ver weg of dichtbij hopen te ervaren, ook ervaren in onze 

huizen en bij mensen in de buurt. Want hoelang en waar je ook met vakantie bent, je 

komt weer thuis. 

 

Bijstand in interim-tijd 

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com 

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met 

Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com  

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar. Voor een gesprek of 

bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator of 

buurtouderling.  

 

Koffiemorgen 

Datum: woensdag 12 juli. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

Op woensdag 28 juni 2023 wordt in Zwolle een middagsymposium georganiseerd, 

waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de slavernijgeschiedenis van Overijssel.  Er zijn 

verschillende lezingen en workshops waarin kennis over deze gezamenlijke 

geschiedenis waarmee meer bewustwording over het slavernijverleden in Overijssel 

wordt gecreëerd. Aanmelden voor het symposium Overijssel & Slavernij kan tot 26 

juni. De kosten voor een toegangskaart zijn € 5,- inclusief koffie/thee. Indien deze 

kosten voor u een belemmering zijn om deel te nemen, neem dan contact op 

met info@overijsselacademie.nl.  

Symposium Overijssel & slavernij - Comité 30 juni/1 juli Zwolle, stichting 

Overijsselacademie, Erfgoedplatform Overijssel en Zwolse theaters - Zwolse theaters 

Op donderdag 29 juni 2023 is de dialoogavond Drenthe: Slavernijverleden en de 

impact hiervan in het heden. 

Het comité 30 juni/1 juli Drenthe organiseert een dialoogavond  Het doel van de 

avond is om open met elkaar het gesprek aan te gaan over onze gedeelde 

geschiedenis van het slavernijverleden. En de gevolgen hiervan, die we nog altijd 

ervaren in onze samenleving. Ook in Drenthe. Tijd: 19.00 tot 21.00 uur 

Locatie: Provinciehuis Drenthe (Statenzaal) te Assen https://www.30juni1juli-

drenthe.nl/ 
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https://zwolsetheaters.nl/programma/symposium-overijssel-en-slavernij?utm_source=crmplatform&utm_medium=email&utm_campaign=Basis_nieuwsbrief_personalisatie&utm_content=keti_koti&utm_tag=5837&utm_field=button1&pr=21F6E330EA2C7596
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Voor iedereen die meer wil weten over het Nederlandse slavernijverleden is er de 

website www.slavernijenjij.nl. Op deze site treft de bezoeker onmisbare basiskennis 

over dit deel van de Nederlandse geschiedenis. Een groot aantal wetenschappers en 

deskundige auteurs schreef eraan mee. 

SAMEN DELEN 

 

Fietstocht en lunch op 16 juli, aanmelden voor 9 juli  

Afsluiting seizoen 2022- 2023 

 
Vanuit de kerkenraad komt het idee om gezamenlijk het bewogen seizoen 2022- 2023 

af te sluiten met een gezamenlijke activiteit. Na de viering van zondag 16 juli 

organiseren we een fietstocht vanuit de kerk naar Boerpad 15 te Ruinerwold bij het 

huis van Gerry en Albert Bruins Slot. We sluiten daar af met een gezamenlijke lunch. 

We hopen dat velen willen deelnemen en daarom is er ook variatie in de tocht aan 

gebracht. Voor de mensen die op een ‘gewone’ fiets  de route afleggen, is de route 

iets korter dan voor de fietsers met een fiets met ondersteuning. Misschien zijn er ook 

mensen die niet kunnen of willen fietsen. Daarvoor vragen we gemeenteleden die met 

de auto willen rijden en misschien eventueel ook andere willen meenemen. Hiervoor is 

een nog iets langere route gemaakt.  

Aanmelden kan via Aldert Dijk acjdijk@planet.nl of bij Jan Wieringa of op zondag in 

de kerk op een papieren intekenlijst.  

De organisatie. 

 

Handen uit de mouwen – stand van zaken 

Er wordt momenteel nog druk geklust in de Mennistenhoek. Hulp is nog altijd van 

harte welkom. Voor aanmelden of informatie kun je terecht bij Marjelle Barneveld. 

Hierbij bieden we twee setjes kindermeubilair te koop aan. Wie oh wie doet er een 

leuk bod?  

 

Te koop 

twee setjes kindermeubilair wie 

biedt?  

De opbrengst is voor inrichting 

van de Mennistenhoek.  

 

 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

11 juni St. Inlia 139,60 

18 juni Tent of Nations 83,05 

 

 

 

 

 

https://www.slavernijenjij.nl/
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Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

11 juni 100,45 

18 juni 57,30 

(Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de 

website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.) 

 

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning   

Stilte  

Soms als ik om verklaarbare of onverklaarbare redenen de 

slaap niet vatten kan, glip ik uit het bed, waar mijn lief dikke 

bomen omzaagt. Ik zet dan een beker thee en ga, als het een 

zachte nacht is, in het donker in de tuin zitten. Ik kijk dan 

naar de sterren boven me en luister naar de stilte die 

onderbroken wordt door geritsel. Ik kan daar, in het donker van de tuin, net zo van 

genieten als van de herinnering aan het leven op een camping in het buitenland: ’s 

nachts op weg naar het toiletgebouw met een slaapdronken kind aan mijn ene en een 

zaklantaarn in de andere hand. Stilte is een cadeau van de nacht. Wellicht brengt de 

nacht u geen zoete dromen of herinneringen. Maar spoken er ’s nachts allerlei 

gedachten door uw hoofd, die overdag, als het eindelijk weer licht is, verdwijnen als 

sneeuw voor de zon. Marijke de Bruijne dichtte er een lied over:  

 

Soms in de stilte waar ik ook ben,  

open ik mij en wacht op wat komt.  

En weet dat, wat ik beleef  

niet goed zeggen kan. 

Ik voel mij verbonden, waar ik ook ben  

door wat mij moed geeft,  

Door Die mij blijft helen. En  

Die mij helpt wezen  

te zijn die ik worden kan.  

Daar in de stilte, waar ik ook ben 

Voel ik de kracht weer, die mij  

terugvoert, terug naar mijzelf. 

 

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar  

Met grote zorgvuldigheid is nagegaan welke jongeren uit onze gemeente dit jaar zijn 

geslaagd voor hun eindexamen. Naast felicitaties en gelukwensen hebben zij een 

Zweedse fakkel gekregen. Mochten wij onverhoopt iemand vergeten zijn, laat ons dit 

dan weten bij Wilma Heeres, wilmaheeres@kpnmail.nl of 06-20567324. 

 

Vlinder 

Het mooiste van vakantie 

is thuis komen. 

(mw. Bak, Zaandam, 1988) 

 

Kees Stroop 
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Van de kosters en de techniek 

 

Beste mensen, 

Ik wil jullie als direct betrokkenen even informeren dat de nieuwe videoapparatuur 

goed is aangesloten en getest. Met speciale dank aan Wilma Heeres en Jan 

Varkevisser hebben we enkele aanpassingen in onze website doorgevoerd. 

U kunt nu direct vieringen bekijken vanuit het hoofdmenu van onze website. 

En via de vertrouwde link https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-

beluisteren/  

 

Met vriendelijke groet, 

Klaas Stoer 

 

Kerstreis 2023 

Vanuit de werkgroep Inspiratie en bezinning van de Oecumenische gemeente Meppel 

is het initiatief genomen om een Kerstreis te organiseren in Meppel, samen met 

andere kerken. Aanvankelijk was ook Femke een warm medestander in dit initiatief. 

Het is een mooie kans om Oecumene handen en voeten te geven nu we in de stad 

kerken. We zijn blij met de positieve respons van de kerken die meedoen terwijl 

dezelfde vraag ook binnen een enkele andere kerk leefde. 

  

Hoewel de zomer nog moet komen, is een werkgroep vanuit kerken in Meppel al bezig 

met het organiseren van een Kerstactiviteit! Op zaterdag 23 december 2023 zullen 

Meppelers een Kerstreis kunnen maken door het Wilhelminapark. Langs een route van 

lichtjes zal in circa 10 onderdelen het kerstevangelie te zien en te beleven zijn. De 

voorbereidingen zijn begonnen en daarvoor vragen we uw medewerking! Wilt u glazen 

potjes voor ons sparen?? Potten met een brede hals, zoals van groenten, appelmoes, 

mayonaise, augurken, pindakaas zijn zeer geschikt. Hierin zullen we waxinelichtjes 

langs de route plaatsen. Wat een mooi gezicht zal dat worden. Omdat we honderden 

potjes nodig hebben, vragen we nu alvast deze te bewaren. Na de zomer geven we 

inzamelpunten door! We hebben veel hulp nodig om dit event te doen slagen: in de 

catering, verkeer, inrichting terrein, enzovoort. U kunt zich aanmelden om te helpen 

bij onderstaande kerngroepleden, bij de contactpersoon van Missie in Meppel in uw 

gemeente of via de mail info@missieinmeppel.nl  

Wij hopen op uw medewerking en zien u graag bij de Kerstreis 2023! 

  

De kerngroep: Bettina Booij, Evert Mussche, Jannie Schalen, Tjimmie van der Wal, 

Jeanet van der Veen 

 

Eenvoudig leven 

 

Rijke mensen 

17. Vertel de rijke mensen van deze wereld dat ze niet trots moeten zijn. Zij 

moeten niet vertrouwen op rijkdom, want die kun je makkelijk verliezen. Ze moeten 

vertrouwen op God. Hij geeft ons meer dan genoeg om van te genieten. 

18. Vertel de rijke mensen ook dat ze zoveel mogelijk goede daden moeten 

doen, en dat ze hun bezit moeten delen met anderen. Zo zijn ze goed voorbereid op 

de toekomst. Want zo zorgen ze ervoor dat ze het eeuwige leven krijgen. (Timotheüs 

6, Bijbel in gewone taal.) 

 

Wij zijn rijke mensen. Zelfs als we hier arm zijn, zijn we rijke mensen. We zijn er vaak 

ook trots op. Hoe meer we bezitten hoe trotser we zijn. Geld en bezit geeft status, het 

maakt je dat je gezien wordt, dat je iets te vertellen hebt. Voor iedereen die het niet 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/
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zo goed voor elkaar heeft klinkt door dat je niet goed genoeg je best hebt gedaan. 

Ook als je zelf ervaart dat je een goed maar eenvoudig leven leidt. Want wat ben je 

nu echt nodig? Een waterdicht huis, een stuk land precies groot genoeg om te 

vergaren wat je opmaken kunt en ‘iemand die echt van je houdt’ zingt Daniël Lohues. 

 

Er waren maaltijden en gesprekken over eenvoudig leven dit jaar. Het ging over 

duurzaamheid, zorg voor elkaar, zorgen over de wereld van nu en genieten van de 

kleine dingen. We spraken over de zaken waar we nauwelijks invloed op hebben, 

waardoor de moed nog wel eens in de schoenen zakt. En we deelden de kleine en 

grote veranderingen die we in ons eigen leven maakten om zo toch een steentje bij te 

dragen. Met een mooie viering sloten we het project af, gelukkig valt er nog heel veel 

te genieten als je eenvoudig leeft.  

 

En nu? Is er voor jou of mij iets verandert? Gaan we andere keuzes maken? 

Persoonlijk of als kerkgemeenschap? Is onze blik op “goed doen voor mensen én onze 

aarde” ruimer geworden? Zijn onze harten geopend voor een beetje minder gemak 

voor onszelf om zo te bouwen aan een toekomst voor onze (klein)kinderen? En hoe 

blijven we daarover met elkaar in gesprek zonder dat we van elkaar moeten, we 

elkaar de maat nemen? 

 

Ik luisterde zondag naar de 

tekst en hoorde de belofte 

doorklinken. Mensen weten 

het al eeuwen: er groeit iets 

moois als we de rijkdom op 

onze planeet delen. Hoe mooi 

zou het zijn als we dat delen 

starten zodra we beginnen 

met vergaren. Door niet meer 

te willen oogsten dan de 

aarde kan schenken en zelf 

niet meer te nemen dan je 

opmaken kunt. Oorlog, 

klimaatverandering, 

vluchtelingen, misoogsten ten 

spijt, laat de moed niet 

verder zakken dan wat nodig 

is om stevig te kunnen staan 

en tegen de wind in te 

kunnen gaan. Ga dan op weg 

naar eenvoudig leven. Deel 

het weinige dat je vergaart, 

deel je liefde voor eenvoud 

ruimhartig met wie je pad 

kruist. En met ons, de 

gemeente die een jaar lang 

aan tafel ging om te 

ontdekken over eenvoudig 

leven. Wie weet voel je de 

wind ineens in je rug. 

 

Willemijn van Schilfgaarde 

 



Agenda zomer 202 

elke zondag viering aansluitend 

koffiedrinken 

9.30-

10.30 uur 

     kerkzaal          

Mennozaal 

‘s maandags voorbereiding viering 19.00-20.00 

uur 

op afspraak 

  4 juli kerkenraad 19.00 uur Mennistenhoek 

  5 juli werkgroep vieren 19.30 uur Mennistenhoek 

12 juli koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

12 juli bloemengroep  op afspraak 

16 juli fietstocht en lunch  zie uitnodiging 

  9 augustus koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

    

                       

 DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur 

   25 juni: nog niet geplubiceerd op website op 21 juni 

   2 juli: nog niet gepubliceerd op website op 21 juni 

   9 juli: nog niet gepubliceerd op website op 21 juni 

       

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere 

de vieringen.  https://www.parochie-drieeenheid.nl/ 

   

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

Bouwstenen 

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn.  Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.  

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.  

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.  

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

 

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: 

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de 

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de 

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken 

op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse 

Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van 

de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de 

collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook 

worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 
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Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat 

wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving 

en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat 

iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor 

mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij 

samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de 

Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente 

Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 

als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl  

Dit informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel is uitsluitend bedoeld voor 

het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of 

gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang 

kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. 

 

 

 

 

 


