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Bloemengroet

14 mei Gretha de Vries

21 mei Wim en Gerda Otten

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken e AR o
Livestream op zondagmorgen om 9.30 uur of later, www.erfdeelkanaal.nl
Vieringen beluisteren

Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de Oecumenische Gemeente
Meppel. Ga naar https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen beluisteren/

Vergroot liturgieblad

Om slechtzienden tegemoet te komen maken wij voor elke viering een grootletter
liturgieblad dat uitgeprint voor u klaarligt voor de viering. Wilt u bij
wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij
hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 28 mei, 10.00 uur, livestream om 10.00 uur
Pinksteren

viering met de DoRe-gemeente

Pinksterontbijt om 9.00 uur, inloop vanaf 8.45 uur
Voorganger: pastor Tineke Weidema-Bos
Organist: Hendrik Snel

Lezing: Handelingen 2, 1-12

Thema: Wat bezielt ons?

Collectes: worden tijdens de viering genoemd.

Zondag 4 juni, 9.30 uur
Trinitatis S
Voorganger: Roelie Stevens
Voorgaand gemeentelid: Eric Moen
Pianist: Gerrit van Werven

Lezing: Matthéls 28, 16-20

Thema: Ruimte voor twijfel
Collectes: Stichting L accolade
Oecumenische Gemeente Meppel
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Zondag 11 juni, 9.30 uur

eerste zondag na Trinitatis

Voorganger: Piet Maes

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres
Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Matthéls 9, 9-13

Thema: Een belofte die uitkomt
Collectes: Inlia

Oecumenische Gemeente Meppel

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIEREN

28 mei, Pinksteren

Op 28 mei, Pinksterzondag, hebben wij een gezamenlijke viering met onze zusters en
broeders van de Do-Re gemeente. Deze viering begint om 10.00 uur. Voorafgaande
aan deze viering is er een gezamenlijk Pinksterontbijt. Voor iedereen die zich hiervoor
heeft aangemeld tot en met 24 mei, is er een plaats aan de tafel.

De inloop in de Mennozaal is vanaf 8.45 uur. Het ontbijt is van 9.00 uur tot 9.45 uur.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

Wij denken aan de jongeren die hun laatste eindexamens achter de rug hebben. Voor
hen en allen in hun directe omgeving breken een paar spannende weken aan. Rond
half juni weten zij of zij geslaagd zijn.

Nu velen van ons met vakantie zijn of binnenkort gaan - en sommigen zijn al terug -
denken wij aan hen die niet met vakantie kunnen vanwege hun gezondheid, hun
beperkingen of hun financiéle situatie. Ook denken wij aan hen die niet met vakantie
willen, omdat dit veel herinneringen oproept aan een tijd die definitief voorbij is.
Allen van wie de plannen voor deze zomer niet doorgaan door een onverwachte
tegenslag in welke vorm dan ook of door intensieve behandeltrajecten, wensen wij
veel sterkte en kracht, geduld en wijsheid en liefdevolle mensen om hen heen.

Bedankt lieve mensen.

Op Koningsdag - ook onze trouwdag - werden wij verrast met een schitterend boeket
bloemen die wij uit handen van Dhr. Heijblom ontvingen. We wilden onze vijftigste
trouwdag ietwat “stilletjes” laten verlopen. Maar verrast te worden met zo'n fleurige
attentie deed ons stil zijn. Twee weken sierde dit schitterende boeket onze kamer. U
allen heel hartelijk dank. Wim en Gerda Otter

Waarneming

In de periode van 9 juni tot en met 25 juni zijn voor het omzien naar elkaar door een
predikant of pastor Kees Stroop en Tineke Weidema-Bos bereid gevonden. Wilma
Heeres, scriba van de kerkenraad, weet wie wanneer beschikbaar kan zijn. Voor het
maken van een afspraak is het gewenst overleg te hebben met Wilma, 06-20567324,
info@oecumenischegemeentemeppel.nl

Bijstand in interim-tijd

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met
Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 - 256322, kees.stroop@gmail.com

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of
buurtcodrdinator of buurtouderling.
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In memoriam Femke Groen (7 oktober 1954 - 29 april 2023)

Op 6 mei vond in de gastvrije Kruiskerk de
afscheidsplechtigheid plaats waarin wij dankbaar met
verhalen en liederen terugblikten op het leven van

y Femke Groen, het verdriet om haar overlijden deelden
| en haar lichaam uitgeleide deden op weg naar de
graflegging op de natuurbegraafplaats Hoogengraven in
Arrién. ‘Kies dan het leven, voor jouw eigen toekomst
en voor de toekomst van hen die na je komen’ was het
thema van Deuteronomium 30, 19 dat zij had gekozen
voor haar uitvaart. Haar kindertijd en jeugd heeft zij

| doorgebracht in Oosterbeek, Barneveld en Twello. Zij
was de oudste van vijf kinderen. Zij studeerde, met een
jaar onderbreking voor verblijf in een kibboets,
theologie in Kampen. Daar leerde zij Kees Stroop kennen. Ze trouwden in 1982. In
Krabbendam, waar Kees predikant werd, maakte zij haar studie af. Daarna werden ze
samen predikant in Zaandam, Assen en vanaf 2001 in Meppel. Ze werden ouders van
Aron, Tamar en Gersom en grootouders van negen kleinkinderen. Vijf jaar geleden
begon het gevecht met alvleesklierkanker. Met operaties en chemokuren werd die
steeds teruggedrongen. Femke en Kees gingen met vervroegd emeritaat, maar bleven
actief betrokken bij Het Erfdeel om de overgang naar de nieuwe bestaansvorm als
Oecumenische Gemeente Meppel te helpen maken. Hiermee konden de moeilijke
jaren van een kerkelijk conflict worden afgesloten. Toen in februari van dit jaar
duidelijk werd dat het einde nu echt in zicht kwam, ging zij aan het werk om een
herinneringsboek te maken voor de kleinkinderen. Wat had ze die nog graag langer
meegemaakt!

Als oudste van de kinderen nam zij grote verantwoordelijkheid toen de ouders het
gezin niet goed aankonden. Bovendien was de geloofsopvatting van moeder voor hier
niet leefbaar. Zij zocht en vond een manier van geloven met royale ruimte om te
zoeken wat het leven waardevol maakt. De Bijbel was vooral een boek dat je op het
spoor zet van geloof, hoop en liefde, met een visioen van vrede en goed leven
waartegen de harde feiten van deze wereld het ooit moeten afleggen. En God werd
steeds meer de naam voor de werkelijkheid van een liefde die sterker is dan de dood,
‘waar je ooit uit kwam, waar je weer in mag als het gedaan is’ (Huub Oosterhuis).
Wat wist zij mensen met elkaar en de gemeente te verbinden, als betrokken en
begripsvolle, toegankelijke en stimulerende pastor met een grote mensenkennis. Maar
zoveel andere dingen leken haar ook gemakkelijk af te gaan, zoals het inhoud geven
aan aansprekende en toegankelijke vieringen, het organiseren van jeugdwerk, de
‘kerstreis’, de vastenmaaltijden, het ‘regelen’ van een koor. Zo heeft zij een groot
stempel gezet op Het Erfdeel en is zij van grote betekenis geweest voor de opstart
van de ‘nieuwe’ gemeente. Tot het laatst was zij een vraagbaak en bleef zij met liefde
voorgaan en meelevend gemeentelid. En al die jaren was Kees haar maatje en
tegenover, en omgekeerd.

Toen duidelijk werd dat er geen behandeling meer inzat, was ze er wonderbaarlijk
open en helder over, nuchter en rustig. ‘Als je de regenboog wilt, moet je de regen
voor lief nemen’. Ze genoot volop van het laatste weekend met het hele gezin. En tien
dagen voor haar overlijden verzorgde zij met haar laatste krachten nog de seizoen
afsluiting van de Beemdgangers.

‘Dat het doorgaat als ik eruit val’ is een van de woorden van hoop en vertrouwen die
zij opschreef bij haar gedachten voor haar uitvaart. Een testament met een opdracht.
ds. Harmen Jansen
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In memoriam Roelf Steen (5 februari 1934 - 9 mei 2023)

Wm mei vond de afscheidsdienst plaats van %

Roelf Steen, in het oude kerkje van Nijeveen. Het was bijna %

te klein. Want Roelf was een beminnelijk mens die veel
vrienden had gemaakt, in de buurt en ver daarbuiten. Hij is
89 jaar geworden en daarvan was hij 66 jaar getrouwd met
Aadalien. Al die tijd woonden ze op hetzelfde plekje aan de
Barend Schuurmanstraat met prachtig uitzicht over het
water van een mooi stukje oud Meppel. Roelf is thuis
overleden. Roelf was een eenvoudig en bescheiden mens
met een zachte uitstraling. Iemand die niet veel voor
zichzelf vroeg en zichzelf in tal van opzichten wegcijferde.
Verknocht tot het laatst aan Adalien, een liefhebbende
vader van Margot en Thedo, een warme en gastvrije opa
voor zijn vier kleinkinderen die ook oprecht genoot van de twee achterkleinkinderen.
Het geluk van een ander was zijn geluk. Roelf was gevoelig voor echte hartelijkheid
en oprechte en vriendschappelijke aandacht. Een uitvoerige uitvaartplechtigheid
waarin hij centraal zou staan was absoluut niet zijn ambitie.

Gezien zijn jeugd in Vlagtwedde en Bourtange als een van vijf kinderen had hij
gemakkelijk tot een heel ander soort mens kunnen uitgroeien. Het had er nogal
ontbroken aan veiligheid en warmte en een basis van vertrouwen. Niet voor niets juist
veiligheid voor kinderen een groot thema werd in zijn gezin en dat dit zelfs doorklinkt
in sommige beroepskeuzes. Echte pesterijen, botheid, de beslissing dat het
twaalfjarige geld moest ‘verdainen’ voor het gezin, niks een vak leren. De hardheid
van zijn vader was traumatisch geweest. Roelf kon zich eraan ontworstelen. Gelukkig
was zijn moeder uit een ander hout gesneden was. Veelzeggend was dat Roelf bij zijn
eigen naderende dood uitkeek naar een hereniging met haar, niet met zijn vader.
Roelf ontsnapte via de militaire dienst aan de ouderlijke greep en vond bij het flaneren
in Meppel ook al snel in kleuterjuf Adalien de liefde van zijn leven. Met een baan bij de
spoorwegen kon er getrouwd worden. Hij kon het hebben dat zij meer was opgeleid
dan hij. Hij groeide in haar familie in. Samen waren zij ook actief in de hervormde
gemeente als ouderling, Roelf ook een tijd diaken. Totdat er een meningsverschil was
over de geaardheid van een kandidaat voor een predikantsvacature. En dan kon Roelf
ook heel rechtlijnig zijn en in zijn verzet blijven hangen. Ze voelden zich warm
verwelkomd in Het Erfdeel en vonden daar een nieuw thuis. De gebreken van de
ouderdom gingen het bezoek aan de DoRe-kerk verhinderen, maar thuis werd
meegeluisterd. We lazen bij de uitvaart het liefdeslied van Paulus uit 1 Korintiérs 13.
Roelf was een religieuze ziel die met zijn hunkering naar warmte (die hij ook bij een
hond of poes in huis kon vinden) gevoelig was gebleven voor het geheim van de
Liefde met een hoofdletter. Veel ‘taal’ had hij daarbij niet, maar zoals ook over andere
dingen gold, was wat hij zei wel betekenisvol. Hij zou geborgen zijn in de liefde van de
Eeuwige.

‘De mensen van voorbij...."
ds. Harmen Jansen
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INSPIRATIE EN BEZINNING

Tafelgesprek ‘Eenvoudig leven’

Thema: Genieten vraagt om leven met aandacht.
Voorbereiding thuis: Hoofdstuk 2 uit ‘Eenvoudig leven’.
Datum: woensdag 7 juni.

Tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Film: The Swimmers

Datum: 13 juni.

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: CSG Dingstede, Gerard Doustraat 13, Meppel.

Aanmelden: www.nachtwandelen.nl védr 12 juni.

Entree: gratis. Wie wil, kan een vrijwillige bijdrage geven. Het bijeengebrachte geld
wordt op giro 999 van de Stichting Vluchteling voor hulp aan mensen wereldwijd
gestort of komt op de rekening van de Stichting Vrolijkheid die kunstzinnige en
creatieve activiteiten in AZC’s verzorgt, met name voor kinderen.

Informatie over de film
Dankzij hun moed en zwemtalent brengen twee jonge zussen de reis van het door
oorlog verscheurde Syrié tot aan de Olympische Spelen in Rio tot een goed einde.

SAMEN DELEN

Pinksterontbijt

Datum: zondag 28 mei.

Tijd: inloop vanaf 8.45 uur,

ontbijt van 9.00 uur tot 9.45 uur.

Plaats: Mennozaal, DoRe-kerk, Vledderstraat 20.
Deelnemers: ledereen die zich tot en met 24 mei heeft
aangemeld, heeft een plaats aan tafel.

Maaltijd ‘Eenvoudig leven’
Dagmenu: pasta met een zomerse saus, salade en een toetje.
Voor pasta, salade en een toetje wordt gezorgd.

EENVD UD1G Vraag: Wie kookt een zomerse pastasaus voor 6 personen?
: LEVEN\\ Datum: woensdag 7 juni.
Bijbelss ey Tijd: inloop vanaf 17.45 uur, 18.00 uur tot 19.00 uur.

goede leven

Plaats: Mennozaal, DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: € 3,50 per persoon per keer.

Je kunt je opgeven voor zondag 4 juni als deelnemer, kok en
chauffeur.

SAM JANSE E.A. Opgave: Kees Stroop, kees.stroop@gmail.com of

0522- 256322.

Nachtwandelen

Activiteit: nachtwandeling van ruim tien kilometer tussen Meppel en Ruinerwold.
Datum: nacht van 17 op 18 juni.

Tijd: start tussen 22.00 uur en 23.00 uur.

Startplaats Meppel: St. Stephanuskerk, Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30.
Startplaats Ruinerwold: Bartholomeus kerk, Blijdenstein 3.

Aanmelden: www.nachtwandelen.nl védr 14 juni.
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Kosten: geen. Wie wil, kan zich laten sponsoren of een vrijwillige bijdrage geven. Het
bijeengebrachte geld wordt op giro 999 van de Stichting Vluchteling voor hulp aan
mensen wereldwijd gestort of komt op de rekening van de Stichting Vrolijkheid die
kunstzinnige en creatieve activiteiten in AZC’s verzorgt, met name voor kinderen.

Informatie over de nachtwandeling

In Meppel en Ruinerwold organiseren CSG Dingstede, de Bartholomeus Kerk, de St.
Stephanuskerk en Nieuwe Oecumenische Gemeente Meppel een nachtwandeling voor
vluchtelingen.

Met deze actie vragen wij aandacht voor alle mensen die op de viucht zijn. Wereldwijd
zijn dit meer dan 100 miljoen mensen. Door met elkaar in de nacht te lopen hopen wij
ook bij te kunnen dragen aan de bewustwording rond opvang van en toekomst voor al
deze ontheemde mensen. Zie voor meer informatie: www.nachtwandelen.nl

Vlinder

Het enige wat je moet hebben

is verwondering als je ergens langs loopt.

Als je je ogen goed openhoudt,

krijg je iedere dag ergens een cadeautje van moeder natuur.
('Wensboswachter' Arjan Postma)

Bericht vanuit de beroepingscommissie

De commissie heeft afgelopen week weer een vergadering gehad. De vacature, die
uitstaat op de eigen website, de website van de PKN en via facebook en Instagram is
verspreid, heeft tot nu toe nog geen reacties opgeleverd. De vacature mag door u
uiteraard nog steeds gedeeld worden via facebook en Instagram!

Vanuit de gemeente bent u tot 17 juni aanstaande nog in de gelegenheid om namen
door te geven van predikanten/voorgangers die u als kandidaat wenst voor te dragen.
U mag hiervoor een e-mail sturen naar info@oecumenischegemeentemeppel.nl

of bellen met 06-20567324. Uiteraard mag u ook na de dienst bij het koffiedrinken
een van de leden van de beroepingscommissie aanspreken. Slechts het nhoemen van
een naam/namen is voldoende.

Er wordt expliciet gevraagd om de betreffende predikant niet te benaderen.

De beroepingscommissie heeft een stappenplan gemaakt. Of dit stappenplan qua
planning gehaald kan worden hangt uiteraard af van sollicitanten die zich melden en
of de juiste kandidaat zich hieronder bevindt. Het is een proces dat wij met alle
zorgvuldigheid uitvoeren. Zodra er ontwikkelingen zijn hoort u dit uiteraard van ons.
We houden u via de Bouwstenen verder op de hoogte.

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:
Datum Doel Opbrengst
14 mei Stichting Bashati 85,70
21 mei diaconie OGM 132,20

Eigen gemeente

Datum Opbrengst
14 mei 68,55
21 mei 105,26

(Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank
binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de
website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.)
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Komende collectes

28 mei - gemeenschappelijke collecte met DoRe

4 juni - Stichting 'l Accolade

Samen met partner, familie of vrienden, genieten van een onbezorgde vakantie.

Op het zonnige Franse eiland d'Oléron is Vakantiepark I'Accolade gecreéerd waar alles
kan. Ontspannen vakantie vieren is hier heel eenvoudig! Jij houdt zelf de regie over
welke hulp en vooral wanneer die nodig is. Er is een heerlijk rolstoel-toegankelijk
verwarmd buitenzwembad met een zeer ruim terras. Je kunt naar het strand, spelen
en chillen. Voor de kinderen zijn er in de schoolvakanties theater en
activiteitenprogramma’s. Het vakantiepark draait op vrijwilligers, de meeste gasten
zijn Nederlands en de voertaal ook.

Bedankje Stichting Exodus

Op 25 april jl. hebben wij uw gift ten behoeve van het werk van Exodus ontvangen.
Hiervoor onze hartelijke dank! Wij waarderen het enorm dat de opbrengst van de
collecte voor Exodus is bestemd en u, en uw gemeenteleden, ook in uw gebed aan
Exodus denkt. Om het begeleidingsprogramma van (ex-)gedetineerden voort te zetten
is uw bijdrage voor ons heel belangrijk en een grote steun. Mede dankzij uw steun
blijft het voor ons mogelijk perspectief te bieden aan gedetineerden, ex-gedetineerden
en hun familieleden. Met 300 professionals en ongeveer 1.200 vrijwilligers zijn wij
dagelijks voor dit doel aan het werk. Samen met u werken we aan een veilige
samenleving waarin herstel mogelijk is.

Exodus is u zeer dankbaar voor uw steun!

e Met vriendelijke groet,
é/odus Ja_n van Gils
\ Directeur
Stichting Exodus Nederland

Nog een bedankje
Dank namens Gabriela Cebu:

Met grote dankbaarheid ontvangen wij de donatie van uw gemeenschap via de familie
Moen-Pakes. We zijn diep geraakt door uw vrijgevigheid voor de vrouwenbeweging in
Cebu. We zijn van plan een deel van het geld te besteden aan bevoorrading van
politieke gevangenen op het eiland Negros. Mensenrechtenactivisten op het eiland en
organisatoren van boeren, waaronder veel vrouwen, worden lastiggevallen en illegaal
vastgehouden in de gevangenis zonder gerechtelijk bevel en op verzonnen
aanklachten. Ze hebben direct behoefte aan basisproducten zoals zeep,
maandverband, tandenborstel en tandpasta, medicijnen en meer. De overige fondsen
zullen worden besteed aan het organiseren en ondersteunen van lokale vrouwen en
hun kinderen (het mogelijk maken van onderwijs) en vrouwenorganisaties in Cebu
City. Nogmaals bedankt voor uw vrijgevigheid en u kunt er zeker van zijn dat uw
donatie verstandig zal worden besteed voor een duurzame inzet voor het leven van
vrouwen en hun kinderen in de Filipijnen.

Leny Ocasiones en Ubo Pakes



Uit het college van kerkrentmeesters
Help....vele handen maken licht werk

Ruim een week geleden heeft de kerkenraad van de
DoRe-gemeente het besluit kunnen nemen, na
raadpleging van de leden, om de DoRe-kerk van een
facelift te voorzien. Dat betekent dat o.a. de
Mennistenhoek (1¢ etage) groots wordt aangepakt,
maar ook de Mennozaal zal ter hand worden genomen.
m “ m@awen Uiteindelijk betreft dit een forse investering voor de
DoRe-gemeente. Om kosten te besparen zullen veel klussen door gemeenteleden zelf
worden opgepakt. Aangezien ook wij intensief gebruiker zijn van de ruimtes van de
DoRe-kerk hebben wij aangegeven een belangrijke bijdrage te willen leveren door
vrijwilligers beschikbaar te stellen voor de vele klussen. Het betreft verf
werkzaamheden, sjouwwerkzaamheden (verplaatsen huidig meubilair), aansluiten
nieuwe keuken en leggen laminaat in de Mennistenhoek. Grotendeels vinden al deze
klussen plaats in de maand juni. Een aantal leden hebben al toegezegd te willen
helpen. Maar als u/jij ook de handen uit de mouwen wilt steken voor de diverse
klussen, neem dan contact op met Willemijn van Schilfgaarde
wvanschilfgaarde@kpnmail.nl of Bob Bolt kerkrentmeesternog@gmail.com

Uit de taakgroep Communicatie

Met veel plezier heeft een aantal leden van deze taakgroep gewerkt aan de lay-out
van de zomergroet Deze groet is een initiatief van de werkgroep Omzien naar elkaar.
Wij hopen dat vakantiegangers en thuisblijvers genieten van deze groet en dat wij -
waar wij ook zijn in deze zomer - in verwondering verder kunnen gaan.

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning

Overal vinden festivals plaats deze zomer. Met volop muziek, dans en vrolijkheid en
meestal vol jonge mensen en oudere mensen die zich nog jong voelen. Op
Terschelling vindt van vrijdag 20 oktober tot zondag 22 oktober 2023 ook een festival
plaats. Het inspiratiefestival voor mensen uit alle kerken in Nederland. Het initiatief
gaat uit de van PKN. Het programma vindt plaats in alle gastvrije kerken op
Terschelling.

‘Ontmoeting’ en ‘Verbinding’ zijn daarbij sleutelwoorden. De rol van kerk,

geloof, zingeving, samenleving zal gedurende het hele inspiratiefestival centraal
staan. Deelnemers worden als gelovigen en als spirituele zinzoekers uitgedaagd zich
te spiegelen op zoek naar de kern van geinspireerd leven. Bovendien is er veel
interactie en gesprek tussen de deelnemers uit verschillende kerken en stromingen.
Hebt u zin in dit festival? Kijk dan voor meer informatie op www.inspiratiefestival-
terschelling.nl. Vanuit onze geloofsgemeenschap willen we ook gaan, als er kaarten en
slaapplekken op het eiland beschikbaar zijn. We willen ons daarvoor gezamenlijk
aanmelden. U kunt zich opgeven bij Klazien: mail@klazienlambregtse.nl of 06-
18462596. Er is beperkt plaats, vol is vol.

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar

De zomergroet is klaar en wordt vanaf half juni rondgebracht. Een schilderij van Hetty
Palsma staat op de voorkant net als het gedicht van Chris Lindhout dat zij daarbij
heeft uitgezocht. Aan deze gegevens en de lay-out van het geheel heeft een aantal
leden van de taakgroep Communicatie gewerkt. Graag delen wij nu al een fragment
uit het gedicht: Een momentje even stilstaan, terwijl de wereld langs je raast; het
gebeurt je in het voorbij gaan, ook al heb je nog zo’n haast.
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Uit de taakgroep Liturgisch bloemschikken

Na lange tijd konden de leden van deze taakgroep eindelijk weer eens een
‘opfriscursus’ volgen onder de inspirerende begeleiding van Jacqueline Nooi. Dit vond
plaats op 23 mei. Een aantal van deze stukken zijn te zien op Pinkstermorgen in de
hal van de kerk en in de Mennozaal.

Uitgangspunt is de lezing van zondag 4 juni: Matthéils 28, 16-20.

De elf leerlingen zijn verbeeld in cirkels van hout, bosjes Salim takken staan symbool
voor de berg in Galiléa waar Jezus op hen wacht.

Vier paarsblauwe reuzensieruien verwijzen naar de vier windstreken en de hemel.
Plaatmos en klimop verwijzen naar de aarde waar mensen als medemensen mogen
leven in liefde en trouw, in de hoop op en de verwachting van een toekomst voor alles
wat ademt.

De acht witte pioenrozen staan symbool voor een nieuw begin en voor de liefde
waarmee de leerlingen hun opdracht mogen uitvoeren en het witte gipskruid verbeeldt
alle volken van deze aarde.

De doop wordt verbeeld door de vlammende vormen en kleuren van drie prachtlelies.
Zeven gele trommelsokjes verwijzen naar Jezus’ aanwezigheid in alle dagen. Het gaan
door de tijd krijgt vorm in de gebogen lijnen van deze bloemen.

Een ronde of vierkante schaal symboliseert de wereld net als de bolle vorm van de
reuzensieruien, pioenrozen, gipskruid en trommelstokjes. Bij de keuze van bloemen
en andere materialen is gelet op de oorspronkelijke groeiplaatsen. Ook hierin ligt een
verwijzing naar alle continenten en alle volken op aarde.

Interview met Rien Ipenburg

Mijn jeugd

Onze voorvaderen waren van vader op zoon wagenmakers
in de provincie Utrecht, tot aan mijn grootvader toe. De
voornaam van de oudste zoon was bij toerbeurt Marinus
Hendrik en Cornelis. Zo ben ik Marinus Hendrik of Rien
Ipenburg. Ik werd op zondag 2 april 1944 in Scherpenzeel
geboren als oudste van drie broers. Mijn vader was
onderwijzer en heeft in onze hervormde bondskerk veel
werk verricht tot aan het preek lezen toe.

Omdat mijn vader leraar AVO werd op Valkenheide, een
opvoedingsgesticht vanwege de Nederlandse Hervormde
Kerk verhuisden we daarheen en kwamen in een prachtig huis aan een zandpad in de
bossen van de Utrechtse heuvelrug tussen Maarsbergen en Leersum te wonen. Op
Valkenheide werden kinderen met diverse problemen opgevangen en opgeleid.
Daarom was aan de inrichting een ambachtsschool verbonden waar de pupillen, zoals
zij werden genoemd een vak konden leren om zo een betere toekomst te hebben.

Ik ging op de fiets in Maarn naar de christelijke lagere school, met een trommeltje
brood achterop waarin moeder elke dag een andere verrassing had gestopt. Daarna
ging ik naar het lyceum in Doorn, zo’n 10 km verderop.

Mijn broers en ik

We zijn als broers alle drie op onze eigen manier gefascineerd door alles wat met
religie te maken heeft. Zo was mijn ene broer Remonstrants predikant in Maastricht
en mijn andere werkt aan een promotie over de houding van de kerken tijdens de
slavernij in Suriname in de 18e eeuw.

Zelf heb ik in de 80’er jaren 5 boeken geschreven op het gebied van godsdienst.
Twee van deze titels zijn: “"Handboek Christelijk Nederland”, over kerken, gemeenten,
samenkomsten en vergaderingen en het boek “Wegwijs in gelovig Nederland”. De
boeken staan o.a. op mijn website www.religieNU.nl.




Alphen aan de Rijn

Wij verhuisden vanwege het werk van mijn vader naar Alphen ad Rijn. Een complete
verandering voltrok zich ten aanzien van de huisvesting in een rijtjeshuis en het
bestaan van oversteekplaatsen en rotondes waarover je niet rechtsom bleek te mogen
fietsen.

Aan het werk

Na mijn schooltijd werd ik tijdschrijver bij een machinefabriek voor betonmixers
(auto’s met een draaiende trommel achterop). Daarna werd ik assistent van de
directeur van de Nutsspaarbank en deed ik werkzaamheden aan de balie en hield me
bezig met zegeltjes sparen op scholen. De bank was in een aantal gevallen betrokken
bij het reguleren van de in- en uitgaven van diverse gezinnen. Ook werkte ik bij
Andrélon shampoofabriek in Bodegraven op de planning.

Uitgeverijen

Daarna kwam ik in de uitgeverswereld terecht, zoals uitgeverij Samsom als
correspondent. Netjes in het pak: de verkoopleider gaf wel aan wanneer het colbertje
uit mocht.

In 1968 trouwde ik en kwam in Nieuwerbrug aan de Rijn te wonen. De enige
gemeente die nog een tolbrug bezit. In Woerden werd onze oudste dochter geboren.
Vanwege een baan bij uitgeverij Ten Brink in Meppel verhuisden we naar Nijeveen aan
de Gorthoek, naar een verbouwde boerderij achter de Kolderveense Bovenboer. Daar
werd onze tweede dochter geboren.

We hadden een grote tuin waarin we van alles verbouwden. Daarna kwam ik bij
uitgeverij Kok in Kampen te werken. In Kampen gingen we aan de prachtige IJssel
wonen. Daar werd ook onze zoon geboren.

Zware en lichte tijden

Toen in 1979 bleek dat mijn vrouw kanker kreeg brak er een zware tijd aan. Ze is aan
de gevolgen hiervan in 1985 op 42-jarige leeftijd overleden. Mijn werkgever heeft ons
in die laatste periode een betaalde vakantie in Denekamp aangeboden.

In 1986 kreeg ik een nieuwe relatie waarmee ik in 1987 ben getrouwd.

Na 2 jaar verhuisden we naar een stadsboerderij in Elburg-Vesting. Daar hebben we
tot mijn pensioen in 2009 met veel plezier gewoond.

In 2016 openbaarde zich bij mij ziektes die me geleidelijk aan steeds ernstiger gingen
beperken. Mede hierdoor heeft mijn vrouw mij in 2021 verlaten. Zo ben ik
hulpbehoevender geworden en in juni 2022 in Meppel in Het Anker terechtgekomen.
Ik zou echter het liefst in Reestoord willen gaan wonen, omdat ik daar beter denk te
passen.

Kerk en religie

Ik ben naast de hervormde kerk in Elburg jarenlang actief geweest in de NPB. Door
mijn dochter die in de Oosterboer woont heb ik mij aangesloten bij de oecumenische
gemeente en voel mij daar thuis. De kerk bezoeken is voor mij lastig, maar ik volg het
wel via de televisie. Taizé diensten zou ik graag nog eens willen bezoeken.

Ik heb 22 jaar bij Kok in Kampen gewerkt en was daarna 10 jaar directeur bij de
Belgische uitgeverij Averbode, onderdeel van de abdij van Averbode in Belgi€, een van
de mooiste en grootste abdijen in de Benelux. Ik hield kantoor in Zwolle en later in
Kampen. We gaven tijdschriften uit voor kinderen van twee tot twaalf jaar. Ik ging
soms twee maanden per jaar voor overleg naar Belgié. Ik vond het prachtig om daar
de vespers bij te wonen de abdij.

Ook ben ik jarenlang bevriend geweest en heb vele gesprekken gevoerd met prof.
Cees den Heyer. Het mysterie “Jezus” bleef toch altijd bij hem hangen.



Ook ben ik al bijna 30 jaar als Vrijmetselaar actief in Kampen, Harderwijk en Lelystad
vanuit het doel om te bouwen aan het beter mens te worden en een bouwsteen te

worden in de virtuele tempel van Salomo.

Tenslotte, ik praat graag over van alles en nog wat. Zijn er mensen die met mij van

gedachten willen wisselen, van harte welkom!

Dit staat op mijn tegeltje vanuit de gedachte dat er zoveel kerken en stromingen zijn

en er gelukkig maar een God is:
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen

Jan Varkevisser

Agenda
28 mei pinksterontbijt 9.00-9.45 uur  Mennozaal
28 mei viering aansluitend 10.00-11.00 kerkzaal Mennozaal
koffiedrinken uur
week 22 voorbereiding viering 19.00-20.00 op afspraak
uur
1 juni werkgroep omzien ... ‘s avonds op afspraak
4 juni viering aansluitend 9.30-10.30 uur kerkzaal
koffiedrinken Mennozaal
5 juni voorbereiding viering 19.00-20.00 op afspraak
uur
6 juni kerkenraad 19.00 uur Mennistenhoek
7 juni maaltijd 18.00-19.00 Mennozaal
uur
7 juni tafelgesprek 19.00-20.00 Mennozaal
uur
7 juni werkgroep vieren 19.30 uur Mennistenhoek
11 juni viering aansluitend 10.00-11.00 kerkzaal
koffiedrinken uur Mennozaal
12 juni voorbereiding viering 19.00-20.00 op afspraak
uur
13 juni film ‘The Swimmers’ 19.30 uur CSG Dingstede
14 juni koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal
17/18 juni nachtwandelen vanaf 22.00 www.nachtwandelen.nl
uur

&OOERSTQ‘% DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur
S 20
28 mei, 10.00 uur: pastor Tineke Weidema-Bos
o 4 juni: mw. E. Verhagen

Doogsgerin de gemoeente

11 juni: ds. Tinga-Bosma

Remonstrantse gemeente

Oecumenische gemeante

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid
Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-
eenheid.


http://www.nachtwandelen.nl/

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.
https://www.parochie-drieeenheid.nl/

Z0.29-05-22 C.Cortés ; Mirthe J.Bouman E.Dusabe
10.00 Wezenzondag Eucharistie Sl Harjan N.Kunekes Elizzie B.Ndayikeza
18.00 Rozenkransgebed
Di.31-05-22 doordeweekse viering C.Cortés
o E.Dusabe
18.30 Eucharistie
. C.Cortés Niels ) G.Munsterman

Za.04-06-22

19.00 hoewel het een zaterdag is

kunt u na afloop van deze pinksterviering
nog even met elkaar napraten
onder het genot van een kopje koffie of thee

18.00 Rozenkransgebed

doordeweekse viering

C.Cortés
Eucharistie

Di.07-06-22
18.30

na afloop stille anbidding

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel
Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook
Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is
uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere
activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente
van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.
U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente
Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:
diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de
diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de
bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken
op bankrekening NL1I6RAB0O0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse
Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van
de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de
collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook
worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.

Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat

wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving
en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere
bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van
vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het
vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen,
open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat
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iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor
mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij
samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de
Oecumenische Raad Oosterboer (1978 - 1996) en de oecumenische wijkgemeente
Het Erfdeel (1997 - 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden
en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar
martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl

Dit informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel is uitsluitend bedoeld voor
het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of
gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang
kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites,
verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze
informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is
verleend.



