
 

   
 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 12 mei 2023. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 10 mei 2023 bij:  

bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

16 april   Mw. Eva de Wolde    

23 april Mw. Poelstra    

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op zondagmorgen om 9.30 uur of later, www.erfdeelkanaal.nl 

 

Vieringen beluisteren 

Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel. Ga naar https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Om slechtzienden tegemoet te komen maken wij voor elke viering een grootletter 

liturgieblad dat uitgeprint voor u klaarligt voor de viering. Wilt u bij 

wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft?  

Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 30 april, 11.00 uur, livestream 11.00 uur 

vierde zondag van Pasen 

Voorganger: Graddie Meijer 

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 

Organist: Jan Uiterwijk  

Project: Hoop en hoofdpijn 

Lezing: 1 Petrus 2, 11-25 

Thema: Goed zijn in een kwade wereld 

Evangelielezing: Johannes 10, 1-10 

Collectes: Noodfonds 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Zondag 7 mei, 9.30 uur   

vijfde zondag van Pasen 

Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar 

Organist: Albert Hoekerswever 

  Bouwsteen#9 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 

Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 

Jaargang 2, Nr. 9 
28 april 2023 

 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen
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Project: Hoop en hoofdpijn 

Lezing: 1 Petrus 2, 16.17, 3, 1-13 

Thema: Besef wie je bent 

Evangelielezing: Johannes 14, 1-14 

Collectes: Oekraïne 

Oecumenische Gemeente Meppel 

  

Zondag 14 mei, 9.30 uur    

zesde zondag van Pasen 

Voorganger: ds. Fred Tjeerdsma 

Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar 

Organist: Jan Uiterwijk 

Project: Hoop en hoofdpijn 

Lezing: 1 Petrus 3, 14-22 

Thema: ‘nu’ en ‘straks’ 

Evangelielezing: Johannes 16, 16-24 

Collectes: Bashati 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

9.30 uur 

Vanaf zondag 7 mei begint de viering op zondagmorgen om 9.30 uur. Na de viering is 

er koffiedrinken in de Mennozaal op de tweede verdieping. Denk eraan bij het verlaten 

van de kerkzaal al je spullen mee te nemen en ook je jas uit de garderobe. Uiteraard 

houden wij bij het verlaten van de Mennozaal, het gebruik maken van de lift en het 

trappenhuis en het naar buiten gaan rekening met de kerkdienst van onze zusters en 

broeders van de DoRe-gemeente. 

 

Project van Pasen naar Pinksteren: 1 Petrus 

Een alternatief spoor vanaf Pasen tot en met Pinksteren is de 

lezing van de eerste brief van Petrus. De lastige gedeelten in 

deze brief zijn uit het vaste leesrooster gehaald. Daarmee 

wordt deze brief een aangepaste tekst waarin ongewenste 

passages bij voorbaat zijn uitgefilterd. Dit alternatieve spoor 

laat de hoofdpijndossiers staan. Laat het maar knerpen en 

knarsen. Wel mogen twee verzen uit de brief als een hint en als 

leeswijzer gezien worden bij het geheel: ‘Leef als vrije mensen’ 

en ‘Houd iedereen in ere’.   

Bron: Oecumenisch Leesrooster 

Als naam voor het alternatieve spoor in de Paastijd kwam ‘hoop en hoofdpijn’ naar 

boven. Omdat wij niet van alle gastvoorgangers kunnen verwachten dat zij de tijd en 

de gelegenheid hebben om zich bezig te houden met een gedeelte uit 1 Petrus, staan 

bij de gegevens van de zondagen ook de evangelielezingen in deze periode vermeld.  

 

 

 



 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Meeleven 

Wij denken aan allen van wie intensieve onderzoeken en behandelingen veel 

lichamelijke en geestelijke energie vergen. Ook denken wij aan hen die in deze tijd 

zich voorbereiden op eindexamens die vanaf 11 mei worden gehouden. Daarnaast zijn 

de eerste vakantiegangers onder ons op pad in binnen- en buitenland en sommigen 

zijn alweer terug. Mogen wij ons op welke reis dan ook – naar binnen en naar buiten, 

met spanning en ontspanning, met wel en wee – gedragen weten door de liefde van 

de Levende.  

 

Waarneming van 20 april tot en met 5 mei 

In de periode van 20 april tot en met 5 mei zijn voor het omzien naar elkaar door een 

predikant Kees Stroop en Anneke van der Velde bereid gevonden. Wilma Heeres, 

scriba van de kerkenraad, weet wie wanneer beschikbaar kan zijn. Voor het maken 

van een afspraak is het gewenst overleg te hebben met Wilma, 06-20567324, 

info@oecumenischegemeentemeppel.nl  

  

Waarneming van 8 mei tot en met 22 mei 

In de periode van 8 mei tot en met 22 mei kan voor het omzien naar elkaar door een 

predikant contact opgenomen worden met Harmen Jansen, 06-49618985, 

dshjansen@gmail.com   

 

Bijstand in interim-tijd 

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com 

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met 

Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com  

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.  

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of 

buurtcoördinator of buurtouderling.  

 

Koffiemorgen 

Datum: woensdag 10 mei. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Tafelgesprek ‘Eenvoudig leven’  

Thema: Vrij, vroom en vrolijk. 

Voorbereiding thuis: Hoofdstuk 7 uit het boekje ‘Eenvoudig leven’. 

Datum: woensdag 10 mei.  

Tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 
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Beemdgangers  

Op 20 april keken de 

Beemdgangers terug op een 

mooi winterseizoen en sloten 

zij dit af met een feestelijke 

lunch. Het boek ‘Zinvol ouder 

worden’ was de leidraad voor 

de gesprekken, maar meer 

dan over teksten uit dit boek 

werd er gesproken over 

persoonlijke ervaringen met 

ouder worden. Ben je alleen 

of ben je samen? Heb je wel 

of geen kinderen, 

kleinkinderen en 

achterkleinkinderen? En als je 

die hebt, wonen zij dan 

dichtbij of ver weg? Hoe is het gesteld met jouw gezondheid? Waar loop je tegen aan 

als je krachten moet inleveren en hoe ga je daar mee om? Wat doet de beeldvorming 

rond ouder wordende mensen met jou? 

Daarnaast werd er in een open en respectvolle sfeer gesproken over actuele 

gebeurtenissen en vragen rond kerk en geloof. Zo was het goed om met elkaar naar 

aanleiding van de oorlog in Oekraïne persoonlijke herinneringen en ervaringen te 

delen over de Tweede Wereldoorlog en de Wederopbouw en de politionele acties in 

Indonesië. Want wat jouw leeftijd en verleden ook zijn, je blijft een kind van deze tijd. 

De Beemdgangers zien er nu al naar uit om na de zomer elkaar weer te ontmoeten in 

een nieuw winterseizoen waar voor oude en nieuwe gezichten ruimhartig een plaats 

aan tafel is. 

 

Afsluiting meditatieseizoen 

Zaterdag 22 april was de afsluiting van het meditatieseizoen. Om 10.00 uur 

verzamelden alle deelnemers zich in de kerkzaal. Na 

de opening ging een groep mee met begeleider 

Yoeri Emmaneel voor een stilte wandeling door de 

stad. Bij verschillende beelden in de stad hebben we 

stil gestaan. Het was bijzonder om te ervaren hoe 

het is om op deze manier door de stad te lopen. De 

andere groep bleef bij Eduard Korpel in de kerkzaal. 

Vroeg in de ochtend hadden we alle stoelen aan de 

kant gezet en zo was er ruimte voor een labyrint 

over het hele vloeroppervlak. Met twee personen 

tegelijk konden we naar het centrum lopen, om daar 

een lichtje te ontsteken en zo met het licht weer 

naar buiten te lopen. Ook een bijzondere ervaring. Na een uur konden de deelnemers 

ruilen van activiteit. Daarna hebben we het geheel afgesloten met een lunch. Zo 

konden we ook nog napraten over de ervaringen. Alle deelnemers hebben een engel 

van rozenkwarts ontvangen. Het was een mooie afsluiting van het seizoen.  

De foto’s in de collage in de kerkzaal zijn genomen door Leo de Harder. 



 

 

 

SAMEN DELEN 

 

Maaltijd ‘Eenvoudig leven’ 

Dagmenu: Voorjaarsstamppotten en een toetje. 

Voor een toetje wordt gezorgd. 

Vraag: Wie maakt een voorjaarsstamppot voor 6 personen? 

Datum: woensdag 10 mei. 

Tijd: inloop vanaf 17.45, 18.00 uur tot 19.00 uur. 

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Kosten: € 3,50 per persoon per keer. 

Opgave: per keer afzonderlijk bij Femke Groen, 

femke.g.groen@gmail.com of 0522- 256322. 

Je kunt je opgeven vóór zondag 7 mei als deelnemer, kok en 

chauffeur. 

Van de kosters 

Beste mensen, 

We hebben de afgelopen periode zo nu en dan problemen gehad met beeld en geluid 

bij het livestreamen van de vieringen. 

Achter de schermen proberen we dit zo goed mogelijk te doen.  

Omdat er zoveel gebruik wordt gemaakt van het live meekijken thuis en het achteraf 

terugkijken, ga ik samen met direct betrokkenen kijken of we "de techniek" toch 

stabieler en meer gebruiksvriendelijk kunnen krijgen.  

Wordt vervolgd. 

 

Klaas Stoer 

 

Vanuit de kerkenraad 

De kerkenraad heeft gedachten uitgewisseld over ideeën, de taak en inzet van de 

werkgroep Vieren: 

• De voorganger en voorgaand gemeentelid blijven samen voor in de kerkzaal. 

• Vanaf Pasen gebruiken we de woorden van het Onze Vader uit Nieuwe Bijbel 

Vertaling ‘21 

• Er is een wens voor een nieuw voorgaand gemeentelid. 

• Als er gemeenteleden zijn met ideeën voor een themaviering, dan kan ieder 

contact zoeken met de werkgroep Vieren. 

  

Bij een interim predikant hoort een jaargesprek tussen de kerkenraad en ds. Harmen 

Jansen. Onlangs, op 4 april hebben Wilma Heeres en Aldert Dijk namens de 

kerkenraad en ds. Harmen Jansen, dit gesprek, net als vorig jaar, gevoerd. 

Samenvattende conclusie: Wij zijn positief over de begeleiding en inbreng van Harmen 

zowel op het terrein van het pastoraat, de organisatie en in de begeleidende zin op 

weg naar een eigen voorganger. 

In openheid van ons gesprek konden we zowel de positieve als de aandachtspunten 

benoemen. Harmen zal zich de komende periode richten op het jongeren- en 

jeugdwerk, de werkgroepen, het ‘normale’ pastoraat en waar nodig, op het 

beroepingswerk in begeleidende, procedurele zin. 



 

Er is een rooster van aftreden van kerkenraadsleden.  

Daarin staat voor dit jaar het volgende: 

Aftredend zijn: 

Wilma Heeres, scriba, eventueel herkiesbaar 

Arnold Heijblom, ouderling, herkiesbaar 

Henk Rous, diaken, herkiesbaar. 

Roelie Schuuring, kerkrentmeester, herkiesbaar 

Het staat mensen die zich verbonden weten met onze Oecumenische Gemeente 

Meppel, vrij om kandidaten voor te dragen. Graag doorgeven aan de scriba. 

Er is een plan voor herinrichting van de Mennistenhoek. Dit plan wordt nader 

uitgewerkt. 

De techniekgroep is bezig met de geluidsinstallatie. Het werkt niet altijd goed. Op dit 

moment zijn al verbeteringen aangebracht. 

  

Beroepen nieuwe voorganger 

Er is een gesprek geweest met Ds. J. Hommes. Hij is classis- predikant en is formeel 

de adviseur om aan te geven of het verantwoord is om een eigen predikant te 

beroepen. Het Breed Moderamen van de Classis moet daar toestemming voor geven. 

Deze toestemming is inmiddels binnen. Daarnaast is het CCBB om een 

solvabiliteitsverklaring gevraagd. Deze toestemming is inmiddels binnen.  

De beroepingscommissie is nu officieel aan het werk. De beroepingscommissie heeft 

de vacature voor ene predikant op de website geplaatst en op de website van de PKN 

laten plaatsen. Verder zal de advertentie ook worden gedeeld op Facebook en 

Instagram. 

 

Vacature predikant Meppel (16 uur) 

 

Wij zijn op zoek naar een pastor met universitair werk- en denkniveau voor onze 

vooruitstrevende Oecumenische Gemeente Meppel, een gemeente van bijzondere aard 

binnen de PKN. Vanuit vragend geloven leg je de Bijbelse verhalen uit naar de huidige 

tijd en hebt aandacht voor symboliek en diepgang. 

Je komt in een veerkrachtige, bevlogen gemeente waar veel leden de handen uit de 

mouwen steken. U kunt reageren tot 17 juni.  

Voor verder informatie zie:  

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vacature-predikant/ 

 

 

Mocht u als gemeentelid een predikant weten die bij deze vacature zou passen, dan 

horen wij dat graag. Stuur dan een mail 

naar info@oecumenischegemeentemeppel.nl of bel met 06-20567324. 

  

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

16 april KIA Chana nog onbekend 

23 april DoRe-gemeente nog onbekend 
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Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

16 april nog onbekend 

23 april nog onbekend 

 

(Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de 

website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.) 

 

Komende collectes 

30 april – Noodfonds 

Voor het lenigen van acute noden in onze regio heeft het Classicaal Diaconaal Fonds 

een noodvoorziening.  

Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van een gift aan een organisatie die per 

direct geld nodig heeft. Vaak duurt het te lang om diaconieën afzonderlijk om steun te 

vragen. Zo hebben de kledingbanken in Groningen en Drenthe in 2021 geld ontvangen 

om kinderen van schoon ondergoed te kunnen voorzien.  

 

7 mei Oekraïne  

Behoeft geen nadere toelichting. 

 

Aandacht voor vluchtelingen, een film en nachtwandelen    

Meppel – In de nacht van de vluchteling, van zaterdag 17 op 

zondag 18 juni, gaan we weer nachtwandelen. We 

organiseren een nachtwandeling van ruim 10 km tussen 

Meppel en Ruinerwold. Op dinsdag 13 juni om 19.30 is de film 

The Swimmers in CSG Dingstede te zien. 

 

Nachtwandeling 

In Meppel en Ruinerwold organiseren CSG Dingstede, de Bartholomeus Kerk, de St. 

Stephanuskerk en Nieuwe Oecumenische Gemeente Meppel een nachtwandeling voor 

vluchtelingen. Met deze actie vragen we aandacht voor alle mensen die op de vlucht 

zijn. Wereldwijd zijn dit meer dan 100 miljoen mensen. Door met elkaar in de nacht te 

lopen hopen we ook bij te kunnen dragen aan de bewustwording rond opvang van en 

toekomst voor al deze ontheemde mensen.  

 

Tussen 22.00 en 23.00 uur kan er gestart worden vanaf de St. Stephanuskerk, 

Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 in Meppel en vanaf de Bartholomeus kerk 

op Blijdenstein, Blijdenstein 3 in Ruinerwold. 

Wie wil, kan zich voor de wandeling laten sponsoren. Het bijeengebrachte geld wordt 

op giro 999 van de Stichting Vluchteling voor hulp aan mensen wereldwijd gestort of 

komt op de rekening van de Stichting Vrolijkheid die kunstzinnige en creatieve 

activiteiten in AZC’s verzorgt, met name voor kinderen.  

 

Film The Swimmers 

Voorafgaand aan deze nachtwandeling is op dinsdag 13 juni om 19.30 uur de film The 

Swimmers te zien. Deze wordt getoond in CSG Dingstede, Gerard Doustraat 13 in 

Meppel. Dankzij hun moed en zwemtalent brengen twee nog jonge zussen de reis van 



 

het door oorlog verscheurde Syrië tot aan de Olympische Spelen in Rio tot een goed 

einde. De entree is gratis. Wie wil, kan de eerdergenoemde doelen steunen.  

 

Aanmelden 

Doe je mee? Doet u mee? Als individu? Als (jeugd)groep? Aanmelden voor beide 

activiteiten loopt via www.nachtwandelen.nl. Daar staat ook meer informatie over het 

nachtwandelen. Wilt u wandelen, dan kan aanmelding tot woensdag 14 juni. Wilt u 

naar de film, dan kunt u zich aanmelden tot maandag 12 juni. 

 

Voor meer informatie over dit nachtwandelen kunt u contact opnemen met Willemijn 

van Schilfgaarde (06-20049826). 

 

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning  

Inspiratie 5 Zee van kleuren 

Deze inspiratie is vooral beeldend: Nu de lente ondanks het koude voorjaar tot 

losbarst staat er overal in ons land veel natuur in bloei zoals boomgaarden en 

tulpenvelden. Vanuit Meppel is het goed haalbaar om vanaf 21 april tot en met 7 mei 

2023 een tour te maken door de Noordoostpolder en bloeiende tulpenvelden te zien, 

zover als je kunt kijken. Het evenement wordt toepasselijk tulpenfestival genoemd.  

Er zijn routes voor de fiets of met de auto. Onderweg kunt u stoppen langs de kant 

van de weg en het veld inlopen om een selfie, een zelfportret, te maken tussen de 

tulpen.  Op onderstaande foto’s reist u alvast mee in een zee van kleuren van grijze 

wolken en gele en roze velden. 

Alle informatie over het tulpenfestival vindt u op https://tulpenfestival.nl/ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar 

Op dinsdagavond 18 april hield de werkgroep een inspiratie-avond voor alle 

buurtteams. De contactpersonen en diakenen waren door de betreffende 

buurtcoördinator uitgenodigd. Wilma opende de avond en deelde mee dat zij uit de 

werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ gaat. Ze zat erin doordat ze in het verleden 

jeugdouderling was en ook, omdat ze de ledenadministratie deed. Dat heeft Bert van 

Beijnem nu overgenomen.   

Aan de hand van praktijkvoorbeelden gingen we de avond in drie groepen met elkaar 

in gesprek. Dit leverde weer mooie gesprekken op. Arnold vatte het geheel weer 

samen en sloot de avond af.  

http://www.nachtwandelen.nl/
https://tulpenfestival.nl/


 

 

Vlinder 

een zucht is onzichtbaar 

net als de wind 

de nacht is onzichtbaar 

als de dag begint 

onzichtbaar zijn de dingen 

die ik kwijt ben 

die ik nooit meer vind 

maar 

met mijn ogen dicht 

zie ik alles 

wat mijn hoofd verzint 

(Hans & Monique Hagen, 'Onzichtbaar', uit: Jij bent de liefste) 

 

Kees Stroop 

 

Interview met Tjimmie van der Wal 

 

Jeugd 

Ik ben geboren in Ternaard in Friesland in1954. 

Ik ben de oudste van vijf kinderen. Nog twee zussen en de jongste 

twee zijn broers.  

Mijn moeder was psychiatrisch patiënt. Daardoor voelde ik al op 

jonge leeftijd de verantwoordelijkheid voor het gezin. Ik groeide 

op in een onveilige omgeving.  

Mijn vader was een zwijgzame man, die 90 jaar geworden is. Pas 

later, na het sterven van mijn moeder, werd hij opener. Toen heb 

ik hem beter leren kennen en dat was heel waardevol.  

 

Huwelijk 

Ik werd verliefd op iemand die aandacht voor mij had. Iemand die mij zag. De hemel 

ging voor mij open. Ik smolt voor die man. Ik verwarde aandacht met liefde. We 

trouwden, maar het pakte anders uit.  

Ik leefde in een huwelijk met misbruik. Er werd me gezegd dat ik niets waard was en 

gezien mijn ervaringen in mijn jeugd geloofde ik dat ook.  

We kregen een zoon. Na 2 ½ jaar scheidden we. De problemen waren daarmee nog 

niet voorbij. Er volgden moeilijke jaren. Rechtszittingen, schulden. Mijn zoontje had 

veel problemen en ik zocht hulp. Een lange zoektocht. 

Nu  

Met mijn zoon en schoondochter heb ik een goed contact. Ik ben blij met en dankbaar 

voor mijn kleindochters van 5 en 8 jaar. 

Mijn zoon heeft een eigen bedrijf, dat mensen, die een hulpvraag hebben op allerlei 

gebied, begeleidt naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid met het doel de kwaliteit 

van leven te verhogen.  

Tijdens lezingen die hij houdt, vertelt hij over onze zoektocht naar hulp. Niemand 

begrijpt de hulpvraag. De moeder wordt van het kastje naar de muur gestuurd.  



 

Hij vertelt dan dat hij dat zoontje is. Datzelfde, het zoeken naar hulp, gebeurt 

vandaag nog, maar het kan goed komen; er is hoop voor mensen met een hulpvraag. 

Studie en werk. 

Ik deed de I.N.A.S. (opleiding voor inrichtingsassistente). 

Mijn stage volgde ik in de psychiatrische inrichting in Zuidlaren. Ik voelde me vrij en 

had veel vriendinnen. Na de stage bleef ik daar werken en volgde de opleiding van 

psychiatrisch verpleegkundige. Eenmaal uit huis kon ik eindelijk geestelijk en 

lichamelijk groeien. Ja, ook geestelijk. In die tijd vond in het boekje met de titel: 

“Maar dat kan ik niet geloven.” van John A.T. Robinson. Voor mij een eyeopener.  

Ik volgde de belijdeniscatechisatie in Zuidlaren en deed belijdenis in een 

oecumenische dienst in Lelystad. 

Jaren later verhuisde ik naar Meppel, waar ik in het ziekenhuis de opleiding volgde 

voor verpleegkundige A. 

Leerhonger 

Ik had “leerhonger”.  

Een typecursus bij de LOI; opleiding (ortho)pedagogiek en later theologie in 

Windesheim. Tijdens deze studie maakte ik kennis met Bibliodrama. Deze opleiding 

volgde ik in Lievelde in de Achterhoek, waar je leert hoe levensverhaal en 

schriftverhaal met elkaar te verbinden. 

 

In Hezenberg (Christelijk Centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite) in Hattem bracht 

en breng ik het geleerde in praktijk. Met verwondering zie ik wat het met mensen 

doet, maar ook met mijzelf.  

Intussen werkte ik als kerkelijk werker in een wijkgemeente in Hoogeveen. 

Waar kun je boos om worden? 

Ik kan me enorm opwinden over onrecht, zoals het toeslagenschandaal. Daardoor zijn 

vooral jonge mensen getekend voor het leven met problemen die niet opgelost 

kunnen worden.  

Kerk  

In de kerk ben ik altijd actief geweest als vrijwilliger;  

in de jeugdraad tijdens het Samen Op Weg-proces; 

scriba van de Hervormde Kerk; 

Ik ben betrokken geweest bij het proces dat geleid heeft tot het Erfdeel.  

Ook werd er een landelijke oecumenische kerken dag in het Erfdeel georganiseerd.  

Jarig de Vries en ik hadden een workshop over doop en zegen. Na afloop realiseerden 

wij ons dat veel mensen vastzitten aan kerkelijke beperkende dogma’s, terwijl wij dat 

in Het Erfdeel al lang achter ons hadden gelaten. Dat voelde bevrijdend en we waren 

beiden geëmotioneerd.  

 

Wat mag er op jouw tegeltje staan? 

Word, wie jij geroepen bent te zijn. 

 

Vóór dat ik afscheid neem speelt Tjimmie voor mij een stukje op haar harp, die ze 

gekocht heeft van het geld dat ze kreeg bij het afscheid van haar werk in Hoogeveen, 

en mag ik haar prachtige spel en de klank van de harp beluisteren. 

 

Wietske Hilberdink 

 



 

 

 Agenda 

30 april viering aansluitend koffie  11.00-12.00 uur kerkzaal Mennozaal 

   1 mei voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

  7 mei viering aansluitend koffie    9.30-10.30 uur kerkzaal Mennozaal 

10 mei koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

10 mei maaltijd   18.00-19.00 uur. Mennozaal 

10 mei tafelgesprek 19.00-20.00 uur Mennozaal 

10 mei werkgroep vieren 19.30 uur Mennistenhoek 

14 mei viering aansluitend koffie   9.30-10.30 uur kerkzaal Mennozaal 

15 mei voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

16 mei kerkenraad 19.00 uur Mennistenhoek 

                                

 DoRe-gemeente, kerkdiensten  

   30 april, 9.30 uur: ds. Andries Bakker 

   7 mei, 11.00 uur: pastor Tineke Weidema-Bos 

   14 mei, 11.00 uur: ds. Anneke van der Velde  

                

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. 

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere 

de vieringen.            

 

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

Bouwstenen 

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel


 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn.  Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.  

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.  

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.  

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

 

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht 

op: diaconienog@gmail.com 

Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We 

hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de 

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over 

te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie 

Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de 

waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat 

de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook 

worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat 

wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving 

en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat 

iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor 

mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij 

samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de 

Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente 

Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 

als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl  

Dit informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel is uitsluitend bedoeld voor 

het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of 

gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang 

kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. 

 

https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com

