
   
 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 28 april 2023. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 26 april 2023 bij:  

bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

2 april   Albert Hoekerswever    

9 april  Tonie Kempe    

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur en later bekijken, www.erfdeelkanaal.nl 

 

Vieringen beluisteren 

Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel. Ga naar https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Om slechtzienden tegemoet te komen maken wij voor elke viering een grootletter 

liturgieblad die uitgeprint voor u klaarligt voor de viering. Wilt u bij 

wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij 

hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

Zondag 16 april, 11.00 uur  

tweede zondag van Pasen 

Voorganger: Piet Maes 

Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar 

Pianist: Hanneke van Werven 

Project: Hoop en hoofdpijn 

Lezing: 1 Petrus 1, 13-25 

Thema: Wees heilig 

Evangelielezing: Johannes 20, 19-23 

Collectes: KIA – Ghana (zie onder) 

Oecumenische Gemeente Meppel 

  

Zondag 23 april, 10.00 uur, livestream 10.00 uur 

derde zondag van Pasen 

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente 

Voorganger: ds. Anneke van der Velde 

Organist: nog niet bekend 

Lezingen: Lucas 24, 13-35 en Psalm 127, 1 en 2 

Thema: Samen op lopen 

Collecte: nog niet bekend 

  Bouwsteen#8 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 

Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 

Jaargang 2, Nr. 8 
14 april 2023 

 

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen
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Zondag 30 april, 11.00 uur    

vierde zondag van Pasen 

Voorganger: Graddie Meijer 

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 

Pianist: Jan Uiterwijk 

Project: Hoop en hoofdpijn 

Lezing: 1 Petrus 2, 11-25 

Thema: Goed zijn in een kwade wereld 

Evangelielezing: Johannes 10, 1-10 

Collectes: Noodfonds 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

Terugblik project: Geen einde verhaal 

Wij mogen met elkaar terugkijken 

op inspirerende vieringen in de 

Veertigdagentijd en de Stille Week. 

De zelfgemaakte hongerdoek was 

daarbij een creatieve en 

verbindende leidraad. Velen hebben 

met aandacht en zorgvuldigheid 

deze vieringen voorbereid en samen 

met veel gemeenteleden tot kleur en 

samenklank gebracht. Hartelijk 

dank, musici en zangers, denkers en 

doeners voor het voetlicht en achter 

de schermen, de makers van 

presentaties en liturgieën, kosters 

en technici, bloemschikkers en 

koffieschenkers, allen die deze 

vieringen meegemaakt en 

meebeleefd hebben in de kerk en 

thuis. Hartelijk dank ook voor de vele hartverwarmende reacties op de 

indrukwekkende betekenis naar vorm en inhoud van deze vieringen en het 

enthousiasme van de gemeente. Het is gezien en gehoord, ook buiten Meppel. Het 

verhaal gaat door ...  

 

Project van Pasen naar Pinksteren: 1 Petrus  

Een alternatief spoor vanaf Pasen tot en met Pinksteren is de lezing 

van de eerste brief van Petrus. Deze brief staat in de Paastijd 

mondjesmaat aangegeven. En de lastige gedeelten – over de positie 

van slaven en vrouwen – zijn uit het leesrooster gehaald.  Daarmee 

wordt de bijbel van lieverlede een steeds meer aangepast boek waar 

wij ons geen buil aan vallen. In uitleg en verkondiging hoeft de bijbel 

niet per se het laatste woord te hebben. Laat het maar knerpen en 

knarsen. Dat liever dan het ongewenste zinksel er bij voorbaat 

uitfilteren. Er is dus voor gekozen om hoofdpijndossiers te laten staan. Wel mogen 

twee verzen uit de brief als een hint en als leeswijzer gezien worden bij het geheel: 

‘Leef als vrije mensen’ en ‘Houd iedereen in ere’.   

Bron: Oecumenisch Leesrooster 



Op grond van bovenstaande kwam als naam voor het alternatieve spoor in de Paastijd 

naar boven borrelen ‘hoop en hoofdpijn’. Omdat wij niet van alle gastvoorgangers 

kunnen verwachten dat zij de tijd en de gelegenheid hebben om zich bezig te houden 

met een gedeelte uit 1 Petrus, staan bij de gegevens van de zondagen ook de 

evangelielezingen in deze periode vermeld.  

 

Gezamenlijke viering in de Do-Re kerk op 23 april 

Let op! 10.00 uur Een gezamenlijke viering van de DoRe-gemeente met de 

Oecumenische Gemeente Meppel. Ds. Anneke van der Velde gaat voor. 

ds. Anneke van der Velde 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Meeleven 

Wij denken aan hen die slecht nieuws hebben ontvangen over hun gezondheid of de 

mogelijkheden van behandelingen, en aan hen die steeds meer beperkt worden door 

het inleveren van krachten naar lichaam en geest. Wij denken ook aan allen die hen 

met liefde en zorg omringen en die de rol van mantelzorger hebben, ook al willen zij 

misschien niets te maken hebben met die term. Ook denken wij aan hen die de 

kwetsbaarheid van het bestaan ervaren door het steeds meer loslaten van de regie 

over het eigen leven of door de dood van een geliefde. Mogen zij en wij allen ons 

gedragen weten door het geheim van Pasen, dat zowel met vertrouwen als met twijfel 

ervaren mag worden als een liefde sterker dan de dood. 

 

Tonie Kempe kreeg de bloemen uit de kerk. Hij heeft te horen gekregen dat hij een 

kwaadaardige longkanker heeft. Hij krijgt binnenkort enkele kuren om het proces te 

vertragen. In deze moeilijke tijd voor hem willen we hem graag sterkte toewensen.  

    

Waarneming van 20 april tot en met 5 mei 

In de periode van 20 april tot en met 5 mei zijn voor het omzien naar elkaar door een 

predikant Kees Stroop en Anneke van der Velde bereid gevonden. Wilma Heeres, 

scriba van de kerkenraad, weet wie wanneer beschikbaar kan zijn. Voor het maken 

van een afspraak is het gewenst overleg te hebben met Wilma, 06-20567324, 

info@oecumenischegemeentemeppel.nl  

 

Bijstand in interim-tijd 

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com 

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met 

Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com  

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.  

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of 

buurtcoördinator of buurtouderling.  

 

Oproep sokkenwol 

Op een van de ingeleverde talentenlijsten heeft iemand aangegeven dat ze 

sokken wil breien voor mensen die dat nodig hebben, zoals bv. vluchtelingen. De 

vraag is nu: " wie heeft er wol in de kast liggen waar niets mee gedaan wordt en 

zou dit af willen staan voor het goede doel? 

Het zou helemaal perfect zijn als het echte "sokkenwol" zou zijn!! 

 

Inleveradres: 

Henny Hogewoning Koninginnepage 18 

Tel 859143/06-17488583 

mailto:info@oecumenischegemeentemeppel.nl
mailto:kees.stroop@gmail.com


 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Meditatie 

Datum: zaterdag 22 april. 

Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 

Kosten: € 2,- per persoon per keer. 

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 

 

De Beemdgangers 

Datum: donderdag 20 april. 

Tijd: 11.00 uur: koffiedrinken en lunch ter afsluiting van het seizoen. 

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage. 

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op ‘zaalbel’. 

Begeleiding: Femke Groen. 

Informatie en aanmelden bij Femke Groen,  

femke.g.groen@gmail.com of 0522 – 25632 

 

Meditatiegroep  

sluiting van het seizoen 

Datum: zaterdagmorgen 22 april  

Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur.  

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 

 

Deze meditatiebijeenkomst op zaterdag 22 april is een bijzondere bijeenkomst en 

tevens het slot van dit seizoen. We starten deze ochtend om 10.00 uur in de kerkzaal 

en gaan uiteen in twee groepen. De ene groep blijft in de kerkzaal onder leiding van 

Eduard Korpel. Daar is dan een labyrint uitgelegd en iedereen die dat wil krijgt de 

gelegenheid om op eigen tempo het labyrint te lopen.  

De andere groep gaat mee met een stiltewandeling door de stad die wordt begeleid 

door Yoeri Emmaneel. Om 11.00 uur is er een wisseling van de twee groepen. Voor 

eenieder die belangstelling heeft om mee te doen, schroom niet en geef je op om ook 

te ervaren wat meditatie voor je kan doen. In september starten we weer met een 

nieuwe serie meditatieavonden.  

 

Lezing: Mystieke betekenissen in de letters van het Hebreeuwse alfabet 

Door: Ruud Bartlema, beeldend kunstenaar en theoloog. 

Datum: woensdag 26 april. 

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.   

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20. 

Contactpersoon: Heleen Reitsma, heleenreitsma@gmail.com 

 

SAMEN DELEN 

Vastenmaaltijden 

De opbrengst van de vastenmaaltijden voor een 

vastenactie is €320,15. Onze diakenen maken dit 

bedrag over naar Gabriela Cebu in de Filipijnen.  

Gabriela Cebu is een vrouwenorganisatie in Cebu.  

(met dank aan de tellers:  

v.l.n.r. Siefie, Femke en Reina)  

mailto:joke.berendsen@gmail.com
mailto:femke.g.groen@gmail.com
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Cebu is de tweede stad van de Filipijnen en ligt op het gelijknamige eiland Cebu. De 

organisatie bestaat al meer dan drieëntwintig jaar.  

Het doel is vrouwen bewust te maken van de rechten van vrouwen en hun kinderen 

en hun welzijn te bevorderen.  

Er wordt veel aandacht besteed aan het belang van scholing voor kinderen.  

 

Niet alle kinderen in deze arme gebieden gaan naar school. Scholing is het 

belangrijkste middel om kinderen een betere toekomst te geven.  

Om vrouwen en hun kinderen te informeren over het belang van scholing, worden   

bijeenkomsten met gratis maaltijden gehouden. Veel mensen maken hiervan dankbaar 

gebruik. Gezinnen die kinderkleding kunnen gebruiken, krijgen dit gratis aangereikt. 

Tijdens deze bijeenkomsten kan ook direct hulp geboden worden aan slachtoffers van 

(huiselijk) geweld.  

Met hun familie zamelen Marijke en Eric Moen voor hun broer, zwager en schoonzus 

Ubo en Leny Pakes-Ocasiones zomerkinderkleding, kinderschoenen, pennen en 

schrijfpapier in. Zij verschepen dit naar de Filipijnen. Deze spullen worden dan tijdens 

de bijeenkomsten uitgedeeld. 

 

Nachtwandelen voor vluchtelingen in de nacht van 17 op 18 juni  

Ook dit jaar organiseren wij weer een nachtwandeling in de nacht van 17 op 18 juni. 

Met deze wandeling willen wij aandacht vragen voor het vluchtelingenvraagstuk 

wereldwijd en dicht bij huis.  

Samen met CSG Dingsteden, de Hervormde Gemeente Ruinerwold (Kerk van 

Blijdenstein) en de RK-Parochie zijn wij met de voorbereidingen gestart.  

Wij hebben een wandeling van ruim tien kilometer uitgezet. Je kan starten vanuit de 

Kerk van Blijdenstein én vanuit de RK-Parochie. Dit zijn tegelijkertijd de rustlocaties. 

Het wandelen gebeurt tussen 22.00 en 03.00.  

Voor deze nacht zoeken wij nog een aantal mensen die willen helpen. Voor de start en 

aankomst zoeken wij vrijwilligers die de wandelaars op weg helpen en checken of ze 

ook weer zijn aangekomen. Voor onderweg zoeken wij vrijwilligers die op een aantal 

punten de verkeersveiligheid in de gaten houden. Wil jij helpen?  

Neem dan contact op met Martijn Plas, 06-23714762, martijn_plas@hotmail.com 

Zet deze activiteit alvast in je agenda. 

 

Uit de diaconie  

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

2 april Amnesty International 151,75 

9 april De Vaartweek 146,10 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

2 april 120,35 

9 april 135,50 

 

(Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de 

website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.) 

 

Komende collectes 

16 april - Ghana - Een beter inkomen voor boerinnen (Kerk In Actie) 

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen met de 

opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. 

mailto:martijn_plas@hotmail.com


Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een 

bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Een van die manieren is het verzamelen 

en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om 

dit zo goed mogelijk te doen en de beste prijs voor hun noten en boter te krijgen.  

 

23 april – nog niet bekend i.v.m. gezamenlijke viering (info volgt). 

 

Bestemming collectes 

Met Pasen hebben we de tweede periode van ons collecterooster afgesloten. We 

startte deze periode in augustus 2022. U heeft gul gegeven, waarvoor wij u dankbaar 

zijn. Hieronder vindt u het totaalbedrag over deze periode, inclusief de bijdrage die 

via de bank zijn gedaan. Alle bijdragen worden eind deze maand overgemaakt naar de 

betreffende organisaties. De collectedoelen voor de rest van dit jaar vindt u op de 

website. 

 

Diaconie totaal  

Voor eigen Diaconie 
389,00 

Voor eigen diaconale projecten en kosten 

die we maken 

Noodfonds 

330,40 

Om een bijdrage doen bij acute hulp in 

noodsituaties. Denk aan aardbevingen, 

overstromingen, hongersnood door mislukte 

oogsten en hulp in oorlogsgebieden. 

Vaartweek 

958,25 

Vakantieweek in het mooie zorghotel op 

landgoed Hydepark in Doorn. Hiermee 

leggen we een voorziening aan om 

deelname mogelijk te maken voor iedereen 

die daar behoefte aan heeft. 

Doorgeefcollecten:   

Kinderen in de Knel 

698,75 

Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en 

jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor 

straatkinderen en werkende kinderen. 

Exodus 
495,40 

Exodus zet zich in voor hulp tijdens en na 

detentie 

Bartiméus 494,80 

Bartiméus zet zich in voor alle mensen met 

een visuele beperking en voor iedereen die 

zich persoonlijk of professioneel voor hen 

inzet. 

Amnesty 

International 944,25 

Samen strijden voor mensenrechten 

Groene Wensboot 
746,57 

Genieten op het water voor iedereen met 

een beperking 

Hospice Eesinge 60,80 Tijdens de Taizevieringen. 

Vastenmaaltijd: 

Gabriela Cebu 320,15 

Zie informatie 

 

 

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning 

Inspiratie 4 

Adem, ruach, geest   

Jan Verduijn verloor zijn vrouw aan borstkanker toen hij begin 30 

was. En belandde daardoor zelf in een donkere periode. In zwarte 

zware donkere momenten was het woordeloze gebed om adem wat 

hem overbleef. Zijn gebed was als een teug adem.  



Bij Annemiek Schrijver in de verwondering van 26 maart 2023 zegt hij dat adem, 

Geest en God dezelfde zijn: Ruach. We zijn gemaakt uit Gods adem zoals in Genesis 1 

staat. En we leven door de Geest die in ons ademt als wij ademloos zijn of ademloos 

worden.  

Jan Verduijn zijn verdriet en rouw heelde door meditatie en ademhalingsoefeningen. 

En zo ontstond het idee voor Op Adem: een pioniersplek waar jongvolwassenen 

kunnen onthaasten. Door te ademen kan je Gods stem verstaan,” zegt Jan.  

Je adem laten stromen langs al je chakra’s brengt je lichaam en je geest tot leven. 

Onze adem is van God, onze adem is de Geest. De adem van de Nabije draagt ons in 

leven en sterven. De adem van de Nabije draagt ons tot in eeuwigheid. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Leid ons, adem van God. 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 

Hoor ons, wees onze God. 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Maak ons mensen van jou. 

De tekst is geïnspireerd door Nkosi sikelei' iAfrika (God zegene Afrika).  

Meer over Jan Verduijn en zijn werk vind je op 

https://protestantsekerk.nl/jongerenprijs/winnaar-op-adem/ 

https://opadem.com/author/jan-verduijn/  

de uitzending van de Verwondering is terug te zien op  

https://www.npostart.nl/de-verwondering/26-03-2023/KN_1731613 

  

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar  

Dinsdagavond 18 april komen alle buurtteams bij elkaar voor een inspiratie-avond in 

de Mennozaal in de kerk. We waren lange tijd op zoek naar een coördinator voor deze 

werkgroep. Albert Vrielink draait nu mee in de werkgroep en kijkt of deze taken door 

hem kunnen worden opgepakt.  

 

Vlinder 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt  

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

(Huub Oosterhuis) 

 

Kees Stroop 

 

Agenda 

16 april viering aansluitend koffie  11.00-12.00 uur kerkzaal Mennozaal 

17 april   voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

20 april Beemdgangers 11.00 uur De Beemd 

22 april meditatiegroep 10.00-12.00 uur kerkzaal 

23 april viering aansluitend koffie 10.00-11.00 uur  kerkzaal Mennozaal 

24 april voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

26 april lezing 19.30 uur Do-Re kerk 

30 april viering aansluitend koffie 11.00-12.00 uur kerkzaal Mennozaal 

1 mei voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 
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 DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur 

   16 april: pastor mw. C. Visser 

   23 april: ds. Anneke van der Velde 10.00 uur 

   30 april: ds. Andries Bakker 

                

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. https://www.parochie-drieeenheid.nl/ 

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

Bouwstenen 

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn.  Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.  

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.  

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.  

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  
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Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht 

op: diaconienog@gmail.com 

Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We 

hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de 

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over 

te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van 

Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de 

overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij 

zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale 

collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het 

collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat 

wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving 

en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat 

iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor 

mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij 

samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de 

Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente 

Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 

als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl  

Dit informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel is uitsluitend bedoeld voor 

het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of 

gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang 

kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. 
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