
   
 

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 14 april 2023. 

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 12 april 2023 bij:  

bouwstenennog@gmail.com 

 

Bloemengroet 

19 maart   Klaske Batterink    

26 maart Femke Groen    

 

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel 

 

Vieringen bekijken 

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur en later bekijken, www.erfdeelkanaal.nl 

 

Vieringen beluisteren 

Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel. Ga naar https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen beluisteren/  

 

Vergroot liturgieblad 

Om slechtzienden tegemoet te komen maken wij voor elke viering een grootletter 

liturgieblad dat uitgeprint voor u klaarligt voor de viering. Wilt u bij 

wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij 

hoeveel wij er klaar moeten leggen. 

 

De foto bij de laatste zondag in de veertigdagentijd is een detail van de hongerdoek.  

 

Zondag 2 april, 11.00 uur    

zesde zondag in de veertigdagentijd, Palmzondag 

Voorganger: ds. Aty van Noort 

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres 

Pianist: Hanneke van Werven  

Project: Geen einde verhaal 

Lezing: Matthéüs 26, 1-16 

Thema: Vreugdeolie, geur van rouw 

Collectes: Amnesty International 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

 

Taizé viering 

      

19.00 uur – 20.00 uur 

 

Do-Re kerk, Vledderstraat 20 

 

  Bouwsteen#7 

Informatieblad van de 
Oecumenische Gemeente Meppel 
 
Do-Re kerk 
Vledderstraat 20 
 

Jaargang 2, Nr. 7 
31 maart 2023 
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Donderdag 6 april, 19.30 uur  

Witte Donderdag 

Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg 

Pianist: Gerrit van Werven 

Project: Geen einde verhaal 

Lezingen: Johannes 13, 1-15, 

Matthéüs 26, 17-29 en 30-35 

 

Vrijdag 7 april, 20.30 uur 

Goede Vrijdag 

Voorganger: ds. Kees Stroop 

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas 

Pianist: Martijn Dijkstra 

Project: Geen einde verhaal 

Kruisweg: ‘Anti War’ van Gwyneth Leech 

 

Zaterdag 8 april, 21.00 uur   

Stille Zaterdag en Paaswake 

Voorganger: ds. Femke Groen 

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen 

Organist: Hanneke van Werven 

Project: Geen einde verhaal 

Lezing: Matthéüs 28, 1-10 

 

Zondag 9 april, 11.00 uur.   

Eerste zondag van Pasen 

Voorganger: ds. Harmen Jansen 

Voorgaand gemeentelid:  

Willemijn van Schilfgaarde 

Pianist: Hanneke van Werven 

Project: Hoop en hoofdpijn  

Lezing: 1 Petrus 1, 1-12 

Thema: Als herboren 

Evangelielezing: Johannes 20, 1-18 

Collectes: Vaartweek 

Oecumenische Gemeente Meppel     

        

Zondag 16 april, 11.00 uur.   

Tweede zondag van Pasen 

Voorganger: Piet Maes 

Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar 

Pianist: Hanneke van Werven 

Project: Hoop en hoofdpijn 

Lezing: 1 Petrus 1, 13-25 

Thema: Wees heilig 

Evangelielezing: Johannes 20, 19-31 

Collectes: Ghana 

Oecumenische Gemeente Meppel 

 

 

 



 

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel 

 

SAMEN VIEREN 

 

2 april, Taizéviering 

Op zondag 2 april is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze 

vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we 

samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een 

stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En 

daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom. 

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826 

 

Project: Geen einde verhaal 

De bijbelse verhalen, die wij lezen in de veertigdagentijd, zijn verbeeld op een 

hongerdoek. De donkere tinten paars, blauw en rood aan de zijkanten verwijzen naar 

deze tijd als een periode van vasten en bezinning. De witte tinten in het midden geven 

aan dat wij op weg naar Pasen zijn. 

Op de zesde zondag in de veertigdagentijd zien wij kruiken met symbolen van liefde: 

harten, rozen en ogen die aankijken. Zij verwijzen naar het kostbare en kwetsbare 

gebaar van de zalving door een vrouw. Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 

Durf jij je kwetsbaar op te stellen? Wanneer wel en wanneer niet? 

Is er iemand die jouw kwetsbaarheid ziet en daarmee omgaat met eerbied en respect? 

En welke kostbaarheden zitten in onze kruiken en durven wij die ook uit te gieten? 

 

Symbolische schikkingen in de veertigdagentijd en met Pasen 

De basis van deze schikkingen bestaat uit 

diverse bundels kronkelige takken.   

Op de zesde zondag in de veertigdagentijd 

vormen de bundels een vloeiende lijn met 

geurende kruiden. Deze verwijzen naar de 

zalving. Takjes buxus verwijzen naar 

Palmzondag.   

Op Witte Donderdag zien wij een krans met 

judaspenning en op Goede Vrijdag een 

gaffelkruis in de vorm van een halve cirkel 

met klimop.  

In de paaswake en op paasmorgen verwijst 

een krans met witte bloesem en witte 

bloemen naar opstanding en nieuw leven. 

 

Oecumenische avondgebeden in de Stille Week 

In de Stille Week zijn er oecumenische avondgebeden met voorgangers uit 

verschillende kerken en geloofsgemeenschappen op maandag, dinsdag en woensdag 

van 19.30 uur tot 20.00 uur in de Kruiskerk. 

 

Praktisch om van tevoren te weten 

Tijdens de viering op Witte Donderdag, 6 april, zitten wij in een ovalen kring van 

maximaal twee rijen achter elkaar. De liturgie is afgedrukt op papier. De Maaltijd 

wordt lopend gevierd. In de traditie van de Joodse Pesach worden matses gebruikt. 

Omdat een stukje matse zich minder gemakkelijk laat indopen in een beker wijn dan 

een ouwel, wordt de wijn aangereikt in kleine bekertjes om daaruit gedronken te 

worden. 



 

Tijdens de viering op Goede Vrijdag, 7 april, zitten wij in de reguliere opstelling van de 

stoelen. In afwijking van wat in de Paasgroet vermeld staat, begint deze viering in 

verband met de Nacht van Meppel om 20.30 uur. Wij volgen een kruisweg met 

veertien staties. Bij elke statie zijn een meditatief moment, gebedsintenties en een 

muzikaal moment. Deze worden niet genoemd in de PowerPointpresentatie. Je mag 

bidden met open ogen om wat langer naar een statie te kunnen zien.    

Tijdens de viering in de Paasnacht, 8 april, zitten wij in de reguliere opstelling van de 

stoelen. De Maaltijd wordt gevierd in een kring en lopend in een kringbeweging wordt 

het brood uitgereikt in de vorm van een ouwel om die in te dopen in de beker wijn. 

 

Digitale liturgie  

Van de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en in de Paasnacht is een 

digitale liturgie beschikbaar. Deze kan aangevraagd worden bij Roeling Schuuring,  

roelieschuuring@home.nl 

 

Project van Pasen naar Pinksteren: 1 Petrus 

Een alternatief spoor vanaf Pasen tot en met 

Pinksteren is de lezing van de eerste brief van Petrus. 

Deze brief staat in de Paastijd mondjesmaat 

aangegeven. En de lastige gedeelten – over de positie 

van slaven en vrouwen – zijn uit het leesrooster 

gehaald.  Daarmee wordt de bijbel van lieverlede een 

steeds meer aangepast boek waar wij ons geen buil 

aan vallen. In uitleg en verkondiging hoeft de bijbel 

niet per se het laatste woord te hebben. Laat het maar 

knerpen en knarsen. Dat liever dan het ongewenste 

zinksel er bij voorbaat uitfilteren. 

Er is dus voor gekozen om hoofdpijndossiers te laten 

staan. Wel mogen twee verzen uit de brief als een hint 

en als leeswijzer gezien worden bij het geheel: ‘Leef 

als vrije mensen’ en ‘Houd iedereen in ere’.   

Bron: Oecumenisch Leesrooster 

 

Op grond van bovenstaande kwam als naam voor het alternatieve spoor in de Paastijd  

naar boven borrelen ‘hoop en hoofdpijn’. Omdat wij niet van alle gastvoorgangers 

kunnen verwachten dat zij de tijd en de gelegenheid hebben om zich bezig te houden 

met een gedeelte uit 1 Petrus, staan bij de gegevens van de zondagen ook de 

evangelielezingen in deze periode vermeld.  

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Meeleven 

Wij denken aan Klaske Batterink die een herseninfarct heeft gehad. Naast 

onderzoeken die gaande zijn, werkt zij aan herstel. Aan herstel werken ook zij die 

kortgeleden een operatie hebben gehad. Wij denken ook aan hen die leven met de 

spanning en onrust rond onderzoeken en de uitslagen daarvan of een intensieve 

behandeling waarvan niet bekend is of die aanslaat. Daarnaast denken wij aan allen 

die hen met liefde en zorg omringen. Allen wensen wij sterkte en kracht, geduld en 

uithoudingsvermogen en de nabijheid van anderen en van de Ander, die verstaan wat 

onzegbaar en onuitsprekelijk is. 

 

 

 



 

Persoonlijk bericht van Femke 

Vanaf januari had ik regelmatig last van onverklaarbare buikpijn. 

Na een bezoek aan de huisarts kom je dan in de medische mallemolen van de 

onderzoeken: bloed prikken, CT-scan, kijkoperatie….. 

Om een lang verhaal kort te maken: het blijkt dat er uitzaaiingen van de 

alvleesklierkanker in de longen, de lever en de darmen zitten. De kanker heeft me dan 

uiteindelijk toch ingehaald. 

De oncoloog heeft nog wel een chemokuur voorgesteld, maar na overleg met Kees en 

de kinderen en de huisarts heb ik besloten om die niet te doen. De chemokuur heeft 

behoorlijke bijwerkingen en het is nog steeds zo dat een chemokuur weinig effect 

heeft op alvleesklierkanker. 

Ik ga nu voor kwaliteit(tijd) van leven: pijnbestrijding en verlichten waar het kan. Ik 

ga niet in een hoekje zitten en wil graag, zo lang het kan, midden in het leven blijven 

staan. 

Tegelijkertijd weten Kees en ik ook dat we nuchter en realistisch moeten zijn. Ik heb 

niet lang meer te leven. Alvleesklierkanker is heel agressief. 

We hebben samen een mooie plek uitgezocht op de natuurbegraafplaats in Arriën bij 

Ommen. En ik ben bezig met een herinneringsboekje voor mijn kleinkinderen. Tamar 

zei (een poos geleden): ‘Als je nu zou komen te overlijden zullen Seth en Fatima zich 

jou helemaal niet herinneren. Dat vind ik heel erg.’ Het afscheid nemen van de 

mensen die me lief zijn vind ik verschrikkelijk, maar dit boekje helpt wel wat. Het is 

goed en zinvol om hier mee bezig te zijn. 

Ik weet niet hoe lang ik nog heb, maar ik houd jullie op de hoogte via De Bouwsteen. 

Dank, dank voor alle kaarten, lieve woorden en attente mailtjes. Wij voelen ons 

gedragen door de mensen die ons lief zijn 

Femke Groen 

 

Bijstand in interim-tijd 

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com 

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met 

Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com  

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.  

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of 

buurtcoördinator of buurtouderling.  

 

Koffiemorgen 

Datum: woensdag 12 april. 

Tijd: 10.00 uur. 

Plaats: Do-Re kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

INSPIRATIE EN BEZINNING 

 

Lezing: De betekenis van de Matthäus Passion 

Hendrik Snel licht de Matthäus Passion nader toe. 

Datum: zondag 2 april. 

Tijd: 15.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur. 

Plaats: Do-Re kerk, Vledderstraat 20. 

Contactpersoon: Janny Krist, e-mail: j.krist@telfort.nl  
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Meditatie, laatste bijeenkomst van dit seizoen.  

Iedereen is van harte welkom. (wel graag aanmelden) 

Datum: zaterdag 22 april. 

Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur.  

Plaats: Do-Re kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal. 

Kosten: € 2,- per persoon. 

 

Deze meditatiebijeenkomst op zaterdag 2 april is een 

bijzondere bijeenkomst en tevens het slot van dit seizoen. 

We starten deze ochtend om 10.00 uur in de kerkzaal en 

gaan uiteen in twee groepen. De ene groep blijft in de 

kerkzaal onder leiding van Eduard Korpel. Daar is dan een 

labyrint uitgelegd en iedereen die dat wil krijgt de 

gelegenheid om op eigen tempo het labyrint te lopen.  

De andere groep gaat mee met een stiltewandeling door de 

stad die wordt begeleid door Yoeri Emmaneel. Om 11.00 uur 

is er een wisseling van de twee groepen. Voor eenieder die 

belangstelling heeft om mee te doen, schroom niet en geef 

je op om ook te ervaren wat meditatie voor je kan doen. In 

september starten we weer met een nieuwe serie meditatieavonden.  

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com 

 

SAMEN DELEN 

 

Uit de diaconie 

Opbrengst collecte: 

Datum Doel Opbrengst 

19 maart St. Bartiméus 110,90 

26 maart de Vaartweek 116,50 

 

Eigen gemeente 

Datum Opbrengst 

19 maart 88,10 

26 maart 103,55 

 

(Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank 

binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de 

website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.) 

 

Collecte: 

In de afgelopen periode is (via de bank) een donatie ontvangen van € 200,- voor de 

diaconale collectedoelen in de veertigdagentijd. Namens de diaconie hartelijk dank 

voor deze bijdrage. 

Na Pasen gaan we over op een nieuw collecterooster. De doelen staan vermeld op de 

website. In de volgende bouwsteen zullen we de totaalbedragen van het huidige 

collecterooster publiceren. 

  

Theatervoorstelling Zie de mens in Meppel 

Op woensdag 12 april om 20.00 uur en donderdag 13 april om 15 uur wordt de 

theatervoorstelling  

Zie de mens opgevoerd in de Kruiskerk in Meppel. De voorstelling is bestemd voor alle 

inwoners van Meppel en wordt georganiseerd met de Arme Kant Meppel.  

 

mailto:joke.berendsen@gmail.com


 

Zie de mens wordt gespeeld door mensen die in armoede leven en theatermakers.  

Zie de mens is zeer de moeite waard. Ze is gebaseerd op levensechte verhalen van 

mensen in armoede die de voorstelling zelf spelen. Het is een kunstzinnige, 

dynamische voorstelling met spel, muziek en videoprojecties. Ze is zoals het leven in 

armoede: direct, rauw en confronterend, en tegelijkertijd ook poëtisch, teder en 

liefdevol. 

 

Zie de mens is een voorstelling waarmee we het publiek meenemen naar tal van zaken 

die ons raken: de mythe van zelfredzaamheid, de zin en onzin van de participatiewet, 

de ijzige kou op een dakloos bankje in het stadspark, liefdadigheid als doekje voor het 

bloeden, verdwalen tussen ambtelijke regels, verplicht vrijwillig konijnen voeren op een 

kinderboerderij en cultuur als recht om te ervaren wie je bent. En dan ontmoeten wij u 

graag na afloop om het gesprek aan te gaan. 

 

De voorstelling is gratis toegankelijk. We verzoeken u vriendelijk om u aan te melden. 

wresinskicultuur.nl/aanmelden 

 

Waar:   De Kruiskerk 

Adres:  Thorbeckelaan 73, Meppel 

Wanneer:   Woensdag 12 april om 20.00 (ontvangst vanaf 19.30) 

  Donderdag 13 april om 15.00 (ontvangst vanaf 14.30) 

Kosten:   Gratis. Vrije gift na afloop 

Aanmelden:  wresinskicultuur.nl/aanmelden 

 

 

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning 

Inspiratie 3 

Tentoonstelling Giannni Versace Retrospective 

In het Groninger Museum hangt tot 7 mei 2023 kleding van Gianni 

Versace, de wereldberoemde en meest invloedrijke ontwerper ooit. U 

kent vast nog wel zijn nauwsluitende jurk die Liz Hurley droeg. Het 

voor- en achterpand werden verbonden door grote veiligheidsspelden.  

Veel mensen spraken er schande van. Deze jurk maar ook veel van zijn 

andere kleding hangt in het museum al dan niet gedragen door elegante paspoppen. 

https://www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/gianni-versace-

retrospective 

 

Die combinatie van vooruitstrevendheid en 

tijdloosheid in de mode van Gianni Versace is wat 

een geloofsgemeenschap graag zou willen en 

kunnen zijn: betrokken op het verleden, 

inspirerend voor vandaag en in de toekomst. Ook 

daarom kwamen op zaterdag 18 maart de 

voorgaand gemeenteleden bij elkaar voor een 

inspiratiemorgen. Om met elkaar na te denken hoe 

zij ieder persoonlijk en met elkaar in de vieringen 

kunnen faciliteren dat u geraakt of ontroerd wordt 

door de inhoud van de viering of dat het u tot 

nadenken stemt in de week na zondag. Deze groep 

is veelkleurig als de stoffen die Gianni Versace 

gebruikte voor zijn ontwerpen. Uniek en divers. 

Daarmee houdt de vergelijking wel op.   

 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zie-de-mens-meppel-559572776237
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zie-de-mens-meppel-559572776237
https://www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/gianni-versace-retrospective
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Voorgaand gemeenteleden zijn alledaagse mensen die in met zorgvuldigheid en 

aandacht een viering voorbereiden met de predikant van dienst en tijdens de viering 

zo goed mogelijk doen waarvoor ze zijn: voorgaande doorgevers van de boodschap 

van Jezus die tijdloos en vooruitstrevend tegelijk was.  Net als de mode van Gianni 

Versace die nog springlevend is en tot de verbeelding spreekt.  

 

Vlinder 

De liefde waarvan wij leven, 

kan nooit sterven. 

(Eugen Drewermann) 

 

Kees Stroop 

 

Vastenmaaltijd 

Dank! In de afgelopen weken kon ik een paar keer aanschuiven bij de 

‘vastenmaaltijden’. Woensdag 29 maart was de laatste in de reeks van vijf. Graag wil 

ik even kwijt dat ik onder de indruk ben. Het is een prachtig initiatief en het liep als 

een trein. Wat een goede formule! We hebben steeds heerlijk gegeten. Er was een 

mooie opkomst. De andere opstelling van de tafels dan een jaar geleden was 

bevorderlijk voor de onderlinge ontmoeting en hartelijke gesprekken. De naam 

‘vastenmaaltijden’ klopt eigenlijk niet. We hebben namelijk steeds heerlijk gegeten, 

met elke week een andere invalshoek van het menu, en er was altijd genoeg en soms 

zelfs te veel. De kokers (koks, kooksters) durfden te experimenteren en gaven 

anderen de kans om van ‘nieuwe’ combinaties te proeven. Het seizoensthema ‘aan 

tafel’ is zo alle eer aangedaan. Hulde aan alle kokers, maar in het bijzonder Femke en 

Kees, Attie en Jan, die vele uren hebben gestoken in de coördinatie, de extra 

boodschappen, het klaarzetten en opruimen, elke week weer! 

Harmen Jansen 

 

In de volgende Bouwsteen staat het eindbedrag wat het opgebracht heeft en de 

bestemming ervan. 

 

Interview met Janny Withaar 

Jeugdtijd 

Ik ben bijna 83 jaar geleden geboren in Hardenberg. Mijn 

grootmoeder (opoe) en opa woonden daar. Zij hadden 11 

kinderen en 40 kleinkinderen, waarvan ik de oudste ben. De 

meesten zijn in Hardenberg blijven wonen.  

We woonden als familie dichtbij en met elkaar. Ik had daar 

wel 4 moeders die me opvoedden. Het was ook zo dat als ik 

het eten thuis niet zo lekker vond dan zat ik zomaar bij opoe 

aan tafel of bij een van de anderen als er bijvoorbeeld ergens 

pannenkoeken werden gebakken. Ik heb als oudste twee 

broers en twee zussen. Jaarlijks hebben we in Hardenberg 

een familiereünie; deze keer staat een bezoek aan een constructiebedrijf van enkele 

familieleden op het programma. 

Meppel 

Ik ben op mijn 18e als verpleegkundige in Meppel gaan werken en heb daar mijn man 

Roel (een rasechte Meppeler) ontmoet. Met ons trouwen (1963) stopte ik met werken 

als verpleegkundige en dreven we samen een IJzerwaren en Gereedschappenzaak in 

de Woldstraat op de plaats waar nu een biologische supermarkt zit. Ik werkte mee in 

de winkel en deed de administratie.  



 

Een hectisch leven 

Het was een drukke tijd: een winkel runnen en de kinderen opvoeden. Daar kwam nog 

bij dat Roel geplaagd werd door een kwaadaardige vorm van reuma en een slecht 

bloedvatenstelsel. Dus was er in de winkel meer personeel nodig. Roel lag regelmatig 

in het ziekenhuis vanwege vele hartinfarcten. Uiteindelijk was zelfs een beenamputatie 

noodzakelijk. Toch schilderde Roel graag en niet onverdienstelijk ondanks zijn 

vergroeide handen. 

We waren samen een goed team 

en bouwden ondanks alles een 

bloeiende zaak op. Op een kwade 

dag is de winkel door 

brandstichting in vlammen 

opgegaan. Toch hebben we deze 

weer helemaal kunnen 

opbouwen. De zaak werd 

uiteindelijk vanwege Roels 

slechte conditie beëindigd 

(1993). Roel is in 2011 op 74-

jarige leeftijd overleden.  

 

(Klein)kinderen 

We hebben 2 kinderen - beide gehuwd. Een zoon Jaap (Jurist in Utrecht) en een 

dochter Esther (Meppel. Onderwijzeres in Kampen op het Ichthus College). Bij de zoon 

heb ik 3 kleindochters (12 – 18 jaar). Ik ga daar graag naar toe. 

Niet eenzaam 

Ik voel me hier in Meppel niet alleen. Ik heb nog steeds goed contact met 5 oud-

collega’s uit het ziekenhuis. Vanuit de winkel ken ik natuurlijk nog heel veel mensen. 

Verder heb ik vriendinnen van de lagere- en de kleuterschool. Belangrijk zijn de fijne 

buren. 

Hobby 

Toen mijn man was overleden ben ik in zijn voetsporen ook gaan tekenen en 

schilderen. Ik kan daar veel in kwijt. Tekenen en schilderen werkt niet alleen 

inspirerend maar ook helend voor mij. 

Kerkelijke activiteiten en wensen 

Ik zit kerkelijk op diverse groepen: “eenvoudig leven”, Leerhuis en de Meditatiegroep. 

Ik voel me goed thuis in deze gemeente. Als wens heb ik dat we de oorspronkelijke 

geloofsbelijdenis weer laten horen. Deze kun je samen staande zeggen of zingen (NLB 

340b). 

Op mijn tegeltje komt te staan 

Een lange weg moet men langzaam en bewust bewandelen. 

 

Jan Varkevisser 

 

De Leerling en meester in gesprek 

 

In de wisselende verhouding van leerling en meester komen we, Herman en Hein, elke 

week bijeen om onze indrukken en opmerkingen t.a.v. het te bestuderen 

tekstgedeelte met elkaar te bespreken. Het is vergelijkbaar met een legpuzzel leggen, 

dan van stukken tekst en hun mogelijke betekenis.  



 

Het is een oecumenisch activiteit die over - en voorbij de grenzen van kerk en 

kerkelijk denken gaat. Een gesprek dat wat mij betreft zowel aan keukentafel als op 

straat gevoerd kan worden. Maar gewoon aan tafel in een verwarmd huis is wel zo 

handig. Allerlei vragen kunnen opkomen zoals: waren de dieren ooit vegetariër? Is er 

ooit een toestand geweest dat een wolf naast een lam lag te slapen? Wat is eigenlijk 

goed (tov) in de Bijbel? Is het kwaad een restproduct bij de goede schepping? Is er 

sprake van degeneratie? Is het natuurlijk kwaad, rampen en ziekten, een gevolg van 

de zondeval? Is het idee van evolutie wel verenigbaar met de zondeval?  

Waarover we spreken 

Als bron gebruiken we het boek van Dr. A.H. van Veluw, Waar komt het kwaad 

vandaan? dat gaat over God, schepping, evolutie en de oorsprong van het kwaad in de 

mens en in de natuur. Daarbij lezen we ook een filosofische beschouwing van Rudiger 

Safranski, Het kwaad. En soms maken we een uitstapje naar een historische 

beschrijving van de moderne natuurwetenschap van Flores Cohen. 

De invloed van de evolutiegedachte in de theologie 

Inmiddels zijn we op 3/4 van het boek beland en bespreken we de invloed van de 

evolutiegedachte in de theologie aan de hand van twee namen: P. Teilhard de Chardin 

en H. Berkhof. Ook staan we stil bij het begrip ‘das Nichtige’ (het nietige) van Karl 

Barth.  

Exegese gaat vooraf aan de geloofsleer 

We zijn beide overeengekomen dat een gedegen exegese de basis behoort te zijn van 

de systematische theologie, zeg maar het samenhangend verband van de geloofsleer. 

We volgen de auteur van het boek als hij uitlegkundige notities bespreekt van de 

eerste hoofdstukken van Genesis van een aantal commentaren en exegeten. We 

zoemen a.h.w. eerst in op details om vervolgens te kijken naar een breder verband.  

De teksten in een breder verband verstaan 

We gaan met van Veluw mee in de bespreking van drie auteurs m.b.t de hoofdlijnen 

van de theologie van het Oude Testament.   

Hein van den Heuvel 

 

Agenda 

  2 april viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal 

Mennozaal 

   2 april lezing 15.00 uur Do-Re kerk 

  2 april Taizé-viering 19.00-20.00 uur kerkzaal 

  3 april avondgebed 19.30-20.00 uur Kruiskerk 

  4 april kerkenraad 19.00 uur Mennistenhoek 

  4 april avondgebed 19.30-20.00 uur Kruiskerk 

  5 april avondgebed 19.30-20.00 uur Kruiskerk 

  6 april viering Witte Donderdag 19.30 uur kerkzaal 

  7 april viering Goede Vrijdag 20.30 uur kerkzaal 

  8 april viering Paaswake 21.00 uur kerkzaal 

   9 april viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal      

Mennozaal 

week 15 voorbereiding viering 20.00 uur op afspraak 

11 april diakenen 19.30 uur Mennistenhoek 

12 april koffiemorgen 10.00 uur Mennozaal 

12 april werkgroep vieren 19.30 uur Mennistenhoek 

16 april viering aansluitend 

koffiedrinken 

11.00-12.00 uur kerkzaal      

Mennozaal 

17 april voorbereiding viering 19.00-20.00 uur op afspraak 

17 april meditatie 20.00-21.30 uur kerkzaal 

                                



 

Vanaf zondag 7 mei is de aanvangstijd van de vieringen 9.30 uur. 

Johannes Passion 

Op zaterdagavond 1 april is er een unieke uitvoering van de Johannes Passion 

in Meppel. Het concert is om 19.30 in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 in 

Meppel.  

Kerk open om 19.00. De organisatie is in handen van Het Meppeler 

Muziekfestival.  

Dit jaar komen we met de Johannes Passion, uitgevoerd door Collegium Musicum 

Traiectum uit Utrecht. 

Evangelist - Bart van Lieshout 

Tenor - Thomas de Bruijn 

Christus - Bram Trouwborst 

Sopraan - Dorien Deodatus 

Alt - Sophia Faltas  

Bas - Michiel Meijer 

 

De artistieke leiding van CMT staat uit: Gilles Michels, Michiel Meijer en Paulien 

Kostense.  

Kaarten in de voorverkoop van €25,00 zijn verkrijgbaar via de website: 

www.meppelermuziekfestival.nl of bij boekhandel Riemer Barth op de Wheem in 

Meppel. Op de dag van de uitvoering kunnen ook nog kaarten gekocht worden bij de 

entree. 

 

 
 

 

http://www.meppelermuziekfestival.nl/


 

 Do-Re gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur 

   2 april: ds. Anneke van der Velde  

   7 april: zr. B. Groen-Mol, Goede Vrijdag, Avondmaal, 19.00 uur 

   9 april: pastor Tineke Weidema-Bos 

 16 april: dhr. F. Kruyne  

 

            

R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid 

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-

eenheid. Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder 

andere de vieringen.            

https://www.parochie-drieeenheid.nl/          

 

 

 

Colofon 

Website Oecumenische Gemeente Meppel: https://nogmeppel.nl/ 

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel  

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik hier en volg ons op Facebook 

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen 

 

 

 

 

 

https://nogmeppel.nl/
https://www.facebook.com/heterfdeel


 

 

 

Bouwstenen 

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is 

uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere 

activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente 

van belang kunnen zijn.  Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een 

verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.  

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.  

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente 

Meppel: https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/  

 

Diaconie  

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht 

op: diaconienog@gmail.com 

Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van 

€1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste 

bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 

ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en 

uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor 

diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het 

collectedoel. 

 

Wie zijn wij 

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat 

wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving 

en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere 

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van 

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het 

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, 

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat 

iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor 

mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij 

samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de 

Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente 

Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 

als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel. 

 

Ouders met kinderen  

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden 

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar 

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl  

Dit informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel is uitsluitend bedoeld voor 

het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of 

gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang 

kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, 

verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze 

informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is 

verleend. 

 

 

https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/
mailto:diaconienog@gmail.com

